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GİRİŞ 

Türkiye'nin 1950'li yıllardan başlayarak kırdan yoğun göçlerin eşlik ettiği hızlı bir kentleşme dönemini yaşadığı biliniyor. Söz konusu yoğun göç akını temelde, sanayi başta olmak üzere, kentsel hizmetler üzerinden şekillenen bir ekonomik yapının ortaya çıkışı ve kırda mülksüzleşme, işsizleşme ve çözülme yaratan birtakım gelişmelerle birlikte gündeme geldi. Bir süre sonra da iktisadi büyümenin istihdam yaratma kapasitesini geride bıraktığı görüldü. 
Türkiye'ye özgü yanları olmakla birlikte, bu demografik geçiş pek çok azgelişmiş veya geç kapitalistleşen ülkede yaşananlarla temelde benzeşiyor. 

Kırdaki dönüşümler ve çözülmenin temel belirleyen olduğu bu göç süreci, kentlerdeki sanayi ve hizmetlerin gelişme hızını aşan oranda gerçekleştiği için göç edenlerin istihdam, konut ve diğer kentsel olanaklardan yoksun kalmalarına neden oluyor. Böylesi bir ortamda, kentin sunduğu olanaklardan büyük ölçüde uzak veya mahrum kalan göçmenler, kentte tutunabilmek için kendi mekanizmalarını geliştiriyorlar. Gecekondulaşma, enformel sektör, dolmuşçuluk, arabesk müzik gibi olgular işte bu süreçte ortaya çıktı. Önceleri geçici nitelikte olgular olarak görülen bu mekanizmalar varlığını sürdürerek azgelişmiş ülke kentlerinin ayrılmaz parçaları haline geldi. 

Türkiye'de 1970'li yıllara değin kırdan-kente göçlerin oluşturduğu göç türü baskındı. Kentler arasındaki gelişmişlik farklarını derinleştiren gelişmelerin yaşandığı 1980'lerden sonra ise azgelişmiş kenilerden gelişmişlere doğru göçler de iç göçte önemli bir akım yönü haline geldi. Ancak, kentten kente göç olgusunun gündeme geldiği bu yıllarda, kırdan-kente göçler de varlığını sürdürdü. 


1980 sonrası uygulanan neoliberal ekonomik politikaların tarım 
sektöründen desteğini çekmesi ve kentler ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını arttırması sonucunda, 1990'lı yıllara gelindiğinde hem kentli nüfus çoğaldı, hem de bu nüfus gelişmiş kentsel merkezlerde yoğunlaşmaya başladı. Bunun sonucunda da 1997 yılna gelindiğinde Türkiye nüfusu içinde kırda yaşayanların oranı yüzde 35'lere kadar indi (DİE, 1998: i). 

Dünya ekonomisinin 1970'lerdeki krizi ardından 1980'lerle birlikte ekonomik yeniden yapılanma olarak gündeme getirilen neoliberal politikaların, Türkiye'de de ekonominin ve toplumun işleyiş düzenini önemli ölçüde değiştirdiği görülüyor. Bu politikalarla birlikte, sosyal devlet uygulamalarının azaltılması, işsizlik oranlarının artması ve ücretlerin düşürülmesi kentlerdeki mevcut gelir dağılımı adaletsizliğini de derinleştirdi. 

Bu gelişmelerin yanında, 1990'lı yıllar, Türkiye'deki iç göçün - önemli bir boyut daha kazandığı bir dönemdir. Bu dönem boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri-PKK militanları arasında dönemin askeri yetkililerinin “düşük yogunluklu” diye sıfatlandırdıkları savaş düzeyinde bir silahlı çatışma süreci yaşandı. Buna bağlı olarak da 1980'lerin sonlarından başlayıp 1990'ların ilk yarısında yoğunlaşan kitlesel bir göç hareketi gühdeme geldi. Askeri kaygılarla denetlenmesi zor bulunan kırsal yerleşimlerin boşaltılmasına bağlı olarak gerçekleştiği için bu göçün göç edenler açısından zorunlu bir yer değiştirme süreci olduğu görülüyor. Bu süreç, zorla göç ettirilenlerin hayatlarında yarattığı ağır olumsuzluklar kadar, bu göçün varış noktasındaki kentlerin yaşadıkları sorunlara da yeni boyutlar katıyordu. 

Sonuç olarak hem geçmişte yaşanan sorunlara karşı gerçek ve kalıcı çözümler bulunamamış olması, hem de 1980 ve özellikle de 1990'larda gündeme gelen yeni kentleşme dinamik ve sorunları Türkiye kentlerini önemli sosyal ve mekânsal sorunlarıyla karşı karşıya bıraktı. 


Bu çalışma neden ve nasıl yapıldı? 


Neoliberalizm, zorunlu göç ve yol açtığı sosyo-mekânsal sorunlar üzerine yaptığımız bu çalışma, 1990'larda genel olarak göçmenlik ve kentlilik olgularını etkileyen yeni süreç ve dinamikleri, Mersin'in göçle oluşmuş eski işçi mahallelerinden biri olan Demirtaş'ta yapılan bir alan araştırması üzerinden ortaya koymayı amaçlıyor. 

Göçmen nüfusun yerli nüfustan fazla olduğu kentlerden biri durumundaki Mersin, 1990'lardaki zorunlu göçün yöneldiği en önemli merkezlerden biriydi. Bu göçler, kentin sosyo-ekonomik potansiyellerini aşan bir yoğunlukta yaşandığı için Mersin'de çeşitli sosyal ve mekânsal sorunları da beraberinde getirdi. Büyük oranda düşük gelirli hanelerin yaşadığı Demirtaş Mahallesi, yıllardan beridir değişik bölgelerden göç alan ve yeni göçler almaya devam eden bir alan olarak Mersin kentinin önemli bir özelliğini temsil ediyor. 

Çalışmamızda temel kabulümüz, 1980'lerde başlayıp 1990' larda yansımalarını bulan neoliberal politikalar ve 1990'larda yaşanan zorunlu göç süreciyle kentsel yoksulluğun derinleştiği ve me- 

` kânsal ayrımlaşmaların belirginleştiği kentlerde, göçmenlerin yaşam koşullarının önemli ölçüde bozulduğu ve geçmişe göre daha büyük sorunlarla yüz yüze bulunduklarıdır. Bu çerçevede, ekonomik yeniden yapılanmanın dünyada ve Türkiye'de nasıl bir kentsel gerçeklik yarattığı ve bu gerçeklik içinde göçmenlik ve kentlilik konumlarının ne yönde şekillendiği soruları yanıtlanmaya çalışıldı. 

Bu yanıtları birkaç başlıkta şöyle sıralayabiliriz: Kent içi mekânsal eşitsizliklerin giderilmesi ve sosyal adaletin sağlanması gibi kaygılar, postmodem söylemlerle gündem dışına iten neoliberal kentleşme anlayışının kentsel politikalara egemen olması, toplumda gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek derinleşmesi ve yoksulluğun yaygınlaşması. Göç ve göçmenliğe ilişkin yaklaşımların son on yıldır geçerli olan ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamiklere ve egemen kentleşme anlayışına bağlı olarak zaman içinde nasıl değişim gösterdiği sorusuna da yanıt aradığımız bu çalışmada ayrıca, göçün ve göçmenlik konumunun göç veren ve alan mekâna bağlı olarak değişim gösterip göstermediği üzerinde durduk. Son 
sorunsalla ilintili olarak hareket noktamız, zaman açısından 1990 
yılı öncesi ve sonrası arasında; mekân açısından ise göçmenlerin geldikleri'yere bağlı olarak göç edenlerin kentte kurdukları yaşam ve kente eklemlenme biçimleri arasında belirgin farklılıklar olduğu varsayımıdır. Göçmenlerin içinde bulundukları durumun betimlenmesi açısından "kentli" yerli nüfusa ait veriler de ayrı bir grup 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olarak değerlendirilmeye alındı ve bu grubun da kentin yeni biçimlenmesi içindeki yeri ve kenti algılayışları ile ilgili veriler aracılığı ile bir bütün olarak Demirtaş üzerinden kentsel mekânda bir ayrışma söz konusu olup olmadığı üzerine bir tartışma da yürütülme- ye çalışıldı. 

Çalışma genel hatlarıyla şöyle bir izleğe sahip: Okuyucu, önce göç ve kentleşme ilişkisinin tarihsel gelişimi, neoliberalizm ve zorunlu göçün 1990'larda ortaya çıkardığı kentsel gerçeklik konuya ilişkin literatür taramasına göz atma fırsatı bulacak, daha sonra, alan araştırmasından elde edilen bulguların bu literatür ve sorunsallarımız çerçevesinde yapılan analizini okuyacak. 

Kuramsal ve ampirik olmak üzere iki yönlü bir araştırmayı içeten çalışmanın ilk bölümü olan kuramsal kısımda, göç ve kentleşme ilişkisinin kapitalist gelişme evreleri içindeki tarihsel gelişimi- nin incelenmektedir. Sonraki bölümde, göçün kentlerde yarattığı bireysel, ekonomik ve toplumsal sonuçlara değinildikten sonra, 1970'lerin ekonomik krizi ardından gündeme gelen neoliberal politikalarla şekillenen bugünkü kent yaşamı içinde, göçün ve göçmenliğin değişen niteliği tartışılmaktadır. Üçüncü bölümün konusu ise, Türkiye'nin 1950'den bugüne gelen ve yoğun göçlerin eşlik ettiği kentleşme deneyimidir. Ampirik çalışmanın aktarıldığı dördüncü bölümde ise Mersin'in Demirtaş Mahallesi'nden (253 adet anket ve 25 derin görüşmeye dayanarak) elde edilen bulgular, kuramsal bölümde tartışılan olgu ve süreçler etrafında değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 


I. BÖLÜM 


GÖÇ OLGUSU 


Sosyal formasyonların ekonomik, politik ve kültürel yapılarında ve bu yapılar içindeki ilişkiler sisteminde yaşanan değişimlerin sonucunda ortaya çıkan göç, söz konusu yapılar üzerinde önemli dönüşümlere yol açan mekânsal bir yer değiştirme hareketidir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan göçler, mekânda eşitsiz biçimde dagıtılmış ekonomik fırsatlardan yararlanma isteğinin bir sonucu olabildiği gibi, ekolojik dayatmalar (doğal afetler) ya da devlet gibi sosyal bir otoritenin gündeme getirdiği sürgünler, mecburi iskânlar ve savaşlar nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. 

Göçün toplumdaki nitelik ve işlevinin, tarihsel süreç içinde üretim tarzlarının değişmesine bağlı olarak farklılaştığı görülmektedir. 
Örneğin 1 6. ve 17. yüzyıllardaki merkantilizm dönemlerinde bir işgücü göçünden söz etmek oldukça zordur’. Omvedt o yıllardaki göçün, altın, baharat ve diğer ticari malların ele geçirilmesi amacıyla yeterli doğal kaynak ve işgücünün hazır olarak bulunduğu bölgelere doğru coğrafi bir yer değiştirmeyi ifade ettiğini belirtmektedir (aktaran, Portes, 1978: 2). Oysa modem dünyada göç; sanayileşmenin bir sonucu olarak işgücünün yeniden dağılımı ve yeniden örgütlenmesi anlamına gelir (Roberts, 1981: 193). Bu tanımı ile göç süreci; insan emeğinin kutulu bir pazara sunulması olgusunu içerir. Bu durumda daha önceden kurulmuş ve kendi ku- 


' Zorunlu işgücü göçü kapsamında köle ticareti ilk olarak XVI. yüzyılda tarımsal üretime yönelik plantasyonların kutulması ile gündeme gelmiştir. 
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ralları çerçevesinde işleyen bir işgücü piyasasına "özgür" bir emek girişi söz konusudur. 

Göçe ilişkin temel kuramsal çerçeveyi oluşturacak bu bölümde, ilk olarak, göçün tanımı ve türleri üzerinde durulacak ve bu olguyla ilgili kuramsal yaklaşımlar aktarılmaya çalışılacaktır. Ardından, göçü bir süreç olarak değerlendiren bakış açısıyla, onu ortaya çıkaran koşullar, göç kararının birey ve/veya grupların gündemine gelmesi ve göçün bireylerin yaşamında ve toplumsal düzlemde yol açtığı sonuçlar incelenecektir. Ayrıca, sürecin tüm unsurlarını incelemek bakımından, göçe karar verilme evresinin temel unsuru olan, göç eden bireylerin nitelikleri üzerinde de durulacaktır. 


Göçün Tanımı ve Türleri 


Demografik bir süreç olarak göç "coğrafik bölgeler ve/veya idari alanlar arasındaki yerleşim yeri (ikametgâh) değişiklikleri" (Ünalan, 1998: 91) olarak tanımlanmaktadır. Ünalan, göçün tanımında, uzaklık, zaman ve kalıcılık olmak üzere üç kriter kullanıldığını belirtmektedir. Göç literatüründe, genel olarak, bir yerleşme hareketinin göç olarak tanımlanabilmesi için gerekli zaman ölçütünün altı ay ya da üç yıl olduğunu belirten yazar, göç hareketinin varış noktasında kalıcı bir yerleşim yapma niyetiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda nesnel bir değerlendirme yapmanın zorluğu nedeniyle, bu boyutun göz ardı edilebileceğini de dile getirmektedir (Ünalan, 1998: 92). 

Göçün, yalnızca demografik bir süreç olarak tanımlanması, onun içeriğini anlatmak bakımından yetersizdir. Böylesi bir tanımlama, göçün anlamını daraltmakta ve özellikle kapitalist toplumda göç olgusunun tüm boyutları ile anlaşılabilmesini güçleştirmektedir. Kendi içine kapalı üretim birimlerinin yer aldığı feodal toplumda, işgücünün üretimin yapıldığı toprak parçasının dışına çıkması, yani göç etmesi söz konusu değildi. Bunun tersine, kapitalist ekonominin egemen olduğu modem dünyadaki nüfus hareketlerini niteleyen özellik, işgücünün yer değiştirmesidir. Dolayısıyla, göçün yalnızca bir nüfus hareketi olarak değerlendirilmesi göçmenlerin oynadığı çeşitli ekonomik rollerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. 

Nitekim, Tekeli (1998a: Il), kapitalist toplumda göçün iki farklı mantıksal temele dayandığını belirtir: Birincisi, doğrudan sistemin devamlılığı ile ilgili olan, emeğin mekânsal olarak üretimi daha etkin kılacak bir biçimde dağıtılmasıdır. Çünkü kişinin mekânda yer değiştirmesi, emeğin olduğu kadar sanayinin ve tüketicinin (pazarın) de yer değiştirmesi anlamına gelir. Göç böylece, hem üretimin gerçekleştirilmesine hem de yeniden örgütlenmesine etkide bulunur. İkincisi ise, göçün, bireylere mekânsal yer değiştirmeler yoluyla daha fazla ekonomik firsatlar yakalama şansını vermesidir. 
Bu durum, göçün birey açısından taşıdığı anlamı ortaya koyar. Kişiler, sosyal değişimler karşısında yaşam yerlerini değiştirerek, kendilerine mesleki ve sosyal açıdan daha iyi firsatlar sunacak mekânlara taşınırlar. 

Temel olarak bu çerçevede tanımlanabilecek olan göç olgusu, göç sürecindeki farklılaşmalara bağlı olarak değişik biçimlerde ortaya çıkar. Göçün nedenleri, içerdiği aktörler ve mekanizinalar farklı göç tiplerini doğurur. "Göç etme nedeni", "uzaklık", "göç etme biçimi" ve "göçün yönü" gibi değişkenler, göçün biçim ve - içeriğinde, aynı zamanda da ölçek ve yönünde farklılaşmaları gündeme getirir. 


Göç Etme Nedenine Göre Türler 


Petersen, "göç etme nedeni" bağlamında dört değişik tipte göçten söz eder. Bunlar ilkel, zorlayıcı (impelled), zoraki (forced) ve serbest/özgür göçtür. İlkel göç, ekolojik bir itme sonucu oluşur. 
Yani insanoğlunun doğal güçlerle başa çıkma becerisinden yoksun olduğu durumlarda ortaya çıkar. Ekolojik bir zorlamaya karşı verilecek yanıt ya da geliştirilecek çözümler, bunu yaşayan insanların teknolojik donanımları ile ilişkili olduğundan, ilkel göçler, yaygın biçimde ilkel toplumda yaşanmıştır. Zorlayıcı ve zoraki göç türlerinde harekete geçirici faktör olarak ekolojik bir baskı değil, devlet ya da eşdeğerdeki bir kamusal otoritenin baskısı söz konusudur. 
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Başka bir deyişle; yer değiştirme olgusunun bir ucunda devlet, diger ucunda ise birey yer almaktadır (Petersen, 1970: 291). 

Tekeli, zoraki (yaygın kullanımıyla “zorunlu”) ya da zorlayıcı biçimde yaşanan yer değiştirmelerin üç farklı kaynağı olabileceğini belirtir. Bunları da "devletin belli amaçlarını sağlamak, savaşlar sonucunda yeniden uyum, doğal afetlerin sonuçlarından kaçınmak" diye sıralar. İlk ikisinin devletle ilişkisi açıktır, üçüncüsünde ise çözüm için devlete gereksinim vardır ve devlet bu aşamada devreye girerek sürece katılır (Tekeli, 1990: 49). Zorlayıcı ve zorunlu göçlerin her ikisi de baskı unsuru içerir. Bu iki göç arasındaki ayrım; zorlayıcı göçte, göçe zorlanan kişiler gitmek ya da kalmak konusunda belirli bir oranda gücü ellerinde tutarken, zorunlu göçte bu tarz bir dayatmayla karşı karşıya gelenlerin böyle bir güçlerinin/iradelerinin söz konusu olmamasıdır. Serbest göçte ise, göçün asıl nedeni göçmenlerin kendi iradesidir. Ne ilkel göçte olduğu gibi fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasında ortaya çıkan bir sorun ne de zorunlu ve zorlama göçteki gibi pasif bir göçmen söz konusudur. Serbest göç türünde, bireyler özgür karar alıcılar durumundadır (Petersen, 1970: 291). 


Uzaklık, Göç Biçimi ve Akım Yönüne Göre Türler 

Uzaklık kriterinin tanımladığı iki göç türü vardır: İç göç ve dış göç (uluslararası göç). Bu ayrımda, göç veren ve göç alan birimler arasında farklı düzeylerdeki uzaklık temel alınır. İç göç ülke içindeki bir yerleşim biriminden, yerleşmek üzere, yine ülke içindeki bir başka yerleşim birimine yapılan nüfus hareketiyken ülke sınırları dışına yapılan göç ise dış göçtüir. 

Göç etme biçimi bakımındansa, bireysel, kitlesel ve zincirleme olmak üzere üç farklı göç türünden söz etmek mümkündür. Bunların birincisinde bireyler göçün neden ve sonuçlarına ilişkin daha kesin bilgiye sahiptir ve akılcı aktörler olarak hareket ederler. Göçün neden ve sonuçları konusunda bilgili olmaları, gidilecek yere ilişkin kesin ve geniş bir bilgiye sahip olmalarından kaynaklanır. 
Niteliğe göre seçicilik gösteren bu göç türünde bireylerin gidilecek yerle ilgili beklentileri de yüksektir. İkinci göç türü olan kitlesel göç sosyal, ekonomik ya da politik nedenlerle ortaya çıkar ve göçün kaynaklandığı bölgedeki tüm katmanları içerir. Kitlesel göçün, çoğu zaman zorunlu göç türüyle örtüştüğü görülür. Zincirleme göçe gelince, göç kararının bireysel ve özerk olarak değil, üyesi bulunulan (hane halkı, akraba grubu gibi) birime bağlı olarak ve onları dikkate alarak verildiği göç türüdür. Zincirleme göçte önceden göç etmiş olanlarla aile ve akrabalığa dayalı olarak kurulan ilişki ağları göç edecek bireylere gidilecek yere ilişkin bilgi sunarak olası risk ve maliyetleri azaltır. 

Göçün akım yönüne bağlı olarak yapılan sınıflandırma kırdan- kente, keniten-kente, kırdan-kıra ve kentten-kıra göçü içerir. Türkiye'de yaygın olarak yaşanan ise kırdan-kente ve kentten-kente göç türleridir. Kapitalist gelişmenin kendisinin kır-kent ve kent- ' kent arasında eşitsiz bir gelişme yaratan bir dinamiğe sahip olmasından dolayı, diğer iki göç türünün (kırdan-kıra ve kentten-kıra) genel eğilimlerin dışında kaldığı görülmektedir. Kırdan-kente göçte, göç veren ve alan birimler açısından birbirinden farklı toplumsal yapılar yer alır. Göçü veren birim olarak "köy" toplumu, kurumsal yapı, ekonomik etkinlikler, sosyal işbölümü ve ilişkiler açısından, göçü alan birim olan "kent" toplumundan farklı özelliklere sahiptir. Kentfen-kente göç türünde ise göçün her iki ucunda da aynı toplumsal yapı yer almaktadır. 


Göçe İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar 


Göçün kuramsal olarak açıklanmasına ilişkin ilk çabalar Ravenstein'n göç kanunlarını oluşturduğu 1880 yılına uzanır. 
Ravenstein'a göre insanlar sınırlı sayıda fırsatların bulunduğu yerlerden daha çok firsat yakalayabilecekleri yerlere gider. Gidilecek yerin seçimi "uzaklığa" bağlı olarak yapılır. Göçmenler önce yakın bir kasabaya taşınır, oradan da daha uzak kentlere yönelir. Kentlilerin göç eğiliminin kırda yaşayanlara oranla düşük olduğunu iddia eden Ravenstein, göçün ulaşım ve iletişim alanındaki ilerlemeler, sanayi ve ticaretteki gelişmeler ile hız kazandığını da belirtmektedir. Göç kararında ekonomik güdülerin etkisi, uzaklığın göçe olumsuz etkisi ve aşamalı göç gibi günümüzde de geçerliliklerini 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koruyan temaları ilk kez Ravenstein dile getirmiştir (aktaran, Oberai ve Singh, 1983: 25). 

Lee (1966) ise, Ravenstein'ın göç kanunlarını temel alarak içine bir grup mekânsal yer değiştirmeyi yerleştirdiği genel bir şema geliştirmiştir. Lee, göç eden bireyin algılarına etki eden faktörleri "artılar ve eksiler" olarak ikiye ayırır. Birincisi çekici etkiye sahipken diğerleri uzaklaştırıcı, itici faktörlerdir. Lee'nin kuramı çok sayıda göç çalışması için, özellikle de göçmenlerin seçiciliği ve göçü ortaya çıkaran itici-çekici faktörler konusundaki çalışmalarda temel bir çerçeve olarak kullanılmıştır (aktaran, Oberai ve Singh, 1983: 
26) 
Kırdan kente emek aktarımına ilişkin ilk kapsamlı model ise 1950'lerde Lewis tarafından geliştirilir. Modernleşme paradigması içindeki bu bakış açısı, ikili bir ekonomi yapısında göçün "denge kurucu" bir mekânizma olduğunu varsayar. Azgelişmiş ülkelerde bölgeler arasında var olan dengesizlik temel göç nedenidir. Göçle birlikte ülke içi bölgeler arası nüfus ve ücret farklılaşması da dengelenmiş olmaktadır (aktaran Ersoy, 1985: 9). 

Göçün "dengeleyici" bir mekânizma olduğu düşüncesine karşı çıkan Myrdal'a (1957) göre göç olgusu; azgelişmiş bölgedeki insan kaynağını gelişmiş bölgeye akıtarak bölgeler arası dengesizliğin daha da derinleşmesine neden olur (aktaran Ersoy, 1985: 11). 
Myrdal, göçün devamlılığını sağlayan ve göçü besleyen nedenin, önceki göçlerin yarattığı "çoğaltan etkisi" olduğunu belirtir. Bunun anlamı, ilk göç hareketlerinin daha sonraki göç hareketlerinin gerçekleşmesini kolaylaştırmasıdır. Şöyle ki; ilk göçler, arkalarından gerçekleşecek göçleri çoğaltacak biçimde, göç kararının verileceği toplumun yargılarını değiştirmekte ve göçe daha uygun hale getirmektedir. Myrdal, bu süreçte çoğaltan işlevi gören altı sosyo- ekonomik faktörden söz eder: Gelir dağılımı, toprak dağılımı, tarımın örgütlenmesi, kültür, insan kaynağının bölgesel dağılımı ve işin toplumsal anlamı”. Bu faktörlerin göçü veren ve göçü alan 


2 Böhnine (1972) ve Piore (1979) 'ye göte çok sayıda göçmenin belirli 
meslek gruplarında yoğunlaşması durumunda bu meslekler toplum içinde "göçmen mesleği" olarak tanımlanmaya başlamaktadır. Bunun sonucunda. 
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bölgelerin toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamında neden olduğu dönüşümler bireylerin hareketliliğini arttırır. (aktaran, Massey v.d., 1993: 451-454). 

Göç olgusunu daha mikro düzeyde çözümleyen Sjaastad (1962) ise, göç kararının zaman içinde ortaya çıkacak kazanç ve maliyetlerin hesaplanması sonucunda alınan bir yatırım kararı olduğunu ileri sürer. Bu yaklaşımda, mekânsal kazançlar ve akılcı (rasyonel) seçim kavramları önemlidir. Kazançlar "parasal ve parasal olmaan" diye ikiye ayrılır. Parasal olmayan kazançlar, mekânsal seçimlerin sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik/ruhsal yararlardır. 
Benzer biçimde maliyetler de "parasal ve parasal olmayan" olarak ayrılır. Örneğin; ulaşım maliyeti, iş değişikliğinin bazı durumlarda yeniden eğitim gerektirmesi sonucunda oluşan eğitim gideri parasal maliyetler içinde yer alırken, tanıdık bir çevreden ayrılmak, kendi dili ve kültüründen kopmak ve yeni alışkanlıklara ve sosyal normlara uyum sağlamak da parasal olmayan maliyetleri oluşturur (aktaranlar, Mulder, 1993: 21; Oberai ve Singh, 1983: 27). 

Her ikisi de psikolog olan De Jong ve Fawcett de (1981) "Deger-Beklenti Modeli" olarak adlandırılan yaklaşımlarında göç kararının alınmasında bireysel düzeydeki değişkenlere dayalı analizlere girişmişlerdir. Ampirik ve kuramsal literatürü tarayarak göçle ilgili olabilecek potansiyel değerlerin ve amaçların bir listesini çıkaran bu araştırmacılar, çeşitli amaç kategorileri arasındaki önem derecelerinin incelenmesinin yararına inanmaktadır. Göç kararının bireysel düzeyde nasıl alındığının anlaşılabilmesi için, bireyin her bir amacına yüklediği önemin derecesinin bilinmesi yeterli olmaz. Onlara göre, bu amaçlara göçün hem kalkış hem de varış noktalarında ulaşabilme beklentisinin düzeyine ilişkin bilgiye de sahip olmak gerekir (aktaran, Mulder, 1993: 21-22). 


kültürel olarak damgalanmış ve yerli işçiler için uygun olmadığı düşünülen bir meslek kategorisi ortaya çıkmakta ve yerli işçiler bu işlerde çalışmak istememektedirler. Aslında bu damgalanma söz konusu işlerin doğasından değil göçmenlerin sayıca bu işlerde birikmiş olmasından kaynaklanmaktadır (aktaran, Massey v.d., 1993: 453). 
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Marksist gelenek içinde yer alan kuramcılar ise; göçü, sadece "itici" ve "çekici" faktörlerle hareket eden bireyler düzeyinde açıklayan kuramsal yaklaşımlara karşı çıkar. Söz konusu kuramcılar, göçün anlam ve dinamiklerini, sermaye birikim süreçleri ve eşitsiz gelişmenin maddi ve yapısal süreçleri ile açıklamanın önemini vurgular. Marksist kuramcılara göre; göçü, kentlerde yarattığı "yedek işgücü ordusu" bağlamında açıklamak daha anlamlıdır. Batı Avrupa kapitalizmi açısından işçi göçünün önemini, Castles ve Kosack "Göçmen İşçiler ve Batı Avrupa'da Sınıf Yapısı" (Immıgrant Workers and Class Structure in Westem Europe-1973) adlı çalışmalarında tartışır. Sermaye birikim sürecinde sanayinin yarı-nitelikli ve niteliksiz işgücüne yönelik oluşan talebi, kırsal sektördeki nüfusu harekete geçirmekte ve kentlerde bir "yedek işgücü ordusu" oluşturmaktadır. 

İşgücünün sürekli yedeklenmesi, sermaye birikimi ve kapitalist ekonominin gelişimi için gereklidir. Çünkü bu işgücü ordusu kapitalist ekonomi içinde ikili bir işlev görür. İlk olarak bu yedeklenmenin, sürekli olarak kullanıma hazır bir işgücü potansiyeli yarattığı görülür. Büyüme ve genişleme dönemlerinde sanayi üretimine çekilen bu yedek işgücünün kaderi, bunalım dönemlerinde sokağa atılmaktır. İkinci olarak da, bu nüfusun varlığı işgücü pazarında bir rekabet ortamı yarattığından, çalışanların ücretleri ve diğer kazanımlarının denetim altında tutulmasına hizmet eder. 

Bağımlılık Okulu'nun önde gelen temsilcilerinden Alejandro Portes ise 1978 tarihli “Göç ve Azgelişmişlik” başlıklı makalesinde (1978: 5-35) göçü bireysel faktörler düzeyinde açıklayan kuramsal bakışları da, denge kuramlarını da eleştirmiştir. Ona göre, bireyler çok çeşitli nedenlerle göç eder. Birtakım "itici" ve "çekici" faktörleri toplayıp liste haline getirmek, hem oldukça zor bir iştir, hem de uzun bir zaman dilimi boyunca yaşanan göç hareketini ortaya çıkaran yapısal faktörleri açıklayamaz. Portes'in denge kuramlarına yönelik eleştirisi, bölgeler arasındaki dengesizliklerin ya da daha yüksek ücret beklentisinin göç kararının alınmasındaki rolüne degil; esas olarak göçün gelişmiş ülkelerle (center), azgelişmiş ülkelerde (periphery) aynı sonuçları doğurduğu düşüncesine yöneliktir. 
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Portes'e göre, kapitalist dünyada göçün önem taşımasının iki nede-- ni vardır: Birincisi, göçün kapitalist ekonomik gelişme için gerekli koşul olan insan kaynağını sağlaması; ikincisi, göçün, azgelişmiş ülkelerde çalışan kesimlerin bulundukları konumlara ait engel ve sınırlılıkları aşmak için bir yol sunmasıdır. Bu kesimler, sık sık gerçekleştirdikleri yer değiştirmeler yoluyla mekânda eşitsiz biçimde dağıtılmış ekonomik fırsatlardan yararlanma peşindedir. Yazar; bu engellerin, işgücü göçünün ortaya çıkması için bilinçli bir şekilde oluşturulduğunu ileri sürer. Portes'e göre; genel olarak, gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde, ekonomik yapı içinde doğan farklılaşmalar, göçmenlerin emeklerini gereksinim duyulan yerde ve mümkün olan en düşük fiyattan satmasının da koşullarını yaratır. Toprak sahipleri ve girişimci sınıflar arasında zaman zaman ortaya çıkan geçici fikir uyuşmazlıkları veya liberal rejimin geçici önlemleri bazen aykırı politikalar üretse de genel eğilim esas olarak budur (Portes, 1978: 40-47). 

Göçü açıklamaya yönelik kuramsal çabaların çeşitliliği, bu olgunun çok yönlülüğünü ortaya koymak bakımından anlamlıdır. 
Göç olgusu her bir disiplin için farklı veriler sunarken farklı sorun alanları da yaratır. Günümüzde göç olgusunun tüm boyutları ile anlaşılabilmesi yalnızca bir çözümleme düzeyine bağlı kalınarak ya da bir disiplinin araçlarını kullanarak başarılamaz. Göçle ilgili açıklamaların "bir nüfus akımı sonucu bazı yerler dolarken bazılarının boşalması" biçimindeki bir çözümleme düzeyi ile sınırlı kalması, göçün neden ve sonuçlarına, göç süreci sonunda ortaya çıkan uyum sorunları ve mekanizmalarına ve geriye dönüş dinamiklerine ait verilere ulaşmayı engellemektedir. Çünkü göç "durağan bir olgu olmayıp, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte algılanması gereken bir süreçtir" (İçduygu ve Ünalan, 1998: 38-51). 

Göç konusunda yapılacak kuramsal ve ampirik araştırmaların bu olguyu nedenleri ve sonuçları ile bir süreç olarak değerlendirmesi, bu sürecin içerdiği mekanizmaları, ilişki ağlarını, eğilimleri ve değişim dinamiklerini de gözlemleyebilmek açısından önemlidir. Göçün içerdiği karmaşık süreçlerin incelenmesi, değişik bakış açılarını ve tartışmaları birleştiren bir kuramsal çerçevede mümkündür. Bu çerçevenin temel eksenini ise göç olgusunun sosyal - yapıdaki anlam ve dinamikleri üzerinde önemli bir belirleyiciliği olan sermaye birikim süreçleri ve eşitsiz gelişmenin maddi ve yapısal süreçlerinin oluşturması gerekir. 


Göçün Sonuçları 


Göçler, hem göçü veren hem de göçü alan birimleüzerinde önemli etkiler yaratır. Bu durum, göçün sonuçlarının söz konusu nüfus hareketinin iki ucundaki mekânsal birimlerin ayrı ayrı ele alınarak irdelenmesini gerektirmektedir. 


Göçü Veren Birim Üzerindeki Sonuçları 

Hem kırdan kente hem de kentten kente gerçekleşen göçlerde göçü veren birimin ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamında olumlu ve olumsuz birtakım değişiklikler ortaya çıkar. Göçün bu birimlerin sosyo-ekonomik yapısında ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan biri genç, nitelikli ve üretken nüfusunun bir bölümünü kaybetmesidir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, göç seçici bir yapıya sahiptir. Bunun anlamı, göç edenler içinde daha çok üretim yapabilecek genç ve üretken erkek nüfus yer almasıdır. 
Göçü veren birimde üretim için gerekli nüfusun yitirilmesine neden olduğu için, yoğun ve kitlesel göçlerin, göç veren toplumunun sosyo-ekonomik yaşamında olumsuz sonuçlar yarattığı açıktır. 

Göçü veren alanlardan büyük kent merkezlerine doğru gerçekleşen nüfus hareketleri, yalnızca bir işgücü kaybına neden olmaz. 
Aynı zamanda, maddi sermayenin ve diğer ekonomik kaynakların da belli kentsel merkezlere akarak orada yoğunlaşmasına neden olur. Böylece, nüfusun üretken kesiminin ve sermayenin yer değiştirmesine bağlı olarak göç veren bölgenin gelişme hızı da düşer. 
Bu durum, gerek kır-kent arasındaki gerekse kentler arasındaki gelişmişlik farklarıyla, sosyal ve mekânsal eşitsizlikleri arttıran bir etkiye sahip olduğundan, sonraki süreçte, göçü daha da arttıran bir etkide bulunur. Bunu yanında, özellikle kentler arasında gerçekleşen göçlerde, kişilerin yer değiştirmesinin, göç veren kentlerde nüfusun azalmasına, pazarın daralmasına ve böylece, ekonomik canlılığın yitirilmesine neden olduğu görülmektedir. ` 

Kırdan kente göç edenlerin kır ile sürdürdükleri ilişkilerinin, kırın toplumsal ve kültürel yaşamında yol açtığı birtakım değişiklikler de bu kapsamda değinilmesi gereken bir noktadır. Göçmenler kentte öğrendikleri yeni bilgileri, düşünce ve pratikleri kıra taşıyarak kır toplumunda alternatif yaşam biçimlerinin oluşturulmasına aracılık eder (Oberai ve Singh,1983: 37). Bu durumun, kır toplumunun değerleri ve yargıları üzerinde dönüştürücü etkiler yarattığı söylenebilir. Örneğin, Çabuk (1996: 502-503), göç süreçlerinin kırsal alanda, kadınlara yönelik ataerkil (pafriyarkal) tutumların az da olsa değişmesine ve toplumsal cinsiyet konusundaki formların yeniden yapılanmasına etkide bulunduğunu belirtmektedir. Kente gidenlerle sürdürülen parasal olmayan bu alışverişin, aynı zamanda, kırsal alanda yaşayan insanları ulusal ya da uluslararası nitelikteki toplumsal olaylara göreli olarak daha ilgili hale getirdiği ve kapalı toplum yapısını kırdığı söylenebilir. 


Göçü Alan Birim Üzerindeki Sonuçları 

Özellikle Sanayi Devrimi'nden bu yana sosyo-mekânsal gelişmeler açısından ortaya çıkan genel eğilim, göç sürecinde göçü alan birim olarak kentlerin ön plana çıkmasıdır. Bu nedenle; göç sürecinin, göçü alan birim üzerindeki sonuçlarının değerlendirilmesi genellikle kent mekânı üzerinden yapılmaktadır. 

Göç; özellikle, yoğun ve kontrolsüz biçimde yaşandığı dönemlerde kentin ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik yaşamına damgasını vuran bir olgu olarak ortaya çıkar. Örneğin; Türkiye'de de, birçok azgelişmiş ülkede olduğu gibi, 1950 ve 1960'lardaki sanayileşmeye koşut olarak gelişen yoğun göç akımları, kentsel çalışmalarının ana gündem maddesi olmuştur. Göçün yoğun ve kontrolsüz biçimde yaşanması, bu olgunun kentler üzerindeki etkisini arttıran önemli bir unsurdur. 

Göç ve kentsel gelişmeler arasındaki ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar (Tekeli ve Erder, 1978; Portes, 1978; Mingione, 1981; Oberai ve Singh, 1983; İçduygu v.d., 1998), kentsel sistemde göçün yarattığı etkilerin başlıca beş boyutta ele alınması gerektiğini 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ortaya koymaktadır. Bunlar; göçün istihdam ve kentsel işgücü, ücretler, kentin fiziki dokusu, kent yönetimi ve kentin sosyo-kültürel yapısı üzerindeki etkileridir. 


İstihdam ve Kentsel İşgücüne/İşçi Sınıfına Etkileri 

Göçün, kentteki istihdam yapısına etkisi devletin belli bir istihdam düzeyi sağlama veya işsizliği sosyal ve politik kaygılarla belli bir düzeyde tutma çabası göz önünde tutularak incelenmelidir. Bu çabayı, Batı Avrupa ülkelerinde sosyal refah devletinin Keynesçi tam istihdam politikası doğrultusunda, istihdamı yükselterek iç pazarı canlandırma ve işsizliğin yarattığı sosyal gerilimleri ortadan kaldırma kaygısıyla başvurduğu uygulamalarda daha açık biçimde görmek mümkündür. Özellikle, işsizliğin yüksek boyutlara vardığı dönemlerde devletin atıl durumdaki nüfusun en azından bir kısmını istihdam etme zorunluluğunun belirdiği ve sermaye birikim sürecinin buna olanak tanıdığı durumlarda göç istihdamı arttıran bir etkiye sahiptir. Bu türden politikalarla istihdamın arttırılması kentlerde hizmet sektörünün genişlemesinin de nedenlerinden biridir. 
Bu durum, özellikle gelişmiş ülkeler için geçerli olmakla birlikte, ulusal kalkınmacılık politikalarını izleyen çeşitli azgelişmiş ülkelerin de bu yolla kamu iktisadi teşekküllerinde ve hizmet sektöründe istihdamı arttırmaya çalıştığı görülmektedir. l 

Ekonomide işgücü tasarrufu sağlayan makine kullanımından kaçınan emek yoğun bir üretim anlayışının geçerli olduğu durumlarda da göçmen nüfusun, sunduğu ucuz emek olanağı ile istihdamı arttırıcı bir etkide bulunduğu belirtilmektedir (Oberai ve Singh, 1983: 41). 

Göçmenlerin kentsel işgücüne etkisi ise, göçmen tipolojisine bağlı olarak çeşitli farklılıklar gösterir. Göç eden grup içerisinde genç ve üretken nüfus çoğunluktaysa, bunların vardığı yer açısından, genç işgücünün miktarını arttırdığından, göçü alan yere olumlu katkıları olacağı varsayılabilir. Yine, göç edenlerin belli niteliklere sahip olmasının da kentsel ekonomi açısından bir kazanım sağlayacağı söylenebilir. 

Ne var ki bu olumluluk, özellikle tam istihdama yakın bir işgücü piyasasının söz konusu olduğu kentsel sistemlerde geçerlidir. 
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Bunun dışında kalan örneklerde ise, işgücü piyasasının taraflarından olan işçi sınıfının ekonomik ve örgütsel çıkarları açısından olumsuz, işverenler açısından ise olumlu etkileri olmaktadır. Bunun nedeni, göçmenlerin büyük çoğunluğunun kentsel işgücü piyasasında emeğini sermayeye pazarlamak durumunda olmasıdır. 
Nitekim, göçün kentsel sınıflar üzerindeki etkisi, daha çok göç ve işçi sınıfı arasındaki ilişki temelinde ele alınır. Bu ilişki dolaysız ve kesindir. Çünkü göçler, kentsel sektörde iş bulma mücadelesi ile başlayan bir "işçileşme" sürecini de beraberinde getirir. 

Bu ilişkinin çözümlenmesi ise "çifte pazar" ve "yedek işgücü ordusu" kavramlarını içeren kuramsal bir yaklaşım yoluyla yapılmaktadır. Çifte pazar yaklaşımı, işgücü pazarının “formel" ve "enformel" sektörler olarak ayrışması noktasından hareket eder. Formel sektör, nitelikli işgücü gerektiren, yani eğitilmiş ve iş deneyimine sahip işçilerin istihdam edildiği teknoloji yoğun, sürekli ve güvenceli işleri; enformel sektör ise, kısmi ya da bütün olarak devlet düzenlemesinin dışında, niteliksiz ve yan-nitelikli işçilerin istihdam edildiği düşük ücretli, emek yoğun, süreksiz ve güvencesiz işleri içerir. Enformel sektör, en çok da azgelişmiş ülkelerdeki kıt sermaye ve bol emek koşullarında gelişme olanağı bulmaktadır (İçduygu v.d, 1998: 213; Portes, 1978: 45). 

Kentsel işgücü piyasasına, ağırlıklı olarak niteliksiz işgücü sunan göçmenler, formel sektörde iş bulamadıklarından hem sermaye gerektiren işlerin çok az olduğu ya da hiç olmadığı hem de iş alanlarının örgütlenmemiş olmasından kaynaklı olarak işe girişte kurumsal engellerin bulunmadığı enformel sektöre yönelmektedir. 
Bu yapısıyla enformel sektör, göçmenler için büyük miktarda çalışma fırsatları yaratır. Enformel sektördeki işlerin en bilineni "inşaat işçiliği"dir. Bunun yanında hamallık, eski eşya tamirciliği, seyyar satıcılık, tablacılık vb. de enformel sektör işleri olarak tanımlanır. 

Yedek işgücü ordusu kavramı ise, "kapitalist ekonominin çalışan işçilerin pazarlık gücünü zayıflatan bir işgücü potansiyelini daima el altında bulundurduğunu" vurgulayan Marksist analize dayandırılır. Bu yaklaşıma göre; göçmenler, kullanıma hazır bir işgücü potansiyeli yaratarak işçilerin ücret ve diğer kazanımlar konusundaki pazarlık gücünü azaltıp işçi hareketinin birliğini parçalayıcı bir etki yaptığı kabul edilir. Bu yedek işgücü ordusunun, sadece sürekli işsizleri değil, çifte pazar yaklaşımında dile getirilen enformel sektör çalışanlarını da içerdiği belirtilmektedir (İçduygu v.d., 1998: 213). 

Portes'e göre de, kapitalist birikim süreçleri içinde göçmen işgücünün işlevi, işgücü sunumunu arttırmak değil, fakat "ucuz" işgücü sunumunu sağlamaktır. Buna göre, kentsel pazarda göçmen işgücü, işgücü fazlası olduğu durumlarda bile teşvik edilir. 

Göçmenlerin rolü daha çok yerli işçilerin örgütsel çabalarını etkisiz hale getirmek ve ücretleri yüksek olan örgütlü işçilerin yerini almak biçiminde ortaya çıkar (Portes, 1978: 32). Böylelikle bir yandan formel sektördeki örgütlü ve kurumsallaşmış işçi kesiminin pazarlık koşulları yok edilirken; diğer yandan enformel sektördeki göçmen işçilere, ekonomik ve demokratik haklarının tanınmaması yoluyla, bu işçilerin kentsel işverenler ve devlet karşısında zayıf ve savunmasız kalması sağlanır (İçduygu v.d., 1998: 214). Bu koşullarda; göç, işçileri ayrıcalık ve rekabet yaratarak bölen bir mekânizma olarak işler. 

Sınıfsal konumları yanı sıra göçmenler etnik ve dinsel kimlikleri nedeniyle de iş ararken ayrımcılığa uğrayabilir. Kentsel işverenlerce bilenen etnik ve dinsel farklılıkların, işçi sınıfı içinde ayrışmalara yol açması ve homojenliği bozmak suretiyle sınıfsal örgütlenmenin önünü kesmek için kullanılması çok bilinen bir hikâyedir. 

Göçün işçi sınıfı üzerindeki bir etkisi de, kentteki arsa spekülasyonu (kent topraklarının değerinin hızlı ve yapay bir biçimde şişirilmesi) aracılığıyla ortaya çıkar. Mingione, arsa spekülasyonunu gelişmiş ülke kentlerinde işçi sınıfını denetim ve baskı altına tutmanın bir yolu olarak değerlendirir. O'na göre, kentlere yönelen yoğun göç akımları sonucu artan konut gereksinimi sınırlı olma özelliğini taşıyan kentsel toprakların fiyatlarında sürekli bir artışa neden olur. Milyonlarca insanın sınırlı kentsel alanlara yığılmasından kaynaklanan fiyat artışları, işçilerin ücretlerinden sürekli ağırlaşan kesintilere neden olurken işçi sınıfi da bu yolla denetim ve ` 


baskı altına alınır (Mingione, 1981: 101-104). Ayrıca bu, işçi sınıfinn, özellikle de yeni göç etmiş kesimlerinin kent merkezinden uzak (ucuz arsa ve konut nedeniyle) yerlerde altyapısı yetersiz mekânlarda yaşamasına ve ekstra ulaşım giderleriyle karşı karşıya gelmesine de neden olur. Bu durumun Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerdeki yansıması olan gecekondulaşma da kentsel işgücünün ücretlerinden bir kesintiye yol açmadan konut sorununun çözümü- ne yol açsa da; bunların sağlıksız, düşük standartlı ve altyapıdan yoksun konut çevrelerinde oturmalarına neden olarak yaşam koşullarını olumsuz biçimde etkilemektedir. 

Göçün kentsel işgücü piyasasında yarattığı değişimlerin başında gelen işsizlik, işçi sınıfı üzerinde dolaysız etkiler yaparak kentsel gelişmeleri etkileyen bir faktördür. İşsizlik aynı zamanda, kente göçün en önemli nedenidir (Bayhan, 1996: 184). Tarımsal yapıdaki dönüşüm sonucu işini kaybeden nüfus, bir iş bulabilmek umuduyla ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı kentlere doğru kitleler halinde göç eder. Bu göçün sanayileşmeye paralel olarak gerçekleşmediği durumlarda işsizlik sorunu kentlere taşınmış olur. Bu durum özellikle kentleşme hızı sanayileşme hızından yüksek olan azgelişmiş ülkelerde kentlere yığılan göçmen nüfusa yeterli iş olanakları sağlanamamasından kaynaklanır.» Diğer yandan, bu ülkelerde göçmenlerin iş edinmesinde aracılık ve danışma hizmetleri sunan formel örgütlerin bulunmayışı da, göçün işsizlik üzerindeki etkisini arttırır. Sonuç olarak; azgelişmiş ülkelerde, göçün, kentsel sistem içinde işsizlik oranını yükselttiği kolaylıkla söylenebilir. 

Ayrıca, "göçmenlik" konumlarına bağlı olarak göç edenlerin kentlerde yerlilerin sahip olduğu bağlantılardan (ilişki ağları) yoksun olması, göçmen işçilerin iş bulma şansını görece azaltan bir etmendir. Bu özellikle kırdan kente göçün ilk dönemlerinde daha yoğun olarak yaşanan bir durumdur. Zamanla göçmenlerin de kendi aralarında özellikle iş bulma ve barınma konularının çözü- 


3Nitekim gelişmiş ülkelerde, sanayileşmenin ilk evrelerinde, kırdan kente göçün sanayi ütetiminin ihtiyaçları ile koşut olarak gerçekleşmesinden dolayı göçle işsizlik arasında böyle doğrudan bir ilişki gözlenmemektedir. 
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münde enformel ilişki ağlarının geliştiği yapılan alan araştırmalarında ortaya konulmakla (Massey v.d.,1993; Gedik,1994; Tekeli ve Erder,1978) birlikte, bu insanların işgücü piyasasındaki konumları daha zayıf olmaya devam etmektedir. 


Ücretler Üzerinden Gelir Dağılımına Etkileri 

Göçün gelir dağılımına etkisi, göçmenlerin kentsel sektörde girdiği işin özelliklerine ve bu işlerdeki potansiyel hareketliliğe bağlıdır. Eğer göçmen işçiler düşük ücretli işlere girmişse elbette bunun kentsel gelir dağılımına etkisi olumsuz olacaktır. Bu etkinin boyutları ise, göçmenlerin ekonomik ve mesleki hareketliliğine bağlıdır. 

Oberai ve Singh, göçün ücretler üzerindeki etkisinin en önemli göstergesinin, yoğun ve hızlı biçimde yaşandığı dönemlerde yarattığı yüksek işgücü sunumuyla, ücretlerin düzeyini düşürmesi oldu-Şunu söyler (1983: 45). Bunun yanında, göçmenlerin işgücü piyasasında kendilerine ancak, süreksiz, güvencesiz işlerde istihdam olanağı bulabildiği durumlarda, göç düşük ücretle çalıştırmanın yaygınlaşmasına da yol açan bir faktör olur. Bu nedenle; göç, göçmenlerin gerek işgücü piyasasına girişlerinin çoğu durumda ücretleri düşürücü etkiler yaratması gerekse de kentin örgütlü ve kurumsallaşmış yerli işçilerinin sahip olduğu avantajlardan yoksun olması nedeniyle toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki gelir dagılımı adaletsizliğini işçi sınıfı ve onun alt katmanları aleyhinde arttıran bir olgudur. Göçün; ayrıca, gelir ve olanaklar bakımından işçi sınıfının kendi içinde de ayrıcalıklı konumda olan kesimler (aristokrat işçi) yarattığı ve bunun da sınıfın kendi içinde eşitsiz bir gelir dağılımının ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir. 

Zorunlu biçimde göç edenler ise, göçmenlerin kentsel işgücü piyasasında, istihdam ve gelir açısından karşılaştıkları eşitsizliklikleri daha ağır biçimde yaşar. Kentteki gelir dağılımı eşitsizliğin- den en büyük payı bu kesim aldığından”, göçmenlerin yedek 


* Burada zorunlu göçler sonucu kente gelenler içinde sermaye ve meslek sahibi kesimlerin de bulunduğu ve söz konusu aytımcılıkla karşı karşıya kalacakların işçi sınıfina dahil olacak kesimler olduğu belirtilmelidir. 
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işgücii ordusu olarak işçi sınıfının gelir ve diğer kazanımları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler zorunlu göçler söz konusu olduğunda daha da katmerlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Kentin Fiziki Dokusuna Etkileri 

Uzun bir sanayileşme sürecinde mekânsal kalıpların değişmesine neden olan temel faktör olarak değerlendirilen göçlerin, kent mekânı üzerindeki en önemli etkisi, kentlerin dağınık büyümesidir. 
Yoğun göçlerin doğurduğu konut talebi, kentlerde "yetersiz konut sorunu"nu ortaya çıkarır. Nüfusun hızla artmaya devam etmesi, yükselen bir konut talebine paralel olarak arsa spekülasyonunu yaratır ve sınırlı olanaklara sahip çok sayıdaki göçmeni kentin dış bölgelerine ya da düşük standartlı alanlara yerleşmeye zorlar. Azgelişmiş ülkelerde bu durumun sonucu olarak kentsel hizmetlerden yoksun durumdaki bölgelere itilen göçmenler, kendi emekleriyle, izinsiz ve düşük standartlı konutlar (gecekondu) inşa ederek kısa bir süre sonra kendi yaşam alanlarını oluşturur. Böylece, göç olgusu bir yandan kentin mekâna kontrolsüz biçimde yayılmasına neden olurken diğer yandan da kentteki sosyo-mekânsal ayrımlaşmalar üzerinde de etkili olmaktadır. Kentin bu şekilde dağınık büyümesi, altyapı sorunları yanında çevresel değerlerin yitirilmesine ve çevre kirlenmesine yol açarak anti-ekolojik bir gelişme çizgisi dogurur. 

Göç, kentteki mekânsal ayrımlaşmaları derinleştiren etkilerde bulunurken yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaşmasına da neden olur. Çünkü kentte, göçmenlerin çoğunlukta olduğu bölgeler, kozmopolit ve devingen yapılarıyla, her zaman kente yeni göç edenleri de kendine çekerler. Bu da kent içinde belli mekânların "göçmen mekânları/mahalleleri” olarak belirmesine yol açarak yoksulluğun buralarda yoğunlaşmasını getirir. Bu nedenle, göçmenlerin yerleştikleri alanlar yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi kentsel altyapı hizmetlerinden ve kültürel ve toplumsal hizmet sunan mekânlardan yoksun kalmakta ve kentsel sistem bir bütün olarak bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmektedir. "Çarpık kentleşme", "gettolaşma", "mafyalaşma" (arazi mafyası) olarak adlandırılan sorunların da bu süreçler sonunda ortaya çıktığı görülmektedir. 


Kent Yönetimine Etkileri 

Göç, özellikle kentlerin nüfusunun büyük miktarlarda artmasına ve kentin çarpık büyümesine neden olduğu hızlı kentleşme dönemlerinde, kent yönetimlerini de önemli ölçüde etkileyen bir olgu olmuştur. Bu durumu, göçmenlerin kentin altyapısı tamamlanmış, belediye hizmetlerinden düzenli biçimde yararlanan konut alanlarında kendisine yer bulamayıp kentin çevresindeki sözü edilen olanaklardan yoksun alanlarda kaçak yapılaşmaya yönelmek dürumunda kaldığı Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerin 1950'lerden başlayarak yaşadığı kentleşme deneyimlerinde izlemek mümkündür. 
Kırdan kente göçlerin büyük artış gösterdiği ve hızlı kentleşmenin yaşandığı 1950'lerden beri, Türkiye'de kent yönetimleri artan nüfusun yol, su, kanalizasyon, ulaşım, ısınma, çöp toplama, yeşil alan gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken göçmenlerin kurdukları "gecekondu alanlarındaki gelişmeleri meşrulaştırma ve bu alanlara minimum altyapı sağlama sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır" (Tekeli, 1992: 133). Tekeli, bunun kent yönetimlerini adeta bir kriz yöneticisi haline getirdiğini belirtir (1992: 133). 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde gecekondulu göçmen nüfusun kent içindeki ağırlığının 1970'lerden başlayarak artması, bu nüfusun seçimle iş başına gelen kent yönetimleri açısından önemli bir "oy deposu" olarak görülmesine neden olmuştur. 
Böylece, bu grupların kente eklemlenme ve yaşadıkları alanlardaki yaşam kalitesini yüceltme mücadeleleri, farklı siyasal partilerce önemli bir seçim yatırımı olarak gizli ya da açık biçimde desteklenmiştir. Nitekim, 1970'lerde CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), 1980'lerde ANAP (Anavatan Partisi), 1990'larda RP (Refah Partisi) gibi partilerin kent yönetimlerine gelmeleri; diğer faktörlerin i yanında, gecekondulaşmayı meşrulaştırma ve kentsel hizmetlerle buluşturma konularına en fazla vurgu yapan partiler olmalarıyla açıklanabilir. 

Göçmenlerin kent merkezi dışında yerleşerek kendine özgü bir kamusal ortam yaratması, Kıray'ın "saçaklanma" olarak tanımladığı kent topraklarının kent hukuku dışında üretilmesi sürecini de beraberinde getirdi (Kıray, 1998a: 164). İstanbul'da Esenyurt, Ümraniye, Sultanbeyli gibi yeni belediyeler kent yönetimleri açısından önemli etkiler yaratan böylesi bir sürecin ürünüdür. Başka bir deyişle; göçmenlerin, 1960'lar ve 1970'lerde kent çevresinde kaçak yapıların toplaşmasıyla, genellikle Hazine arazileri üzerine kurdukları gecekondu mahallelerinin, 1980'lerin sonlarından beri "göçmen belediyelikleri" olarak tanımlanabilecek büyük yerleşim birimlerine dönüştüğü görüldü. Aynı etnik, dinsel ve kültürel özelliklere sahip göçmenlerin toplaşmasıyla belediyelik haline gelen bu yerlerde, iş bulma ve konut edinme sorunlarının çözümlenmesi süreçlerinde ortaya çıkan enformel dayanışma ilişkileri sonraları toplumsal ilişki ve yapıları da kapsamına alarak gelişti. Söz konusu ilişkilerin sonucunda da "düşük yaşam standartlarına sahip, içinde yaşayanların taleplerini gizil ya da açık ancak genellikle çatışmalı ve sert olarak ifade etmelerini zorunlu kılan" farklı bir belediye yerel halk ilişkisi ve buna bağlı olarak farklı bir kent yönetim tarzı ortaya çıkmaktadır (Erder, 1996: 87). 


Kentin Sosyo-Kültürel Yapısına Etkileri 

Kır toplumu; türdeş nüfusu, yüz yüze (kişisel) ilişki biçimleri, dayanışma ve kan bağına dayalı örgütlenme yapısı ile farklılaşmış bir nüfusa sahip bürokratik örgütlerin ve kişisel olmayan ilişkilerin egemen olduğu işbölümü ve uzmanlaşmaya dayalı kent toplumundan oldukça farklıdır. Kır ve kent toplumu arasındaki bu farklılıklar, göçmenlerin kent toplumuna "uyum sorunları" nı da beraberinde getirir. 

Göçler sonucu kentlerde biriken nüfus, bir yandan işsizlik, konut, ulaşım, sağlık, eğitim vb. sorunlarla uğraşırken diğer yandan, yeni bir kültürle karşılaşmanın yarattığı sarsıntı ve çatışmaları yaşar (Bayhan, 1996: 183). Çünkü, kente geliş, yaşama alışkanlıkları ve davranışlarda birtakım değişimleri de göç edenlerin önüne bir gereklilik olarak koyar. Ana akım kentsel çalışmaların “kentlileşme” dedikleri de tam olarak budur. Kırdaki geniş aile yapısının parçalanarak çekirdek aileye dönüşmesi, örf, adet ve geleneklerin kentsel varoluşu karşılayacak biçimde yeniden yorumlanması, 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kentsel yaşamın göçmenlere yeni bir dünya görüşü sağlaması bu değişimlerden bazılarıdır. Kent deneyimi göçmenlerin bir kısmı için travmatiktir ve hayal kırıklığı yaşatarak göç edenlerin bir kısmının geri dönüşüne neden olur. Göçmenlerin büyük çoğunluğu ise, bu yeni çevrede kalmaya karar verir. Kısa bir süre sonra "kentli" ya da "kentsel" olmanın tek bir yolu olmadığı anlaşılır ve "ne kırsal ne de kentsel olan, saf olmayan, ayrı ve kendine özgü" (Genç, 1996: 314) bir kimlik edinme süreci başlar. Kent sosyologlarını "bütünleşememiş kent yapısı", "köylüleşen kentler", "ikili kent" tanımlamalarına (Van Kempen, 1994: 2; Kıray, 1998a: 160) götüren bu süreç sonunda, kentte aralarındaki etkileşim ve iletişim bağının oldukça zayıf olduğu farklı kültürel yapılar ortaya çıkar. 

Sonuç olarak, Sanayi Devrimi'nden bu yana göçü alan temel birim olan kentlerde, göçün etkisiyle istihdam ve işgücü, gelir da-Şılımı, mekânsal gelişmeler, kentin yönetimi ve kültürel yapısı boyutlarında çeşitli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler, genellikle kentlerde göç öncesinde kurulu olan yapının sahip olduğu istikrar ve belirlilik öğelerinin bozulması, yeni dengeler üzerinde yeniden kurulması biçiminde cereyan etmektedir. Göç, her koşulda bu türden etkilere sahip olsa da söz konusu değişimlerin içeriğini ve boyutunu, göçü ve kentleşmeyi daha genel çerçevede belirleyenin sermaye birikim süreçleriyle şekillenen sosyo-ekonomik gelişmeler olduğunun altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. 
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li. BÖLÜM 


YENİ KENTSEL GERÇEKLİK VE GÖÇMENLİK KONUMU 


Her üretim tarzına ait ekonomik ilişkiler ve onun belirleyiciliği altındaki üstyapı, beraberinde farklı yaşam pratikleri getirmektedir. 
Üretim alanındaki toplumsal ilişkiler, bu ilişkilerin toplumsal formasyona yansıyışı ve ikincil bölüşüm ilişkileri” toplumsal yapı içinde davranışlar, ilişkiler, düşünce ve değerler dünyası bağlamında bir farklılaşma yaratmaktadır. Kent ve kentlilik de tarihsel süreç içinde üretim biçimindeki yapısal dönüşümlerin etkisi altında değişik görünümler sunmuştur. Bu görünümlerden birini temsil eden burjuva kültürünün ürettiği kentlilik anlayışı içinde, göçmenlik, bir "öteki"lik konumuna işaret etmektedir. Göç eden bireyin kente gelerek bir iş bulması, onun kentli olması için yeterli görülmemekte, bunun için kültürel bir dönüşüm geçirmesi, yani kentteki yaşam kalıplarını benimsemesi ve bu yolla "kentle bütünleşmesi" gerektiği belirtilmektedir (Tekeli, 1998a: 17). Bu yaklaşımın temelinde, sanayi devrimiyle birlikte topraktan koparak kente gelen ve gelişen sanayinin işgücü ihtiyacını karşılayan göçmenlerin kentlerdeki toplumsal sistemle bütünleştirilmesi ve kentlerde homojen bir kültürün yaratılması çabası yatmaktadır. Bu çaba, modem kapitalist toplumun yaratılması için gerekli olan ulusal temelde bir birlik projesinin gereği olarak ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde sanayi devriminin ardından geçerli olmaya başlayan bu yaklaşım tarzı, 


Sİkincil bölüşüm ilişkileri birincil bölüşüm-ücretli emek ve sermaye arasındaki- ilişkileri sonucunda el konuları toplumsal artığın doğrudan üreticinin dışında kalan diğer ekonomik ve toplumsal ara kategoriler arasında yeniden paylaşıldığı, aktatıldığı süreçlerin örgüsüdür (Güler, 1992: 135). 
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azgelişmiş ülkelerde hızlı bir kentleşme sürecinin yaşandığı 1950'lerle birlikte modernleşme kuramı kapsamında yaygınlık kazanmıştır. Başka bir deyişle, kentleri ekonomik ve toplumsal gelişmenin merkezleri olarak görüp yücelten bu kuram azgelişmiş ülkelerde yaşanan kentleşme sürecini ulusal kalkınmayı gerçekleştirmenin bir aracı olarak gördüğünden, göç edenlerin “kentle bütünleştirilmesi” sorununun daha geniş ölçekte tartışılmasına nggen olmuştur. 

Ancak, günümüz kentlerinde bütüncül bir kentli kültürün yaratlması çabası giderek yerini farklılıkların vurgulandığı yüzeysel bir çoğulculuk söylemine bırakmaktadır (Aslanoğlu, 1998; Özbek, 1998). Kentlerin kültürel düzleminde yaşanan bu dönüşüm, kapitalizmin kentlerin tanımını ve tarihsel anlamını değiştiren yeniden yapılanma süreçleriyle ilintili olarak ortaya çıkmaktadır. 
1970'lerdeki ekonomik kriz sonrasında gündeme gelen ekonomik ve politik yeniden yapılanma (neoliberalizm/ yeni sağ), kültürel arka planını (postmodernizm) da kurarak yeni ilişki süreçlerini de (küreselleşme-yerelleşme) beraberinde getirmektedir. Özellikle; kentler, bu değişimin temel mekânsal aktörü olarak öne çıkmakta ve bu süreçlerin ortaya çıkardığı çok sayıda sorunun merkezi olmaktadır. Sosyal devlet uygulamalarının azaltılması, işsizlik oranın artması, çalışanların örgütlülüklerinin zayıflatılması ve ücretlerinin düşürülmesi kentlerdeki gelir dağılımı adaletsizliğini daha da arttırarak düşük gelirlilerin yoksulluğunu daha da derinleştirmekte ve orta sınıfın büyük bir bölümü açısından da ciddi bir yoksullaşma olgusunu gündeme getirmektedir. Bu koşullar altındaki kentlere gelen günümüz göçmenlerinin bir iş bulma ve kentte tutunma mücadeleleri ise oldukça zor süreçler içermektedir. Özellikle, azgelişmiş ülkelerde kente göçün, yoksulluğu besleyen ve sürekli hale getiren etkileri göze çarpmaktadır. 

Göç ve kentleşme alanlarında yaşanan bugünkü sürecin değerlendirilebilmesi için kentin tarihi ve sanayi kentinin ortaya çıkardığı kentlilik olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar ile ekonomik yeniden yapılanma sürecinin etkisinde kentliliğin değişen anlamı ve bu çerçevede göçmenlik konumuna ilişkin değişen algıların bütünlüklü olarak ele alınması gerekmektedir. Buna bağlı olarak ekonomik boyutta yaşanan dönüşümlerin toplumsal sonuçlarıyla şekillenen yeni kentsel gerçeklik ve bu kapsamda söz konusu gerçekliğin en çarpıcı yönü olan "yeni kentsel yoksulluk" olgusu, göçmenlikle karşılıklı etkileşim içinde irdelenecektir. 


Kentin ve Kentliliğin Değişen Görünümleri 


Kentin Tarihine Kısa Bir Bakış 

Nüfus ve yerleşme yoğunluğunun kıra göre daha yüksek düzeyde olduğu ve işbölümü, uzmanlaşma ve tabakalaşmanın söz konusu olduğu kentler, "tarımsal olmayan üretimin yapıldığı ve daha önemlisi hem tarım hem tarım-dışı üretimin dağıtımının kontrol fonksiyonlarının toplandığı belirli teknolojik gelişme seviyelerine göre, büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış yerleşim biçimleri" (Kıray, 1998b: 17) olarak tanımlanmaktadır. 

Kentlerin tarihini, bir paradoks olarak görünse de, tarım devrimi ve insanın mekânda bir noktaya yerleşmesi ile başlatmak mümkündür. Çünkü tarım devrimiyle birlikte gündeme gelen yerleşik hayata geçiş ve artık değerin açığa çıkması, kentlerin en önemli öncülü olmuştur. M.Ö. 3500-2500 yıllarında tarımsal artık ürünün oluşmaya başlamasıyla birlikte, bu artığın biriktirildiği ve takas edildiği bir merkez olarak "kentler" ortaya çıkmıştır (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1225). Bu dönemde kentler, geniş tarımsal alanları denetim altına alabilmek ve bu durumu sürdürebilmek için askeri birliklerin sevk edilebileceği büyük nehirlerin geçtiği ovalarda kurulmuştur. Mezopotamya, Mısır ve İndüs Vadisi'nde kurulan ve işbölümü (biyolojik olmayan) ve uzmanlaşma gibi yeni toplumsal olguların gündeme geldiği bu kentlerde, öncekinden farklı bir yaşam tarzı da ortaya çıkmıştır. İşbölümü ve uzmanlaşma yanında, kentin kontrol ettiği tarımsal artığın büyümesi, devlet aygıtının gelişmesinin de zeminini hazırlamıştır. Toplumda, kente özgü sınıfsal farklılaşmanın belirmesi ve hakim sınıfların ortaya çıkışı da bu gelişmelerle eşzamanlıdır (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1226). Bu özellikleriyle kentler, bir politik, ekonomik ve dinsel düzenin, yani “uygarlığın” doğduğu merkezler olarak belirmiştir (Bumin, 1990: 
22). 
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Batı'daki ilk kent toplulukları ise Eski Yunan'da ortaya çıkmışür. Bu kentler, yönetsel, siyasal, ekonomik işlevleri ve askeri örgütlenmesi nedeniyle "kent devleti" olarak da adlandırılmaktadır. 
Kırsal alandan elde edilen tarımsal artığın korunduğu ve pazarlandığı bu kentler, aynı zamanda, en iyi yönetimin ne olduğuna ilişkin düşünsel yaklaşımların da çeşitlendiği yerler olmuştur (Torunoğlu, 1997: 10). 

Eski Yunan kentlerinin, demokratik düşüncenin ve kurumların oluşmasına önemli katkıları olsa da, bu kentler, aristokratik yapılarından kurtulup demokratik bir toplumsal düzene erişme konusunda başarılı olamamışlardır. Özellikle, mesleki uzmanlaşmanın artması ve nüfusun katmanlaşması, kent devletlerinde katı sınıfsal ayrımların doğmasına neden olmuştur. Bu sınıflar, aristokrasi ile ona bağlı kadrolar, tüccar sınıfı, zanaatkar sınıfı, düzenli bir geçimi bulunmayan özgür insanlardan oluşmuş yoksullar sınıfı ve ev içi hizmetleri gören kölelerden oluşmaktadır (Begel, 1996: 10). Buna rağmen, kent devletleri, Yunan düşünürleri tarafından gelişmiş uygarlık biçimlerinin ortaya çıkabileceği tek yer olarak algılanmıştır (Bumin, 1990: 40). Gerçekten de, Atina, Korent, Sparta, Sirakuza ve Milet gibi kentler, uygarlığın gelişmesinde, bir yandan askeri ve ticari birer merkez olurken diğer yandan siyasi ve idari birimler olarak işlev görmüşlerdir (Ertürk, 1995: 35-36). 

Kırsal artyöresinde (hinterlandında) köylülere baş eğdirdikten sonra, bu kentler, kendi aralarında savaşmaya başlamıştır. Bu savaşlar sonucunda da hâkimiyetini koruyabilen az sayıda kent devleti, yeni bir siyasi güç kazanarak işlev değişikliğine uğramış ve bölgesel devlet haline gelmiştir (Begel, 1996: 10). 

Roma İmparatorluğu zamanında Roma kentinin önem kazanmasının yanı sıra Avrupa'da da bir çok önemli kent merkezi oluşmuştur (Ertürk, 1995: 36). Roma Hukuku'nun ortaya çıkışı, yönetime ilişkin yeni arayışlar, güçlü iktidar, militarizm ve ticaretin gelişmesi Roma kentinin tarihe kattığı yeni durumlardır (Torunoğlu, 1997: 10). | 

Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla başlayan Ortaçağ'da, devlet ve toplum biçimlerini değişime uğratan gelişmeler, kentleri de önemli ölçüde etkilemiştir. Kent devletleri yerini bağımsız kentlere bırakmıştır. Güçlü bir merkezi yapının ve devlet aygıtının bulunmadığı bu dönemde, kiliselerin kentteki ağırlığı artmış ve kentler dinsel bir çerçeveye bürünmüştür (Lefebvre, 1991: 3). Bu gelişmeye bağlı olarak ticaretin sönümlenmesi ve yabancı tüccarların göçmesiyle, kentlerin nüfusu azalıp yoksullaşırken buralarda piskoposların gücü ve zenginliği artmıştır. Böylece, kentler "Kilise'- nin elinde toplanan büyük topraklar ve yargılama gücüyle birer dinsel yönetim merkezi haline gelmiştir" (Bumin, 1990: 48). 

Roma İmparatorluğu zamanında kentlerde çok sayıda kölenin çalıştırıldığı ve pazar için üretim yapılan bir ekonomik düzen söz konusu iken, feodal beyliklerin kurulduğu Ortaçağ kentlerinde ticaret önemini yitirmiş ve bir ekonomik durgunluk dönemine girilmiştir. Dinsel düşünüşün mutlak egemenliği altındaki bu kentlerde, Roma zamanında çiftçilere kiraya verilen "latifundia"lar, "manor"a (malikaneye) ya da "demes"e dönüşerek üretimin ölçeği küçülmüş i ve malikane sahibi (feodal bey) için üretim yapılmaya başlanmıştır (Torunoğlu, 1997: 14-15). Bu gelişmeler, Roma, Viyana gibi eski dönem kentlerinin oldukça küçülmesine neden olmuştur. Kendi içine kapalı, surlarla çevrili bu kentlerde yaşayanları, Pirenne'in deyişiyle, "kent halkı değil, kale halkı" (Pirenne, 1982: 49) olarak adlandırmak da mümkündür. 

Ortaçağ dönemi kentlerinde ekonomik anlamda ilk canlanma, 
11. Yüzyıl'ın başlarında Akdeniz kıyılarındaki kentlerde başlamıştır. Bu canlanma, özellikle, liman kentleri olan ve ticaret yolları üzerinde bulunan Venedik, Floransa ve Cenova gibi yerlerde gözlemlenmiştir. Benzer bir gelişme, Avrupa'nın kuzeybatı sahillerindeki kentlerde de yaşanmıştır (Ertürk, 1995: 36). 

Yeni ticaret yollarının gelişmesi ve Doğu ile ilişkilerin artmasına neden olan Haçlı Seferleri ile birlikte, ekonomik anlamda gelişen kentlerin sayısı 12. Yüzyıl'dan itibaren artmış ve bu yüzyılda yaşanan gelişmeler, Ortaçağ kentlerinin kendi içine kapalı yapısında çözülmelere yol açmıştır. Ticari canlanmanın en önemli sonuçlarından biri kentlere göçün ve kent nüfusunun artması olmuştur (Pirenne, 1982: 47). 

Kentlerde nüfusun yoğunlaşması ve ticaretin büyümesiyle beraber yeni bir işbölümü gündeme gelmiş ve buna bağlı olarak üretim ve ticaret ayrışmıştır. Söz konusu ayrışma, uzmanlaşmış bir tüccar sınıfının (burjuvazi) doğuşunu da beraberinde getirmiştir (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1226). Zamanla ekonomik anlamda gücünü arttıran burjuvazi, feodal beyler ve piskopos gibi kentin ilk sahipleriyle, kimi zaman savaşarak kimi zaman anlaşarak sonradan modem devletin üzerinden yükseleceği farklı bir uygarlığın gelişmesinin yolunu açmıştır (Bumin, 1990: 51). Başka bir deyişle, 13 
ve 18. yüzyıllar arasında feodal ekonominin tıkanması, ticaret bur-Juvazisinin güçlenmesi, bu yeni sınıfın belirleyiciliğinde "klasik burjuva kenti" olarak adlandırılan yeni bir kent yapısını ortaya çıkarmıştır. Kentleşme açısından, bu dönemde yaşanan bir başka önemli gelişme de, kentler arası ticaretin gelişmesine ve manifaktür üretimin yaygınlaşmasına bağlı olarak kentlerde tarımdışı üretimin artması ve kentin kıra olan bağımlılığının azalmasıdır (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1227). Bunların sonucunda, ticaretin gelişmesinin ve kentlerin zenginleşerek güç kazanmasının temel toplumsal gücü olan burjuvazi, bu dönem içinde giderek kentin yönetiminde söz sahibi olmaya başlamıştır. 

15. Yüzyıl'da başlayan keşiflerin sonucunda sömürgeciliğin gelişmesi, ticareti manifaktür üretimden daha hızlı bir biçimde geliştürerek hem burjuvazinin sermaye birikimini arttırmış hem de üretim güçlerinin gelişmesi için gerekli ortamı yaratmıştır (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1227). Bu gelişmenin siyasal boyuttaki yansıması, 17. ve 18. yüzyıllarda İngiltere, Amerika ve Fransa'da yaşanan devrimci değişimlerle kral ve aristokrasinin siyasal güç tekelinin kırılması ve burjuvazinin giderek temel siyasal güç haline gelmesi olmuştur. Bu gelişmeler, aynı zamanda, gücünün kaynağını "ulus" tan alan yeni bir devlet yapısının doğmasına neden olmuş ve günümüze kadar gelen laik, modern ulus-devlet biçimini ortaya çıkarmıştır. Birey hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulduğu bu devlet yapısı, "eşitlik" sloganı çerçevesinde, aristokratların sahip olduğu siyasal hakların daha geniş toplum kesimleri tarafından kazanılmasını beraberinde getirmiştir. 

Burjuvazinin ekonomik ve siyasal anlamda gücünü arttıran önemli bir gelişme de 18. Yüzyıl'ın sonlarında buhar enerjisinin üretimde kullanılmasıyla başlayan Sanayi Devrimi'dir. Sanayi 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Devrimi'nin sonuçlarının olgunlaşmaya başladığı 19. Yüzyıl'da, fabrikalarda ve demiryolu taşımacılığında buhar gücünün kullanımının yaygınlaşması, hem kentlerin fiziksel çevresini değiştirmiş hem de geçen yüzyıllarda olduğundan çok daha hızlı bir biçimde kente göçen işçi ve işsizler ordusunun kentlerdeki fabrikalar çevresinde yerleşmeye başlamasına yol açmıştır (Bumin, 1990: 66). 
Böylece, "fabrika", "demiryolu" ve "bakımsız konut alanları" kentleri simgeleyen temel unsurlar olmuştur (Mum-ford'tan aktaran Bumin, 1990: 68). Bu gelişmeler denizcilik, sömürgecilik ve ticaret ve sanayi sermayesinin ayrışarak toplumdaki işbölümünün ticarette daha çok gelişmeler kaydeden ve 19. Yüzyıl'ın en büyük ekonomik ve askeri gücü olan İngiltere'de diğer Batılı devletlerden daha erken yaşanmıştır. 

Ticaret ve sanayi sermayesinin ayrışarak toplumdaki işbölümünün daha karmaşık hale gelmesine neden olan sanayi devrimi, bir yandan kapitalist üretim tarzını geliştirirken yeni bir sınıfsal kategori olarak modern işçi sınıfının (proletarya) doğuşunu da beraberinde getirmiştir (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1228). Metaların kitlesel üretimine dayalı olan kapitalist üretim tarzıyla birlikte, küçük üreticiliğe dayalı eski zanaatların çoğunun ortadan kalkmaya başlaması da bu zanaatkârların işçi sınıfına katılmasına neden olmuştur. Bu dönemden itibaren işçi sınıfının genişlemesinde önemli rolü olan bir başka dinamik ise, sanayi üretimi karşısında gerileyen tarımsal üretim alanlarında çalışan köylülerin büyük bir kısmının kırdan koparak ekonomik açıdan daha geniş olanaklar sunan kentlere yönelmesidir (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1228). 

Toplumsal formasyonda meydana gelen bu dönüşümler, kentin sanayi sermayesinin egemenliğinde yeniden örgütlenmesinin ürünü olan "sanayi kenti"ni ortaya çıkarmıştır. Bu evrede; kentler, hem sanayi üretimi için gerekli işgücünün istihdam edildiği bir mekâna hem de bu üretim açısından bir pazar durumuna gelmiş ve “şimdiye kadar görülmemiş bir biçimde burjuvazinin yalnızca kar amacıyla el koyduğu bir alana dönüşmüştür." (Bumin, 1990: 68). 
Çünkü iktidarı "ulusal egemenliğe dayanan devlet" aracılığıyla kullanan burjuvazi, bu yolla, kendi çıkarlarını "toplum ve devlet" çıkarı haline getirme olanağını yakalamıştır. Bu iktidarın meşrulu-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Şunun temelleri, yeni siyasal düzenin Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasında yaşanan burjuva devrimlerinin ardından gündeme gelen birinci kuşak insan haklarına" ve temsili demokrasiye dayalı bir sistem niteliğinde olmasıdır. 

Sanayi kentinde sanayi öncesi kentlerden farklı olarak toplumsal sınıf yapısının hukuksal ayrımlarla tanımlanmaması (Begel, 1996) ve "bireylerin kanunlar önünde eşitliği" ilkesi kent içindeki siyasi ayrıcalıkları geçmişte bırakmıştır. Bu görünümüyle kentler özellikle kırda yaşayanlar açısından özgürlük vaat eden yerler olarak algılanmaya başlanmıştır. Ancak, sanayi kentlerinin ekonomik yapısından kaynaklanan sınıfsal eşitsizlikler, bu özgürlük vaadinin gerçekleşmediğini ve gerçekleşmeyeceğini göstermiş ve 19. Yüzyıl'da şiddetli sınıfsal çatışmaları gündeme getirmiştir. 

İngiltere ve Kuzeybatı Avrupa'da sanayi kentini ortaya çıkaran gelişmeler, bu bölgeyi dünya ekonomisini denetleyen bir merkez haline getirirken bunun dışında kalan coğrafyalarda da bir "sömürgeleşme" ya da "yari-sömürgeleşme" süreci yaşanmıştır. Sanayileşen bölgeyle hammadde dışsatımı ve sanayi malı alımına dayalı olarak sürdürülen ilişkiler sonucunda, sömürge ya da yarı-sömürge durumundaki bu ülkeler, sanayiye sahip olmadan sanayileşmenin etkilerini yerleşme yapılarında göstermeye başlamışlardır. Rio, Bombay, Calcuta gibi hammadde kaynaklarının ve maden yataklarının bulunduğu önemli ulaşım yollarının geçtiği yerlerdeki liman kentleri, sanayileşmeye bağlı olmadan nüfusum yoğunlaşmasına dayanan bir kentleşme deneyimi yaşamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından siyasal bağımsızlığını kazanan bu ülkelerde hızlı bir kentleşme yaşanmış fakat bu aynı derecede hızlı bir sanayileşme ile koşut gerçekleşmemiştir. Özellikle, otomobil, ulaşım ve haberleşme alanlarında belli gelişmeler kaydedilse de, bu ülkeler yeterli bir sanayileşme düzeyine erişememiştir. Böylece, "azgelişmiş" olarak tanımlanan bu ülkelerde "hizmet 


é Doğal haklar bireyciliğine dayanan ve temel olarak kişinin devlet aygıtının özgürlükleri kısıtlayıcı uygulamalarından korunmasını güvence altına almayı amaçlayan birinci kuşak haklar kapsamında yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, vücut bütünlüğü hakkı, konut dokunulmazlığı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seyahat özgürlüğü gibi bireysel haklar yer almaktadır. 
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kesiminde ve "enformel sektör"de çalışan ve gecekondularda oturan yığınlarla yeni bir tür kentleşme deneyimi" (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1229) söz konusu olmuştur. Bu ülkelerin kentleşme sürecinde, büyük kentlerin orta büyüklükteki ve küçük kentlere oranla daha hızlı büyümesi tek egemen/büyük kentleri ortaya çıkarmıştır. 

20. Yüzyıl'a gelindiğinde kentlerin yapısında mekânsal doku başta olmak üzere pek çok boyutta değişimler ortaya çıkmıştır. Sanayi ve yerleşim alanlarının kent çevresine taşınmasını ve kentin daha geniş bir alana yayılmasını sağlayan nüfus artışı, sermaye birikiminin yoğunlaşması ve teknolojik buluşlarla -telefon, elektrikli tramvay, metro, elektrikli asansör ve daha sonraları otomobil, kamyon gibi tasıma araçlarının yapılması- birlikte, 19. yüzyıl sanayi kentinden ölçek ve nitelik olarak çok farklı metropoliten yerleşmelerin doğuşu söz konusu olmuştur. Gelişmiş ülke kentlerinde merkezden kaçış (desantralizasyon) hareketinin başlaması anlamına gelen bu olgunun ortaya çıkısında rol oynayan faktörlerden biri de, kentteki üst gelir gruplarının kent merkezinin gürültüsünden, sorunlarından kaçma isteğidir. Bu grupların söz konusu isteği, ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle, kent dışındaki alanlarda sanayi toplumlarının tüm olanaklarıyla donatılmış sağlıklı ve düzenli çevresel koşullara sahip konut bölgelerinin oluşturulmasına yol açmıştır. Alt-kentleşme ya da banliyöleşme (suburbanization) olarak nitelenen bu gelişmeyle birlikte kent merkezi, üst ve orta gelir gruplarını hızla kaybetmiş ve merkezi iş alanı çevresindeki konut alanları gittikçe köhneleşmiştir (inner city decay). Günümüz kentleşmesini de niteleyen kentsel bir gelişme biçimi olmaya devam eden metropolitenleşmeyi tanımlayan özellik; denetim, eşgüdüm ve yönetimle ilgili işlevlerde yogunlaşarak kent merkezinde (anakent) kalırken teknolojik gelişmelere bağlı olarak fiili üretimin (imalat sanayi) ise kent dışına (alt kentler) taşınmasıdır. Böylece, merkezde bir anakent, bunun çevresinde yer alan konut alt kentleri, toptancı kasabaları ve tarım alanlarından oluşan bir yerleşme sistemi ortaya çıkmaktadır (Köksal, 1986: 26-27; Tekeli, 1991: 51; Keleş, 1996: 34). 
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Azgelişmiş ülkeler açısından kentlerin mekânsal yayılımında rol oynayan değişik dinamiklerin etkisiyle metropolitenleşme sürecinde farklılıklar gözlemlenmektedir. Kıray (1998c: 102), ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeleri içeren genel belirleyenler dışında, azgelişmiş ülkelerdeki metropolitenleşme süreçlerinde etkili olan bir başka olgunun ise göç olduğunu belirtmektedir. Göreli olarak ileri teknolojili sanayinin tek egemen kentlerde yoğunlaşması ve topraktan kopan nüfusun tek egemen kentin sınırlarına yakın ya da sınırları dışında kalan yerlerde birikmesi, bu bölgenin hızlı bir gelişme içine girmesine ve metropoliten yapı özelliği kazanmasına yardımcı olmaktadır (Keles, 1996: 35; Kıray, 1998c: 102). Böylece, bu ülkelerde kentleşme süreci tamamlanmadan metropolitenleşme aşamasına geçilmiş olmaktadır. 

Kentleşmenin tarihine ait bu özet bilgiler, kentin, ortaya çıktığı tarihsel koşullar ve toplumsal formasyona bağlı olarak farklı özellikler sunduğunu göstermektedir. Yerleşik yaşam düzenine geçişle uygarlığın başlatıcısı olan kent; Antik Yunan'da askeri ve siyasal, Ortaçağ'da ise dinsel bir düzenin aracı olurken 19. yüzyılda sanayi kentinin ortaya çıkısıyla birlikte, işgücünün yeniden üretildiği bir mekâna dönüşmüştür. Tarihin her aşamasında farklı işlevleri boyutları öne çıksa da kentler daima ekonominin belirleyiciliği altında şekillenmiştir. Kentin tarih içinde değişen işlevleri ve boyutları farklı kent yaşamı ve kentlilik biçimlerini de ortaya çıkarmıştır. 


Sanayi Kentinden Bu Yana "Kentlilik" 

İnsanlık tarihi boyunca uygarlık, kentlerle ilintili bir kavram olagelmiştir. "Uygarca" davranışları üreten bilim, teknoloji, sanat, siyaset ve felsefe ortamını yaratan yerleşik kent düzenidir. Latince kökenli dillerde uygarlık anlamına gelen "civilization"in, kent anlamına gelen "civifas"tan türemesi ve Arap kültüründe de uygarlık anlamına gelen "medeniyet" kavramının kökeninde "Medi- ne"nin(kent) yer alması, kent ile uygarlık arasındaki ilişkinin etimolojik kanıtları olarak değerlendirilmektedir (Braudel, 1993: 
421). 

Kentin, tarihin değişik evrelerindeki görünümüne bağlı olarak kentlilik de değişik anlamlar kazanmıştır. Ortaçağ Avrupası' ndaki kentlerde ya da daha genel anlamdaki Doğulu toplumların kentlerinde, krala yatay boyutta yakın olan bir siyasal rantiye kesiminin kapıkulu/Enderun/mandaren kültürünün .düzenlediği bir yaşam varken; modem sanayi kentinde kentlilik, hukuki eşitlik temelinde sıradan insanların da özne olmaya başladığı; yeniliği, farklılaşmayı ve özgürleşmeyi temsil eden bir kültürü anlatmaktadır. 

Kentlilik tarih içinde farklı görünümler sunsa da "uygar" kent yaşamında yer almanın, burada yaşayanlara çoğu zaman belli ayrıcalıklar sağladığı görülmektedir. Bu ayrıcalıklar; kent yaşamının, bireye köyün "kaba doğa ve iş koşullarından ve geleneksel yapılardan" özgürleşme fırsatını sunmasından kaynaklanmaktadır. 
Fransızca'da "kırsal kesimden olan" anlamını taşıyan "vilain" sözcüğünün "zavallı" yerine kullanılması, Macarca! da Slav kökenli bir kelime olan ve "köylü" anlamındaki "parazst" ın aslında "saf, aptal" anlamına gelmesi kentlilerin bu “uygar” ortamın dışında kalanlara bakışının bir ifadesidir (Demirkan, 1996: 19). 

Kentliliğe ilişkin kuramsal çerçeveler ilk olarak kentleşme tarihinde bir dönüm noktasına işaret eden sanayi kentinde geliştirilmiştir. Burjuvazi ile aristokrasi arasındaki mücadelenin sonucunda, eşitlik, ilerleme ve kardeşlik temaları etrafında şekillenen sanayi kenti, özgürlük vadeden mekânlar olarak ortaya çıkmıştı. Bu özgürlük vaadinin bir nedeni burjuvazinin hegemonyasını arttırma isteği iken, diğer önemli bir neden ise, gelişen ticaret ve sanayi etkinlikleri için gerekli işgücü ihtiyacının demes, malikane gibi feodal üretim birimlerinde çalışan serflerin topraktan kopup özgürlüklerini kazanarak kentlere gelmesini gerektirmesiydi. 

Sanayileşme ve tarımsal yapıdaki çözülmeler, kentlere göçü başlatmış ve kentli nüfus hızla artmıştı. Nüfusun kentlere yığılma- ya başlaması ile birlikte de "kapitalist üretim biçiminin varlığını sürdürmesi ve geliştirmesi için gerekli davranış, tutum ve ideolojik öğeler yeni kent kültürü içinde yaratılmaya başlanmıştı" (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1228). 

Kentlere gelerek işçi sınıfına katılan kitlelerin karşılaştıkları yoksulluk, sömürü, ağır çalışma koşulları ve sağlıksız konut alanları sanayi kentlerini, zamanla özgürlük umutlarının mekânı olmaktan uzaklaştırdı. Çünkü Fransız Devrimi öncesinde bütün insanlığı aydınlatacağı, eşitlik ve kardeşlik içinde refaha ulaştıracağı söylenen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, iktidarını sağlamlaştırdıktan 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sonra toplumdaki devrimci konumunu terk edip tutuculaşmaya başlayan yeni egemen sınıfın ayrıcalıklı çıkarlar elde etmesinin aracı olarak kullanılmaya başlanmıştı. Bu yüzden de "kentlileşen insanlar"ın yaşamında, sanayi öncesi kentlerin ve kentlileşme biçiminin yol açmadığı nitelikte yabancılaşma sorunları ortaya çıkmıştır (Oskay, 1994: 5). i 

Bu durum; 1900'lerle birlikte sosyologları yoğun bir biçimde kentsel çevrenin olumsuz ve yabancılaştırıcı yönleri üzerinde durmaya yöneltti. Bunun, Almanya'daki temsilcisi Georg Simmel ve İngiltere'deki temsilcisi ise Louis Wirth'tür, 19. yüzyılda modem (kapitalist) yaşamın geçmişten nasıl farklılaşacağı konusunda yapılan çalışmalarda (Ferdinand Tönnies, Emile Durkheim, Karl Marx ve Max Weber)” dolaylı olarak kent yaşamına ilişkin tanım ve ana- 


77”Tönnies ve Durkheim'in her ikisi de köy toplumunda ortak değerlerin "ahlaki" bir düzene; kent toplumunda ise, "araçsal" bir düzene ait olduğunu belirtmektedir (Flanagan, 1993: 14). 

19. yüzyıl Alman Sosyoloğu 'Tönnies'e göre, sanayileşme sonucu geleneksel toplumlar değişime uğramıştır. Bu değişim, büyüklük, amaç ve duygusal yoğunluk bağlamında gerçekleşmiştir. Geleneksel toplumda (Gemeinschaft), ilişkiler kişisel ve samimidir ve bu toplumda yasayanlar birbirlerinin benzerliklerinin farkındadırlar. Kişiler, duygusal bağlarla kuşatılmıştır ve toplumsal ilişkiler akrabalık, yakın arkadaşlık ve geleneğe dayanmaktadır. Modern toplum (Gesellschafi) ise, insanların bireysel olarak, kendi çıkarları temelinde hareket ettiği toplumdur. İnsanlar kalabalıklar içinde yüz yüze gelmekte ve birbirlerine karşı sorumlulukları yazılı sözleşmeletin tanımladığından öteye gitmemektedir. İlişkiler ekonomik yarar (çıkar) mantığına dayanmaktadır. Ekonomik sistem kişisel olmayan, karmaşık ve akılcı bir yapıdadır (Acar, 1990). 

Durkheim ise, modem kentin toplumsal bütünleşme biçimiyle geleneksel (kır/köy) yaşam biçiminden farklılaşağını belirtmektedir. Toplumsal bütünleşme, bir grubun ottak inanç ve düşünceler etrafında tek bir birim oluşturması anlamına gelmektedir. Kır toplumunda, kolektif bilincin (common consciousness) yarattığı mekanik dayanışma biçiminden söz edilebilir. Çünkü bu toplumun her üyesi yaşamları boyunca aşağı yukarı aynı koşullar altında yaşayıp, aynı döngülerden geçerek bir düşünce ve davranış birliğine ulaşmaktadır. 
Ortak bir yaşam deneyimi üzerinde yükselen dayanışmanın kaynağında, kuşaklar boyu hiç sorgulanmadan yaşatılan gelenekler yer almaktadır. Tanrı'ya, ülkeye, anneliğe olan inanç, bu dayanışma biçiminin diğer kaynaklarıdır. Gelişkin bir işbölümü temelinde örgütlenen kentte yaşayanlar açısından ise, birbirinin aynı yaşam deneyimleri söz konusu değildir. Farklı işler, her bireye farklı bir yaşam pratiği sunmaktadır. Mekanik dayanışmanın koşullarını yok 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lizlere yer verilse de kentli yaşam biçimini doğrudan inceleme konusu yapan ilk çalışmalar bu iki yazara aittir. 

Simmel 1905'te yayımlanan "Metropol ve Zihinsel Yaşam" (The Metropolis and Mental Life) başlıklı makalesinde, metropol yaşantısının insan davranışı üzerinde iki önemli etkisi olduğunu belirtiyordu. Birincisi, aklın üstünlüğünü ön plana çıkaran metropol yaşantısının, insanı yüreği yerine beyniyle tepki vermeye yöneltmesiydi. Simmel bunun insanın zihinsel kapasitesini arttırarak, onun kavrayışını yükselttiğini belirtiyordu. İkincisi ise, insanların günlerini tartmayla, hesap yapmayla, sayısal saptamalarla dolu bir dizi alışverişle geçirdiği metropol kent yaşantısında para ekonomisinin başat durumda oluşudur. Bu durum bütün insani nitelikleri ve bireyselliği paraya indirgemektedir. Böylece, hiç kimsenin bir digeri ile ilgilenmediği ve bir diğeri için endişe etmediği bir yaşam biçimi ortaya çıkmaktadır. Metropol yaşamında 'hesaplama' etkinliği, bu toplumun en ayırt edici özelliği olmaktadır. Birey, bu kültür ve yaşam tekniği karşısında varoluş özerkliğini ve bireyselliğini korumak amacından kaynaklanan derin sorunlar yaşamaktadır (Simmel, 1996: 81-82). 

Kentliliğin ekonomik gelişmeye, yani kapitalizme indirgenemeyeceğini belirten Wirth, kentliliği bir yaşam biçimi olarak tanımlar. Ona göre, kentlilik, kentleşmenin sonucu değil nedenidir. 
Wirth "Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik" (Urbanism as a Way of 


eden işbölümü, organik dayanışma biçiminin de temelidir. Her biri kendi işinde uzmanlaşmış insanlar arasında işlevsel bir bağımlılık ilişkisi gündeme gelmekte ve organik dayanışma bu karşılıklı gereksinimler / bağımlıkların bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır (Acar, 1990). 

Marx ve Weber'in çalışmalarında kent, kapitalist toplumdaki toplumsal süreçlerin etkileşim alanı olarak görülmektedir. Weber kentlere Batı Avrupa'da feodalizmden kapitalizme geçişte özgün bir rol biçerken, Marx'a göte, kapitalizmin gelişmesinin toplumsal ilişkilerde yol açuğı dönüşümler en iyi kentlerde gözlemlenebilir (aktaran Saun-ders,1981: 15-21). Kenti, ekonomik olarak, içinde yaşayanların tarımdan çok tücaretle uğraştığı, siyasal olarak da göteli özerk olan topluluklar olarak tanımlayan Weber, çalışmalarında daha çok, kentin ekonomik ve siyasal örgütlenmesi üzerinde odaklanmıştır. 
Weber'e göre, ideal kent, ekonomik ilişkilerin belitleyiciliğinde, savunma amaçlı bir kale, pazar yeri, göreli özerk olan ve kent yasalarını uygulayan mahkeme ve seçilmiş yöneticilerden oluşmaktaydı (Weber, 1987). 
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Life) adlı makalesinde, Simmel'in görüşünü, Tönnies, Durkheim ve Weber 'in görüşleriyle birleştirerek kent yaşamına ilişkin bütüncül bir kuram geliştirme çabasında olmuştur. Wirth'e göre, kentteki toplumsal etkileşimin doğasını nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu ve heterojenliği belirler. Bir kent, nüfusunun büyüklüğü yoğunluğu ve heterojenliği oranında 'kent olma' özelliği gösterir. Nüfustaki artış beraberinde toplumsal ilişkilerde parçalanma ve yüzeyselliği getirirken, kentler de ikincil temasların kurulduğu mekânlardır. Yani, kent mekânında insanlar arası ilişkiler, kişisel olmayan, yüzeysel ve geçicidir. Yüksek nüfus yoğunluğu ise sadece kişilerin rollerinin değil aynı zamanda kent içindeki fiziksel alanların da uzmanlaşması anlamına gelmektedir. Wirth, yoğunluk, arsa ve kira fiyatları, estetik düşünüş, gürültü ve hava kirliliği gibi etkenlerin, kentlerdeki çeşitli alanların kentte yaşayan değişik kesimler için arzulanabilirliğini belirlediğini belirtir. Eşit statü ve ihtiyaç sahibi kesimler yaşamak için aynı bölgeleri seçer. Bu yüzden de gelir, ırksal ve etnik özellikler, toplumsal statü, gelenek ve alışkanlıklar temelinde birbirinden ayrışmış kentsel yerleşimler ortaya çıkar. Kentlerin sınıfsal ve kültürel anlamda geniş bir çeşitlilik temeline dayanması ve bunun da mesleki uzmanlaşmayla daha da güçlenmiş olması ise kentsel nüfusun heterojen yapısını gösterir (Wirth, 1981: 68, 70-71, 73-75). 

Kentli yaşam biçimini bu çerçevede tanımlayan Wirth, ilk kent sosyologlarının oluşturduğu Chicago Okulu! içinde yer almaktaydı. Wirth gibi bu okulun diğer düşünürleri de mekânsal yapıların bizzat belirleyici bir nedensel etkiye sahip olduğu ve bu yapıların toplumsal olandan özerk olduğunu ileri süren bir yaklaşıma sahiptır. 


9Bu okul içinde geliştirilen "kentsel ekoloji”, sistemli olarak kenti inceleyen ilk kuramdır. R. E. Park, E. W. Burgess, D. McKenzie, L. Wirth gibi kent sosyologları tarafindan geliştirilen bu kurama göre, kent içinde her işlevin mekansal bir karşılığı vardır ve buna ekolojik birim denmektedir. Birbirinden farklı işlevlere sahip olan bu ekolojik birimlerin (konut, sanayi, bütolar vb.) 
birbirleriyle işlevsel bütünlüğü vardır. Bu birimler arasındaki ilişkiler bütününün sağladığı örgütlenme kentli nüfusun çevresel uyumunu kolaylaştırmaktadır. Her ekolojik formdan, farklı ve ayırt edilen bir kültürel sistem ortaya çıktığını da belirtmek gerekir (Köksal, 1986: 25; Aslanoğlu, 1998: 25). 
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Kentleşmeyi modernleşmenin zorunlu bir öncülü olarak gören ve bu çerçevede ideal kentliliğe ilişkin tanımlamalar yapan Modernleşme Kuramı'nın? düşünsel kökenleri de Chicago Okulu'na dayanmaktaydı. Kentliliği, modern topluma ait kültürel değişimin sonucunda ortaya çıkan değerler, amaçlar, normlar ve davranışlar olarak tanımlayan bu kuram, modernleşmenin gerçekleşmesinin, kent mekânına ilişkin birtakım evrensel olguların yaşanmasını beraberinde getireceğini varsaymıştır. Onlara göre, modernleşme kapsamında eğitim düzeyinin yükselmesi, haberleşme ve ulaşım olanaklarının artmasıyla kültürel düzeyde "geleneksel" normlar yerini" evrensel" normlara bırakacaktır (Ersoy ve Şengül, 1997: 71). 

Chicago Okulu ve onu izleyen modemleşmeci kent çalışmalarında kentlilik modern-geleneksel, kır-kent biçiminde ikili karşıtlıklar üzerinden tanımlanmaktadır. Bu çerçeve içinde, "geleneksel/ kırsal" olandan "modern/kentsel" olana geçişte ortaya çıkan ideal olmayan ilişki ve mekanizmalar -işsizlik, enformel sektör, gecekondu vb. kalıcı değil geçici, arızi olgular olarak kabul edilmekte ve bu sorunların toplumsal modernleşme süreci içinde aşılacağı varsayılmaktadır (Hoselitz'den aktaran, Ersoy ve Şengül, 1997). 

Kentliliği kültürel, mekânsal ve sosyo-psikolojik düzlemlerde ele alan bu yaklaşımları eleştiren ve söz konusu yaklaşımların kentsel gerçekliği açıklamada yetersiz kaldığını öne süren yeni bir perspektif 1970'lerde gelişmeye başlamıştır. "Politik ekonomi" olarak adlandırılan ve kentsel olguları, toplumsal süreçlerle ilişkisi 


*Toplumların gelişimini ekonomik kalkınma temelinde açıklayan Modemleşme Kuramı'nın içeriğini Bat Avrupa ve Kuzey Amerika toplumlarının sanayileşme deneyimleri oluşturmaktadır. Bu kuramda, Batı dışı toplumlardaki gelişme "geleneksel toplum” yapısından "modern toplum" yapısına geçişi içeren doğrusal bir şema ile açıklanmaktadır. Gelişmenin birbirini izleyen basamakları içeren (her biri bir önceki basamağa göre daha ileri bir aşamada olan) düz bit zaman çizgisinde ortaya çıktığını savunan (Rostom, 1966: 4) bu bakış açısı, Batı dünyasının zaman içinde diğer azgelişmiş bölgeleri uygarlaştıracağı ve Avrupalı değerler sisteminin buralara da yayılacağını ileri sürmektedir. 

10Modernleşme kuramının kente ve kentliliğe yaklaşımı, "Moder-nizm ve Kent" başlıklı bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
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bağlamında ele alan bu yaklaşımın önde gelen isimlerinden biri Manuel Castells'dir. 

Castells'in analizlerinde egemen olan bu yaklaşımda, kentsel alanın kapitalist piyasa faktörlerinin bir uzantısı olduğu tespitinden hareketle, ekonomik güçlerin kentsel nüfusun her bir kesimi için değişik haklar ve maliyetler içeren özgül kentsel çevreler ürettiği varsayılmaktadır. Castells, kentsel ekolojistlerin (Chicago Okulu), tarihsel ve toplumsal süreçleri göz ardı eden ve kapitalizmin işleyişinde ortaya çıkan özgül kentsel mekânın değiştirilemez olduğu biçimindeki analizlerine karşı çıkmaktadır. Castells'e göre, Wirth'in "kentlilik" olarak tanımladığı şey, aslında tam anlamıyla bir mittir. 
Çünkü kent tarihin bir ürünüdür ve onu yaratan toplumsal formasyondan bağımsız açıklanamaz. Başka bir deyişle, kentlilik, kapitalist sanayileşmenin dışavurumudur. Chicago Okulu ve onun ardıllarının kent sosyolojisi konusundaki kabulleri, burjuva düşünüş tarzının/"burjuva ideolojisi"nin ürünüdür. Onlar, kentin düşünme, davranış ve örgütlenme tarzlarını kendi kendine ürettiğine inanmaktaydı, fakat kentin kendisini neyin ürettiği sorusunu sorma gereğini duymuyordu. Oysa kent, daha geniş olan ekonomik, politik ve ideolojik düzenlerin bir parçası olarak her şeyden önce işgücünün yeniden üretildiği bir yerdi ve aslında Chicago Okulu'nun eleştirilen yaklaşımı da bu tema ile doğrudan ilgiliydi. Nitekim Castells, söz konusu yaklaşımın temelinde yatanın "toplumsal bütünleşme" olduğunu belirtir. Castells'e göre, bu yaklaşım "köklerinden kopmuş göçmen kitlesinin kapitalist kentin üretken makinesiyle bütünleştirilmesi (ve sınıfsal olarak disipline sokulması) gereğine işaret eder" (Castells, 1997: 18). 

Günümüz kentlerinde, Chicago Okulu ya da modemleşmeci çerçevenin tanımladığı ve Castells'in karşı çıktığı türden, "kentlilik"e ait tek bir kültürel kalıbın varlığından söz etmek oldukça zordur. Sermayenin yeniden yapılanma gereğini doğuran 1970' lerdeki büyük ekonomik krizin yol açtığı toplumsal dönüşümler sonucunda, kentlerde "bir tek kültürün egemenliğinde bütünleştirilmiş bir nüfus" düşüncesi ve/veya kaygısından uzaklaşılmış; kentler parçalanmaların ve farklılaşmaların mekânı haline gelmiştır. 
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Ekonomik Yeniden Yapılanmanın Yarattığı Yeni Kentsel 

Gerçeklikte Kentlilik ve Göçmenlik Konumu 

Sanayi devrimi sonrası süreçte, üretim biçiminin yabancılaştırıcı etkisi ve kurumsal yapısının karmaşıklığı nedeniyle, önceki kent yapısından farklı görünümler sunmaya başlayan kent yaşamı, modern olarak adlandırılan yeni toplumsal ilişkileri ve buna uygun kentlilik algılayışını da beraberinde getirdi. 

Modemizmle birlikte kent; ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutta bir bütün olarak algılanmaya başlanmıştır. Kentin bu şekilde ele alınması, bu bütünün tüm parçalarının ekonomik gelişme amacına hizmet etmesini sağlamaya yönelik bir çabadır. Başka bir deyişle; toplu tüketim hizmetleri, kent planlaması gibi kentsel düzenlemeleri ortaya çıkaran bu anlayış, esas olarak sanayi devrimiyle birlikte gelişen yeni birikim tarzının bir sonucudur. Kentleri ekonomik gelişme ve toplumsal modernleşmenin merkezleri olarak gören bu yaklaşım, tüm kentlileri kapsayan homojen bir kültürün yaratılmasını da bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerekli görmüştür. Bu yeni durum, kentin ekonomik büyümesinin gerçekleştirilmesine katkı sunarken toplumsal bütünleşmeyi ve refahı arttıracak biçimde düzenlenmesi anlamına da geliyordu. 

Fordist ve Keynesçi ekonomik ve politik sistemin geçerli olduğu sermaye, devlet ve büyük işçi örgütleri arasındaki toplumsal uzlaşmaya dayanan sosyal devlet döneminde, toplumsal bütünleşme ve refahı arttırmaya yönelik modernleşmeci yaklaşım altın yıllarını yaşadı. Ancak, 1970'lerde yaşanan ekonomik krizle birlikte, diğer sosyal refah uygulamaları gibi, söz konusu yaklaşımla gerçekleştirilen kentsel düzenlenmelerin de ekonomik büyümeyi sınırlayacak ölçüde maliyetler doğurduğu yönünde bir kanı yaygınlık kazandı. 
Bu yaygın kanı, yeni sağın sosyal devlet anlayışının yerini aldığı neoliberal yeniden yapılanma sürecinde (1970'ler ve 1980'lerde), moğermnleşmeci yaklaşımın aşınmasına yol açarken postmodernizm olarak bilinen yeni bir yaklaşımı da güçlendiriyordu. Bu nedenle, söz konusu yeniden yapılanmanın, günümüz "kentlilik" ve "göçmenlik" olgularının algılanış biçimleri üzerinde etkili olduğu belirtilmelidir. 
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Günümüz Kentlerini Etkileyen Dinamik: 
Neoliberal Yeniden Yapılanma 


İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan düzenin temelinde ulusal kalkınma modeline dayanan bir güç sistemi ile geniş anlamda Fordist'! ve Keynesçi? bir ekonomik ve politik sistem yatmaktaydı (Harvey, 1993: 57). Temel unsurlarını; sanayileşme, hızlı sermaye birikimi, eksik istihdamın büyüme için harekete geçirilmesi, planlama ve ekonomik düzlemde etkin devletin oluşturduğu (Şenses, 1998: 29) ve devlet, büyük sermaye, büyük işçi örgütleri arasındaki bir uzlaşmaya dayanan bu yapı, kapitalist ülkelerde yaklaşık yirmi beş yıl sürecek bir ekonomik canlılık ve refah dönemi yaratmıştı. Ancak, 1960'ların sonlarından başlayarak üretimde durgunluk ve enflasyon (stagflasyon), işsizlik artışı, sabit kur sisteminin dağılmasıyla kendini gösteren ve 1970'lerdeki petrol fiyatlarındaki ani artış ile patlak veren dünya ekonomisindeki kriz önceki dönemin 'tüm istikrar ve belirlilik öğelerini dağıtmıştır. 
(Harvey, 1993: 57). 

Bu durumun aşılması yönünde özellikle uluslararası sermaye- ' nin geliştirdiği finansal ve ticari serbestleşme, ekonomideki devlet müdahaleciliği yerine piyasa ilişkilerinin belirleyiciliğinin esas alınması, sosyal refah uygulamalarının terk edilmeye başlanması, esnek üretim modellerinin geliştirilmesi gibi politikalar, savaş sonrasının stratejik temalarının giderek yerini neolibera-lizm başlığı altındaki karşıt temalara bıraktığı (Şenses, 1998: 29) bir yeniden 
yapılanma" süreci başlatmıştı. Kimi araştırmacılar tarafından 1929 


11 Üretkenlikteki artışın, isten becerinin alınması (deskilling), yoğunlaşma 
ve türdeşleşmenin yanı sıra geniş ölçekli ekonomilere bağlı olduğu iddiasındaki Fordizm, montaj bandı gibi esnek olmayan teknolojileri ve 'Taylorizmi gibi standartlaştrılmış çalışma tutinlerinin benimsenmesini içermektedir (Ritzer, 1998; 219-220). 

 Müdahaleci devleti ve işgücü, sermaye ve ulus devlet içindeki diğer güçler arasındaki dengeyi savunan bir ekonomik toplumsal program: 

13 "Yeniden yapılanma", burada kullanıldığı biçimiyle, çok derin toplumsal sonuçlar doğuracak geniş ölçekli (ekonomik) dönüşümlere işaret etmektedir. Bu terime tarih boyunca büyük dönüşümlere tanık olunan her dönemde başvurulmuş olsa da, örneğin feodal düzenin yok olması ya da Avrupa sömürgeciliğinin yayılmasında, bu terim günümüzdeki sanayinin yeniden örgüt- 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öncesi, yani Keynes öncesi döneme radikal bir dönüş programı olarak nitelendirilen (Oyan, 1997: 13) neoliberal tezler, sermayenin yeniden yapılanmasına ilişkin politikalar önermekteydi. Bu politikalar, mal ve para piyasalarının uluslararasılaştırılmasının hızlandırılması (serbesileştirme), devletin ekonomik ve sosyal politikalarının yeniden yapılanması (düzenleme-dışı bırakma/deregüla- syon), işgücü piyasalarının yeniden yapılanması (esnekleştirme)dir. 

Neoliberal anlayışın yeniden yapılanma politikaları ilk olarak 1970lerin sonlarında Thatcher, Reagan gibi politikacıların iktidarlarıyla birlikte uygulamaya konuldu. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) birçok azgelişmiş ülkede uygulamaya koyduğu istikrar ve yapısal uyum programları neoliberal politikaların yaşama geçirilmesinin önemli bir aracı olmuştu. Örneğin, 1980-88 arası dönemde toplam 59 ülke IMF programları çerçevesinde Dünya Bankası'ndan yapısal uyum kredisi aldı ve ekonomi politikalarını bu iki kuruluşun şartlılık kriterleri doğrultusunda düzenlemek zorunda kaldı (Levitt'ten aktaran Şenses, 1998: 29). IMF ve Dünya Bankası'nın azgelişmiş ülkelerle borç pazarlığında gündeme getirdiği istikrar ve yapısal uyum programları toplumun büyük bir kesiminin yoksullaşmasına neden oldu (Chossudovsky, 1998: 37). Böylece, 1980'lerin başından bu yana, özellikle kentsel nüfus; işsizlik, yoksulluk, konut/barınma sorunu ve derinleşen sefalet koşullarını yaratan bir darbenin etkisi altına girdi (Flanagan, 1993: 73). 


Yeniden Yapılanmanın Kent Kültürüne 
Etkileri ve Göçmenlik 


1970'lerden bugüne süren neoliberal yeniden yapılanma süreci, kentsel nüfusun yaşam koşullarını değiştirirken aynı zamanda, kentlerde tek ve homojen bir kültürün oluşması ve sürdürülmesi için gerekli koşulların bulunmadığını ileri süren postmodem mimari, kent planlaması ve kültür anlayışının gelişmeye başlamasını da beraberinde getirdi. Neoliberal yeniden yapılanmayla arasındaki bu 


lenme döneminde daha belirli ve özel bir vurguyla kullanılmaktadır (Flanagan, 1993: 75). 
47 


ilişki nedeniyle, modemizmin kentsel düzenlemelerdeki yerini almaya çalışan postmodern anlayış, farklılıkların giderilmesi ve toplumsal adaletin gerçekleştirilmesine dönük çabaları da gündem dışına atan bir işlev görmüştü. 


Modernizm ve Kent 
Berman (1994: 12) modernleşmeyi 20. Yüzyıl'da sürekli bir oluş halinde yaşatan süreçleri şöyle özetlemektedir: 


Fiziksel bilimlerde gerçekleşen, evrene ve onun içindeki yerimize dair düşüncelerimizi değiştiren büyük keşifler; bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştüren, yeni insan ortamları yaratıp eskilerini yok eden, hayatın tüm temposunu hızlandıran, yeni tekelci iktidar ve sınıf mücadelesi biçimleri yaratan sanayileşme; milyonlarca insanı atalarından kalma doğal çevrelerinden koparıp dünyanın bir başka ucunda yeni hayatlara sürükleyen muazzam demografik altüst oluşlar; hızlı ve çoğu kez sarsıntılı kentleşme; dinamik bir gelişme içinde çok farklı insanları ve toplumları birbirine bağlayan, kapsayan kitle iletişim sistemleri; bürokratik isleyiş ve yapılarıyla her an güçlerini daha da arttırmak için çabalayan ve güçlenen ulus-devletler; siyasal ve ekonomik egemenlere karşı direnen, kendi hayatları üzerinde biraz olsun denetim sağlayabilmek için didinen insanların kitlesel toplumsal hareketleri; son olarak, tüm bu insanları ve kurumları bir araya getiren ve yönlendiren, keskin dalgalanmalar içindeki kapitalist dünya pazarı... 

Modemleşme, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda bu devasa nesnel dönüşümleri yaratırken bu dönüşümün etkisi altında kalan bireyin yaşamı ve kişiliğinde ortaya çıkan ve bireysel gelişme kavramında ifadesini bulan bir deneyime de işaret ediyordu (Berman, 1978: 54-56). Entelektüel düzeyde bir açılım yaratan bu deneyim "moderizm"dir. Kaynağını 16. ve 17. yüzyıllardaki "modemite" düşüncesinden alan modernizm, bir paradigma değişikliğinin habercisidir. Toplumun bir bütün olarak yeniden düzenlenmesine yönelik kuramlar (grand theories) geliştiren bu paradigma, gerçekliğin (dış dünya) bir tek temsil biçiminin (mode of representation) olduğu kabulünden hareket etmektedir. Toplumsal ilerleme, evrensel bir toplumsal amaç olarak "araçsal aklın" kullanılması yoluyla, söz konusu kuramların belirlediği çerçevede gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle, toplumların hızlı bir değişim süreci yaşadığı sanayi devrimi sonrası dönemde, insanların kendini 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ve dünyayı anlamlandırma çabası olarak görülebilecek modernizm, aynı zamanda, insanın bilimin ve aklın rehberliğinde doğayı ve toplumu yönetebileceğine duyulan inancın ve özgüvenin de ifadesiydi (Işık, 1993: 30). 

Bu inancın ve özgüvenin sınandığı kentler, de Certeau'ya göre "modernleşmenin hem mekânı hem de kahramanı" dır (aktaran Harvey, 1997: 40). Yani kentler; kırdan kente yoğun bir göçle, sanayileşmeyle, makineleşmeyle, mimari çevrede büyük bir değişimle ve kentsel sosyal hareketlerle, dev ölçeklere varmış kentsel gelişmenin barındırdığı psikolojik, sosyolojik, teknolojik, örgütsel, politik sorunlarla başa çıkma arayışındaki modemist hareketlerin de fişkırmasına zemin hazırlayan bir topraktır. Harvey'in pek güzel ifade ettiği gibi modernizm doğal meskenini kentlerde bulmuştur (Harvey, 1997: 31). Nitekim, pozitivist — teknosantrik (CeknolojJi-merkezci), doğrusal ilerleme ve rasyonel planlamanın egemen olduğu, bilginin ve bilimin standardize edildiği modernist süreçler (Aslanoğlu, 1998: 104) kentsel mekâna/yaşam kurgusunun temelini oluşturur. 

Modernizm için kent, bir bakıma insanın çevresini ve toplumsal ilişkilerini gözlemleyebilme ve örgütleyebilme gücünün göstergesidir. Özellikle, ulus-devlet inşası ve ulusal kimlik yaratılması süreçlerinde kent "kendi mekânını yaratma" çabasında oldukça önemli işlevler/misyonlar yüklenmişti (Işık, 1993: 29-30). Ulus devletin sınırları içinde bir dayanışma duygusu olan, hareketliliği yüksek, sürekliliğe sahip, kültürel homojenliği olan, birbirleriyle anonim ilişkiler içinde olan bireylerin oluşması, yeni ortaya çıkan bir toplumsal sistem olan kapitalizmin işlerliği için gerekliydi (Tekeli, 1993: 96). Çünkü toplumsal ilişkilerin geleneksel tarım toplumundan farklı biçimde, yerel bağlamından koparılarak yeni ve yerele bağımlı olmayan bir zaman ve mekâna bağlamına oturtulması, toplumdaki kişilerin eskiden bilmedikleri bir belirsizlik ve risk ortamıyla karşı karşıya gelmesi demekti. Bu belirsizlik ortamının içerdiği tehdit ve risklere karşı, toplum güvence mekanizmaları ya da yolları geliştirmek durumundaydı. Tekeli, bunu gerçekleştirmek üzere, toplumun güçlü bir geleceğe ya da ilerlemeye yöneltilmesi, bu yönelişte yol gösterecek uzmanlıkların oluşturulması 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ve bunlara yüklenen güven ile yeni bir insan ilişkileri kalıbı ve semboller sisteminin yaratılmasının gerekli olduğunu belirtir (Tekeli, 1993; 96). İşte modemist kültür, bu tarz bir gelecek projesi üzerinden yükseldi. 

Modemleşmeyi yaşatan dönüşümlerin olduğu kadar, modernist söyleme ait kültürün oluşturulma ve yayılma alanı da kentti. Maddi varlık ve eşyalara, teknolojiye, sanata ve insan davranışlarına ilişkin sembolleştirmenin bir örüntüsü olan kültür, kentlerde öğrenilecek ve yeni kuşaklara iletilecekti. Kente her gelen, bu mekâna ait kültürü içselleştirerek "kentli birey" olacaktı (Aslanoğlu, 998: 
104). 

Kendisini toplumdaki farklılaşmaların giderilmesi ve son aşamada, evrensel ve eşit bireylerden oluşan bir bütünün yaratılmasını sağlayacak toplumsal bir proje olarak sunan modernleşmeci çerçeveye göre, kırdan kente göç edenlerin kentle bütünleşmesi toplumsal bir amaçtır. Kent yaşamı; bireysellikler üzerinden kurulmuş toplumsal ilişkiler, üretim biçiminin yabancılaştırıcı etkisi ve kurumsal yapısının karmaşıklığı vb. olgular nedeniyle, kırdaki geleneksel yapıdan oldukça farklı görünümler sunuyordu. Buna karşın moderleşmeciler, göçle gelenlerin bir şaşkınlık devresinden sonra kentteki kurum ve ilişkiler içinde yer aldıkça kente özgü davranış, düşünce ve algılama biçimlerini de benimseyeceklerini varsayıyorlardı. . 

Sonuç olarak, modernist bakışta amaç; kentin gelişimi üzerinde etkili olan etmenleri anlayıp denetlemek ve yeni bir gelecek yaratmak için bunları yönlendirmektir. Bundan dolayı, kent ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutta bir bütün olarak algılanmaktaydı (Işık, 1993: 31). Bu yüzden de sözünü ettiğimiz yaklaşım kentlerde akılcı, seküler ve arınmış bir bütünselliğin yaratılması adına kent içindeki yerel kültürün, cemaat kültürünün, küçük topluluk kültürlerinin bastırılmasını gerekli görüyordu (Keyder, 1992: 113). 
Sözü edilen amaçları nedeniyle, toplumların tarihsel gelişiminde ilerici roller oynayan bir yaklaşım olsa da modernizm, kapitalist toplumda yaşanan üretim ve bölüşüm ilişkilerinden kaynaklanan sorunların ortak bir akıl sayesinde çözüleceğini iddia ettiği ve sosyalin bütünleşmesini büyük ölçüde ekonomik gelişmeye bağımlı kıldığı için sorunlu bir yaklaşımdır. 


Postmodernizm ve Kent 

İnsanlığı bilgisizlik ve akıldışılıktan kurtarmayı vadeden ilerici bir güç olarak modernliğin (Rosenau, 1998: 24) verimlilik, işlevsellik ve gayri şahsilik etrafında şekillenen gelişimi (Robins, 1996: 63), dünya savaşları, Nazizmin yükselişi, soykırım, Hiroşima, dünya çapında bunalımlar gibi felaketler doğuran bir pratik sergilediği için, 20. yüzyılın ikinci yarısında ilerlemeye, daha iyi bir gelecek ümidine olan inanç ve iyimserlik kaybolmaya başladı. 

Kuzey Amerika'nın Kıta Avrupası'nda evlat edindiği ağırlıklı olarak "Fransız ve Alman kökenli bir çocuk olan postmodernizm" (Rosenau, 1998: 34), modern toplum, tarih ve politikaların amaç ` ve varsayımlardan kopuşu haber veren bir düşünsel çaba olarak ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan hızlı modernleşmenin neden olduğu değişimler, Fransa başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde yeni bir toplumun ortaya çıkmakta olduğu duygusunu üretmişti. Yeni kitle kültürü biçimlerini, tüketim toplumunu, teknolojiyi ve modernleşmiş kentleşmeyi analiz etmek üzere geliştirilen yeni düşünce akımları, Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen terimler çerçevesinde "sanayi sonrası toplum" (post-endüstriyel toplum) düşüncesi etrafında gelişen bir tartışma başlatmıştı. 

Gelişmiş ülkelerde 1960'ların ortaları ile 1970'lerin ortaları arasında bir tarihte ortaya çıkan postmodernizm, 1980'lerle birlikte tüm dünyada dolaşıma girmiş oldu (Harvey, 1993: 55). Bu tarihlerde kapitalist sistemin geldiği aşama ve bu aşamada ortaya çıkan değişikliklerin etkisindeki refah devletinin bunalımından türeyen toplumsal ve kültürel bir oluşum olarak (Mutman ve Yeğenoğlu, 1992: 46) bu kavram, gittikçe kızışan, politik ve ideolojik tonlar kazanan bir tartışmanın odağı haline geldi (Koçak, 1992; 7). 

Harvey (1993: 58), 1970'lerde yaşanan ekonomik krizin ardından, çözüm arayışları kapsamında ortaya çıkan yapısal dönüşümlerin, zaman ve mekânda kayma yaratarak modem insanın dünyaya ilişkin konumunu değiştirdiğini ve onu kimliğini yeniden kurma arayışı içine soktuğunu belirtir. Ona göre, dünya üzerinde üretilen 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ürünlere ve farklı mekânlara erişebilirlikteki hızlı değişim ile modadaki ve yaşam tarzlarındaki değişimin insanların işleri ve sahip. 
oldukları değerler konusunda ortaya çıkarttığı derin belirsizlik ve kişisel güvensizlikle şiddetlenen bu kimlik arayışına postmodernizm, o dönemde geniş bir önermeler dizisi olarak yanıt oluşturuyordu. 

Felsefe, kültür, sanat alanlarındaki pratiklerin toplamı olan postmodernizmin düşünsel arka planını "postmodemlik" oluşturmaktadır. Klasik hakikat, akıl, kimlik ve nesnellik nosyonlarından, evrensel ilerleme ya da kurtuluş fikrinden, bilimsel açıklamanın başvurabileceği tekil çerçeveler, büyük anlatılardan (Marksizm, Hıristiyanlık, liberal demokrasi,...) ya da nihai zeminler gibi aydınlanmanın normlarından kuşku duyan bir düşünce tarzı olan postmodemlik, dünyanın olumsal, temelsiz, çeşitli istikrarsız, belirlenmemiş nitelikte bir dizi dağınık kültürlerden ya da yorumlardan ibaret olduğunu bildirmektedir (Eagleton, 1999: 9). Parçalı ve dağınık durumdaki bireylerin kendilerini ileriye taşıyamayacağını varsayan postmodernizm, hem mutlak doğruya hem de üst anlatılara, özellikle de insanın kurtuluşunu öne sürenlere kuşkuyla yaklaşmakta ve tarihsel gelişmenin tutarlı bir anlamı olmadığına inanır (Larrain,1995: 147). Bu nedenle, postmodernizmin Fukuyama gibi "tarihin sonu"nu ilan eden yeni sağın siyaset kuramcılarıyla düşünsel bir alışveriş içinde bulundu-Şunu söylemek mümkündür. Nitekim, modernist söylemin toplum yaşamını "ilerleme" ve "mantık" gibi üstün kriterlerle analiz etmesine karşılık, "aykırılık" ve "belirsizlik"i temel alan (Arıkan, 1992: 67) postmodernist yazarlara göre; toplumu, sonlu bir biçimde kavramak, bütünlemek, yönlendirmek ve yönetmek mümkün değildir (Mutman ve Yeğenoğlu, 1992: 46) 

Aynı mantıksal temellerle postmodernizmin kent algısı da kenti bir bütün olarak görmekten uzaktır. Hall'un (1998: 82), "kaotik çok merkezli yapı, görülmeye değer merkezler, engin yoksulluk 'denizleri", hi-tech dehlizler; varoşlar" olarak çarpıcı biçimde özetlediği postmodernizmin kenti, her türlü bütünlüğünden kopartı!- mış, parçalı olarak algılanan bir kenttir. Her parça kendi özgüllügünde anlamı olan bir birimdir ve bir bütüne ait değildir. Farklılıgın, çeşitliliğin mekânı olarak görülen kent parçalarını birbirine bağlayıcı bir mantık bulunmamaktadır (Işık, 1993: 32). Bu nedenle, bütünleştirici modernist perspektife karşılık, postmodern bakış, kentin tek bir kültür etrafında birleştirilmesine karşı çıkar. Kentte homojen bir kültürün yaratılmasında önemli rolleri olan kitle üretimi ve kitlesel tüketime yönelik düzenlemelerin, kentleri sıkıcı, tekdüze ve kaba saba bir hale getirdiğini iddia eden postmodern düşünüş (Tekeli, 1993: 102), kentin kültürel atmosferinin çoğulcu bir yapıda olması gerektiğini savunur.” Nitekim, postmodernizm, kent mekânının farklı gruplarca, özellikle modernizmin dışladığı marjinal gruplarca™ da kullanıldığını vurgulayarak, kentlerde tek ve homojen bir kültürün kurulması ve sürdürülmesi için gerekli koşulların bulunmadığını ileri sürer. Kentlerde homojen bir kültür- den söz edilemeyeceği düşüncesinden hareketle de postmodernizm, modernizmin kente göç eden bireylerin giderek kentli olduğu söylemine karşı çıkar. Bu postmodern çerçeve içinde kentlerin gelecek kuşaklara, kente göç edenlere aktarılacak bütünsel bir kentli kültürünün mekânı olduğu düşüncesine yer yoktur (Aslanoğlu, 1998: 104-106; Işık, 1993: 33). i 

İnsanın yaşadığı toplumda bir bütünlüğün bulunduğu ve onun eylemleri tarafından belirlendiği düşüncesinin yadsınması, kişinin uyum sorunlarının niteliğini de değiştirir (Tekeli, 1993: 97). Bütünlüğü ön plana çıkaran modern toplumda, yabancılaşmayla birlikte paranoyaya kapılan birey, postmodem anlayışta şizofrenik etkiler altında bulunacaktır. Bu bakış açısı içinde farklılıkların giderilmesinde bütüne ulaşma ve süreklilik yoktur. Birey geçmişi, bugünü ve geleceği birleştiremediği şizofrenik bir parçalanma durumu yaşamaktadır. Ancak kimlik farklılaşmalarını, heterojenliği, 


4 Bu eleştiriler büyük ölçüde haklı olmakla birlikte, bu postmodem 
yaklaşımın belirleyici bir mantık haline gelmesinin arka planında kentlerde homojen kültürün yaratılmasını sağlayan kolektif nitelikteki hizmetlerin sermayeye çeşitli sosyal maliyetler getiren yükünden kaçınma çabasının yattığı söylenebilir. 

15 Sömürgeleştirilmiş halklar, siyahlar ve azınlıklar, dinsel gruplar, kadınlar, işçi sınıfı... Harvey (1997: 63), postmodernizmin en baştan çıkancı yanının "ötekilik" konusundaki duyarlılığı olduğunu belirtmektedir. 
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parçalanmaları bu şekilde normalleştiren postmodem eleştiri, modern evrensellik ve eşitlik düşüncesinden güç alan toplumsal adalet kavramının etkisini yitirmesine de neden olmaktadır (Işık, 1993: 31). Irk, etnisite, bölge, göçmenlik konumu, cinsiyet vb. değişkenlerle tezahür eden "ötekilik", "farklılık"larla karakterize olan bir toplumda genel bir toplumsal adalet düşüncesinin uygulanması da zorlaşmaktadır. 


Modernizm ve Postmodernizm Çerçevesinde Göçmenlik 

Konumu 

Sanayi kentinin ortaya çıkışıyla birlikte, hem kentlilik kurgusu hem de göçün neden olduğu toplumsal sorunlar bağlamında "göçmenlik" konumu tartışılmaya başlanmıştı. Bu tarihten itibaren göçmenler, kentlerin dönüştürücü gücünü gösterme potansiyelini elinde tutan denekler oldukları kadar, kentlerde yaşanan dönüşümlerin önemli aktörleri olarak da sürekli gündemde oldu. Kırsal yaşam alışkanlıklarıyla kentin kültürel yapısına aykırı düşen göçmenlerin, kent yaşamında birtakım uyum sorunları yaşayacağı ve bu sorunları aşmak üzere geliştirecekleri mekanizmalarla, kentlerin ekonomik, kültürel ve mekânsal düzleminde düzensizlikler yaratacağı varsayılıyordu. 

Kentsel ve kırsal yaşam tarzları arasındaki farklılıklar nedeniyle göçmenlerin kent yaşamı içinde uyum sorunları yaşayacağı düşüncesinden hareketle, 1950'lerden başlayarak kırdan kente göç edenlerin uyum süreçlerini inceleyen kapsamlı araştırmalar yapıldı. Bu çerçevede; göç edenlerin, belli bir süre, kentle bütünleşememiş bir konumda yaşayacağı ve kentteki modern toplumsal yapıya aykırı kültürel yapılanmalar içine gireceği varsayılıyordu. Düşünsel temelinde modernleşme kuramının yer aldığı söz konusu varsayım, ayrıca, göçmenlerin bu şekilde dinledikleri müzikten yaşadıkları konuta kadar kent yaşamında bir "bozulma" yarattığı savından hareket ediyor ve kentte yaşanan sorunlar ve çelişkilerin kaynağında bütünleşme sorunlarının yattığını ileri sürüyordu. Modem ile geleneksel arasında bir ikilik gören ve gelenekselin temelde "geri" olduğunu kabul eden modernleşme kuramı, toplumda geleneksel yaşam biçimlerinden "evrensel" olan modem yaşam biçimine bir geçiş yaşanacağını varsayar (Özbek, 1994: 33, 98: 168). Bu yaklaşım, teknolojik gelişme, sanayileşme, karmaşık bir işbölümü ve anlaşma üzerinden örgütlenen kentin yapısal olarak geleneksel degerleri ve ilişki biçimlerini sürdürülemez kıldığı düşüncesine dayanıyordu. Modermleşmeci bakış açısına göre, “birçok yönü bireylerin izledikleri günlük rutinler zeminine oturmuş bir tanıdıklık ve kolaylığa sahip” (Giddens, 1992: 126) olan kırsal yaşamdan koparak kentlere göç edenler, eski yaşam biçimlerinden oldukça farklı özellikler gösteren kentli yaşam biçimini gelir gelmez benimsemeyecek olsa da bir iş bulma ve belli bir alışma devresinden sonra kentle bütünleşecektir. Kente geliş, bireyi yüz yüze ilişkilerin sürdüğü yaşam çevresinden kopararak, piyasa süreçleri üzerinden tanımlı ve hukuk, para, devlet gibi gelişmiş biçimler içinde kodlanmış anonim ilişkilerin dünyasına bağlayan bir değişimi içerir (Ercan, 1996: 30). Bu nedenle göçmenler, yaşadıkları konuttan, içine girdikleri tutum ve davranışlara kadar birçok alanda önemli değişikliklerle karşı karşıya kalır. Kıray (1982: 345), kente göç edenletin artık köylü olmadıkları gibi hemen kentli de olamayacağını belirterek, geçiş sürecini yaşamakta olan bu nüfusu tanımlamak için "sahte kentlilik" kavramının uygun düştüğünü söyler. Kartal ise (1992: 22-26), bu süreci yaşayanları "kentlileşen insan" ya da "geçiş insanı" olarak adlandırır. Kartal'a göre, "kır insanının ekonomik ve toplumsal mekânı yalnızca tek öğelidir ve kır değerlerini içermektedir. Aynı şekilde, "kent insanının ekonomik ve toplumsal mekânı da tek öğelidir ve kent değerlerinden oluşmaktadır. Oysa "kır insanı" ile "kent insanı" arasındaki "kentlileşen insan/geçiş insanı"nın ekonomik ve toplumsal mekânı ikişer öğelidir ve değişen oranda hem kır hem de kent değerlerini içermektedir. Kentlileşme gerçekleştiğinde "geçiş insanı"nın ekonomik ve toplumsal mekânındaki kırsal özellikler yok olacak ve tamamen kent değerle- . 
rinin egemenliğine girecektir. 

Köylülükten çıkarak kentlileşme deneyimi yaşayan göçmenlerin yaşadıkları bu değişim süreci oldukça karmaşık ve çok boyutludur. Geleneksel konumlarından çıkarak bir altüst olma süreci ve uyum sorunları yaşayan göçmenlerin kentteki öncelikli mücadelesi, iş ve konut edinme mücadelesidir. Bunu gerçekleştirmek için kentteki mevcut yapıyı kullanmaları kentin hem konut hem de iş 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“piyasasında değişimlere neden olur. Dolayısıyla göç eden grupların kentte tutunma ve uyum mücadeleleri, kentteki yapısal değişmelerle birlikte gerçekleşir. 

Kentteki uzmanlaşmış ve farklılaşmış işlerle ilgili hiçbir deneyimleri olmayan, kentin mesleki yapısına uyum sağlayacak becerilerden yoksun ve eğitimsiz biçimde gelen ve kentin çevresine yerleşen göçmenler, özellikle azgelişmiş ülkelerde, çeşitli gereksinimlerini karşılayabilecek mekanizmalar ve kamusal düzenlemelerden yoksundu. Bu durumun onları eskiden yaşadıkları ortamlara özgü kurumları kullanmaya ya da kendi uyum mekanizmalarını yaratmaya ittiği görülür. Kent yaşamı ile başa çıkabilmek için kendi düzenlerini kuran göçmenler, bunu bir yanda 'enformel' ekonomi kapsamında kendi işlerini yaratarak, diğer yanda ise ne kente ne de köye ait olan soyutlanmış bir yaşam alanı (gecekondu bölgeleri) kurarak gerçekleştiriyordu. 

Kıray'ın "tampon mekânizmalar” olarak adlandırdığı bu oluşumlar, eski düzene ait kurum ve değerlerin, yeni yapı içerisinde eski işlevleri çerçevesinde anlamlar kazanması yoluyla yaratılmaktaydı. Her iki toplumsal yapıya (köy-kent) da ait olmayan bu kurumlar, değişimin göçmenler ve kentin kendisi üzerinde yarattığı gerilimi azaltarak kentte göreli bir denge durumu sağlamıştı (Kıray, 1964: 7). Yine, kimi araştırmalar "aile" ve "aile etrafında odaklaşmış köken ilişkileri"nin de bu kurumlar içinde önemli yeri olduğunu gösterirken (Köksal, 1986: 13), Sema Eder'in İstanbul Ümraniye üzerine yaptığı çalışma kan bağı ilişkisinin yanı sıra, “aynı coğrafi kökenden olma"nın bu tür ilişki ağlarının kurulmasında önemli bir dinamik olduğunu ortaya koymuştur (Erder,1995: 110). Nitekim, 1970'lerden sonra yapılan çalışmalar, kentteki cemaatleşme yapısını ortaya çıkarmış ve bunu izleyen araştırmalar da göç alan büyük kentlerin mekâna ve aidiyet duygusunun çok güçlü olduğu ve kökene dayalı ilişkiler çerçevesinde kurulmuş yerel topluluk yaşamlarına sahne olduğunu göstermiştir (Roberts, 1978; Kartal, 1978; Şenyapılı, 1978; Lloyd, 1980; Ayata, 1990-1991; Erder, 1996; Erder, 1997). Bu bağlamda göçmenlerin eski yaşamlarından olduğu kadar, gelir, yaptıkları işin niteliği vb. açılardan kendileriyle benzer konumdaki yerli nüfustan da farklılaşan bir 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ilişkiler sistemi kurdukları dile getirilmektedir (Köksal, 1986: 20). i 

Bu oluşum, modernleşme perspektifinin göçmenlerin kentlileşme deneyimine ilişkin öngördüğü çerçeveye uymamaktadır. Nitekim, son yıllarda yapılan araştırmalar, göçten bu yana aradan uzun yıllar geçmesine karşın, modernleşmecilerin öngördüğü kentsel bütünleşmenin gerçekleşmediğini göstermektedir (Aslanoğlu, 1998: 98). 
İçinde bulunduğumuz neoliberal dönemin bir sonucu olarak kentlerde parçalanma, ayrışma ve farklılıkların gözle görülür bir biçimde artmasının da bütünleşme fikrini daha da etkisizleştiren bir etmen olduğu açıktır. 

Ekonomik yeniden yapılanma süreciyle bağlantılı olarak yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, üretim sürecinin ayrışması, tüketici grupların farklılaşması (Aslanoğlu, 1998: 106) ve postmodern farklılık politikalarının 'bütüncül kent kültürü' düşüncesinde yarattığı aşınma sürecinin, kentlerde farklılaşmaları kutsayan bir tutumla iç içe geçtiği görülür. Bu bağlam içerisinde bir farklılığa işaret eden "göçmenlik" konumuna ilişkin algı da değişiyordu. Ekonominin Fordist biçimde örgütlendiği dönemde, kente göç edenlerin önemli bir kısmının tutunum stratejisi olarak değerlendirilen enformel işlerin (patriyarkal aileye dayalı, paternalist çalışma sistemleri, küçük işletmecilik vb.) yeni dönemde esnek üretimin bir parçası haline gelmesi kentlerdeki ayrışmış sosyal dokunun bir sorun olarak tanımlanmasını engellemektedir. Öte yandan, birçok birey ve grubun özne konumunu değersizleştirip hayati ilgilerini ihmal eden modernleşmeci çerçevenin tersine; farklılık, ötekilik ve marjinalliği destekleyen postmodern bakışın (Best ve Kellner, 1998: 
250) etkisiyle değişen kültürel ortam, göçmenlere de toplumdaki diğer 'öteki'ler gibi, kendileri ve diğer birey ve gruplarla aralarındaki farklılıkları değerli kılabilme olanağını vermektedir. Böylelikle, bugün kentlerde oluşan kültür, kentlileri ortak bir gelecek projesi etrafında bütünleştirme düşüncesinden uzak bir biçimde, kentteki çok çeşitli grupların, kendi kimliklerinin kültürel art yöresine ait özgünlükleri de kullanarak toplumsal konumlarını sağlamlaştırmasına ve bu yolla kentin firsatlarını kullanmasına olanak tanıyacak bir çoğulculukla tanımlanabilir. Bu çerçevede göçmenlerin 'kentlileşmesi', kent kültürü ile bütünleşme değil, kentin fırsatlarını 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kullanabilme becerisi ile ölçülmektedir (Aslanoğlu, 1998: 98). Bu yaklaşımın sorunların niteliğini de değiştirdiği görülür. 

Sonuç olarak günümüz kentlerine bakıldığında, gecekondularda yaşayan göçmenlerin yavaş yavaş değişeceği, modern kültüre ve kentli yaşam tarzına uyum sağlayacağını varsayan modernleşmeci perspektif uyum sorunlarını tanımlamadaki ağırlığını yitirmiştir. 
Bu durumun, kentin kendisinin de anlamını değiştiren ekonomik krizin ve ardından gelen neoliberal yeniden yapılanma süreçlerinin "göçmenliğe" ilişkin algılayışları değiştirdiği söylenebilir. Bu süreçte kentsel alanlarda tırmanan toplumsal ayrışmalar, gecekondu bölgelerindeki göçmenlerin kentle kültürel olarak bütünleşme yetersizliği göstermesi anlamına gelen uyum sorununun içeriğini de değiştirmiştir. 1990”ların ikinci yarısındaki “varoşlar” tartışması, kentin ekonomik, toplumsal ve kültürel olanaklarının tümünden dışlanmaya işaret eden içeriğiyle uyum sorununun, sadece göçmenler açısından değil, kentte yeterli bir gelire sahip olmayan çok daha geniş kitlelerle ilgili bir sorun olarak ele alınmasını gerekli kılıyordu. Çünkü ekonomik yeniden yapılanma sürecinin etkisindeki yeni kentsel gerçeklik, her geçen gün artan oranda yoksullaşan ve dışlanan kentli gruplar yaratmaktadır. Bu nedenle, bütün kentlilerin yaşamında ve toplumsal konumlarında büyük değişikliklere yol açmanın, 1990”ların göçmenlerinin yerleştikleri yeni yaşam çevresinin koşullarını da değiştiren bir faktör olarak yeni kentsel gerçekliğin değerlendirilmesi önemlidir. 


Yeni Kentsel Gerçeklik 


Neoliberal yeniden yapılanmanın üretim alanındaki izdüşümlerinden biri, büyük işletmelerin yoğun alt-sözleşme ilişkilerine girmesiyle birlikte üretim sürecinin parçalanarak farklı mekânlara dagıtılmasıydı. Bu durumun ulus devleti sermayenin değerlenmesin- de temel mekânsal birim olmaktan çıkardığı ve onu aşan ilişkiler ağı ve sermaye birikim tarzları doğurduğu görülmektedir. Bu gelişmelerle birlikte; dış ticaret ilişkilerinin yoğun olduğu yerlerdekiler başta olmak üzere kentsel bölgeler uluslararası bağlantı noktaları olarak yeni işlevler kazandı. Küreselleşme söyleminin mekânsal kurgusu içinde dünya ölçeğinde mal, hizmet, bilgi ve sermaye akışında önemli birimler haline gelen bu mekânların yörelerine sermaye çekmek için birtakım avantajlar sunarak diğerlerinden farklılık yaratmak zorunda oldukları sıkça vurgulanan bir noktadır. Bu söylemin en güçlü olduğu 1990'lı yıllardan beri sermayeyi cezbetme çabası kentleri yoğun bir rekabete itmektedir. Bu aynı zamanda kentin ve imgesinin bir ihraç malına dönüştüğü bir süreç olmuştur. Karşılaştırmalı üstünlükleri olan coğrafi konuma, teknolojik altyapıya, servislere, insan kaynaklı kalitelere sahip, düğüm noktaları konumundaki kentlerin bu süreçte öne çıktığı belirtilmektedir (Esser ve Hirsch, 1989; 424; Eraydın, 1992; 112; Işık, 1994: 99; Bora, 1997: 150). 

Sermayenin global akışından dışlanmamak için diğer kentlerden farklılıklarını vurgulamak, rekabet halindeki kentler açısından özel bir önem taşıyordu (Işık, 1994: 101-102). Halen de sürmekte olan bu durum, yerel kimlik dokularına, yerel sistemlere ve yerel görüşlere sahip çıkma anlamında bir yerelleşme vurgusunu da öne çıkarmaktadır (Eraydın, 1992; 18; Erder, 1992: 20). Dolayısıyla, sermayenin globalleşmesinin mekânları aynılaştırıcı/homojen- leştirici mekanizmalar kadar, özgüllükleri de kullanan farklılaştırıcı mekanizmalara sahip olduğu söylenebilir. Asena Günal sürecin bu nedenle, melez kimliklerin yaratılmasını ve yerelliklerin güçlendirilmesini de içerdiğini belirtir (Günal, 1998: 109). Fakat bu yerelleşme, ulus devletin denetim gücünü sınırlayarak "siyasal bir güç kaynağı oluşturmayan kentler" (Ersoy ve Keskinok, 1997: 56) düzeyinde bir atomize oluşu anlatmakta ve ulus devletin vesayet denetimini aratacak yeni bağımlılık ilişkilerini doğurmuştur. 

Ulus devletin güvencesinin geçerliliğini yitirdiği bu düzen içinde kentler, kendi başına hareket etmeye zorlanmaktadır. Böylece her kent, kendini daha iyi pazarlayabilmek için fiziksel altyapısı yanında tarihsel, toplumsal, kültürel ve doğal değerlerini de globalleşen ekonominin beğenisine sunmaktadır. Bu değerlerin sürekli olarak pazarlama amaçlı metalaştırılması, kentte birlikte yaşama pratiğinden doğan 'kolektif bellek'in oluşması koşullarını ortadan kaldırarak kentsel yaşayışın temel işleyiş kurallarını sermayenin mekâna üzerindeki fiziksel biçimlenişine indirgemektedir. Başka 


59 


bir deyişle, kentte birlikte olmanın anlamı siyasal, toplumsal, kültürel boyutlar geriye atılarak sadece ekonomik düzeyde vurgulanmaktadır (Ocak, 1996: 38-40). 

“Esneklik” adı altında üretimin mekânını ve çapını değiştiren yeni üretim örgütlenmesinin kent toplumu içinde yer alan geniş bir kesim üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bugün açık biçimde görülüyor. Büyük sermaye tarafından denetlenebilir olan meta üretimin yaygınlaştığı/parçalandığı, buna karşılık bu üretimin denetimi, yönetimi ve dağıtımı ile ilgili işlevlerin hiyerarşik ilişkiler içinde merkezileştiği bu örgütlenme tarzı, kentsel işgücü pazarını derinden etkilemektedir. Yaygınlaşan ve uluslararasılaşan meta üretiminde değişen ve çeşitlenen işgücü kategorileri söz konusu iken, küresel düzeyde merkezileşen denetim ve dağıtım işlevlerinin hiyerarşik ilişkileri içerisinde yüksek bir yaşam standardına sahip ve | “uluslararasılaşan" nitelikte bir işgücü ortaya çıkmıştır (Erder, ilgili alanlarda (bankacılık, borsa, sigorta, müşavirlik-aracılık ve bilişim gibi sektörlerde) "yüksek ücret alan profesyonel bir işgücü" (Sassen, 1996: 24) çalışmaktadır. Bunlar, "tam zamanlı çalışan, sürekli statüye sahip ve kurumun uzun vadeli geleceği için merkezi önem taşıyan" (Harvey, 1997: 171) çalışanlardır. Fiili üretim süreçlerinde istihdam edilen işgücü ise iki gruba ayırmıştır. Birinci grup, rutin işler ve daha az vasıflı bedensel işler gibi, işgücü piyasasında her an bulunabilecek vasıflara sahip, tam zamanlı çalışan personelden oluşmaktadır. Bu gruptan daha düşük bir iş güvencesine sahip olan ikinci grup ise, yarı zamanlı çalışanları, ihtiyaç oldukça istihdam edilenleri, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanları, geçici işçileri ve taşeron işçileri kapsar (Harvey, 1997: 171-174). Bu kategoride yer alanların sayısında 1990'lardan bu yana çok önemli bir artış olduğu görülür. 

İkinci grup çalışanların toplam işgücü içindeki oranının artmasının femel nedeni, işgücü talebinde, üretim sürecinde yaşanan ve 


16 Sassen (1996: 24) işçi sınıfı içerisindeki bu kesimi (yüksek ücretli profesyonel işgücü - highly paid professional workforce) “ileti derecede gelişmiş post-endüstriyel ekonomi”nin esası olarak kabul etmektedir. 
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dünyayı global bir fabrika haline getirdiği söylenebilecek, esnekleşmeye (parça başı iş yaptırma ve fason üretimin yaygınlaşmasına) uygun olarak yaşanan değişikliklerdir. Söz konusu parçalanma ve işgücü talebindeki değişim, üretimin kilit sektörlerinde (otomotiv, biyo-kimyd, silah gibi) işgücü tasarrufu sağlayan yeni teknolojilerin yaygın olarak kullanılması ve azgelişmiş ülkelere özgü olduğu varsayılan enformel sektörün" artık global üretim zincirinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
Günümüz dünyasında sanayideki istihdam oranının artışı kentleşme sürecini belirleyen temel dinamik olmaktan çıkmıştır. 
Zygmunt Bauman (1999; 112) bu yüzden kentlere yığılan aşırı nüfusun, sanayinin kilit sektörlerinin ana üretim birimleri açısından artık bir 'yedek işgücü ordusu' oluşturmadıklarını belirtir. Çünkü kentsel işgücü pazarına yeni katılanlar, yüksek düzeyde yetenek ve eğitim gerektiren bu işler için rekabet edebilecek durumda değillerdir. Üretim kapasitesini yeni işçileri işe alarak değil de, işgücü verimliliğini artırarak yükselten bu sektörlerde (Mingione, 1981: 
56) yüksek nitelikli, toplam kalite çemberleri etrafında çalışan az sayıda işçiyle üretim yapılmaktadır. Böylece kapitalizm çağı boyunca gelişen sanayinin işgücü talebini karşılayan kırsal göçler, ekonominin değişen tercihleri sonucu, kentlerdeki atıl nüfusu devamlı olarak arttıran bir etkide bulunmaktadır (Mingione, 1981: 56-137). Kırsal alandan kentlere akın eden nüfusun büyük bir kısmı, iş güvencesi, yükselme, emeklilik, sigorta ve başka tür haklara sahip birinci gruptaki (Harvey, 1997: 174) işlerin istihdamdaki pa- 


17 Yakın zamana kadar azgelişmiş ülkelerdeki ekonominin örgütlenmesi 
bağlamında yapılan ikili yapı, birbirinden kopuk yapılar (gecekondu-düzenli konut, enformel sektör-formel sektör gibi) tartışması artk gelişmiş ülkeler için de geçerlilik kazanmaya başlamaktadır. Daha önce de değinildiği gibi, modernleşme kuramıma göre ikili yapılar, azgelişmiş ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişme serüvenine özgü bir unsur olarak, geçici bir biçimde varlığını sürdürmekteydi ve sanayileşmeyle birlikte ortadan kalkacaktı. Fakat günümüz kentlerinde bu oluşumları 'geçici' olarak derlendirmek mümkün gözükmemektedir. Çünkü 1980'lerle birlikte bu olgu gerilemek bir yana, gelişmiş ülkelerde bile hızla büyümüş, formel denilen birincil sektörü tamamlayıcı bir nitelik kazanmıştır (Harvey, 1997: 176; Tabak, 1999: 11). 
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yının düşmesine paralel olarak, genişleyen ikinci grup (enformel) işlere girmektedir. Seyyar satıcılıktan, inşaat işçiliğine düzensiz biçimde çalışan bu işçiler, günümüz kentlerinde farklılaşmış çıkarları ve gerilim noktalarını temsil etmektedir. 

İşgücü piyasasının bu değişen karakterinden ötürü günümüz kapitalizminde toplumsal çatışmalar-fabrika düzeyindeki çelişki büyük oranda aynı kalsa da- geleneksel rekabetçi kapitalizmin ürettiğinden oldukça farklıdır. Böyle bir durumda toplumsal çelişkilerin daha yoğun biçimde ortaya çıktığı, fakat gittikçe geleneksel sınıf mücadelesini temsil etmekten uzaklaşan dağınık ve ayrışmış bir biçim aldığı görülür (Roberts, 1978: 129, Mingione, 1981: 
144). 

İşçi sınıfı içindeki bu yüksek farklılaşma oranı güçlü bir sınıf bilincinin gelişmesini ve sınıfsal örgütlenmeyi de engellemektedir. 
Çok farklı sektörlerde çalışan işçiler arasındaki çıkarlar ve çalışma koşulları örtüşmediğinden sendikal örgütlülük giderek zayıflamaktadır. Özelleştirmeler ve esnek üretimin yanı sıra, aile ve ev içi üretim sistemlerinin yaygınlaşması da sendikalaşma açısından geriletici olmaktadır. Üretimin örgütlenmesindeki değişikliklere paralel olarak fason, zanaatkârlık, aileye dayalı (parti-yarkal), patemalist (“himayeci", "baba", "mafya" türü) eski çalışma sistemlerinin üretim sisteminin eklentileri olarak değil ana direkleri olarak canlandırılması, işçi sınıfının örgütlenmesini daha da güçleştirmektedir (Harvey, 1997: 176)'*. Tüm bu gelişmelerle sendikalaşmanın zayıflaması da işçi sınıfının değişik kategorileri arasındaki ayrışmayı derinleştirmektedir (Esser ve Hirsch, 1989: 423). 

Kent mekânındaki gerilimi arttıran bir başka neden, sosyal refah devleti anlayışının gerilemesi ve buna bağlı olarak toplumda, sosyal güvence ve sosyal adalet gibi kavramların önemini yitirme- 


18 Çünkü sendika türü işçi sınıfı örgütlenmeleri, işçilerin fabrikalara yığılması koşuluna bağlıdır, aile ve ev içi çalışma sistemlerine nüfuz edebilmesi özel bir güç gerektirir. Dolayısıyla bu tarz örgütlenmeler, klasik işçi sendikalarının nesnel zeminini erozyona uğratmaktadır (Harvey, 1997: 176-177). Bu yüzden de (yeni) sosyal hareket sendikacılığı, yarı sendikal hak örgütleri gündeme gelmiştir. 
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sidir. Devletin düzenleyici rolünün sınırlandırılması'? ve özelleştirme politikaları sonucunda eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlardaki hizmetlerin üretim ve sunumunun özel sektöre devredilmesi, bu alanlardaki mal ve hizmetlerin kâra yönelik olarak-üretilmeye başlanmasına ve miktar ve hedef kitlesinde bir daralmaya yol açmaktadır. 

Sosyal devlet anlayışından uzaklaşılması, kent yönetimlerinin kentsel sorunlara yaklaşımlarını da değiştirdi. Hizmetlerin özelleştirilmesi, taşeronlaştırmalar, sosyal güvenlik sisteminin kapsamının daraltılması, toplumsal çelişkileri uzlaştırmaya çalışan bütünsel kent planlamasından, finans, tüketim ve eğlence merkezleri niteliğiyle kentleri dünya pazarında yarıştırma amacına hizmet eden tasarım ve projeciliğe geçilmesi (Harvey, 1997: 116), 'kent yönetimi' yerine 'kent işletmeciliği' anlayışını gündeme getirdi. Devletin küçültülmesi söylemi ile yaşama geçirilen bu politikaların kent ortamında doğurduğu en önemli sonuç mekânsal ve toplumsal kutuplaşmanın artması oldu (Erder, 1998: 110). 

Ekonomik ve toplumsal yeniden yapılanmanın ana hattını oluşturan örgütlü işçi hareketi ile müdahaleci devlet arasındaki toplumsal uzlaşmanın erozyonu (Harvey, 1997: 192), beraberinde yepyeni toplumsal farklılaşma ve eşitsizlik biçimlerini getirdi. Özellikle azgelişmiş ülke kentleri politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak birbirinden uzak toplumsal kesimlerin bir arada yaşadığı gerilimli bir mekâna dönüşmüş durumdadır (Ocak, 1996: 35). Sermaye çevrelerinin küreselleşme söyleminin mekânsal kurgusunun da hem kent-içi, hem de kentler arası farklılaşmaları ve parçalanmayı yoğunlaştırıcı bir rol oynadığı görülmektedir. Kent içindeki gruplar ve mekânların bir kısmı sermayenin global akışları içinde az ya da çok bir yer kaparken, bir kısmı da bu süreçlerin içinde yer alıyot gibi görünmelerine karşın dışarıda kalmakta ve kendi içlerine ka- 


19 1970'lerden bu yana devletin ekonomiye müdahale kapasitesinin yanı 
sıra bu müdahalenin biçimlerinin ve hedeflerinin de önemli oranda değişmiş olduğunu düşünen Harvey (1997: 195), bunun devlet müdahaleciliğinin genel olarak azaltıldığı anlamına gelmediğini belirtir. Çünkü özellikle işgücü üzerindeki denetim açısından bugünkü devlet müdahalesi yaşamsal önemdedir. 
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panmaktadır. Doreen Massey, kısa sürede dünyanın her yerine yayılan Jambada dansını yaratanların, belki de Rio'nun kent merkezine erişemeyecek) konumda olabildiklerini söylerken yaşanan süreci oldukça iyi örneklemektedir (Aktaran, Işık, 1994: 101). 

Sonuç olarak neoliberal politikaların istihdam ve ücret yapısını değiştirmesi, yine ayni politikalar kapsamında devlet müdahalesi anlayışının "sosyal devlet" temelinden uzaklaşarak "piyasa" üzerinde odaklanması ve sermayenin globalleşmesi, toplumun büyük bir kesimi için güvencesizlik ve belirsizlik anlamına gelen bir risk ortamı yaratmaktadır. Kennett (1994: 1023), ekonomik yapıdaki bu dönüşümlerin toplumsal yansımalarının, yeni toplumsal ve ekonomik dışlanma biçimleri olduğunu belirtir. Yüksek işsizlik oranları, düşük ücretli güvencesiz işlerdeki artış, konut sorunları, yerel çöküntü alanlarının (slums) büyümesi, sokak suçlarındaki artış ve giderek artan biçimde çocukları da içine alan şiddet yanlısı çetelerin belirmesi gibi sorunlar, bugün genel nitelikte olgular olarak özellikle metropollerde gözlenmektedir. Bu olgular, bolluk alanları ile kronik yoksulluğun yan yana olduğu, çoğu zaman isyan ve şiddetin kol gezdiği, gettolara bölünmüş bir kentsel manzara yaratmaktadır (Mingione, 1993: 324; Silver, 1993: 340). 

Kent mekânlarının sermayenin kontrolü altına girmesi ve kamusal otoritenin, eşitsiz mekânsal gelişmelere müdahale olanaklarını sermaye lehine yitirmeye başlaması, farklılaşma ve aynılaşmayı sürekli olarak arttırdı (Pınarcıoğlu, 1994: 108). Bu süreçte, mekânsal farklılaşma ve ayrımlaşmalar daha da belirgin hale geldi. 
(Rhein, 1998: 437). Farklı toplumsal katmanların yaşamlarını sürdürdüğü mahalleler, kent içinde farklı nitelikte yaşam alanlarını, mekânsal farklılaşmayı, kent içinde kültürel bir parçalanmayı da beraberinde getirdi (Aslanoğlu, 1998: 116). Her bir türdeş alanda, aynı yaşama standardına sahip ve aynı şekilde yaşayan insanlar, bazen aynı etnik kimliğe de sahip olmanın sağladığı ortaklıkla, tipik tavır ve davranışlar ya da yaşama stratejileri geliştirdi. Böylece sanayi kentinin burjuva/modemist değer ve normlarına yaslanan ve tarihsel süreçlerin ürünü olan bütünleştiricilik iddiasındaki toplum kurgusu yerini kaotik bir kültürel çoğulculuğa bırakmaya başladı. 
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Yeni Kentsel Yoksulluk 


Yoksulluk zor bir inceleme konusudur. Soyut kavram ile ampirik araştırmalardan elde edilen bulgular arasında baki olan uzaklık, yoksulluk söz konusu olduğunda çok daha fazla güçlüğe neden olmaktadır. Kavramın kullanımı şu düşünceye dayanır: değişik zaman kesitlerinde, nüfusun bir kısmı -tarihsel ve coğrafi olarak tanımlanmış- en düşük yaşam standardında yaşamlarını sürdürecek yeterli kaynak ve olanaklardan yoksun durumdadır. Bu yoksunluk, davranışlar ve toplumsal ilişkiler bağlamında ciddi birtakım sonuçlar yaratır. Yeterli hak ve kaynaklardan yoksun bırakılma süreci olarak yoksulluk, özellikle de çok uzun sürmüş ise, toplumun yoksul olmayan kesimlerine ait tipik davranış biçimlerinden sapmalar olarak nitelendirilebilecek yeni davranış biçimlerini ortaya çıkaracaktır. Enzo Mingione'ye göre, yoksullar bu türden değişik davranış kalıplarına sahip oldukları ya da yoksul olmayanların sakin, rahat (asude) yaşam biçimleri açısından tehlikeli ve rahatsız edici oldukları için dışlanmaz (Mingione, 1993: 324-326). Söz konusu dışlanmalar sınıfsal ve etnik temelli çelişki ve çatışmaların uzantısı olarak ortaya çıkar. Ekonomik yeniden yapılanmanın ürünü olan neoliberal politikalar, ücretlerin düşürülmesi ve sosyo-ekonomik hakların kısıtlanması gibi sonuçlar doğurduğundan, yoksulluk kavramının sosyal bilimler yazınında 1980 ve 1990'larda çok sayıda insanın yaşadığı bir süreci anlatmak için daha sık kullanılmasına yol açmıştır. 

Neoliberal politikalarla gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın toplumda yarattığı etki iki yönlüdür: Birincisi, işçi sınıfının örgütlülüğünün kırılmasına bağlı olarak ücretlilerin daha da yoksullaşması; ikincisi ise, kent yaşantısı içinde yoksulluğun yeniden üretiminin giderek toplumsallaşması. Emek piyasası ve emek sürecinin esnekleştirilmesi ve sınıfın örgütlü gücünün dağıtılması, gelir dağılımının sermaye lehine bozan politikalar İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da kurulan refah rejimini geriletmiş ve emek gücünü satarak geçinen kesimlerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmıştır. Fakat gelir dağılımının bozulması sadece Batı'da ve dar anlamda sanayi işçileri açısından değil, bütün dünyada emeğiyle geçinen ücretli-ücret dışı gelirle yaşayan geniş toplu kesimleri 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açısından olumsuz sonuçlar doğurmuş ve yoksulluğun yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

Hem işçi sınıfı hem de küçük burjuvazinin büyük bir bölümü > açısından kent içindeki eşitsizlikleri çoğaltan bu olgular, sosyal bilimciler tarafından "yeni kentsel yoksulluk" (Mingione, 1993: 324; Mingione ve Morlicchio, 1993: 413; Silver, 1993: 341, Kennett, 1994: 1026; Bauman, 1999: 98) diye değerlendirilmektedir. Yeni kent içi marjinalleştirme ve dışlama süreçlerini gündeme getiren bu yoksulluk biçiminde neyin 'yeni' olduğunu Mingione (1993a: 326) şu şekilde açıklar: 

Geçmişte evsizlik ve yoksulluk, toplumsal ve mesleki hareketlilik ve sosyal devlet programları yoluyla yatıştırılmaktaydı. Sürekli/güvenceli işlerin azalması, parçalanmış (istikrarsız) işgücü pazarının giderek kalıcılaşması ile nitelenen post-Fordist ekonomi ve istihdam rejimi yoksulluk tuzağından kaçan, eğitimsiz ve herhangi bir mesleki beceriye sahip olmayan büyük bir nüfus kesiminin yaşama şansını azaltmaktadır. Kent merkezinin finans yatırımcıları, şirketlerin merkez büroları ve yeni hizmet etkinliklerinin istilasına uğraması, düşük gelirlilerin yerleşme ve konut edinme olasılığını düşürmektedir |...) Özelleştirmeler ve sosyal devlet anlayışının zayıflaması tüm bu sorunlara karşı kamusal refleksi azaltmaktadır. 


Sermaye birikim tarzının değişmesiyle birlikte, ekonomik bir hedef olarak tam istihdam politikasından vazgeçilmesi ve bununla birlikte sosyal refah uygulamalarının daralması yeni yoksulluk olgusunu ortaya çıkaran başlıca nedenler arasında sayılmaktadır (Lee, 1994: 1192). Neoliberal yeniden yapılanma hamleleri sonucunda, sosyal devletin küçültülmesi ve ekonominin piyasa işleyişine terk edilmesi, gizli işsizlerle işsizler arasındaki uçurumun giderek büyümesi, çalışanlar arasındaki statü farklılaşmalarının artması ve sendikal örgütlülüğün gerilemesi, metropollerde toplumsal yaşamdan dışlanmış geniş kitleler yaratmıştır. Kapitalist gelişmenin değişik yönleri de (toprak spekülasyonu, gelir eşitsizlikleri, sermaye yoğun sanayiler), bu çerçeveyle birleşerek düşük gelirli nüfusun iş, gelir, konut ve kamusal birim ve hizmetlerden yararlanma haklarını olumsuz biçimde etkiledi. 

Mingione ve Morlicchio (1993: 413) yeni kentsel yoksulluğun son yirmi yıldır bütün gelişmiş ülkelerde geçerli bir olgu olduğuna 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o dikkat çekerek, bu ülkelerdeki turistler, gazeteciler, uzmanlar, politikacılar ve dahi sıradan insanların bu genel olgunun ve onun değişik biçimlerinin farkına varmış olduklarını belirtir. Gerçekten de, gelişmiş ülkelerdeki yoksulların toplam nüfusa oranları, bu ülkelerde ciddi bir yoksullaşma olgusunun yaşandığını göstermektedir. 
1990 rakamlarıyla, ABD'deki yoksul nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19.1, İngiltere'de yüzde 13.5, Japonya'da yüzde 11.8, Kanada'da yüzde 11.7 ve İrlanda'da yüzde 11.I'dir (UNPD rakamlarından aktaran Sağlıkta Sınıf Tavrı Dergisi, 1998: 8). Michael Chossudovsky (1998: 29) ise, 20. Yüzyıl'ın sonlarında yaşam standartlarında ciddi bir gerileme yaratan yoksulluğun dünya tarihinde bir benzeri bulunmayan ölçüde küreselleştiğini belirtmektedir. Özellikle büyük kentlerde geniş yoksulluk ve toplumsal dışlanma alanları oluşmuş durumdadır”, 

Yeni kentsel yoksulluğun önemli bir özelliği, "mekânsal yoğunlaşma" dır. Kentlerdeki toplumsal tabakalaşmayla ilgili olarak ortaya çıkan mekânsal farklılaşmalar, bu yoksulluk ve dışlanma olgusunu besleyen bir etkiye sahiptir. Kimi yazarlar, yeni yoksulluğu mekânsal farklılaşmanın bir sonucu olarak değerlendirir (Van Kempen, 1994). Bu görüşe göre, yeni yoksulluk, bireysel gelirle ilgili bir konu olmaktan çok, kentlerin mekânsal ve fiziksel örgütlenmesinin bir parçasıdır. Gerçekten de, kent içinde yoksulların yaşadıkları yerler kamusal hizmetlerin yetersiz olduğu, yani konut açığının yaşandığı, yolların asfaltlanmadığı, içme suyu ve kanalizasyon hizmetinin sağlanmadığı, sağlık ve eğitim olanaklarının eksik biçimde karşılandığı mekânlardır. Özellikle günümüz kentlerinde farklılaşmış ve kendi içinde homojenleşmiş mekânların toplumsal süreçler üzerindeki etkisinin, eskisine” oranla daha güçlü 


Bu konuda ABD'de yapılmış araştırmaları değerlendiren bir çalışma olarak bkz. Massey vd., 1994. 

21 Kent yazımında kent nüfusunun mekânsal şeması (spatial patterning of 
urban population), kentsel ekolojistlerden başlayarak önemli bir konu olarak incelenmiştir. Sosyo-mekânsal ayrımlaşmanın nasıl ve niçin ortaya çıktığının, değişik mahallelerdeki toplumsal yaşam açısından anlamının ve 'normal'den sapan davranış biçimlerini (deviant behaviour) üretmedeki rolünün araştırılması hala kent çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Fakat son yıllarda mekânsal kavramlaştırmalar, "iş/istihdam yapılarının toplumsal tabakalaşma 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olduğunu söylemek mümkündür. Bir yanda, en temel altyapı hizmetlerinden bile yoksun durumdaki kentin çeperlerine ya da kent içindeki çöküntü alanlarına” yerleşmiş işçiler, eksik istihdam edilen ya da işsiz olan gruplar, diğer yanda ise yüzme havuzlu, kültür ve alışveriş merkezli kent dışı sitelere yerleşen üst gelir grupları ve yüksek alım gücüne sahip orta-sınıfların oluşturduğu kentsel manzara, sosyal bilimciler arasında, mekânın, toplumsal olgular ve süreçler üzerindeki farklılaştırıcı bir etkine aşırı bir vurguda bulunan kimi kültürelci/postmodem eğilimleri güçlendirmektedir. 
Mingione, metropoliten alanların toplumsal dokusunun artan oranda sosyal sınıflar arası hiyerarşik farklılıkları yansıttığını ve kentsel yaşam koşullarında ortaya çıkan bu yeni durumun özellikle, orta ve üst sınıflar arasındaki uzlaşıyı tehlikeye düşürdüğünü belirtir”. Mingione'ye göre, kentteki farklı toplumsal grupların yaşamlarını sürdürdükleri yaşam alanlarının değişen niteliği, aynı zamanda kentsel toplumsal hareketleri doğuran sosyo-mekânsal eşitsizliklerin de kaynağıdır (Mingione, 1981: 57-59). 
i Erder de Kentsel Gerilim adlı çalışmasında Türkiye'nin büyük kentlerinde gerek iş alanları ve gerekse konut alanlarının niteliğinin birçok çatışma ve çelişkinin yaşanmasına zemin oluşturduğunu ileri sürer, Ona göre, farklı kesimlerin yaşama alanlarındaki eşitsizlikler, bu kişilerin hem günlük yaşam kalitesine hem de yaşam şansla- 


üzerindeki belirleyiciliğinin ortadan kalktığı" (Rhein, 1998: 429) ve bunun yerini mekânın aldığı biçiminde abartılı varsayımlarında eşliğinde kent çalışmalaninda giderek ağırlık kazanmaktadır. 

2 Banliyöleşme süreci ile birlikte üst gelir grubuna sahip olanların merke- 
Zi iş alanı çevresindeki eski itibarlı konut alanlarını terk etmesi sonucu bu konutların sahipleri tarafindan, yeni kentsel işlevlere uygun biçimde, yeniden inşa edilmek üzete olduğu gibi tutulması ve gittikçe köhneleşmesi kentsel çöküntü alanlarının (izzer cty decay) oluşmasına neden olmuştur (Köksal, 1986: 26-21). 

3 Mingione (1981: 59), her ülkede orta sınıfların burjuva egemenliğinin 
en güçlü kitlesel desteğini oluşturduğunu belirterek bu kesimin, kentsel toplumsal hareketlerle kent mekânındaki tabakalaşma olgusuna gösterdiği muhalefetin, kapitalizmin bugünkü meşruluk krizinin önemli bir işareti olduğuna dikkat çekmektedir. 
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rına” etkide bulunur. Konut alanlarının niteliği, o alanda yaşayanların iş ve eğitim olanaklarını, çevresel koşullarını, çocuklarının geleceğini doğrudan etkiler (Erder, 1997: 36). 

Kentlerde üst sınıf alanları, orta sınıf alanları ve işçi sınıfı mahalleleri biçiminde ortaya çıkan sosyo-mekânsal ayrışmaların kentsel eşitsizlikleri arttırdığı ve yoksulluğu mekânsal olarak yoğunlaştırdığı kabul edilmekle birlikte, bu farklılaşmaların "toplumsal olandan özerk" bir mekân olgusundan kaynaklandığı düşünülmemelidir. Çünkü kentsel mekânda farklılaşmayı ortaya çıkaran da toplumun sınıflı yapısının kendisidir. Sınıfsal ayrışmaların kentlerde mekânsal karşılığını bulması, konut ile gelir arasındaki doğrudan ilişkiden kaynaklanır. Bu nedenle, yoksulluk olgusu, yaşama ve konut alanlarının niteliğinden çok gelirle ilişkili bir durumdur. 
Başka bir deyişle, gündelik yaşamın sürdürüldüğü mekânların niteliği, yeni kentsel yoksulluğu ortaya çıkaran değil, onu derinleştirip sürekli kılan bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla "mekânsal yoğunlaşma" her ne kadar yeni kentsel yoksulluğun önemli bir özelliği olsa da, bu olguyu açıklamada tek başına yeterli değildir. Aralarındaki ilişki bir nedensellik ilişkisinden çok, karşılıklı etkileşimlere dayanır. 
© — Yeni kentsel yoksulluk konusunda çalışan kimi araştırmacılar, bu olgunun, klasik sınıf yapısı dışında yeni bir kategori oluşturdugunu ileri sürmüşlerdir (Gans, 1993: 327; Mingione, 1993: 326; Silver, 1993: 337; Wacguant, 1997: 345; Habermas, 1999: 40). 
Uzun süreli işsizler, tek ebeveynli aileler, emekli aylığı olan ya da muhtaç durumdaki kişiler, iş bulma ve çalışma şansları düşük olan göçmenler söz konusu kategorinin adı olan "sınıfaltı"(underclass) içinde sayılırlar (Field ve Dahrendorrtan aktaran Silver, 


*Dahrendorf'un tanımıyla, yaşam şansları, belli bir toplumsal konumdaki bireye toplumun sunduğu firsatlardır. Bireye toplumsal yaşantısında seçim yapma şansı sağlayan 'seçenek' (choices/ options) ve 'bağlantı'lardan (4nkages/ Agatures) oluşmaktadır. Seçenekler toplumsal yapı içinde verili alternatif olasılıklardır. Bağlantılar ise, bireyin toplumsal konumu ve kesişen (00407441) rollerinden ötürü içinde yer aldığı ittifaklar ve ilişkilere işaret etmektedir (aktaran, Van Kempen, 1994: 1005-1007). 

>"Sınıf-alı" sözcüğü uzunca bir süte toplumdaki ırksal ve etnik temelli dışlanma olgusuyla ilgili olarak kullanılmıştır. Özellikle Amerikan kentlerinin 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1993: 343). "Sınıfaltı'nı, "sanayi sonrası" toplumun başlıca kurbanları olarak değerlendiren Herbert J. Gans (1993: 326), işsizleri, evsizleri ve dilencileri, alkol ve ilaç bağımlılarını ve yaşamlarını sürdürmek konusunda devlete bağımlı olanları bu tanımlama içine alır. Ancak, tamamen heterojen olan bu kesimleri, tek bir kategori altında toplayan "sınıf-altı" tanımlamasını, belirsiz içeriği nedeniyle eleştiren Bauman (1999: 100), bekar anneleri alkoliklerle ya da göçmenleri okuldan terklerle bir araya getiren ortaklığın ne olduğunu sormakta ve şöyle devam etmektedir: 
Onların tümünü damgalayan ayırt edici nitelik, diğerlerinin onların varlığı için geçerli bir sebep görmemeleri ve onlar etrafta olmadıklarında kendilerinin çok daha iyi durumda olacaklarını hayal edebilmeleridir. İnsanlar sınıf-altına atılır çünkü tamamıyla işe yaramaz görülürler, geride kalan bizler, onlar olmadan da yaşamımıza gayet güzel devam edebiliriz. 
Onlar, gerçekte, yokluklarında güzel olan manzarayı bozan lekeler, bahçenin uyumlu güzelliğine hiçbir şey katmayıp diğer bitkilerin besinlerini yiyen çirkin hatta obur yabani otlardır. Onların ortadan kaldırılması herkesin yararına olurdu. 

Sınıf-altı kavramsallaştırmasını yapanların bu kategoriye soktuğu insanlara bakışını bu ironik sözlerle özetleyen Bauman'a göre, bunlar toplumsal düzenin bütünlüğüne tehdit oluşturamayacak kadar dağınıktır (Bauman, 1999: 100). Daha da önemlisi, sınıf-altı içinde sayılan işsizler, düşük ücretliler ve göçmenler işçi sınıfının bir parçası durumundadır. Bu kesimleri suçlular, bekar anneler, bağımlılar ile birlikte analiz etmeye çalışmak, onların içinde bulunduğu koşulları belirleyen sınıfsal faktörlerin gözden kaçmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bu kavramlaştırma toplumdaki sosyo- ekonomik değişmelerin genel yoksullaşma olgusu üzerindeki etkisini anlamaya da engeldir (Çam, 1999: 205,210). 

Sonuç olarak yoksulluk, bugün neoliberal politikaların ciddi ve gittikçe ağırlaşan bir sonucu olarak kentleri egemenliği altına almış durumdadır. Olguyu 'yeni' kılan, kapsamı ve şiddetindeki artıştır. 
Sosyal güvenlik ve adalet politikalarından uzaklaşılmasıyla, geniş 


iç mahallelerinde yaşayan Afrikalıların uzun dönemli ezilmişliği ve yoksulluğu ile ilgili analizlerde "sınıf-altı", tamamen ırksal çağtışımlarla yüklüdür (Silver, 1993: 345; Lee, 1994: 1193; Fainstein ve Nesbitt, 1996). 
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toplumsal kesimlerin yoksullaşması ve kentin toplumsal, ekonomik ve siyasal düzleminden dışlanması bu olgunun en önemli boyutlarını oluşturmaktadır. 


Yeni Kentsel Yoksulluk ve Göçmenlik Konumu ' 

Günümüz kentlerinin önemli bir sorunu olan yeni kentsel yoksulluk, göçmenlik ile sıkı bir etkileşim içindedir. Bunun nedeni, genelde kentsel yoksulluk, özelde yeni kentsel yoksulluk ile göçmenlik arasındaki iki yönlü ilişkidir. Özellikle azgelişmiş ülkelerde, kent yoksulkığunun ortaya çıkmasında göçün önemli rol oynaması bu ilişkinin bir yönünü oluşturur. Diğer yönü ise, neoliberal politikalar yoluyla toplumda yaratılan zenginliğin daha da adaletsiz dağıtılması ve işsizliğin artmasının sonucu olan yeni kentsel yoksulluğu bir yandan besleyen, diğer yandan da ondan en fazla etkilenen kesimin göçmenler olmasıdır. 

Kentleşmenin sanayileşmeden hızlı yaşandığı sermaye birikimi düşük azgelişmiş ülkelerde, kentte sürekli ve örgütsüz işgücü arzı yaratan göçün, sanayi tarafından soğurulamayışı kentsel yoksulluk olgusunu ortaya çıkaran en önemli dinamiklerden biridir (Güler, 1999: 58). Kentsel yoksullukla ve onun göstergeleri olan "yağ lekesi büyüme"”, gecekondulaşma, enformelleşme ile nedensel dü- 
. zeyde ilişkisi olan göçmenliğin, günümüzde de bu olgunun derinleşmesinde, mekânsal olarak yoğunlaşmasında ve süreklileşerek bugünkü halini almasında büyük payı vardır. 

Önceki dönemlerde kentte ayakta kalabilmek için enformel/ marjinal işler bulup çalışan ve bunu genellikle düzenli ve güvenceli işlere girmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanmaya çalışan göçmenler, kentteki bu zayıf konumlarının (yoksulluk) geçici ol- 


2 Kentlerin büyük ölçüde yapıların birer birer eklemlenmesi ile ve kent 
içi ulaşım örgütlenmesinin de kentin yapılaşmış kesiminden kopmaya olanak vermemesinden dolayı, yüksek yoğunluklu olarak bir yağ lekesinin ya int çağrıştıran biçimde büyümesidir. Kentin bu şekilde büyümesi, kent merkezlerinde sürekli yık-yap süreçlerinin işleyişine, tarihsel ve kültürel değerlerin ve yeşil alanların yok edilmesine ve sürekli olarak yoğunluk artışına neden olmaktadır. Türkiye'de kentler 1970'li yılların ortalarına kadar yağ lekesi şeklin- de büyümüşlerdir (TUREP, 1996: 25). 
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duğuna inanıyordu. Çoğunluğu geçim sıkıntısı nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden ve kentte toplumsal konumunu iyileştirecek bir iş bulacağı umudunu taşıyan bu kesimlerin durumu, 1970'li yıllardan sonra büyük ölçüde değişmiştir. Kentin kenar mahallelerinde daha yüksek bir yaşam standardına ulaşmak için firsat kollayan göçmenler, işsizliğin hızla arttığı, çalışanların ücretlerinin düştüğü, örgütlülüklerinin zayıfladığı, toplumsal adalet kavramının yerini bireyciliğin, rekabetin aldığı neoliberal yeniden yapılanma koşullarında bu umut ve beklentilerine veda etmek zorunda bırakılmıştır. 
Çünkü bu koşullardaki kentsel ortama gelen göçmenlerin, kent ekonomisinin herhangi bir sektöründeki istihdamı artık yalnızca gecikmeye uğramamakta, işsizlik ve kentin olanaklarından dışlanma durumu süreklilik kazanmaya başlamaktadır. 

Yeni kentsel yoksulluk ile göçmenlik arasındaki ilişki, mekân boyutunda daha kolay ve açık biçimde gözlemlenebilmektedir. 
Genellikle, kente yeni gelenlerin kent yaşamına başlangıç yaptıkları yerler; işçiler, kentsel işgücünün parçası olan işsizler, yoksullaşan ve sermaye biriktirme olanağından yoksun bırakılmış küçük burjuva kesimlerin iç içe yaşadığı yoksul mahalleleridir. Kendileri de ağırlıklı olarak geçim sıkıntısı nedeniyle göç kararı almış bu insanların yerleşmek üzere bu yerleri seçmesinin akılcı ve bilinçli bir karar olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Söz konusu araştırmalar, ilginç bir biçimde, yoksul bölgelerindeki fırsat/olanak eksikliği ya da yetersizliğinin yoksul kır ve kent göçmenlerini bu bölgelere çektiğini göstermektedir. Pahalı olmayan ev ve arsalar, girişi kolay, düşük nitelikli işleri bulmaya yardımcı olan enformel ilişki ağları yoksul göçmenlerin bu bölgeleri seçmelerinin başlıca nedenleridir (Nord vd., 1995: 412). 

Neoliberal politikaların sonuçlarından biri olarak metropollerin toplumsal yaşamdan dışlanmış kitlelerle dolup taşması ve bunların yaşabildikleri yerler olan varoşların sayısının ciddi miktarda artması, yeni kentsel yoksulluğu kronikleştiren toplumsal ve mekânsal ayrımlaşmaların dışavurumlarıdır. Bu ayrımlaşmalarla kendisini ortaya koyan yeni kentsel yoksulluk ile göçmenliğin ilişkisi üç noktadan kurulabilir: Birinci nokta; yeni kentsel yoksulluğun 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önemli boyutlarını oluşturan toplumsal ayrımcılık, dışlanma ve kronikleşmiş yoksulluğun, kent içinde coğrafi olarak yoğunlaştığı yoksul mahallelere yerleşen göçmenlerin, konut, iş ve gelir bakımından eski göçmenlerin ilk geldiklerinde yakaladıkları olanaklardan bile yoksun olmalarıdır. İş bulma olanaklarının azaldığı yeni kentsel yoksulluk koşullarında göçmenlerin kentte tutunmaları da zorlaşmıştır. Göçmenlerin yarattığı işgücü arzı ise işgücü piyasasında ücretlerin daha da düşmesine yol açan bir faktör olarak kent yoksullarının yaşam koşullarını daha da bozmaktadır. Göçmenlerin kimliğine bağlı olarak kimi ülkelerde ortaya çıkan etnik ayrımcılık ve dışlama ise, göç edenlerle yerli işçi ve işsizleri birbirinden ayırıp göçmenleri daha düşük ücretle çalışmaya zorlayan bir faktördür. 
Yeni bir eşitsizliğe kaynaklık eden bu faktörün bir bütün olarak yeni kentsel yoksulluğun tanımladığı koşulları daha da ağırlaştırdığı görülmektedir. 

İkinci nokta; dünya kenti olarak adlandırılan ve küresel düzeyde üretim, finans ve ticaret ağlarına sahip kentlerde biriken yabancı göçmen işçilerin ve onların çalıştığı alt sözleşme ilişkileri içindeki küçük ve orta boy işletmelerin sayısının artmasıdır. Bu kentlerde "birleşik şirket kompleksleri" ve enformel ekonomi -birbirine zıtmış gibi gözükmesine karşın- ABD'deki ve diğer birçok gelişmiş ülkedeki metropollerin genel görünümünü oluşturmaktadır (Sassen, 1996: 24). ABD'de Latin Amerikan kökenli, Batı Avrupa'da Doğu Avrupalı, İstanbul'da Romen işçilerin varlığı bu eğilimi yansıtmaktadır. Yabancı göçmen işçilerin varlığı da, hem işgücü piyasasında ücretleri düşürerek hem de yeni göçmen alanlarının oluşmasına yol açarak yoksulluk koşullarına etki etmektedir. Van Kempen'in Amsterdam ile ilgili çalışması ulusçuluğun coğrafi olarak yoğunlaşmasından yabancı göçmen işçilerin daha fazla etkilendiğini ortaya çıkarmıştır (Van Kempen, 1994). 

Üçüncü nokta; dış borç sıkıntısı altındaki azgelişmiş ülkelerde, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların önerdiği yapısal uyum programlarıyla gelir dağılımı adaletsizliğinin ileri boyutlara ulaşmasıyla ülke gelirlerinin borç geri ödemesi olarak dışarıya çıkmasının kent yoksullarının ve göçmenlerin durumunu daha da kötüleştirmesidir. 
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Tarımsal ürünlere verilen sübvansiyonların kısıldığı bu ülkelerde kırdan kente göç olgusunun devam etmesi, göçün yeni kentsel yoksulluğu arttırma yönündeki etkisini belirlemesi anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak bugün, hem gelişmiş hem de azgelişmiş ülkelerde, neoliberal yeniden yapılanma sürecinin göçmenlerin de bir parçasını oluşturduğu kent yoksullarının yaşadıkları eşitsizlikleri daha da derinleştirdiği ve sürekli hale getirdiği görülmektedir. Sermayenin dünya çapındaki hareket yeteneğinin ve hızının artması ile küresel düzeyde sömürünün arttığı, esnek üretim tekniklerinin gelişmesi ile işsizlik oranının yükseldiği ve istihdam olanaklarının da- 
© raldığı ve devletin yüceltilmesi ile toplumsal adalet düşüncesinin yok olmaya yüz tuttuğu bu yeni dönemde, kent yoksullarının daha da yoksullaştıkları gözlenmektedir. Kırdan kente göçün devam ettiği ve göçmenlerin kent yaşamına eklemlenmesini sağlayacak örgütsel ve demokratik mekânizma-ların yetersiz olduğu azgelişmiş ülke kentleri sıraladığımız olguların yol açtığı sorunları daha ağır biçimde yaşamaktadır. 
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Ili. BÖLÜM 


TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN GÖÇ, GÖÇMENLİK VE KENT 
YAŞAMI 


Türkiye'de göç hareketleri konusu incelendiğinde, ticaret ve sanayi sektörlerinde izlenen dışa açılma politikası ve ithal ikameci büyüme modeliyle hızlı bir gelişme sürecine girdiği ve tarımda makineleşmenin arttığı 1950 yılının bir milat olduğu görülür. Konunun çoğu zaman, 1950 öncesi ve sonrası olarak ele alınmasının nedeni sosyo-ekonomik yapıdaki değişimlerin, bu tarihten başlayarak kırsal alanlardan kentlere doğru daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir nüfus akışına yol açmasıdır. 

1950'li yılları bu açıdan önemli kılan bir başka durum da, kentsel nüfus artış hızının çok yavaş olduğu Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarihe kadar olan dönemde (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1234) yönetimler tarafından denetim altına alınabilen göç ve kentleşmeyle bağlantılı toplumsal değişim süreçlerinin, 1950'den başlayarak bu denetimden çıkmasıdır. Artan iç göçlerle devletin söz konusu süreçler üzerindeki denetleme kabiliyetini yitirmesi göçmenlik olgusunun bir toplumsal sorun olarak algılanmaya başlanmasına neden olmuştur. Bu algının kaynağında temel olarak yaşanan dönüşümlerin, kırsal alanda kentsel sektörlerin ihtiyaç duydu-Şundan ya da soğurabileceğinden daha fazla nüfusu işsiz bırakarak kentlere yönlendirmesi yatmaktadır. 

Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi'nde yaşanan iç göçün özellikleri ve yönelimleri konusunda bilgiler sunulacaktır. İkinci olarak da, Türkiye kentlerindeki ekonomik, toplum- 


75 


sal ve kültürel süreçlerin dönemsel niteliklerine bağlı olarak değişen göçmenlik ve kentlilik olguları incelenecektir. Bu doğrultuda, Türkiye'deki kentleşme deneyimi, kentlerde yaşayan nüfusun hızlı bir gelişme gösterdiği 1950 yılından başlayarak günümüze kadar iki döneme ayrılmıştır. 


Türkiye'deki İç Göç Hareketlerinin 
Özellikleri ve Yönelimleri 


Türkiye toplumunda ekonomik amaçlı göçün, başka bir deyişle ekonomik kalkınma, sanayileşme ve modernleşme bağlamında ortaya çıkan göçün tarihi 1920'lerle başlamaktadır (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249). 1923'ten 1950'ye kadar önemli bir iç göç hareke- 
- tinin yaşanmadığı Türkiye'de, göç konusundaki ilk bilgiler ancak kır- kent nüfus dağılımına ilişkin veriler ve nüfus artış hızlarını gösteren nüfus sayımı sonuçlarında bulunmaktadır. 

1920”de kentsel nüfus, toplam nüfusun yüzde 12'sini oluşturuyor ve bunun yüzde 39'u da İstanbul'da yaşıyordu. İkinci büyük kent İzmir'di. Onu henüz İzmir nüfusunun yarısını barındıran Ankara izliyordu. 1927-1935 arasında kentsel nüfus artışının toplam nüfus artışının altında kalması o dönemde kentlerin çekim gücünün kısıtlı olduğunun göstergesidir (Eraydın,1988: 138-139). Tarımda meydana gelen göreli gelir artışlarının kırsal kesimdeki nüfus artışını emdiğini söyleyen Eraydın, bu dönemde, yalnızca tarımsal verimliliğin düşük olduğu Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır gibi Doğu illerinden yeni iş olanaklarının yaratıldığı Ankara'ya bir nüfus hareketliliğinden söz edilebileceğini belirtmektedir. 

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın ardından yaşanan on yıllık dönemde izlenen ulusal sanayileşme politikaları (Boratav, 1990: 45) sonucunda, sanayinin var olduğu düşük nüfuslu Karabük, Kırıkkale, Batman, Gölcük, Ereğli, Nazilli gibi kentlerde hızlı bir nüfus artışı yaşanmasına karşılık, Ankara dışındaki büyük kentlerde göç olgusuna dayalı bir büyümenin yaşanmadığı görülmektedir (Eraydın, 1988: 140). , 

Nüfusun yıllık artış hızının kentlerde binde 17.5, kırsal kesimde binde 22.2 olduğu 1935 yılında (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 251) 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yapılan nüfus sayımı sonuçları, bize iç göçe ilişkin kısmi bilgiler sunar, Bu sayım sonuçlarında illerin nüfus bilgileri, doğdukları ilin — dışında başka illerde yaşayanların sayısal toplamına da yer verdi-Şinden, "göç almış olan alanlar" ile ilgili bilgi edinilmesi mümkün olmuştur. Buna göre, 1935 yılında il dışı doğumluların toplamı 
1.104.177, bunun genel nüfus içindeki payı ise yüzde 6.8'dir. 1950 
yılına ait nüfus sayım sonuçlarına bakıldığında il dışı doğumluların toplam miktarı 1.692.933 ve bu nüfusun genel nüfus içindeki payı da yüzde 8.3 olmuştur (Tümertekin, 1968: 1-3). Bu tarihten sonra da söz konusu rakamlarda sürekli bir artış göze çarpar. 1955'te 2.504.954 olan il dışında doğanların sayısı, 1960'ta 3.178.722'ye yükselmiştir (Tümertekin, 1968, 1968: 3-4). 

Türkiye'deki iç göç hareketleri anlatılırken Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan ve nüfus hareketleri içinde önemli bir yer tutan mecburi iskan (zorunlu yerleştirme) uygulamalarına da değinmek gerekir. Türkiye'de bir iç iskan politikası olarak uygulanan bu zorunlu yerleştirmeler, asıl olarak 1925 Şeyh Sait, 1930 Ağrı ve 1937 
Dersim isyanlarından kaynaklanmış ve bu uygulama, Şeyh Sait isyanının ardından çıkarılan 10 Haziran 1927 tarih ve 1097 sayılı "Bazı Eşhasın Şark Mıntıkasından Garp Vilayetlerine Nakline Dair Kanun" ile, 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı Yasa”ya dayanılarak gerçekleştirilmiştir. 1097 sayılı Yasa'nın 1. Maddesi'nde nakillerin, yönetsel, askeri ve toplumsal nedenlerle yapılabileceği ve nakledilenlerin terk ettikleri toprak ve bu toprak üzerindeki gayrimenkullerinin Hazine'ye geçeceği belirtilmektedir (Tekeli, 1990: 63). 
1934'te çıkarılan ve hükümetçe yapılacak bir programa göre, Türk kültürüne bağlılık açısından nüfusun mekânsal yayılımını düzeltme görevini Dâhiliye Vekâleti (İçişleri Bakanlığı)'ne veren (Tekeli, 1990: 63) 2510 sayılı Yasa ise, zorunlu yerleştirme ile göç eden nüfusun ideolojik ve kültürel anlamda Cumhuriyet'in getirdiği yapı ve ilişkiler sistemiyle bütünleşmesini hedeflemekteydi. 2510 sayılı Yasa'nın diğer hedefleri, aşiretlerin bir yandan yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak, diğer yandan da aşiret içindeki güç yapısı- nin kırılması yoluyla aşiret yaşam tarzını ortadan kaldırmak olarak belirlenmiştir (Beşikçi, 1991: 107). Bu kanun kapsamında Tunceli, 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Erzincan, Siirt, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Erzurum, Elazığ, Kars, Malatya, Mardin illerinden 5.074 haneden 

25.831 kişi Batı Anadolu'ya gönderilmiştir (Tekeli, 1990: 64). 

1947 yılında ise söz konusu illerden zorunlu yerleştirme uygulamasına tabi tutulanların, bu zorunlulukları ve haklarındaki tüm kayıtlar kaldırılmıştır (Geray vd., 1983: 2359-2360). 

Özellikle traktörün tarıma girdiği ve karayollarındaki gelişmelere paralel olarak ülke pazarını bütünleştirecek dağıtım ve haberleşme kanallarının kurulduğu 1948 yılından sonra, kırsal nüfusun hareketliliği artmıştır. Çünkü tarımsal üretimde makine kullanımına geçilmesi ve ülke pazarının hızla bütünleşerek yerel pazar için üretimden ülke pazarı için üretime kayması, tarımsal işletme birimlerindeki dönüşüm için çok güçlü baskılar yaratmış ve küçük üreticilerin büyük tarımsal işletmelere dönüşümü sonucu işsiz kalan nüfus, kitleler halinde göç etmeye başlamıştır (Tekeli ve Erder, 1978: 309-314). Böylece, 1950'lerden sonra kentli nüfus hızlı bir gelişme göstermiş ve kentlerdeki nüfus artışı binde 55-65 düzeyine çıkmıştır. Bu artış doğal nüfus artışının iki katından daha yüksek olmuştur (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1233 1235). Doğal nüfus artış hızının yıllık yüzde 2.81 olduğu bu dönemde, kentli nüfus yüzde 7.25 artmıştır (Eraydın, 1988: 142). 

Yaşanan bu göç hareketini yalnızca tarımda meydana gelen dönüşümlerle açıklamanın eksik bir çözümleme olduğunu söylemek gerekir. Örneğin Türkiye'nin önde gelen kır sosyologlarından Bahattin Akşit (1998: 26) 1950-55 arasındaki sıçramayı, toprağı kıt köylerde ekilebilir topraklarının sınırına varılmış olması nedeniyle, gençlerin umut vaat eden kentlere yönelmelerine bağlamaktadır. 
Akşit'e göre bu köyler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin bulunduğu bölgelerde yer alan kapitalist pazarın ve kentlerin ilk etkisine giren köylerdir. Ahmet İçduygu da köyden ve köylülükten hızlı bir uzaklaşmanın yaşandığı bu dönemde yaşanan nüfus 


27 Bu dönemde, tarımda uygulanan fiyat destekleme politikaları sayesinde 
küçük üreticiliğin varlığını sürdürebilmesi, yaşanan kıtdan kopuş olgusunun daha da hızlanmasının önlemiştir (Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, 1996: 16). 
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hareketleri üzerinde, tarımsal üretim alanındaki dönüşümlerin yanı sıra, ulaşım alanında elde edilen gelişmeler ve eğitim olanaklarının kentleri bir çekim merkezi haline getirmesinin de etkisi olduğunu 
belirtmektedir (İçduygu ve Ünalan, 1998: 43). Gerçekten de, 1950 
yılında kırsal kesimde yaşayan topraksız aile sayısı 810 bin iken, kentsel alanların 950 bin göç aldığı göz önüne alındığında, nüfus hareketlerinin tamamının tarımdaki çözülme ile açıklanamayacağı anlaşılmaktadır (Eraydın, 1988: 143). 

Söz konusu yıllarda büyük barajların yapılmaya başlanmasıyla birtakım yerleştirmeler ortaya çıkmış ve baraj yapılan bölgelerdeki nüfusun zorunlu olarak yer değiştirmesi gündeme gelmiştir. Örneğin 1955 yılında çıkarılan 6541 sayılı Yasa ile Seyhan, Kesikköprü, Hirfanlı barajlarının göl sahasında kalan köylerin nakledilmesi istenmiştir. Keban Barajı'nın yapımı sırasında ise bu barajın göl sahası içindeki 126 köyün boşaltılması ve 20.000 kişinin yerinin değiştirilmesi gerekmiştir. 1970 yılında inşaatı devam eden ya da bitirilmiş 38 baraj nedeniyle 167 köy-3053 hane göç etmek zorunda kalmıştır (Tekeli, 1990: 66-67). 

Kır-kent nüfus oranlarına bakıldığında, 1950-1960 yılları arasında kır nüfus oranının yüzde 81 'den yüzde 74'e gerilediği görülmektedir. Türkiye'deki en büyük göçün yaşandığı bu dönem (Köymen, 1999: 261) aynı zamanda gecekondulaşmanın da gündeme geldiği yıllardır. 1955-1960 döneminde, kentli nüfus artışının yüzde 8.73 gibi çok yüksek bir değere ulaştığı görülür (Eraydın, 1988: 145). Cevat Geray ise konunun başka bir boyutuna dikkat çekerek, 1951-52 yıllarında Bulgaristan'dan 1956-57 yıllarında Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin, özellikle Marmara Bölgesi'nde yer alan illerin nüfus artışında önemli bir rol oynadığını belirt- 
/ mektedir (1989: 7). 

Tekeli ve Erder, göç hareketliliğinin 1965-70 yılları arasında da yüksek bir hızla devam ettiğini, bu beş yıllık sürede nüfusun yüzde 14'ünün yer değiştirmiş olduğunu belirtmektedir (Tekeli ve Erder, 1978; 148). Akşit ise bu dönemde göç eden kişi sayısının 1.939, (000'e sıçramasında, Orta Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki Köylerin hemen yakınlarındaki; kentlerle diğer büyük kentlerin etkisine girmesinin rolü olduğunu belirtir (Akşit, 1998: 26). Nitekim 1970'lerde yapılan sayım sonuçları, kırsal göçlerin yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir'e olmadığını, göç edenlerin yarısının başka yerlerdeki kent merkezlerini seçtiğini ortaya çıkarmıştır. Bu nüfusun üç metropole yönelen diğer yarısının yüzde 56'sı ise İstanbul'u seçmiştir (Tekeli ve Erder, 1978: 149) ”. 

Popülist olarak nitelendirilen tarım destekleme politikalarıyla, kırsal kesimde küçük üreticiliğin sürdürülmeye çalışılması ve ülke dışına göçün etkisiyle kentleşme hızının 1965-1975 arası yıllarda 
yavaşladığı görülür (Tekeli, 1998b: 15). Keleş (1996: 150), 1975 
lere kadar yaşanan iç göçün iki önemli özelliği olduğunu belirtir: Birincisi, göç eden nüfus içinde erkeklerin baskın oluşu (yüzde 65), ikincisi ise, göçün İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoliten merkezlerin bulunduğu bölgelerde yoğunlaşmasıdır”. 

Kentsel nüfusun artış hızı, 1975-80 arasında ülke genelindeki toplam nüfus artış hızı gibi yavaşlamıştır (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1233). Bu dönemde köyden kente göç edenlerin miktarı 1.692.000'e düşmüşken, 1980-85 arasında ciddi bir hızlanma göstererek 2.582.000'e ulaşmıştır (Akşit, 1998: 25-26). Bu dönemde, kırsal süreçlerin nüfus hareketlerindeki belirleyiciliğini giderek yitirdiğine işaret eden Ayda Eraydın, 1970'lerdeki ekonomik kriz koşullarının da etkisiyle sanayi içi gelir oranlarının düştüğünü ve kentlerde ortaya çıkan olumsuz ekonomik koşulların yanı sıra yaşanan siyasal gerilimlerin 1980'lere kadar kentlere yönelen göçün 


28 Genel kanı 1960 ve 1970 yılları arasında göç hareketleri içinde kır-kent 
göçünün başat olduğu yönünde olmasına karşın, Gedik, yapılan ampirik çalışmaların, bu dönemde köylü nüfusun hareketliliğinin (yüzde 10), kentli nüfusunkinin (yüzde 20) yarısı olduğunu ortaya çıkardığını belirtmektedir (Gedik, 1994: 214-215). 1969-70 yılları arasında Bulgaristan'dan Türkiye kentlerine göç edenlerin de, bu dönemdeki kentsel nüfus artışına katkıda bulunduğu görülmektedir (Geray, 1989: 4). 

Gedik (1994: 226) ise, yapılan ampirik çalışmaların bu üç büyük metropole kırdan göç edenlerin ortalamasının diğer il merkezlerinin ortalamasına yakın olduğunu gösterdiğini açıklamaktadır. Bu metropollerden dışarıya göç oranının oldukça düşük olduğunu belirten yazar, söz konusu yerlerdeki yüksek net göç oranını köylerden gelen iç göç hızının yüksek olmasına değil, il merkezlerine olan dış göç hızının minimum değerde olmasına bağlamaktadır. 
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hızını kestiğini belirtmektedir. Eraydın'a göre, 1980 sonrası dönemde ise, dış ticaret hacmindeki genişlemeler ve yabancı sermaye girişleri büyük kentlerin gelişmesine ve çekiciliğini yeniden arttırmasına neden olmuştur. Bu nedenle, 1975-1980 döneminde yüzde 4.23 olan kentleşme hızı 1980-85 yılları arasında yüzde 4.91'e yükselmiş ve İstanbul ile İzmir'in başını çektiği dış satım merkezleri hızlı bir büyüme süreci içine girmiştir (Eraydın, 1988: 149-150). 

Sermayenin uluslararası niteliğiyle kentlere yeni işlevler kazandırdığı bu dönemde, rant gelirleri büyük oranda artmış, sanayi yatırımları yerini konut, işyeri, ikinci konut, turistik tesis türü yatırımlara bırakmış ve toplu konut kredisi uygulamaları ile de bu süreç desteklenmiştir. Artan dış ilişkiler ve dış ticaret gelirleri ile toplam sermayenin yaratılmasında ve denetlenmesinde önemli bir konuma geçen kentler, çekiciliklerini arttırarak bu dönemde hızlı bir nüfus akınına hedef olmuştur (Eraydın, 1992: 114-117). 

1980'lerin ikinci yarısından başlayarak iç göçün hem yönünde hem de varış noktalarında değişimler ortaya çıkmıştır. 

İlk olarak bu tarihe kadar kır-kent göçü toplam nüfus hareketleri içinde en önemli yeri tutarken 1980 sonrasında kentler arası göçlerin payının arttığı izlenmektedir (Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı-TUREP, 1996: 20). Bununla birlikte, özellikle 1990'larla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kırsal nüfusun önemli bir bölümünü yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakan yer yer savaş boyutuna yükselen silahlı çatışma ortamı ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılmakta olan barajlar kır-kent göçünün, ülke genelindeki göç hareketleri içinde önemli bir yer tutmaya devam ettiren gelişmeler olarak kaydedilmelidir. Bu süreçte, söz konusu bölgelerdeki “zorunlu göç” kategorisine giren kırsal nüfus hareketliliğine bağlı olarak Antep başta olmak üzere Urfa ve Diyarbakır gibi bölge merkezi niteliğindeki kentlerde ciddi bir nüfus yoğunlaşması gözlenmektedir. 

İkinci olarak 1950-1980 döneminde iç göçün en çok yöneldiği İstanbul, Ankara ve İzmir'e (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 252), 1980'lerin sonlarına doğru, yeni çekim merkezlerinin eklendiği görülmektedir. Bu dönemde Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına ve 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özellikle Antalya, Mersin, Adana gibi kentlere yoğun bir nüfus akışı yaşanmıştır. Bu sürecin ortaya çıkmasında, kentlerin, sermaye birikim süreçlerindeki değişimlere paralel olarak yaşadığı dönüşümlerin etkisi büyüktür. Ülke ekonomisinin dışa yönelmesinin yanında, büyük ölçekli turizm yatırımlarının artmasına bağlı olarak kıyı alanlarına çok sayıda girişimcinin yığılması ve böylelikle bu alanların kamunun altyapı harcamaları içinde öncelik kazanması, bu bölgelerin çekim gücünü arttırmıştır. Bunun yanında, Türkiye de özel otomobil sahipliğinin artışı ve yaşam kalıplarının değişme- si sonucunda kıyılarda çok sayıda ikinci konutun yapılması da nüfusun kıyı alanlarına yönelmesinde etkili olmuştur (TUREP, 1996: 22). Yine yukarıda sözü edilen çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan göç etmek zorunda kalan nüfusun kendisine en yakın uzaklıktaki güvenli bir kent merkezine yönelme eğilimi, Akdenizdeki kıyı kentlerini bu süreçte yoğun göç hareketleriyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Sonuç olarak ekonomide ağırlığın kırsal faaliyetlerden kentsel faaliyetlere doğru kaydığı, kırda hızlı bir nüfus artışının yaşandığı, tarım alanında çeşitli dönüşümlerin gerçekleştiği 1950'lerden bu yana, Türkiye'de hızlı bir iç göç süreci yaşanmıştır. Yerleşim birimleri açısından bakıldığında, büyük oranda kırdan kente doğru yaşanan bu göçler, ülkenin ekonomik açıdan geri durumda bulunan Kuzey ve Doğu bölgelerinden, Batı'ya ve Güney'e doğru gerçekleşmiştir. Nüfusun bu hızlı ve büyük boyutlu yer değiştirmesini belirleyen temel etmenler; "kentlerin sermaye birikim sürecinde yüklendikleri roller, mekân örgütlenmesinin değişim ve gelişimini tanımlayan toplumsal ve ekonomik faktörler ve kırsal kesimin yapısal özellikleri"dir (Eraydın, 1992: 122). Bunun yanında, bu etmenlerin barındırdığı değişkenlerin göç olgusu üzerinde yarattığı etkiler, göçün yönü ve hızı ile sınırlı kalmamış, göçle bağlantılı toplumsal, ekonomik ve kültürel düzeyde tanımlanan sorun alanlarının niteliğini ve ağırlığını da değiştirmiştir. Bu da göç olgusunun Türkiye'deki ekonomik politikalar, kentleşme biçimiyle ilişkisinin kurulma biçimlerine ve göçmenlik ve kentlilik kavrayışlarına önemli etkilerde bulunmuştur. 
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Türkiye Kentlerinde Göçle Bağlantılı Sorun Alanları ve Göçmenlik / Kentlilik Kavrayışının Gelişimi 


Kente göç olgusunun, Türkiye'deki ekonomik politikalar, kentleşme ve kırsal gelişme dinamikleri doğrultusunda değişen anlamları düşünüldüğünde, 1950'lerden günümüze iki dönem tanımlanabilir. 1950 ile 1980 arasındaki birinci dönemde kentleşme süreçlerini, kentsel alanların kendi iç yapıları ve bu yapılardaki dönüşümler belirlemiştir (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 252). 1980'lerden günümüze kadar olan ikinci dönem ise, kentlerin dünya ekonomik sistemiyle daha sıkı ilişkiler içine girdiği ve uluslararası sermaye hareketlerinin etkisi altında yeni işlevler edindiği yıllardır (Eraydın, 1988: 136). 


Türkiye Kentlerinde Yaşanan Sorunlar ve Göçmenlik 

Olgusu (1950-1980 Arası) 

Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak, nüfus artışı, tarımda makineleşme ve belli bölgelerde toprak sahipliği yapısında meydana gelen değişimlerle, kırsal alanda büyük bir kitlenin işsiz kalması ve yetersiz miktarda toprağa sahip duruma gelmesi sonucunda, bu alanlardan kentlere doğru hızlı ve yoğun bir göç olgusunun gündeme geldiğini belirtmiştik. Kentlerde yaşayan nüfusta bu tarihten sonra hızlı bir artış yaşanmasında etkili olan bir başka etmen ise, 1950'den başlayarak kentlerin çekim gücünü arttıran gelişmelerdir. Bu gelişmeler arasında en önemli olanı, kır-kent gelir farklılıklarını ikincisi lehine arttıran, 1950'li yılların ikinci yarısından başlayarak sanayi kesiminin tarıma oranla daha hızlı bir büyümeyi gerçekleştirmesi ve özellikle 1960'larla birlikte hızlanan biçimde, kentsel hizmet sektörünün gelişmesidir. Kentlerin ekonomik çekiciliğini arttıran bu gelişmelerle bağlantılı biçimde ulaşım ve iletişimde kaydedilen gelişmeler de bu göç akımını besleyen etkenler olmuştur. 

Kentleşmenin hızının çok yüksek olduğu bu dönemde, kent mekânı, bir yandan belediye sınırları içinde tanımlanmış formel yapının dışına taşarken bir yandan da "yağ lekesi" halinde büyümüştür. Kentsel mekânın bu biçimde şekillenmesinde yoğun ve 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hızlı göçler kadar, kent içinde sermaye fraksiyonları arasındaki işbölümü de etkili olmuştur. Söz konusu işbölümü, sanayinin yarattığı artı değere büyük sermayenin, kentin yapılaşması sürecinde ortaya çıkan artı değere ise küçük sermayenin el koyması biçimindedir. Bu işbölümü kapsamında kent içi ulaşım hizmetlerinin küçük girişimciliğe bırakılması ise kentin yağ lekesi halinde büyümesinin arkasındaki önemli bir faktördür. 

Kentsel mekâna yön veren bir diğer etken göç hareketleri olmuştur. Bu süreçte, göçle gelenlerin sayısının büyük kentler özelinde doğal nüfus artışının yaklaşık üç katı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kentteki varolan konut oluşumunun hızla gelen kırsal nüfusun barınma olanaklarını karşılayacak düzeyde olmayışı kenti çevreleyen alanlarda hızlı bir gecekondulaşma dalgasını başlatmıştır. Bu dönemdeki gecekonduların temel özelliği konut sahibi, yapımcı ve kullanıcı arasında bir ayrışma olmamasıdır. Bu gecekondular henüz ticari bir alışverişe konu olmamakta ve tamamen kullanıcinın barınma gereksinimini karşılamak üzere üretilmektedir (Işık, 1998: 106). Kentsel altyapının yoğun göç hareketi karşısındaki yetersizliği, konut piyasasında olduğu kadar iş piyasasında da göçmenlerin kendi mekanizmalarını geliştirmelerine neden olmuştur. Kentin formel ekonomisi içinde kendisine yer bulamayan göçmenler, enformel ya da marjinal olarak tanımlanan yüzer gezer işlerde geçimini sağlamaya başlamıştır. Böylece, gecekondularda 
yaşayan ve enformel sektörlerde çalışan bir göçmen kitlesinin 30 
yıl gibi kısa bir zaman içinde kent nüfusunun önemli bir parçası haline geldiği görülmüştür. Bu döneme ilişkin rakamların incelenmesi de söz konusu gelişmeleri doğrulamaktadır. 1955 yılında 50.000 olan gecekondu sayısı 1960'ta 240.000'e yükselmiştir (Keleş, 1996: 386). Yine, bu dönemdeki sanayi çalışanlarındaki artışı gösteren veriler incelendiğinde, bu rakamlar ile kentsel büyüme hızları arasında anlamlı bir koşutluğun bulunmadığı görülmektedir. 

Kentin sunduğu kısıtlı olanaklar karşısında göçmenlerin geliştirdiği mekanizmalardan bir diğeri ise, "cemaatleşme"dir. Göç edenler üzerinde yapılan bir çok araştırma, özellikle yerleşme ve iş bulma sürecinde yaşanan sorunlar karşısında akrabalık ve hemşerilik ilişkilerinin yoğun biçimde kullanıldığını ortaya koymaktadır (Şenyapılı, 1978; Kartal, 1978; Ayata, 1990-1991; Erder, 1996). 
Ayşe Ayata, kökene dayalı bu ilişkilerin, yalnızca bir iş ve barınak bulma aracı değil, aynı zamanda bir kimlik kazanma mekanizması olduğunu belirtir (Ayata, 1990-91: 89). Özellikle zincirleme göç türü, bu ilişkilerin doğması ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 
Gecekondu bölgeleri de çoğunlukla bu ilişkiler temelinde oluşturulmuştur. Aynı yöreden, ilçeden veya ilden gelen grupların bir arada yaşaması biçiminde tezahür eden bir “cemaatleşme” Türkiye kentleşmesinin önemli bir özelliğidir. Gecekondu bölgelerinde ortaya çıkan bu sosyal doku göçmenlere kentte önemli bir toplumsal çevre sağlar ve kırla kent arasındaki pek çok farklılığın yarattığı sosyo-kültürel şoku hafifletici etki yapar. 

Planlı bir döneme girilen 1960 yılından 1970'lerin ortalarına kadar, Türkiye'de iç pazarın istikrarlı genişlemesi ve canlılığına dayalı olarak inşa edilmiş ithal ikameci bir model egemen oldu. 
Grev hakkını içeren toplu pazarlık sistemi ve yaygın sendikalaşma ile sınıflar arası bir dengenin yaratıldığı bu yıllar, gerek siyasihukuki kurumlar düzeyinde gerekse ekonomik düzeyde iç pazar talebini canlı tutmaya ve toplumsal uzlaşmaya dönük popülist politikaların uygulandığı bir döneme işaret eder (Boratav, 1983: 8; 1990: 100). Bu nedenle reel ücretlerin sürekli yükselme eğilimi göstermesine zemin sunan bu politikalar, tarımsal üretimi destekleme uygulamalarıyla da reel köylü gelirlerini istikrarlı biçimde arttırdı“. Ekonomik düzlemde söz konusu olan bu politikaların siyasi, hukuki ve mekânsal düzlemdeki yansımalarından biri ise gecekondu aflarıydı. 

Kentleşmenin ve göçün hız kazanmasıyla beraber, bir yandan varolan ekonomik sistemin kente gelen göçmen grupların formel 


N 


* Bu uygulamaların örneklerinden biri olan, tarımsal ürünün Top- ` rak Mahsulleri Ofisi, Tekel, Çaykur gibi kuruluşlarca pazarlanması, ` tarımsal fiyatların oluşumunda devletin desteğini ve etki alanım geniş- ` letmiş ve çiftçinin eline geçen fiyatları yukarı çekmiştir (Boratav, 1990: 
101). 
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konut piyasasına girmelerinin kanallarını yaratamaması, bir yandan da gelişmeye başlayan sanayinin işgücü talebi, zaman içerisinde, gecekondu olgusunu ilginç bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya bırakıyordu (Tekeli, 1998b: 14). Gecekonduya örtük bir meşruluk . 
kazandıran bu nedenler gecekonduların çoğalmasını ve yasallık kazanmasını kolaylaştırıyordu. Söz konusu nedenler, parlamento ve yerel yönetimlerdeki politikacıların "bir seçim yatırımı" olarak benimsedikleri, gecekondu olgusu karşısındaki özendirici ve koruyucu tavırları ile birleşince gecekonduların sayısı hızla artıyor; 1965'te 430.000'e ulaşan bu sayı, 1970'e gelindiğinde 600.000'i buluyordu (Keleş, 1996: 386). 

1970'lerden itibaren ilk kuşak gecekonduların temel özelliği olarak belirtilen yapımcı-konut sahibi özdeşliği ortadan kalkmaya başladı. Gecekondular giderek gecekondularda yaşamayanlarca inşa edilip kullanıcılara satılan bir "mal" haline geldi. Bu dönemde gözlenen bir başka değişim ise salt gecekondulara hizmet eden bir arsa ve inşaat piyasasının ortaya çıkışıdır. İlk evrede gecekondu arsaları kamu arazilerinin işgali yoluyla tamamen piyasa dışı ilişkilerle elde edilirken 1970'lerle birlikte, arsa elde etme koşulları da kendine özgü kuralları olan bir piyasa mekanizması tarafından belirlenmeye başlıyordu (Işık, 1998: 107). 

Aynı yıllarda yaşanan hızlı kentleşme ve imarlı arsa sunumunun arttırılamayışı gibi nedenlerle arsa fiyatlarının hızlı biçimde arttığı belirtilmektedir (Tekeli, 1998b: 14). Artan nüfus baskısının kentlerde konut ve arsa talebini oldukça yüksek boyutlara vardırması kentsel rantların önemini arttırmış ve söz konusu rantlar sanayi yatırımlarına alternatif bir nitelik kazanmıştır (Eraydın, 1988: 147). David Harvey'in Limits to Capital de geliştirdiği çerçeveden değerlendirildiğinde, kentsel rantların bu şekilde birikimin yönlenmesi açısından üretim sektörlerine rakip durumuna gelmesinin kentleri bu dönemde üretken sermaye döngüsünün kırıldığı bir düzlem haline getirdiği rahatlıkla söylenebilir. 

Diğer yandan, tarım sektöründeki gelişmeler incelendiğinde, 1960-1975 arasında toplam işlenen arazide artışın sadece yüzde 6'da kaldığı, buna karşılık traktör sayısındaki artışa bağlı olarak tarımda önemli bir verim artışı sağlandığı saptanmaktadır. Eraydın (1988: 148) bu gelişmelerin, tarımın ekonomideki ağırlığının azalmaya devam etmesine karşılık, söz konusu dönemde kentlere- olan göçü azaltıcı etkiler yaptığını belirtir. 

Bu dönemde de göç eden nüfusun kentlerde yeterli istihdam olanaklarıyla karşılaşmadığı izlenmektedir. 1960-1975 yılları arasında sanayi sektörü 572.254 kişiye istihdam olanağı sağlarken aynı dönemde kentsel işgücü artışının 8.38 milyon olduğu ve bunun içerisinden 2.68 milyon kişinin işgücü piyasasına girdiği göz önünde tutulduğunda, kente eklenen nüfusun ancak beşte birine sanayi sektöründen iş olanağının sağlandığı anlaşılmaktadır (Eraydın, 1988:145-146). Geriye kalan işgücünün hizmet sektöründe çalıştığı enformel işlerin 1970'lerden itibaren sayıca arttığı görülmektedir (Tabak, 1999:13). 

İçe dönük ithal ikameci, popülist model 1970'lerin sonlarına doğru dünya ekonomisinde yaşanan krizin hızlandırıcı ve derinleştirici etkisiyle tıkandı, Sanayide karlılık ve verimliliğin düştüğü, buna karşılık çeşitli kurumsal, siyasal ve ekonomik nedenlerle istihdamın aynı oranda düşürülemediği bu yıllar, Türkiye'de sadece ekonomik değil, aynı zamanda ağır bir siyasi buhranın da yaşandığı bir dönem oldu. Özellikle, bu siyasal kriz ortamının kentlere göçü az da olsa yavaşlattığı görülmektedir. Kırsal nüfusun bir kısmı tarımdaki daralmadan etkilenmesine karşılık, kentlerdeki siyasal çalkantılar nedeniyle göç etmeyi riskli bulmaktaydı. Bu yıllarda uygulanan politikaların sonuçlarının, esas olarak 1980 sonrası dönemi kapsayan etkiler yarattığı görülmektedir. 

Ekonomik politikalar, mekânsal gelişim dinamikleri ve kırsal süreçler bağlamında kaba hatlarıyla ortaya konan 1950-1980 dö- 
“nemi, aynı zamanda, "kentlileşme" ve "göçmenlerin kente uyum sorunları"nın sıkça tartışıldığı yıllar oldu”. 


31 Bu dönemde göç olgusunun sinemadaki ele alınışı, toplumdaki göç ve 
göçmenlikle ilgili yaklaşımlar konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır. 1960- 
1985 arasında Türk Sineması'nda çekilmiş bazı filmleri inceleyen 
Güçhan'ın'ın Toplumsal Değişme ve Türk Sineması adlı çalışması, göçün dönemsel dinamiklerine ilişkin de önemli veriler sunmaktadır. Güçhan (1992: 97- 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178). 1960-70 arası dönemi, iç göç olgusunun ilk kez ve en tutarlı biçimde ele alındığı iki film üzerinden incelemektedir. Bunlar Gurbet Kışları (1964- Halit Refiğ) ve Bifmeyen Yol (1965- Duygu Sağıroğlu) adlı filmlerdir. Bu filmlerde kente göçün temel nedeni olarak işsizlik ve geçim sıkıntısı gösterilmektedir. 
Toprak verimsizliği ve yetersizliği, iş alanlarının kısıtlılığı "karın iticiliği" olarak işlenirken, göçün ana nedeni olmamakla birlikte, kentin çekiciliği de belirtilmektedir. Kenti çekici kılan, eğlence ve tüketim olanakları sunan yapısıyla ilgilidir. Karakterlerde zengin olup sınıf atlama umudu yoğun biçimde işlenmektedir. Para biriktirip kendi işini kurma hayali ile kente gelen bu karakterletin belli bir zanaatı (oto tamirciliği) vatdır. Kültürel boyuttaki gelenekselmodem ikilemi önemli bir tema olarak öne çıkmaktadır. Karakterler taşta-Li/köylü olmaktan eziklik duymakta ve bir kimlik bunalımı yaşamaktadır. Üst gelir grupları ile ilişkide olan bu karakterler kimlikleri yüzünden çevresindeki insanlarca aşağılanmaktadır. Taşralı değer ve alışkanlıklar, onların, tuzaklarla dolu büyük kent yaşamında "uyanık" olmalarını engelleyen neden olarak sunulmaktadır. Bu kültürel uyumsuzluk göç edenlerin karşılaştığı en büyük zotluktur. Öyle ki kentte yenilgiye uğrayıp geriye dönmenin nedeni de "kent kültürüdür, Göç edenlerle kentliler arasındaki ilişki yalnızca kültürel bir gerilim olarak yansıtılmamakta, sömüren/sömürülen, ezen/ezilen tatafların olduğu da vurgulanmaktadır. Başka bir deyişle, kentlilerle ilişkilerde sınıfsal sorunlann varlığı da sürekli duyumsanmaktadır. Kentliler göç etmiş bu insanları istememekle birlikte onların yarattığı ucuz işgücü ordusundan hoşnut görünmektedir. 

1970'lerden sonra çekilen filmlere bakıldığında, söz konusu filmlerin de 


deni de işsizliktir. Fakat büyük kenti çekici kılan kaynaklar değişmiştir. Kentin çekiciliğinin merkezinde eğlence, tüketim olanakları değil, kentin enformel işlere olanak veren yapısı yer almaktadır. Kentin alışveriş ve iş mekânları kenie gelenlere vasıfsız da olsalar, kapıcılık, seyyar satıcılık, hamallık, ayakkabı boyacılığı gibi iş fırsatları yaratmaktadır. S4/an'da ise göçün nedenlerine ilişkin bilgiye rastlanmamaktadır. Çünkü bu filmin kahramanları göçün ev-iş bulma evresini çoktan geçirmiş, artık kentteki varlıkları "gecekondulu" olarak kesinleşmiş insanlardır. Karakterler artık kentte sermaye sahibi olup kendi işini kurma hayalinden vazgeçmiştir. Kentte yaşamanın güçlükleri anlaşılmıştır ve gelecek beklentileri artık daha gerçekçi özlemleri yansıtmaktadır. Kentte karşılaşılan temel sorunlar iş ve konut bulma ile ilgilidir. Enformel/hizmet sektöründe çalışanların özlemleri bir sanayi işçisi olabilmektir. Örneğin Suan filminde Melek bu özlemi şöyle dile getirir: "En iyisini Nezahat'in kızı yaptı, El kapısında hizmetçilik edeceğine işçi olurum dedi. İzni var, sigortası var. istediği zaman yapıyor görevini." Bir önceki dönemde sorunların merkezinde 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Göçün geçici ve engellenebilir bir olgu olarak algılandığı ilk yıllarda, köylerini bırakıp kente gelerek yasalara aykırı biçimde gecekondular yapan bu kişilerin sağlayacağı ucuz işgücünün işlevleri henüz kavranamamıştı. Göçün toplumsal dönüşüm sürecine ait bir olgu olduğu henüz anlaşılamamış ve yüzeysel değerlendirmelerle, kente gelen bu insanların kent yaşamına yabancı davranışlarına bir sorun olarak bakılmıştı (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1234). 

Sanayileşmenin hızlandığı 1950'li yılların sonlarına doğru, kente göçün kesintisiz sürmesi ve göçmenlerin kentteki ağırlıklarını giderek arttırmaları, bu olguya ait ilk yıllardaki kavramlaştırmaların yetersizliğini ortaya çıkardı ve kentleşmenin nedenlerine ilişkin açıklamalar getiren yeni kavramlaştırmalara ihtiyaç doğurdu (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1234). Modernleşme kuramının egemenliğinde şekillenen yeni görüşler, kente yığılan ucuz işgücünün ülkenin kapitalistleşme süreçleri açısından gerekliliğini ortaya koydu ve bu bağlamda "kentle bütünleşme" sorununu gündeme getirdi. 
Aynı çerçevede, göçmenlerin "köylülükten kentliliğe geçiş" sürecinde kent yaşamında düzensizliğe ve örgütsüzlüğe yol açacak "ara mekanizmalar" geliştirdikleri tespit ediliyor, fakat bunların geçici olgular olduğu dile getiriliyordu”. Kentteki formel konut oluşum- 


yer alan kent kültürüne uyum sağlayamama ağırlığını yitirmiş gözükmektedir. 
Kimlikler atası çelişkiler sınıfsal konumla ilişkili olarak yaşanmaktadır. Göçmenlerin yaşamında kentin daha üst tabakalarına geçmek umudu değil, varolan durumlarını korumak ya da en fazla iyileştirmek çabası başattır. Göç edenlerin kentteki yaşam alanlarına ilişkin önemli dönüşümler göze çatpmaktadır. Kentin kıyısına konmuş tek tük gecekondular yerini, kenti çevreleyen gecekondu mahallelerine bırakmıştır. Kent merkezi/geleneksel kent ile ilişkileri son derece sınırlı olan bu mahallelerinin diğer iki önemli unsuru ise dolmuş ve arabesk müzik olarak yansımaktadır. 

3 Bu ara mekanizmalar içinde önemli bir yeri olmasına karşılık "dolmuş", 
Türkiye'deki kentleşme literatüründe, gecekondu ya da arabesk olgusu kadar ilgi görmemiştir. Tekeli bu eksikliği dolmuş olgusunun, çoğunluğu orta sınıfın bir üyesi olan plancılar, yöneticiler ve toplumbilimcilerce bir sorun olarak algılanmamasına bağlamaktadır. Çünkü dolmuş, kullanıldığı ilk günden başlayarak orta sınıfların yaşamına girmiş ve gündelik yaşamın kolaylaştırıcı bit öğesi olmuştur. İlk dönemlerde toplumdaki çatışmaların dışında kalmış olmasına karşın, dolmuşun, 1990'l yıllara birlikte kentte belli iş kollarındaki etnik köken ya da mezhebe bağlı cemaatleşme olgusunun beslediği "mafyalaşma" eğilarının sahip olduğu standartlara aykırı gecekondular, sözü edilen ara mekanizmalardan biridir. Gecekondular, kentin çarpık ve düzensiz büyümesine neden olan bir toplumsal sorun olarak algılanmaktadır. 

Kentin geri kalanının, göçmenlerin yaşadıkları konuta (gecekonduya) olduğu gibi, dinledikleri müziğe yaklaşımları da tepkisel bir nitelik taşıyordu. “Arabesk” adı verilen yeni müzik türü, 1960' larda kent yaşamına yabancı, hasret çeken, ezilen, dışlanan gecekondulu göçmenlerin müziği olarak ortaya çıktı. Kent yaşamının toptan bir reddedilişini dile getirmeyen bu müzik, kalmak isteyen, kalırken de zorlanan bir sosyo-mekânsal deneyime işaret ediyordu”, Arabesk, kentin dışlayan ve zorlayan tutumuna karşı özümseme ve sevecenlik yoluyla bir değişimin gerçekleşmesi isteğini dillendirirken, kentli seçkinler tarafından kentsel çevreyi kirleten "kaderci" ve "yoz" bir müzik tarzı olarak aşağılandı (Özbek, 1994: 
22). 
Arabesk müziğin ortaya çıkışı 1960'lara rastlar. Sınıflar arası 
bölüşüm ilişkilerinde bir dengenin sağlanmaya çalışıldığı ve 1961 
Anayasası çerçevesinde hak ve özgürlüklerin güçlendirildiği bu dönem, aynı zamanda kültürel bir canlanmayı da beraberinde getirmişti. Söz konusu dönemde, bu müzik türünün popülerliğinin 


limleri doğrultusunda önemli bir gerilim nesnesi olmaya başladığını söyleyebiliriz. Dolmuş olgusuyla ilgili olarak yapılmış kapsamlı tek araştırma için bkz. 
Tekeli, İ. ve Okyay, T. (1978). Dofuuşun Öyküsü, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayınları. 

33 Martin Stokes (1997: 289) "İstanbul, Arabesk, Türk Pop, Mirke! 
başlıklı bir yazısında, arabesk şarkıcısı Küçük Emrah'ın "Ayrılamam" isimli şarkısının klibindeki bir sahneye dikkat çekmektedir. Emrah'ın kötü niyetli amcası, babası yeni ölmüş küçük şarkıcıyla, onun güzel annesine İstanbul'u gösterirken şunu söyler: "Başka İstanbul yok". Bu gerçekten de arabesk müzikte kimlik bulan kente dışardan gelmiş ve bir türlü kendilerine bir yer edinememiş (yersiz-yurtsuz) birçok insanın ne pahasına olursa olsun bu kentte yaşamayı istediklerinin bir dışavurumudur. İstanbul tektir ve onların düşlerindeki kenttir. Taşrada onaylanmayan bir sürü zevk ve eğlencenin firsatı, toplum içinde yükselmenin türlü olanakları başka hiçbir yerde yoktur. Ne var ki bu tatlı düşlerin yıkılıp paramparça olması korkusu da başka hiçbir yerde bu denli şiddetle hissedilmemektedir. 
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arttığı gözlenir. Buna karşılık; arabesk uzun süre, kentli seçkinlerin bu terime yüklediği bayağılık, kimliksizlik ve "geri" çağrışımlarından kurtulamaz (Özbek, 1998: 175). i 

Göçmenlerin kentleri kırsallaştırdığına inanılan bu dönemde, kentlilik, kentin toplumsal formasyonunda egemen olan kesimlerin değer ve davranışlarını benimseme anlamında kültürel bir farklılık olarak tanımlanır. Göçmenlerin yaptıkları iş, yaşadıkları konut, dinledikleri müzik nedeniyle yaşadıkları ve dışa vurdukları sosyo- kültürel farklılıkların modemleşme sürecinin zamanla giderilecek arazları olarak algılanmaktadır. Kentliliğin, kentin sunduğu ekonomik ve toplumsal firsatlar içinde yer alma düzeyinden çok, sadece kültürel bir dönüşüm olarak vurgulanmasının sanayileşen, kapitalistleşen, modem sosyal-sınıfların belirginleştiği bir konjonktürde önemli bir işlevi yerine getirdiği görülür. Çünkü "kentleşme olgusunu kültür farklılığı olarak ortaya koymak, bu olgunun sınıfsal içeriğini boşaltmaya da yaramaktadır" (Tekeli ve Gülöksüz, 

1983: 1233). 


Türkiye Kentlerinde Yaşanan Sorunlar ve Göçmenlik 

Olgusu (1980'den 2000'lere) 

Türkiye toplumu, 24 Ocak Kararları ve ardından gelen askeri darbe ve cunta rejimiyle birlikte 1980'li yıllarda bir dönüşüm sürecine girdi. Darbe hükümetlerinin önemli bakanlarından Turgut Özal'ın başbakanı olduğu, 1983'te iktidara gelen ANAP hükümetleriyle birlikte bu dönüşüm süreci, neoliberal ve yeni muhafazakâr unsurları birleştiren yeni sağ söylemin egemenliğinde ileri boyutlara taşındı”*, 24 Ocak Kararları temelinde yaşanan bu sürecin, kentlerin gelişimi, yaşadığı sorunlar, iç göçlerin yönü ve hızı, kente göç edenlerin yaşam koşulları ve göçmenlik kavrayışları bakımlarından da önemli etkileri oldu. Söz konusu etkileri nedeniyle, bu bölüme, 


3% Bu dönüşümün kültürel boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlayan . önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bkz. Gürbilek, Nurdan (1993), Vitrinde Yaşamak-1980'lerin Kültürel İklimi. İstanbul: Metis Yayınlan; Kozanoğlu, Can (1995), Pop Çağı Ateşi. İstanbul İletişim; Kozanoğlu, Can (1997), Internet, Dolunay, Cemaat. İstanbul: İletişim, 
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1980 sonrasında ekonomi alanında yaşanan gelişmeleri özetleyerek 
başlıyoruz. 

24 Ocak Kararları, devlet müdahaleciliği ağırlıklı bir ekonomi- 
den dışa açık ve serbest piyasa kurallarıyla işleyen bir ekonomiye geçmeyi hedefleyen politikaları içeriyordu (Ardıç, 1994: 31). Bu çerçevede, ithal ikâmecilik stratejisinden vazgeçilmesi, sanayıleşmenin büyük ölçüde gündem dışı kalması, planlama düşüncesinin ağırlığını yitirmesi ve devletin küçültülmesi temel ekonomi politikaları olarak belirleniyordu (Şenses, 1998: 30-31). Bu doğrultuda, ağır sanayi ve temel mallara dönük kamu yatırımlarının giderek tasfiye edilmesi ve dış satıma öncelik verilmesi, tarımda fiyat kontrollerinin ve sübvansiyonların kaldırılması, mevduat faizlerinin serbest bırakılması, sermaye hareketleri ve ithalat rejiminin serbestleşmesi, sendikal faaliyetlerin askıya alınması ve ücretlerin dondurulması, finans piyasalarının serbestleşmesi gündeme geldi (Boratav, 1990: 23; Ekinci, 1998: 135). 

Dış ticaretin geliştirilmesi ve dış ticaret dengesinin sağlanmasına yönelik bu politikaların, gerek sanayi yatırımları gerekse de tarım sektörü üzerinde etkileri olumsuz oldu. Sanayideki gerileme, iç talebin kısılarak varolan üretimle dış satımın arttırılmaya çalışılmasının sanayiye yönelik yatırımları ikinci plana itmesinden ve yüksek faiz hadleri ve enflasyonist ortamın sanayiye yatırım yapacaklar açısından caydırıcı bir risk ortamı yaratmasından kaynaklanmıştı. Bu nedenle de 1980'ler sonrasında, sanayinin toplam yatırımlar içindeki payı sürekli olarak düştü (Eraydın, 1992: 70, 93- © 94). Tarım sektörüne bakıldığında ise, "koruyucu ve düzenleyici" politikalardan vazgeçilerek tarım üretiminde piyasa koşullarına geçilmesini sağlayacak bir politika değişikliğine gidildi (Kazgan, 1999: 33). Bu sürecin sonunda, tarımın milli gelirden aldığı pay, 1980-1997 arasında yüzde 25.5'ten yüzde 13.4'e düşmüş oldu (DİE, 1998). l 

"İhracata dayalı kalkınma" modeli olarak sunulan bu yeni birikim tarzının temellerini, dünya ekonomisiyle çok daha derinden bir bütünleşme ve işçi ücretleri üzerinde sıkı bir denetimin kurulması oluşturuyordu (Savran, 1985: 15). Bu dönemde ücretlerin dondurulması ve düşük tutulmasına, ucuz işgücüne Türkiye'nin yabancı sermaye çekmesi açısından çekiciliğini arttırabileceği düşüncesiyle önemli bir araç olarak bakılıyordu (Boratav, 1991: 39). Bu yaklaşımın etkisiyle, gelir dağılımının emek gelirleri aleyhine bozulduğu görülmektedir. İşçi ücretleri aşağıya çekilirken ücretlerin maliyetler içindeki payı da önemli miktarda düşmüş oldu. Tarım sektöründe çiftçilerin payına düşen gelirler incelendiğinde de benzer bir eğilime rastlanır. Ücretlerin 1980 yılında, toplam milli gelir içindeki payı yüzde 30 iken, 1986'da yüzde 15*e; tarım gelirleri de aynı yıllarda yüzde 24'ten yüzde 18'e düşmüştü (Eraydın, 1992: 113)9. 

24 Ocak kararlarıyla birlikte reel ücretlerin dibe vurduğu 1986 
yılına (Boratav, 1994: 11) kadar kesintisiz biçimde uygulanan politikalarda 1988'ten sonraki dönemde birtakım farklılaşmalar yaşandı. Söz konusu farklılaşmaların başında, sendikal faaliyetlerin canllik kazanmasıyla reel ücretlerin artışa geçmesi ve ücretlerde bir sıçrama yaşanması gelir (Kazgan, 1994a: 19). Ayrıca, 1989 yılım- da, uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki bir kısım denetimlerin kaldırıldı (Köse ve Yeldan,1998: 55) ve bu yıllardan sonra finanssal serbestleşme yönünde kuvvetli bir eğilim ortaya çıktı. Gülten Kazgan'ın da işaret ettiği gibi (1994b: 16), söz konusu serbestleşme ile birlikte Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık oldukça ciddi boyutlara ulaştı. Dolayısıyla, 1989-1993 arasındaki büyüme modeli; yüksek enflasyon, artan dış borçlar ve ayrıca Güneydoğu'- da yaşanan sorunlarla ilişkili olarak yapılan askeri harcamaların 1993'e gelindiğinde GSMH'nin yüzde 6'sını bulması (Güldağ, 1994: 10) nedeniyle bir tıkanmayla karşı karşıya geldi ve 1994'te Türkiye ekonomisinde büyük bir ekonomik kriz yaşandı. 

Mali sektörde başlayan ve daha sonra da diğer sektörlere yayılan kriz, 5 Nisan 1994 tarihi itibariyle "iç talebi daraltıcı, büyümeyi ve üretimi sınırlayıcı ve dışa açılmayı yeniden cazip kılıcı" nitelikte bir önlemler paketini beraberinde getiriyordu. Bütçe açıklarını ve iç talebi kısmaya yönelik para ve maliye politikaları yanında, 


> Ancak, finans ve bankacılık sektöründe çalışanların ücretlerinde 1979- 
1986 yılları arasında yüzde 50'den fazla bir artış olduğu saptanmıştır (Boratav, 
1991: 36). 
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bazı yapısal değişiklikleri de öngören bu paket, esas olarak "sosyal devlet" uygulamalarını eritmeyi hedefliyordu. Böylece, 5 Nisan Kararları'yla birlikte gündeme gelen düzenleme ve uygulamalar, KiT'lerin özelleştirilmesi, kamu personelinin emekliye ayrılması ve sosyal güvenlik kurumlarının kendi kaderine terk edilmesi ve 80'li yılların sonu ile 90'lı yılların başında ücretlerde yaşanan artış eğiliminin son bulması gibi sonuçlar doğurarak ücretli kesimlerin yaşam koşullarını ağırlaştıran etkiler yaratı. Çetik ve Akkaya (1999: 202) 1990'lı yıllarda ücretlerde gözlemlenen düşüşün, 1980'li yıllara göre daha yüksek olduğunu ve 1995 yılı ücretinin 
1979 sonrasının en düşük ücreti olduğunu belirtir. 

1978-79 döneminde başlayıp 1980'li ve 1990'lı yıllar boyunca Türkiye ekonomisini etkisi altına alan ve neoliberal politikaların kök salmasına neden olan süreç dünya kapitalizminin yaşadığı krizden ayrı düşünülemez. Başka bir deyişle, 1980'ler sonrası Türkiye'de yürürlüğe giren bu yönetim anlayışı ve ekonomik politikalar, aynı dönemin uluslararası siyasal ve ekonomik eğilimleriyle örtüşür. 

Neoliberal politikalara geçişin kendiliğinden işlemediğini belirtmek gerekir. Genellikle krizin kronikleştiği noktalarda başlayan bu geçiş sürecinin IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların teşvik ve yaptırımlarıyla yönlendirildiği, hükümetlerin de onu "alternatif yok" diye meşrulaştırmaya çalıştığı görülür. 

Yeni bir sermaye birikim tarzının yerleştiği 1980'li ve 1990'lı yıllar, aynı zamanda kentlerin de sermaye birikimi açısından yeni işlevler kazandığı bir dönemdir. Bu yıllar, kentin yarattığı rantların burjuva sınıfı tarafından bir sermaye birikim aracı olarak algılandığı, birikimin diğer rant alanları gibi kentsel alanlara yöneldiği yeni bir durumu ortaya çıkartmaktadır (Tekeli, 1988: 132; Işık, 1996: 798; Eraydın, 1988: 151). Kentsel rantların sanayi yatırımlarına 


36 İlk kez Margaret Thatcher tatafından dile getirilen TINA- “There is no 
alternative” (“Alternatif yok”) neoliberalizmin ana sloganı olmuştu. Slogan, tüm hükümetlere IMF ve Dünya Bankası'nın politika önerilerine uymaları gerektiğini söylüyor, aksi takdirde bu uluslararası kuruluşlardan yardım görmeyecekleri tehdidini barındırıyordu. 
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alternatif bir nitelik kazanmasına yol açan bu gelişme, önceki dönemde büyük ve küçük sermaye arasında geçerli olan işbölümünü de değiştirdi. Söz konusu olan kentin fiziki formunun belirlenmesini küçük sermayeye bırakan eski işbölümü terk edilerek büyük sermayenin birikim güdülerine ve faaliyet ölçeklerine (iletişim, finansman, hizmetler alanında) göre yapılanmış bir kente geçiş diye özetlenebilecek bir değişim süreciydi. Bu geçişin ilk elden sayılabilecek ürünleri ise toplu konut projeleri, yap-sat-devret yoluyla yapılan altyapı projeleri, gökdelenler, uluslararası ticaret merkezleri, dev alışveriş ve eğlence merkezleridir. 

Büyük sermayenin toplu konut projelerine girmesinde, devletin bu dönemde konut sektörüne yönelik geliştirdiği politikaların da etkisi vardır. Toplu Konut Yasası, Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu gibi bu dönemin yeni kurumları, devletin inşaat sektörünün çekiciliğini arttırarak orta ve büyük sermaye gruplarını toplu konut alanlarına yatırım yapmaya yöneltmede kullandığı önemli araçlar olarak karşımıza çıkar. Bu tarihten sonra, büyük sermayenin -yeniden yapılanma sürecinin de bir uzantısı olarak- kentsel rant, tüketim ve kamusal mekânların oluşumunda söz sahibi olmaya başlaması, bu mekânların devlet veya küçük girişimci inisiyatifiyle şekillenmiş olduğu önceki dönemlerden bir farklılaşma olarak göze çarpar. 

Büyük sermayenin kentsel alanları tekeline almasıyla birlikte, arsa ve konut piyasası toplumsal grupları ayrıştırıcı bir işlev görmeye başladı. Çünkü bu döneme kadar küçük sermaye gruplarının bu piyasalara kolayca girebilmesi, kentte oluşan rantlara orta ve düşük gelirlileri de dahil ediyor ve böylece arsa ve konut piyasası bütünleştirici bir işlev görüyordu (Işık, 1998: 107-108). 

Kentlerdeki arsa ve konut piyasalarının esnekliğini kaybetmesi, gecekonduların yapım ve kullanım sürecine ait koşulları da etkiledi. Artık, gecekondu herkesin kolaylıkla kendi evini yaptığı bir süreç olmaktan çıkmış; gecekondular, küçük grupların denetlediği bir piyasada kullanım değeri yerine değişim değeri düşünülerek üretilen metalara dönüşmüştü. Bunun yanında, gecekondu affına ilişkin olarak çıkartılan dört yasa, gecekondu olgusunda önemli bir dönü- 
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'şüme neden oldu”. Bu yasalar içinden 2981 sayılı Yasa, varolan gecekonduların hazırlanan ıslah imar planlarında öngörülen modele göre dönüşümüne ortam hazırlarken gecekonduların apartmanlaşmasının da yolunu açıyordu. Hızla apartmana dönüşen gecekondular, kentsel rantlara el koymanın önemli bir aracı haline gelerek kentlerde yeterli altyapıdan yoksun ve çevre standartlarının oldukça düşük olduğu alanların yaratılmasına neden oldu. 

1980'lerin önemli bir özelliği de bu dönemde uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının sonucu olarak, kentsel emek piyasasında, taşeronlaşma, eve iş verme, parça başı iş, sözleşmeli ve dönemsel/mevsimlik işçilik gibi uygulamaların öneminin artmasıdır. 
Bu durumun, bir yandan çalışanların ücretlerinin düşmesine neden olurken diğer yandan da özellikle yeni göç edenler açısından, kent ekonomisi içindeki örgütsüz çalışma kanallarını ve kayıtdışı işleri çoğalttığı görülür. Bu süreçte kentlerdeki güvencesiz ve örgütsüz çalışma kanallarını çoğaltan bir diğer olgu da”, 1990'larda Doğu ve Güneydoğu'dan gerçekleşen zorunlu göç hareketleridir. Belli bir sermaye ve vasıftan yoksun olarak gelen bu nüfus, göç ettikleri kentlerde büyük ölçüde günübirlik, güvencesiz, emek yoğun işlere - ve enformel faaliyet türlerine yönelmiştir. 

1980'lerden sonra ekonomide enformel sektörün, konut piyasasında gecekondunun neden olduğu ikili yapıya yönelik yaklaşımının değişmeye başladığı görülür. Ekonomide örgütlenmiş sermaye yoğun işlerin yer aldığı formel-kayıtlı kesim dışında oluşan enformel-kayıtdışı kesimin zaman içinde evrimleşemeyen bir gelişme göstermesi ve gecekondulaşmanın devam etmesi, kentteki bu ikili yapının geçici olduğu yönündeki inancı zayıflatmıştır. Bu ikili ya- 


37 Bunlar Mart 1983 tarihli 1805, Mart 1984 tarihli 2981, Haziran 1986 tatihli 3290 ve Mayıs 1987 tarihli 3366 sayılı yasalardır. 

38 Bu çalışmanın kapsami dışında tutulan dış göç olgusu da, söz konusu 
dönemde, kentlerdeki enformel sektörün genişlemesinde tol oynamıştır. 
1960'larda önemli sayılara ulaşan dış göç, 1973'te dış dünyada yaşanan bunahma bağlı olarak düşmüştür. İşgücü arzını emerek işsizlik oranını kısıtlı da olsa azaltmaya katkıda bulunan dış göçlerin, bu dönemde azalmış olması, kentteki işsiz kitlenin çoğalmasında ve enformel sektöre yönelmesinde pay sahibidir. (Eraydın. 1992: 96). 
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pının “azgelişmiş bir kalkınma sürecinin ortaya çıkardığı yapısal bir sorun olduğu" (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1236-1237) tezi daha fazla kabul görmeye başlamıştır. 

Ekonomideki ikili yapının giderek güçlenmesiyle birlikte, enformel/örgütsüz çalışanların toplam işgücü içindeki payını yükselttiği görülür. Yapılan araştırmalar, 1980'li yıllar boyunca işgücü piyasalarında enformel işgücü kullanımının giderek arttığını ve 1990'lı yıllarda enformelleşme oranının toplam işgücüne oranının tarım dışı sektörlerde yüzde 28'e ulaştığını ortaya koymaktadır. 
1994 yılında bu oran sanayi istihdamının yaklaşık yüzde 53'ü kadardır (Köse ve Yeldan, 1998: 59). 

Konut ve iş piyasasının bu görünümü, Türkiye kentlerinin yeni dönemde karşılaştığı sorunların eski dönemden miras kalan kentleşme sorunlarının çoğuna çözüm bulunulmamış olmasının da etkisiyle oldukça ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir. 1950'li ve 1960'lı yıllardan çok farklı koşulların ve dengelerin hüküm sürdügü 1990'lara gelindiğinde, kentlerde yaşanan birçok sorunun kaynağında, toplumun geçmişte kentsel sorunların çözümü için başvurduğu kurum ve mekanizmalar yer almaktadır. Örneğin, 1950' lerde kentlere yönelen yoğun göçün yarattığı bazı sosyal sorunları hafifleten gecekondunun bugünün kentlerinde iyileştirilmesi güç olan çöküntü alanlarının temelini attığı söylenebilir. Ekonomideki ikili yapının sürmesi ve yerleşikleşmesi ise, eskiden geçici ve bir sıçrama tahtası olarak görülen enformel işlerin kalıcılaşması anlamına geldi. Böylece, işgücü piyasasında parçalanma. ve ayrışmalar yaratan bu olgunun ücretlerin düşük tutulması ve işçi sınıfının örgütlülüğünün zayıflatılması bağlamındaki etkileri de süreklileşmiş oldu. 

Neoliberal politikalar, hem tüm dünyada yarattığı genel sonuçlar bağlamında hem de Türkiye toplumuna özgü kentleşme sorunları ile etkileşim içerisinde, kentlerdeki yaşam koşullarını ağırlaştıran etkiler yarattı. Bunun sonucunda, özellikle büyük kentler, sosyal refah devleti uygulamalarının daralması ve toplumsal adalet düşüncesinin aşınmasına paralel olarak planlama çabalarının terk edilmesi, gelir dağılımının daha da bozulması, işsizlik ve yoksulluk 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oranının artması, mekânsal eşitsizliklerin ve kutuplaşmaların tırmanmasının yol açtığı çelişkilere sahne olmakta ve zaman zaman bu çelişkiler çatışma boyutuna varmaktadır (Işık, 1994-1998, Erder, 1997-1998; Aslanoğlu, 1998). Bu süreci bilançosunu 1980” lerden itibaren çıkarmak için üç veriye başvuracağız. Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi Sonuçları'na göre, 1987 yılı itibariyle, Türkiye'de yoksulluk sınırının altındaki hanelerin toplamı 2.153.368 düzeyindedir. Bu rakam toplam hanelerin yüzde 19'una karşılık gelmektedir (Aktaran TUREP, 1996). Morçöl ve Gitmez'in 1992 yılında Ankara'da yaptıkları bir alan araştırmasının sonuçları (1995: 420), Türkiye'de sayıları giderek artan kent yoksullarının 1980 sonrası uygulanan ekonomik politikaların ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde, DİE'nin 1996 yılında yaptığı bir araştırma, kentlerdeki en üst gelir grubunun oluşturduğu yüzde 20'lik kesimin gelirden aldığı payın yüzde 64 düzeyinde olduğunu göstererek gelir dağılımının yapısının ne denli bozuk oldugunu ortaya koyar (DİE, 1997). 

Bu noktada 1980 sonrasının konumuzla ilgili önemli bir gelişmesi olarak, Ahmet Demir'in işaret ettiği (1998: 140) göçmenlerin kent nüfusu içindeki ağırlığının artması ve özellikle, eğitim olanağı yakalayarak iş ve gelir açısından daha iyi olanaklar elde eden ikinci kuşak gecekonduluların yukarıya doğru hareketlilik göstererek orta sınıfın yeni bir bileşenini oluşturmalarından da söz etmek gerekir. Bu gelişmenin eskinin uyum sorunları çeken kır göçmenini, artık kentte "yerlileşmiş" ve kentin kültürel dokusunda söz sahibi konuma getirmiştir. Kentte uzun süre kalan göçmenlerin 1980' lerdeki sözü edilen yükselişiyle birlikte 'kültürel olarak kentlileşme' kavramı da değerini yitirmeye başlar. 1980 sonrasında "elitist, katı biçimde seküler, modernleşmeci/geleneksel karşıtlığı üzerine oturan Kemalist devlet projesinin eleştirisi" olarak yükselen ve modemist ve geleneksel unsurları birleştiren yeni sağ (Özalcı) siyasal söylemin de (Yarar, 1998: 63) kentlerde yüzeysel bir çoğulculuğun yerleşmesine yol açarak?" eski göçmenlerin kendilerine olan güvenlerini arttırdığı görülmektedir. 

Tekeli ve Gülöksüz (1983: 1236), kente gelen ve uzun süre kentte yaşamasına karşılık kentlilik kalıplarını benimsemeden kentin bir parçası olan bu insanların da kentli olarak kabul edilmesinin yeni bir "kentlilik" tanımının yapılması gereğini doğurduğunu belirtir. Bu iki ismin ampirik araştırmalar ışığında yaptıkları tanıma göre, göçmenlerin sık sık iş ve konut değiştirdikleri uyum süreçlerinin ardından, sınıfsal konumlarının belirleyiciliği altında, kentin sabit ve kararlı bir öğesi haline geldiklerinde "kentli" sayılmaları gerekir. 1990'lara gelindiğinde ise kentlerde gözlemlenen farklılaşma ve kutuplaşmaların, kentlerde birbirinden oldukça farklı ve uzak olan kentli grupları ortaya çıkardığı görülür. Öyle ki, artık kentlerde yaşanan kültürel farklılaşmaların tanımlanmasında kır- kent karşıtlığı temel eksen olmaktan çıkmaktadır (Aslanoğlu, 1998: 143). Kır- kent karşıtlığını aratacak düzeyde ortaya çıkan bu farklılaşmalar, kentte fazlaca yüz yüze gelmeyen "taraflar" arasında bir gerilime neden olmaktadır. Özellikle metropol yaşamı, büyük alışveriş merkezlerinin, dünya markalarını satan lüks mağazaların, sosyete barlarının "asli tüketicileri" ile buralara uzak yoksul kesimlerin birbirleriyle pek karşılaşmadığı bir yapıda örgütlenme- ye başlamaktadır. Orta-üst sınıfların giderek rağbet gösterdiği "site yaşamı" bu ayrışmanın önemli bir figürüdür (Kozanoğlu, 1996: 597). Gündelik yaşamdaki bu parçalanmalar sonucu, kentin bir ucunda "yuppi tarzı sabahları cornflakes yiyerek kahvaltı eden ve reggie dinleyen, öğle yemeğini McDonalds'ta geçiştiren, akşamları yerel mutfaktan, örneğin Türkistan mutfağından seçim yaparak otantik müzik dinleyen, Paris parfümü kullanan, Japon arabasına binen, işyerindeki atriumda serinleyen gruplar" (Aslanoğlu, 1998: 
94) yer alırken; diğer ucunda naylon çadırlara sığınmış aileler, çöplerden ekmek toplayan, araba camı silen, kâğıt mendil, sakız satan, dilenen çocuklar ile ısınmak için tiner çeken, bali koklayan sokak 


3 Örneğin arabesk müziğin bu dönemde özel televizyon kanallarında boy 
göstermeye başlaması bu türden bir çoğulculuğun önemli bir göstergesidir. 
(Özbek, 1998: 179-185). 
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çocukları * yaşamaktadır. Devletin önlem almak ve toplumsal adaleti gözeten çözümler üretmek açısından etkili politikalar geliştiremediği bu kentsel manzara karşısında, toplumda "göç edenlerle dayanışma", "sokak çocuklarını koruma", "yoksullara eğitim", "afetzedelere yardım" gibi temalar etrafında gönüllü örgütlenmeler ortaya çıkmaktadır (Erder, 1998: 111). Bugün Türkiye metropollerinde çaresizlik içindeki yoksul grupların kentte tutunma mücadelelerinin formel ucunda bu gönüllü örgütlenmeler; enformel ucunda ise akrabalık, hemşehrilik ve komşuluk ilişkileri yer almaktadır. 
Kentlerde ortaya çıkan bu gerilim hattını derinleştiren bir başka olgu da 1990'larla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan özellikle metropol kentlere yönelen kitlesel, zorunlu göçlerdir. 1980 
sonrası dönemde, artan dış ilişkiler ağı içerisinde dünya sistemi ile ilişkilerin kurulduğu bağlantı noktaları ve dışa açılan turizm sektörünün önemli merkezleri konumundaki kentlere yönelik yoğun bir gönüllü nüfus hareketi yaşanmasına karşılık (Eraydın, 1992: 112) özellikle 1990'larla birlikte, iç göçlerde zorunlu göç olgusunun ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. 1990-1996 yılları arasında zorunlu göç nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan, Batı'ya ve Güney'e doğru hızlı bir nüfus hareketliliği yaşanmıştı. 
OHAL Bölge Valiliği'nin 1997 yılı verilerine göre; toplam 905 köy ve 2.523 mezranın, yani 3.428 yerleşim yerinin boşaltılması sonucu bölgeden 450.000 kişi göç etmek zorunda kalmıştı (CHP Somut 


* Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Mehmet Güngör'ün Diyarbakır'da sokakta çalışan çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırma (1998), bu olgunun boyutlarını oldukça çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Yüzde 70'i erkek, yüzde 30'u kızlardan oluşan çocukları kapsayan araştırmanın sonuçlan şöyle: Çocukların yüzde 92'si göç etmek zorunda kalmış, yüzde 22'sinin babası çalışmıyor, yüzde 10'unun babası hapiste, yüzde 30'unun babası günlük işçi olarak çalışıyor, yüzde 2'sinin babası resmi dairelerde çalışıyor, yüzde 90'ının annesi okuma-yazma bilmiyor, yüzde 22'sinin kardeş sayısı 10'dan fazla, yüzde 64'ünün ise kardeş sayısı 5'ten fazla, yüzde 58'i tifo olmuş, yiizde 46'sı trafik kazası geçirmiş, yüzde 40'ı sigarayı sürekli, yüzde 36'sı ise arada bir kullanıyor, yüzde 14'ü sürekli bira içiyor, yüzde 10'u bali kokluyor, yüzde 6'si uyuştutucu kullanmış, yüzde 38'i kumar oynuyor, yüzde 50'si polise düşmüş, yüzde 78'i geldikleri yere geri dönmek istiyor, yüzde 22'si kentte yaşamaktan memnun, yüzde 76'sının ise hala nüfus cüzdanı yok. 
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Politikalar Çalışma Grubu Ön Raporu'ndan aktaran Baydar, 1999: 339). Yine aynı raporda açıklandığına göre, köyleri boşaltılan bu insanlar, çoğu zaman toplu halde göç ederek ya bölgedeki Urfa, Van, Diyarbakır gibi büyük kentlere ya da tarım işçiliği gibi eğitim ve beceri gerektirmeyen istihdam olanaklarının bulunduğu Mersin, Adana, Antalya gibi kentlere yerleşmektedir. - 

Zorunlu göç olgusu, hem göçün vardığı kentler hem de göçü gerçekleştiren haneler açısından "göç" olgusunun neden olduğu geleneksel sorunları aşan daha karmaşık sorunlara neden olmaktadır. "Hiçbir kurumsal düzenleme olmadan, tamamen enformel bir süreçle ve olağanüstü koşulların baskısıyla, zorunlu olarak göç etmiş olan" bu nüfus, merkezi ya da yerel düzeyde herhangi bir kurumsal yapıdan yardım görmeden genellikle kendi kaderlerine terk edilerek kente tutunmaya çalışmaktadır (Erder, 1997.151). Bu koşullar altında, neoliberal politikalarla ilişkili olarak kentteki işsizlik oranı ve toplumsal kutuplaşmaların ciddi boyutlara vardığı Türkiye kentlerinde, zorunlu göçler, yoksulluğun kronikleşmesinin ve mekânsal olarak yoğunlaşmasının önemli bir dinamiği durumundadır. 

Sema Erder'in, göç bağlamında ortaya çıkan kentsel eşitsizliklerin kentsel gerginliği arttırıcı etkilerine dikkat çektiği Kentsel Gerilim çalışması, 1990'ların başlarından beri, kentlerin gündemine oturan zorunlu göçün kentteki yoksulluğu ağırlaştıran etkisini açığa çıkardığı için üzerinde özel olarak durulmayı gerektirmektedir. 
İstanbul'un Pendik semtinde yapılan bir alan araştırmasına dayanan bu çalışmanın bulgularına göre, önceden gelen akraba ve hemşehrilerin sunduğu deneyim ve olanaklar sayesinde, uyum sürecinin zorluklarının azaltıldığı zincirleme göç türünden farklı olarak tüm aile bireylerinin aynı anda kente geldiği zorunlu göç türünde, kente eklemlenmeyi kolaylaştıran benzeri ilişki ağlarına ulaşılamamaktadır. Ayrıca, bu gruplar, isteğe bağlı biçimde göç etmiş olanlardan farklı olarak geçici bir süre için bile olsa geldiklere yerlere geri dönme olanağını yitirmişlerdir. Bu nedenle, gönüllü göçün sağladığı esnekliğe sahip değillerdir. Uyum sürecini sözü edilen olanaklardan yoksun biçimde yaşayan bu haneler, iş bulma ve konut edinme mücadelelerinde yalnız kalmaktadır. Bu, çoğunlukla 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malını mülkünü ayrıldığı yerde bırakmış ve kente sermayesiz ve vasıfsız biçimde gelmiş olan göçmenler arasında yoksulluğun yerleşikleşme eğilimini yükseltmektedir (Erder, 1996: 296; Erder, 1997: 151). 

1990'lı yıllarda, bir yandan neoliberal politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen ekonomik yeniden yapılanma sürecinin diğer yandan zorunlu göç olgusunun baskısı altındaki Türkiye kentlerinde, 1950-1980 arası döneme damgasını vuran "göçmenlerin kentle bütünleşememesi" sorunsalının güncelliğini yitirmeye başladığı söylenebilir”. 1980'lerle başlayan yeni birikim rejiminin kentteki geniş yoksul kesimleri dışlayan yapılanması içinde, artık kentlerde uyum sorunları çekenler yalnızca göçmenler değildir. 

Küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni ilişkiler içinde kentteki bazı gruplar bu sürece eklemlenirken bazıları tamamen bu sürecin dışında kalmaktadır. Küreselleşme süreçlerinden dışlanan grupların içe kapanma, cemaatleşme yoluyla kendi yaşam alanlarını kurdukları görülmektedir (Işık, 1996: 800). Bu eğilimi güçlendiren 


4 Bu dönemde göç ve göçmenlik olgusunun sinemadaki işlenişine ilişkin 
sunulacak bilgiler, bu konuda başvurulan kaynağın (Güçhan, 1992) inceleme yıllarım 1960-1985 arası ile sınırlı tutmasından kaynaklı olarak kismi kalacaktır, Güçhan'ın 1980-85 arasını yılları anlatmak için yararlandığı iki film, 4% (1983-Ali Özgentürk) ve Bir Avuç Cennet (1985-Muammer Özet)'tir. Artık göç edenlerin kentin istihdam, eğitim, eğlence ve tüketim olanaklarından pay elde etmeleri iyice güçleşmiştir. Gelenlerin geleceğe ilişkin büyük umutlan yoktur. 
Kahramanlar kendi toplumsal konumlarının bilincinde ve "sınıf atlama" değil, "geçinebilme" çabasındadır. 1960'larda ve 70'lerin ortasına kadar çekilen filmlerde sanayi işçisi karakterine rastlanıtken 80'lerden sonra pek rastlanmamaktadır. Bimeyen Yol (1965)'da bir, Döğün (1973)'te iki sanayi işçisi karakter yer alırken 4z (1983) ve Bir Avuç Cennet (1985) 'te sanayi işçisi yoktur. 

Bu filmlerde göç edenlerin yaşadığı en önemli sıkıntılardan biri de, iş arayanlar arasındaki rekabet ortamıdır. İşgücü pazarındaki bu rekabetle ilişkili olarak gündeme gelen "mafyalaşma" yeni bir olgu olarak bu filmlere yansımaktadır. 4z filminde kentin en işlek sokaklarını paylaşan ve para vermeyeni aralarına almayan bir tür "seyyar satıcılar mafyası" görülmektedir. Kente yeni gelenler için artık gecekondu yapmanın koşulları da zorlaşmıştır. Bu insanlar kentin alışveriş, eğlenme ve dinlenme mekânlarının çok uzağındaki boş arsalara yetleşmekte, bazen "eski, hurda bir otobüsü" (Bir Avuç Cennej) kendilerine yurt edinmektedir. 
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en önemli dinamik "yoksulluktur” (Şenol ve Cantek, 1998: 129). 
Bu nedenle, 1950-1980 arası dönemde göçmenlere özgü bir olgu olarak ortaya çıkan cemaatleşme eğilimi, artık göçmenlerin de bir parçası olduğu bütün kent yoksullarının kentteki "tutunum stratejisi" haline gelmektedir. 

Kentlerin sınıfsal ayrışmalara göre farklılaşmış popüler dilde varoş diye tabir edilen parçalarının kendini önceki dönemlerden daha şiddetli biçimde açığa vurduğu bu süreçte, söz konusu mekânsal farklılaşmalar, kent içindeki toplumsal grupları hızla birbirinden koparmaktadır. Böylece, sadece ekonomik ve toplumsal konumları itibariyle değil, yaşam tarzları, tüketim normları ve davranış kalıpları açısından da birbirinden çok uzak kentli gruplar oluşmaktadır. Özellikle büyük kentlerde, farklı sınıf ve gruplar için farklı oturma, çalışma ve tüketim mekânlarının ortaya çıkmasıyla (Özbek, 1998: 186) birlikte, "gündelik yaşamın her aşaması birbirine dokunmayan ağlar" (Işık, 1999: 290) içinde örgütlenmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye kentleşmesinde 1980'le başlayan ve günümüze kadar gelen dönem, kentlerin bir yandan önceki dönemden devraldığı gecekondulaşma, enformel sektör gibi çeşitli kentleşme sorunlarıyla uğraştığı bir yandan da yeni dönemin kentsel yoksulluk, mekânsal ayrımlaşma, cemaatleşme gibi sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları bir süreç olmuştur. Özellikle 1980-1985 arasında hızlanan göç hareketlerinin bu dönem boyunca farklı itkilerle sürekliliğini koruduğu görülmektedir. Bu durumda, 1990 sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal alanlarından Türkiye'nin Batı'sı, Güney'i ve bölge kentlerine yönelen göçlerin de önemli bir payı vardır. 1980 sonrasında ekonomi, siyaset, kültür alanlarında kökten bir dönüşüme yol açan yeni birikim tarzının kentlerde ortaya çıkardığı yeni dinamikler, göç edenlerin yaşadıkları sorunlar karşısında geliştirdikleri tutunum stratejileri, kentlilik ve göçmenlik kavrayışı üzerinde de birtakım değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Kentlerin giderek birbirinden farklılaşan ve uzaklaşan grupları bir arada tutabilme gücünü yitirdiği bu süreçte, modernleşme literatürünün öngördüğü türde bir kentli kültürün varlığından söz etmek de zorlaşmaktadır. 
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IV. BÖLÜM 


MERSİN DEMİRTAŞ MAHALLESİ ÖRNEĞİ 


Alan Araştırmasının Seçimi ve Yöntem 

Bu araştırma ile günümüz kentlerinde göçmenlik ve kentlilik olgularını etkileyen yeni dinamikler ve süreçler “mahalle” ölçeğinde gerçekleştirilen bir alan çalışmasından elde edilen bulgular doğrultusunda ortaya konmaya çalışılacaktır. Özellikle, 1980 sonrası uygulanan yeni liberal ekonomik politikaların ücretlerin düşürülmesi, istihdam olanaklarının azalması, işsizliğin artması ve böylece gelir dağılımı dengesizliğinin daha da bozulması gibi sonuçlarının göçmenlerin ve kentteki diğer düşük gelirli kesimlerin yaşamlarını nasıl etkilediği ve 1990'larla birlikte Türkiye'deki iç göçe yeni boyutlar katan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kitlesel biçimde gerçekleşen göçlerin göçmenlerin kentteki konumları ve uyum süreçleri açısından ne tür farklılaşmalar yarattığı bu araştırmanın yanıtlamaya çalışacağı iki önemli sorudur. 

Günümüz Türkiye'sinde iç göçün önemli varış noktalarından biri durumundaki Mersin kenti bu türden bir araştırma için zengin bir laboratuar özelliği taşıyor. Ölçeğin “mahalle” olarak saptanmasında akademik dünyada giderek belirgin hale gelen bir eğilim etkili oldu. Çoğu araştırmacı, mikro ölçekli alan araştırmalarının, verilerin gerçeğe yakınlığı açısından daha güvenilir olduğu görüşünü paylaşıyor. Bu nedenle de, mikro ölçekli alan araştırmaları, toplumbilimcilerin giderek daha yaygın bir biçimde akademik ilgisine konu oluyor (Hollnsteiner-Racelis, 1988, Boratav, 1995, Erder, 1996; Işık ve Pınarcıoğlu, 1999). 
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Araştırma alanının seçimi iki kritere göre yapıldı. Bunlardan ilki, bu alanın kuramsal çerçevede aktarılan çok boyutlu olgularının gözlemlemeye elverişli olması; ikincisi ise, her ne kadar araştırma kentin tamamı için geçerli genellemeler yapma çabası taşımasa da, bu alandan elde edilecek bulguların Mersin kentindeki belli eğilimleri temsil edici bir niteliğe sahip olmasıdır. 

Demirtaş Mahallesi, oldukça heterojen olan demografik yapısıyla kentin önemli bir özelliğini temsil ediyor. Bu mahalle, hem düşük gelirli yerli nüfusun yaşadığı hem de yaklaşık 35 yıldır Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bir çok kentten yoğun göçler alan ve hala göçü çeken önemli bir merkezdir. Özellikle, 1990 sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen nüfusun önemli uğraklarından biri durumundadır. Demirtaş'ın bu heterojen ve devingen yapısı hem farklı toplumsal grupların kentle ilişkilenme ve kente eklemlenme biçimlerinin karşılaştırılabilmesine hem de yerleşik ve yeni kurulan ilişki ve mekanizmalar ile bunlar arasındaki etkileşimin gözlemlenebilmesine olanak sağlyor. Bu yapı aynı zamanda çalışmanın kuramsal tabanına uygun çözümlemeleri yapmayı da olanaklı kılıyor. 

Demirtaş, Mersin'in kuzeyinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki, ruhsatsız yapıların çok olduğu ve daha çok gelir düzeyi düşük olan kesimlerin yerleştiği mahalleleri kapsayan Toroslar ilçesi sınırları içinde yer alıyor (Develi, 1998:62). Bir zamanlar narenciye bahçeleriyle örtülü bir tarım arazisi olan Demirtaş, söz konusu nüfusun kendine mesken tuttuğu bu mahallelerin en eskilerinden biri. 

Mahalle, adını Kurtuluş Savaşı sırasında savaşan Kozanlı Mustafa Nail isimli bir yedek subayın komuta ettiği müfrezeden alıyor (Develi, 1998:69). Yazılı kaynak ve belge bulunamadığı için Demirtaş”ın tarihiyle ilgili söylenebilecekler, mahalle sakinlerinin ve belediye personelinin aktardıklarıyla sınırlı. Buna göre, ilk olarak Arap nüfusun yerleştiği bu bölgede esas canlanma, 1960'ların ikinci yarısından sonra başladı. 1965'e kadar, mevsimlik işçi olarak gelip narenciye bahçelerinde çalışanlar bu tarihten başlayarak - Demirtaş'a yerleşti. 1963 kent planının bu bölgede 1000 m den 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küçük arsa satışını yasaklamasına karşın, göçlerle artan konut talebini karşılamak üzere emlakçıların parselasyon yaparak hisseli arsa satışını gerçekleştirmeleri, özellikle Demirtaş'ın batısında hızlı bir. 
yapılaşmaya neden oldu. Aynı dönemde limanla birlikte gelişen sanayinin de etkisiyle ivme kazanan göçler, bu bölgeye yerleşenlerin sayısını hızla arttırdı. 1970'lerde, özellikle, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kentlerinden gelen göçmenlerin akınına uğrayan Demirtaş, 1980'in ikinci yarısından başlayarak, başını Siirtlilerin çektiği Güneydoğu Anadolu'dan göçlerle karşı karşıya kaldı. Bu 
yoğun göçlerle nüfusu oldukça artan mahalle, 1994 yılında 193 
no'lu sokak sınır kabul edilerek ikiye ayrıldı ve bu sokağın batısı Demirtaş olarak kalırken doğusu Turunçlu olarak adlandırılmaya başlandı. 

Araştırma alanının seçimi yapıldıktan sonra iki düzeyde gerçekleşen veri toplama aşamasına geçildi. İlk aşamada veriler, derinlemesine görüşmeler (in-depih interview) yapılarak elde edildi. Görüşme yapılacak kişiler seçilirken, bunların bir yandan mahallenin barındırdığı çeşitlilik açısından mahalleyi temsil edici olmaları, bir yandan da mahalledeki kamusal yaşamın niteliği hakkında bilgi sunabilecek konumda bulunmaları (muhtar, öğretmen, sendikacı, çeşitli dernek başkan ve üyeleri, siyasi parti üyeleri, belediye meclis üyesi ve belediye çalışanları, mahalle esnafından kişiler) konusunda çaba harcandı. Anketlerin uygulanmasına geçilmeden 25 kişiyle yapılan bu görüşmeler araştırmanın eksenini belirlemede ve araştırma kapsamını oluşturan kitleyi tanımada oldukça yararlı oldu. Araştırmanın kapsamına ilişkin kimi kararsızlıkların giderilmesi, temel sorun alanlarının belirlenmesi, mahalledeki ortak yaşam kültürü ve gündelik yaşama ait pratikler hakkında izlenimler edinilmesi bu evrede gerçekleşti. Bunun yanı sıra, elde edilen bilgiler hem örneklemin belirlenmesi ve seçilmesinde hem de anket formunun hazırlanmasında önemli bir malzeme sağladı. 

Öte yandan, Demirtaş Mahallesi'nin çok yönlü karşılaştırmalara olanak sağlayan yapısının sunduğu avantajlar örneklem belirleme evresinde birtakım zorluklar yarattı. Mahallenin sürekli göç alan yapısı mahallede yaşayanların tam ve kesin bir listesine ulaşmayı olanaksızlaştırdı. Örneklemin belirlendiği dönemde Kasım 1997'de yapılmış nüfus sayımının kesin sonuçlan henüz açıklan- 
- mamış olduğundan, nüfusa ilişkin son durumun çıkarılabileceği tek ve kesin bir kaynak bulunamadı ve mahallenin nüfus, hane sayısı ve yerleşme yapısına ilişkin en yeni bilgiler ancak bir kaç kaynağın bir arada değerlendirilmesiyle elde edildi. Bunun için başvurulabilecek sınırlı kaynaklar, Belediye Harita Müdürlüğü'nden alınan ve mahallenin mekânsal yayılımının tarihsel evrelerinin görülebileceği paftalar, 1997 yılı Ekim ayına ait yerleşim dokusunu ve hane halkı toplamlarını gösteren numerataj cetvelleri ve muhtarın tuttuğu ikametgâh kayıtları oldu. Bu arada, çalışma boyunca en ayrıntılı bilginin muhtardaki ikametgâh kayıtlarından elde edilebileceği anlaşıldı. Ancak yapılan inceleme sonucunda, mahallede yaşayan her hanenin konut bildirim formu doldurmadığı ve bu kayıtların eksik olduğu da saptandı. Toroslar Belediye'sinden edinilen, 03.10.1997 tarihli numerataj cetveline göre mahallede yaşayan toplam hane 
sayısı 3071 iken, muhtarlıkta kaydı bulunan hane sayısının 2355 
olduğu görüldü. Hane halkına ait daha ayrıntılı bilgi sunacak başka bir kaynağa ulaşılamadığından, bu kayıtlar örneklem belirlemede esas alındı. 

Söz konusu kayıtlardan mahallenin toplam nüfusu ve bu nüfusun özelliklerine ilişkin bazı bilgiler elde edildikten sonra anketlerin uygulanacağı kitle belirlendi. Demirtaş, değişik bölgelerden değişik zamanlarda göç edenlerin ve aynı zamanda kentin yerli nüfusunun yaşadığı bir mahalle olduğundan, seçilecek kesitin bu heterojenliği yansıtacak özellikte olmasına çalışıldı. “Gayeli Tabakalı Örneklem” yöntemi ile mahalle, çalışmanın kuramsal bölümünde öne çıkan temalar çerçevesinde çeşitli alt-tabakalara ayrıldı. Kent yaşamında göçmenlik konumu, kentleşmenin ve göçün bugünkü evresinde ortaya çıkan değişmelerin göçmenler ve kentteki düşük gelirli diğer kesimlerin yaşamlarında yarattığı dönüşümler, mekânsal farklılaşmanın yansıttığı eşitsizlikler ve yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaşmasında göçün rolü biçiminde sıralanabilecek bu temaların tartışılmasına olanak sağlayacak değişkenler; göç, göç etme tarihi, göç etme biçimi ve mahallede yerleşilen konut alanının 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özellikleri olarak belirlendi. Ayrıca, ön araştırmalar sırasında mahalledeki göçmenler arasında “coğrafi köken” bağlamında gruplaşmaların olduğu, bu grupların da yaptıkları iş, aile içi ilişkileri, — toplumsal ilişki ağları, örgütlenme biçimleri ve siyasal eğilimleri bakımından farklılaşmalar gösterdikleri gözlendi. Görüşme yapılanların da bu ipuçlarını doğrulayan bilgiler vermesi üzerine, coğrafi köken değişkeninin de değerlendirme kapsamına alınması gerekli görüldü. Hem kuramsal çerçeve hem de mahallenin özgül niteliği göz önünde tutularak seçilmiş değişkenler doğrultusunda belirlenen kriterlere göre tabakalar oluşturuldu. Ardından mahalledeki ağırlıkları dikkate alınarak belli tabakalar hesaplanarak örneklemin oluşturulması aşaması tamamlandı ve hesaplamalar sonucunda yüzde 5 hata payı ile toplam 258 anketin yapılmasına karar verildi. 

Araştırma biriminin “hane” olarak seçilmesinde muhtarlığın mahalledeki aile yaşamına ilişkin verdiği bilgiler etkili oldu. Özellikle, çocukların ancak okuma çağına geldiğinde nüfusa kaydedildiğinin belirtilmesi, nüfus üzerinden hesaplanacak bir örneklemin oldukça yanıltıcı olacağı kanısını doğurdu ve araştırma biriminin hane olarak kararlaştırılması varolan koşullarda daha uygun gözüktü. Ayrıca, çalışma kapsamında gündeme gelen tartışmaların, araştırılan olguların, bireysel sonuçlarından çok, hane düzeyinde yarattığı etkileriyle doğrudan ilgili olması da anket sorularının hane rei- 

.sine yönelik hazırlanmasında etkili oldu. 

Toplam 48 sorudan oluşan anket yaş, eğitim, istihdam ve gelir gibi sosyo-ekonomik statü değişkenleri, göç süreci, kentle ilişkilenme ve siyasete katılma konusundaki açıklayıcı değişkenler ve bunun yanında sağlık durumları, konut bilgileri ve tüketim düzeyi gibi refah göstergelerine ulaşmak üzere kurgulandı. Sorular hazırlanırken, anketten sağlanacak bilgilerin kuramsal bölümde tartışılan konular doğrultusunda analizler yapabilme olanağını sağlamasına özellikle çaba harcandı. Anketlerin uygulanması aşamasına geçilmeden önce, hazırlanan anket formunun uygunluğunu sınamak üzere bir pilot uygulama gerçekleştirildi. Bu pilot çalışmayla, görüşmecide algılama zorluğu, tedirginlik veya çekince yaratan 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soruların saptanmasına çalışıldı. Toplam 258 anketin uygulanması sonrasında 5 anket güvenilir bulunmadığından iptal edilerek değerlendirme 253 anket üzerinden SPSSWIN paket programı aracılığıyla gerçekleştirildi. 


Alan Araştırmasının Bulguları ve Sunulması 

1990'lı yıllarda kent yaşamını etkileyen süreçler ve dinamiklerin göçmenlerin kentteki yerleşme ve uyum süreçlerine etkisini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada öncelikle kent yaşamında göçmenlik konumunun, yapılan iş, yaşanan konut, yerleşme ilişkileri ve toplumsal konumları üzerinden kentli yerlilerin yaşamı ile karşılaştırmalar yoluyla tanımlanmaya çalışılıyor. İkinci olarak ise, kuramsal bölümde tartışılan makro düzeydeki tarihsel, ekonomik ve politik dinamiklerin, göçmenlerin ve kentin düşük gelirli yerli nüfusunun yaşamındaki yansımalarını ortaya koymak amaçlanıyor. Daha somut olarak, tüm dünyada 1980”lerle başlayıp toplumsal sonuçları açısından 1990 sonrasında belirgin biçimde gözlemlenen ekonomik yeniden yapılanmanın ve yine 1990 sonrasında Türkiye'ye özgü bir olgu olarak özellikle büyük kentleri etkisi altına alan zorunlu iç göçlerin Demirtaş”taki izleri araştırılıyor. 

Kuramsal bölümden türeyen bu çerçeveye uygun olarak anket verilerinin çözümlenmesi, incelenen nüfusun, farklı özelliklerine göre gruplara ayrılmasını gerektirdi. İlk olarak “göçmenler” ve “yerliler” biçiminde bir gruplandırma yapıldı. “Göçmenler” değişik zamanlarda, Türkiye'nin değişik bölgelerinden Mersin'e gelerek Demirtaş'a yerleşmiş olan aileleri anlatırken, “yerliler” ise, Mersin'de doğmuş, Demirtaş”ta oturan aileleri tanımlamakta kullanıldı. Göçmenler grubu, göçmenlik konumuna ilişkin daha ayrıntılı ve tamamlayıcı özellikte bilgiler vereceği düşüncesiyle “coğrafi köken” bağlamında alt gruplara ayrıldı. Coğrafi köken göz önüne alınarak göçmenlerin alt gruplara ayrılmasında, en yoğun göçlerin yaşandığı dört bölge esas alındı. Bunlar, Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleridir. Mersin kentinin çevresinden (İçel) göç edenler de Akdenizliler grubu içinde ele alındı. 

İkinci olarak ise, günümüz kent yaşamına damgasını vuran olgu ve süreçleri gözlemleyebilmek açısından iki ayrı gruplandırma yapıldı. Öncelikle, göçmenler “1990 öncesi gelenler” ve “1990 sonrası gelenler” olarak ayrıldı. Bu gruplandırma, Türkiye'de 1980” lerin sonlarına doğru gündeme gelen ancak 1990 sonrasında iç göç hareketleri içinde ağırlığını arttıran zorunlu göç olgusunun ayırt edici sonuçlarını gözlemleyebilmek amacını taşıyor. Diğer gruplandırmaya ise, kuramsal bölümde günümüz kentlerinde güçlü bir eğilim olarak ortaya çıktığı belirtilen mekânsal ayrımlaşma ve yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaşması olgularını araştırmak üzere gerek duyuldu. Nitekim, anketlere başlanmadan önce mahallede yapılan görüşme ve gözlemler sırasında mahalle içinde mekânsal ayrımlaşmanın oluştuğu yönünde izlenimler edinilmişti. Söz konusu ayrımlaşma, mahallenin mekânsal yayılım sürecindeki ilk yerleşim alanı olan bölge ile son yerleşim alanı olan bölge arasındaydı. 
Demirtaş'ın kuzeyinde kalan kısım, mahallenin mekânsal yayılımında en yeni yerleşim bölgesi. İlk yapılaşmanın 1985 yılında başladığı bu bölge, 1989'da imara açıldı ve özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 1990 sonrası göç edenlerin de burada yer seçmeye başlamasıyla birlikte bir nüfus yoğunlaşmasına sahne oldu. Bu bölge, 1997 yılında Demirtaş”ı ortadan bölen II. Çevre Yolu'nun açılmasıyla birlikte, yolun üst tarafında kalarak mahallenin ilk yerleşim alanından fiziksel olarak koptu ve zaman içinde burada kamusal ve ticari faaliyetlerin eksik olduğu, altyapı hizmetlerinden büyük ölçüde yoksun ve daha düşük standartlı konutların yer aldığı bir yaşam çevresi ortaya çıktı. Mahallenin mekânsal dokusunda göze çarpan bu farklılaşmanın neden ve sonuçlarını tartışabilmek bakımından mahallenin ilk yerleşim alanı (“TI Bölge”) ile 
1989 yılından sonra imara açılan kuzeyi (“T. Bölge”) iki ayrı grup 
olarak tanımlandı. 

Araştırma bulguları aktarılırken, İçel Valiliği'nin 14-21 Ocak 
1997 tarihleri arasında, kente göç edenlerin yaşadığı sorunlar ve 
halk-devlet ilişkileri konusunda POLAR Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı bir araştırmanın sonuçlarına da zaman zaman başvurularak Demirtaş'a ait bulgularımızın kentin genel eğilim ve özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı ya da farklılaşan yanlarının neler olduğu konusunda irdelemelerde bulunuldu. 
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Zaman ve Mekân Boyutuyla Demirtaş'ta 
Göçmenlik ve Kent Yaşamı 

Göçmen nüfusun yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmış bir mahalle olan Demirtaş'ın gelişimini, Mersin kentinin ekonomik gelişme ve kentleşme tarihi ile birlikte ele almak gerekiyor. Türkiye'de 19501i yıllarla birlikte, 1923-1950 arasındaki içe kapalı, devletçi ekonomi yapısından dışa açık, ithal ikameci ekonomiye geçilmesi, Türkiye'nin dışa açıldığı merkezler olan liman kentlerinin önem kazanmasına yol açtığı için, Mersin bu yıllardan başlayarak hem ekonomik gelişme hem de göçle birlikte hızlı kentleşme süreçlerinin yaşandığı bir kent oldu. Nitekim, 1930 yılında 36.453 olan kent nüfüsu, yoğun göçlerle birlikte 1960'a gelindiğinde 68.485'e yükseldi (DİE verilerinden aktaran Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, 1995:235). 1961 yılında şimdiki limanın yapılıp hizmete girmesiyle birlikte, aynı artış eğilimi daha da hızlanarak sürdü. Limanın sağladığı olanaklar aynı zamanda kent çevresinde sanayileşmeyi - de beraberinde getirerek kentsel sektörlerin istihdam olanaklarını arttırıcı bir canlılık kazanmasına neden oldu. Kentin çekiciliğini arttıran bu gelişmeler sonucunda Mersin, Türkiye'de iç göçlerin yöneldiği önemli merkezlerden biri durumuna geldi. 1985 yılında 314.350 olan Mersin nüfusu, 1990 yılında 422.387 ve 1997?de ise 501.398”e (DİE İçel İl Bölge Müdürlüğü) ulaştı. 

Mersin'in il merkezi olduğu İçel'e ait nüfus sayımı sonuçlarından elde edilen “başka illerde doğanların oranından ise Mersin'e yaşanan göçe ilişkin önemli ipuçlarına ulaşılabilir. Buna göre, 
1975 yılında İçel ili nüfusunun yüzde 14.3'ü, 1980 yılında yüzde 
21.9'u, 1985 yılında yüzde 26'sı ve 1990 yılında yüzde 30'u başka illerde doğanlardan oluşuyordu (DİE verilerinden aktaran Barut, 1998:106). 1990 yılından sonra Mersin'e yönelen göç hareketleri içinde önemli paya sahip olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden gerçekleşen kitlesel göçler ise kent nüfusu içindeki göçmenlerin ağırlığını daha da arttırdı. 

Nüfusun hızla artması nedeniyle, kent içindeki konut alanlarının ve arsaların yetersiz kalması, özellikle kente işgücü olarak gelen nüfusun barınma sorununu ortaya çıkarınca bu sorun hisseli parseller üzerinde yapılan gecekondularla çözülmeye çalışıldı. 
Ruhsatsız ve kaçak nitelikteki bu yapılaşma hareketinin ürünü olan ilk mahallelerden biri de Demirtaş'tır. 
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Göçle kurulmuş bir mahalle olarak göçmen nüfusun yerli nüfustan fazla olduğu Demirtaş'ın Kasım 1997 sayımına göre nüfusu 16.135'tir (DİE İçel İl Bölge Müdürlüğü). Örneklem belirleme aşamasında mahallenin nüfus yapısına ilişkin toplanan bilgilerden, bu nüfusun yüzde 9l'inin göçmen, kalan yüzde 9'unun ise yerli olduğu saptandı. 

Daha önce de değinildiği gibi, çeşitli dönemlerde değişik bölgelerden göç alan mahalleye en büyük göçler Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gerçekleşti. Çizelge den mahallenin bugünkü görüntüsü incelendiğinde, Güneydoğuluların toplam nüfus içindeki oranının yüzde 55, Akdenizlilerin yüzde 15.3, Doğuluların yüzde 14.8 ve İç Anadoluların da yüzde 14.7 olduğu görülüyor. Dört bölgeden gerçekleşen göçlerde de göçün kalkış yerini oluşturma bakımından bazı iller belirgin biçimde öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleşen göçlerde, Siirt ve Urfa illerinden gelenler, Doğu Anadolu Bölgesi'nden kaynaklanan göçlerde ise Malatya ilinden gelenlerin başı çektiği görülüyor. Diğer iki bölgeden gelen nüfus incelendiğinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Akdeniz Bölgesi'nde ise Maraş ili önde geliyor. 


ÇİZELGE 1: Demirtaş'taki Nüfusun Bölgelere Göre Dağılımı 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Kaynak: Bu rakamlar, muhtarlıkta bulunan ikametgâh kayıtlarına dayanıyor. 

Not 1: Muhtarlıktaki kayıtların eksik olması nedeniyle bu çizelge mahalle nüfusunun tamamını yansıtmıyor. Not 2: Bu çizelgede yerliler de Akdenizliler içinde gösterilmiştir. 
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Çizelge 2, ankete katılan hane reislerinin geliş tarihlerini ve coğrafi kökenlerini gösteriyor. Bu bulgulardan hareketle, Demirtaş'a göç edenler içinde farklı zaman aralıklarında değişik bölgelerin ağırlıklarının arttığı söylenebilir. 1965-1970 arasında yaşanan ilk göçler yoğun biçimde İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri”nden kaynaklanıyor ve mahalleye en büyük göç olgusunun gerçekleştiği 1970-1978 arasında da bu iki bölgenin ağırlığı sürüyor. 
1970'lerin sonlarından 1980'lerin ikinci yarısına kadar olan dönemde Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelenler birinci sırayı alıyor. 
Mahalleye ikinci büyük göç dalgası, 1980'lerin ikinci yarısından 1990”lara kadar olan dönemde gerçekleşiyor. Bu dönemde göç edenler içinde Doğulu ve Güneydoğulular ilk sırada. 1990 sonrası gerçekleşen göçlerde de bu iki grubun ağırlığı devam ederken, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden olan göçlerin oranı düşüyor. 


ÇİZELGE 2: Demirtaş'a Gelen Göçmenlerin Yıllara Göre Coğra ze arı 
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, 1990 öncesi gelenler ile 1990 sonrası gelenlerin gruplandırılması doğrultusunda mahalleye gerçekleşen göçlerin yıllara göre dağılımı araştırıldığında, 1990 öncesi gelenlerin en yoğun biçimde göç ettikleri zaman aralığının 1970-1978 ve 1983-1990 arası oldugu görülüyor. 1990 sonrası gerçekleşen göçlerde ise, 1996-1998 yılları arasında bir yığılmanın yaşandığı saptanıyor. 1990 sonrası göç edenlerin yüzde 86.7'si bu zaman aralığında gelmiş. Ankete katılan hane reislerinin geliş tarihlerine göre mahalledeki iki farklı konut alanına dağılımı Çizelge 3”ten izlenebilir. Mahalledeki toplam göçmen nüfusun yüzde 79.8'ni oluşturan 1990 öncesi gelenlerin yüzde 68.1'i I. Bölge'ye, yüzde 11.7'si TI. Bölge'ye yerleşirken, göçmenler genelinde yüzde 20.2'lik bir orana sahip 1990 sonrası gelenlerin ise yüzde 13.9u I. Bölge'ye, yüzde 6.3'ü ise II. Böl ge'ye yerleşmiş. 


ÇİZELGE 3: 1990 Öncesi ve Sonrası Gelenlerin İki Farklı Konut Alanındaki Dağılım 


ğ 1990 Öncesi genler 


I. Bölge’de Oturanlar e far 
I. Bölge'de Oturanlar KEM 


Araştırmaya katılan hane reislerinden hareketle elde edilmiş bu veriler bir arada değerlendirildiğinde, I. Bölge'de nüfusun yüzde 71.3'ünü 1990 öncesi gelenlerin, yüzde 14.2'sini yerlilerin ve yüzde 14.S'ini ise 1990 sonrası gelenlerin oluşturduğu söylenebilir. I. 
Bölgedeki toplam göçmenler içinde, Güneydoğuluların oranı yüzde 43.7, Doğuluların 20.8, İç Anadoluluların 24.0 ve Akdenizlilerin oranı ise yüzde 11.5'tir. II. Bölge'de oturanlar incelendiğinde ise, bu bölge nüfusunun tamamının göçmenlerden oluştuğu sonucuna varılıyor. Tamamı göçmen olan bu hane reislerinin yüzde 50'si Güneydoğululardan, yüzde 30'u Doğululardan, yüzde 12'si 
İç Anadolululardan ve yüzde 7.5'i Akdenizlilerden oluşuyor. 1990 
sonrası gelenlerin II. Bölge'nin nüfusu içindeki ağırlığı (yüzde 35), I. Bölge'dekinden yüksek. Nitekim her iki bölgede oturan hane reislerinin geliş tarihlerini gösteren Çizelge #'ten M. Bölge'de, I. 
Bölge'ye oranla daha yeni göçmenlerin yaşamakta olduğu anlaşılıyor. Mahalleye son 15 yıldır gelenlerin oluşturduğu yüzde 40.6'lık oranın yüzde 10.2'si Il. Bölge'ye, yüzde.30.4'ü ise I. Bölge'ye ait. 
H. Bölge'de oturan 40 hane reisinin 26'sı (yüzde 65) son 15 yıl içinde göç etmiş. 
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Çizelge 5 ise, ankete katılan yerli hane reislerinin kaç yıldır Demirtaş”ta oturduğunu gösteren bulguları sunuyor. Söz konusu hane reislerinin yüzde 53.3 gibi yüksek bir oranı kentin başka bir mahallesinden gelip Demirtaş'a yerleşmiş iken yüzde 46.7 ise hep bu mahallede yaşadığını belirtiyor. l 
ÇİZELGE 5: Demirtaş’ta Oturma Süreleri 
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Sosyo-Ekonomik Nitelikleri 

İstihdam 

Göçmenler ve yerlilerin istihdam durumlarına âit bilgiler sunan Çizelge 6'da kullanılan meslek şablonu mahalledeki istihdam yapısının özellikleri doğrultusunda hazırlandı. Öncelikle, çalışanlar kentin formel ya da enformel iş piyasasında yer alma durumlarına göre ikiye ayrıldı. Formel iş piyasasında istihdam edilen maaşlılar, kamu ya da özel sektörde belirlenmiş bir maaş karşılığında sürekli ve sigortalı olarak çalışanları kapsıyor: Öğretmen, polis, zabıta ve diğer belediye memurları gibi. Bir sözleşmeyle elde edilen ücret - karşılığında çalışan ücretliler ise, sürekli ve sigortalı işçileri olup sanayi ve belediye işçileri bu grup içinde en sık rastlanılanlardır. 
Küçük esnaf ve zanaatkar, formel iş piyasasında kendi hesabına çalışanları tanımlarken, Tüccar kategorisi, belli bir sermayeye sahip olan ve toplu olarak mal alım satımı yapan kimseleri kapsıyor. 
Mahallede bu kategoride yer alan sadece bir hane reisine rastlandı. 
Geçmişin ücretli ya da maaşlıları olan emekliler de ayrı bir kategori olarak ele alındı. 

Enformel iş piyasasında yer alanlar ise, ücretliler ve kendi hesabına çalışanlar olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Ücretliler inşaat işçisi, boyacı, garson, şoför, tezgahtar, çaycı gibi sürekliliği olmayan ve tam gün ya da kısmi çalışma biçimlerini içeren işlerde çalışan hane reislerinden oluşuyor. Bir ücret karşılığında çalışmayarak seyyar satıcılık, işportacılık, pazarcılık vb. işler yapan hane reisleri kendi hesabına çalışanlar grubunda tanımlandı. Bu grubu, yaptıkları işin niteliği açısından, formel iş piyasasındaki kendi hesabına çalışan küçük esnaf ve zanaatkardan ayıran en önemli özellik “yerleşik bir işyerine sahip olmama” durumudur. 

Çizelgede, “diğer” olarak tanımlanan grupta ev kadını, çifiçi ve tarım işçisi yer almaktadır. Ankete katılan hane reislerinden 12'si (yüzde 4.7) kadındır. Bunların 3ü dul ve diğer 9'u ise kendini hane reisi olarak gördüğü için görüşmeye alındı. Bu nedenle, meslekler şablonu içinde ev kadını kategorisine de gerek duyuldu. 
Demirtaş'ta, az da olsa çiftçi ve tarım işçisine de rastlandı. Kentte yaşadıkları halde tarımsal etkinliklerle uğraşanların varlığı, kentsel sektörlerin yeterli düzeyde istihdam yaratıcı özellikte olmamasından kaynaklanıyor. Bu durumun ortaya çıkmasında, Demirtaş ve çevresinin verimli tarım toprağı olmasının ve özellikle narenciye 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üretiminin yılın çeşitli aylarına dağılmasının etkisinin de olduğu söylenebilir. Çizelgede, işsizler de ayrı bir kategori olarak tanımlanıyor. 

Göçmenler ve yerlilerin istihdam durumlarına ait bilgiler sunan Çizelge 6'ya göre, göçmenler içinde en yüksek yüzdeye sahip meslek kategorisi enformel ücretlilerdir. Enformel kendi hesabına çalışanlarla birlikte, enformel sektörde toplam 106 hane reisi çalışıyor ve bu rakam, söz konusu grubun toplam istihdamının yüzde 47.6'sına karşılık geliyor. Bu oranın yüzde 25'lik kısmı Güneydoğululara ait. Mahalledeki göçmenlerin yüzde 44.8'ini oluşturan Güneydoğulular grubunun, kendi içindeki dağılım göz önüne alındığında, enformel sektörde çalışanların yüzdesinin 56 olduğu görülüyor. 

ÇİZELGE 6 Hane Reislerinin İstihdam Durumlarının Karşiaştırılması 


| O (GÖÇMENLER YERLİLERİ TOPLA 
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Formel sektör lim Li li izini 
33.S'tir. Ancak bu oranm yüzde 10.3'ünü emekliler, yüzde 11.2'sini ise küçük esnaflık yapan hane reisleri oluşturuyor. Maaşlı 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ya da ücretli olarak formel iş piyasasında yer alan hane reislerinin oranı oldukça düşük iken, en yüksek pay İç Anadolulular grubuna ait. Ayrıca, göçmen nüfusun yüzde 10.3 ünü oluşturan emeklilerin © en yüksek olduğu grup da mahalleye yerleşimde eski olan İç Anadolululardır. 

Göçmenler içinde işsizlik oranı yüzde 13.5'tir. Göçmen gruplar ayrı ayrı ele alındığında, en yüksek işsizlik oranına (yüzde 20.8) 
Akdenizlilerde rastlanıyor. Ancak, enformel sektör çalışanlarının, aslında gizli biçimde işsiz olduğu gerçeği göz önüne getirildiğinde, göçmenler arasındaki işsizlik oranının en yüksek düzeyine Doğulular ve Güneydoğulular içinde ulaştığı anlaşılıyor. Formel sektör çalışanlarının en yüksek olduğu belirtilen İç Anadolulular, aynı zamanda göçmenler arasında en düşük işsizlik oranına sahip olan grubu oluşturuyor. Yüzde 4.1 olan bu oran, yerlilerde rastlanan işsizlik oranından bile daha düşüktür. 

Yerliler grubunda formel iş piyasasında yer alanların oranı yüzde 76.7'yi buluyor. Çalışanların dağılımı incelendiğinde küçük esnaflık yapanların en yüksek yüzdeye (23.3) sahip grup olduğu görülüyor. Formel biçimde istihdam edilme yüzdesi, yerliler içinde yüksek bir orana ulaşsa bile küçük esnaflığın en yaygın formel istihdam kanalı olması, bu durumun formel iş piyasasının gelişkinliinden çok, hane reislerinin kendi olanak ve ilişkilerinin bir sonucu olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Yerlilerin formel istihdam düzeyini yükselten bir diğer etken ise yüzde 20'yi bulan emeklilerin payıdır. Yerliler ile göçmenler arasında emeklilik oranı açısından göze çarpan farklılaşma, büyük ölçüde göçün seçici niteliğinden kaynaklanıyor. Genel olarak, göçmenler kentin işgücü piyasasına katılmak üzere geldiklerinden bu kitle içinde iktisaden faal durumda olanların oranı yüksek. Yerliler içinde enformel biçimde istihdam edilenlerin yüzde 10 olan oranı, göçmenlerde bu konuda geçerli olan oranın yaklaşık yüzde 20'si kadardır. Yüzde 6.7 olan işsizlik oranı ise göçmen grubun işsizlik oranının yarısı düzeyinde. 

Demirtaş” taki işsizlik oranı (yüzde 12.6), İçel Valiliği'nin yaptırdığı araştırmanın Mersin için ortaya çıkardığı işsizlik oranına (yüzde 11.6) neredeyse eşit. Ne var ki, enformel sektör çalışanlarının da aslında iş arayan durumda gizli işsizler olduğu hesaba katıldığında bu oran Mersin'in iki katından fazla bir düzeye ulaşıyor. 
Bir başka deyişle, enformel sektör çalışanları da işsizler grubuna dahil edildiğinde Mersin'in işsizlik oranı yüzde 25”lere çıkarken mahalleninki yüzde 55.5'i buluyor. Bu durum, mahalledeki enformel sektör çalışanlarının kent ortalamasının çok üstünde olduğunu gösteriyor. Nitekim, sözü edilen araştırmada, enformel sektör çalışanlarının yüzdesi 12.9 olarak belirirken Demirtaş”ta bu oran yüzde 43.1'i bulmaktadır (POLAR, 1997:9). 

Çizelge 7, göç etme tarihi ve yerleşilen konut alanına göre yapılan gruplandırmalar üzerinden istihdam yapısına ilişkin karşılaştırmalı bilgiler sunuyor. Çizelgedeki bulgular incelendiğinde, 1990 
sonrası gelenlerin yarısının enformel sektörde çalıştığı, yaklaşık olarak üçte birinin işsiz olduğu, diğer meslek kategorilerinde çalışanların ise yok denecek kadar az olduğu görülüyor. 1990 öncesi gelenlerin, meslek kategorileri arasındaki dağılımı daha heterojendir ve işsizlik oranı da 1990 sonrası gelenlerde rastlanan işsizlik oranının üçte biri kadar. Formel iş piyasasına girişte, yalnızca küçük esnaflığın düşük düzeyde de olsa bir istihdam olanağı yarattığı görülüyor. Bunun yanında, grupların kendi içinde bir değerlendirme yapıldığında, 1990 öncesi gelenler içinde küçük esnaflık yapanların oranı 1990 sonrası gelenlerde bu konuda ortaya çıkan oranın iki katına ulaşıyor. Aradaki bu belirgin farklılık, 1990 öncesi gelenlerin çok düşük düzeyde de olsa diğer gruba göre belli bir sermayeyle kente gelmiş olmalarından ve kentte ve mahallede kalış sürelerinin sağladığı olanaklar ve kurdukları ilişkilerden kaynaklanıyor. 
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Hane Reislerinin İstihdam Durumlarının Karşılaştırılması (1990 öncesi-1990 sonrası 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İki grup arasında önemli bir farklılaşma da, göçmenler genelinde yüzde 10.3'ü bulan emeklilik oranının yüzde 9.9"unu 1990 öncesi gelenler oluştururken, 1990 sonrasında göç eden 45 haneden yalnızca bir hane reisinin emekli olması. Bu durum, 1990 sonrası gelenlerin neredeyse tamamının iktisaden faal nüfustan oluştuğunu gösteriyor. 


Sosyal Güvence 

Göçmen ve yerli hane reislerinin sosyal güvenlik durumunu gösteren Çizelge 8'e bakıldığında, toplam nüfusun yüzde 40.3” 
ünün, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkisinin bulunmadığı izleniyor. Gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, göçmen hane reislerinin yüzde 42.1’inin, yerli hane reislerinin ise 6.7'sinin sosyal güvenceden yoksun durumda olduğu anlaşılıyor. Sosyal güvenceden yoksun yüzde 42.1'lik göçmen hane reisleri arasında en fazla paya sahip olan grup yüzde 22.4 ile Güneydoğululardır. Bunun yanında, grupların kendi içindeki dağılımı incelendiğinde, Doguluların yarıdan fazlasının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan yaşamını sürdürdüğü, bu konuda en iyi durumda bulunan grubun İç Anadolulular olduğu -49 hane reisinden 11’inin sosyal güvenceden yoksun olduğu- görülüyor. Bunların yanında, kişilerin ancak, yoksulluklarını belgeleyerek almaya hak kazanabildikleri için önemli bir yoksulluk göstergesi olarak değerlendirilmesi gereken, Yeşil Kart sahipliğinin de sadece Güneydoğulular grubunda söz konusu olduğu görülüyor. Güneydoğulular içinde Yeşil Kart sahibi olanların oranı yüzde 15. Bununla birlikte, hiçbir sosyal güvencesi olmayanların çoğunun Yeşil Kart sahibi olanlardan daha yoksul durumda bulunduğu, bu karta sahip olmamalarının kart çıkarma işleminin içerdiği bürokratik süreçlerin zorluklardan kaynaklandığı da alan araştırması sırasında dile getirilen bir durum. 

Sosyal güvenlik kapsamında bulunanların hem göçmenler, hem de yerliler içinde en büyük yüzdesini SSK lılar oluşturuyor. Emekli Sandığı'na bağlı olanlar ile Bağ-Kur'luların göçmenler ve yerliler içindeki yüzdesi ise birbirine oldukça yakın. Çizelgenin ortaya koyduğu bir diğer durum da, sosyal güvenlik kapsamında olanlarının sayısının, formel biçimde istihdam edilenlerden yüksek çıkması. Ortaya böylesi bir durumun çıkmasında, esas olarak, enformel sektörde çalışanların bir bölümünün, emekli olmalarına rağmen çalışmaya devam eden hane reislerinden oluşması, ailede hane reislerinin dışında sosyal güvenlik kapsamında çalışanın/çalışanların bulunması, eşleri ölmüş ev kadınlarının eşlerinden kaynaklı olarak, 


sosyal güvenlik kapsamında olmaya devam etmesi etkili olmakta. 
ÇİZELGE 8: Hanelerin Sosyal Güvenlik Durumlarının Karşılaştırılması (Göçmenler ve Yerliler) 

GÖÇMENLER YERLİLER | TOPLAJ 
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Not: “Diğer” seçeneği özel sağlık ya da hayat sigortası olanları kapsıyor. 


Çizelge 9, 1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge ile TI. 
Bölge'de oturan hane reislerinin sosyal güvenlik durumlarını karşılaştırıyor. Sosyal güvencesi olmayanların oranının en yüksek olduğu grup, enformel sektör çalışanlarının ve işsizlerin büyük bir yüzdeyi oluşturduğu 1990 sonrası gelenler grubu. Yüzde 60'a yakınının sosyal güvenceden yoksun olduğu bu grup, sosyal güvenlik kapsamı dışındaki toplam göçmenler içindeki oranı yüzde 112. 
Daha önceden bir yoksulluk göstergesi olarak kabul edilebileceği belirtilen Yeşil Kart sahipliği de yine aynı grup içinde en yüksek rakamına ulaşıyor. Göçmenler genelinde sosyal güvencesi olmayanların yüzde 30.9 gibi yüksek bir oranını 1990 öncesi gelenler 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oluşturuyor; ancak bu grup içinde sosyal güvenlik kapsamında çalışanların oranı da 1990 sonrası gelenlere göre daha yüksek. 


ÇİZELGE 9: Hane Reislerinin Sosyal Güvenlik Durumlarının Karşılaştırılması (1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve 1. Bölge ile H. Bölge için) 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Sosyal güvenlik olgusunun I. ve H. Bölge'deki görünümüne bakıldığında, II. Bölge'de sosyal güvenlik kapsamında olmayanların, nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu anlaşılıyor. Bu durum, söz konusu bölgenin istihdam özelliklerine paralel biçimde ortaya çıkıyor. Çizelge, ayrıca bu bölgede Yeşil Kart sahipliğinin de I. Bölge'dekinden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 


Gelir 

Çizelge 10, göçmenlerin ve yerlilerin gelir durumlarını gösteriyor. Mahallede düzenli gelire sahip olmayanlar içinde, yüzde 31.4lük oran ile göçmenler yerlilerden önde geliyor. Bu oran, göçmenlerin istihdam durumlarının sunulduğu Çizelge 6'dan izlenen işsizlik oranından daha yüksek. Bu durum büyük ölçüde enformel işlerin düzenli gelir sağlamayan niteliğiyle ilgili. Düzenli bir gelire sahip olmayan göçmenler içinde Güneydoğulular birinci sırada. Bu grup, bütün göçmenler içinde yüzde 31.4'ü bulan düzenli geliri bulunmayan hane reislerinin yüzde 20.6'sını barındırıyor. Geriye kalan yüzde 10.8'lik kesim içinde en düşük paya sahip 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olanlar ise İç Anadolulular. Düzenli bir geliri olan göçmenlerin gelir dilimlerine bakıldığında, geliri 35-60 milyon TL arasında olan hane reislerinin çoğunluğu (yüzde 35) oluşturduğu görülüyor. Bu durum, düzenli bir gelire sahip olsa da göçmenlerin önemli bir kesiminin düşük ücretli işlerde çalıştığı anlamına geliyor. Bu gelir dilimi içinde yer alan hane reislerinin en büyük yüzdesini (12.6) 
Güneydoğulular oluşturuyor. Güneydoğulular grubunda düzenli bir gelire sahip olan 54 hane reisinden 35-60 milyon TL arasında gelir alanlar 28 kişi. 

Diğer yandan düzenli bir geliri olmayan hane reislerinin yüzde 16.7 olduğu yerlilerde, düzenli gelire sahip olanlar içinde, 60-100 milyon TI lik dilimde yer alanlar (yüzde 43.3) ağırlıkta. Bu verilere göre, mahallenin gelir ortalamasını düşürenler göçmenlerdir. 
Ancak düzenli bir gelire sahip olmak açısından Doğulu, İç Anadolulu ve Akdenizli göçmenlerin yerlilerden daha iyi olduğu görülüyor. 


ÇİZELGE 10: Hane Reislerinin Gelir Düzeylerinin Karşılaştırılması 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Sonuç olarak, ortaya çıkan bu tablo, istihdam koşulları ile para- 
” lellik taşıyor. Örneğin, enformel sektörde çalışma ve işsizliği en 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fazla yaşayan Güneydoğulu göçmenler, bütün göçmen haneler içinde gelir açısından en olumsuz durumda. Aynı şekilde, enformel sektörde çalışanların yüzde 10.7, işsizliğin yüzde 3.6 olduğu Doğulularda, düzenli gelire sahip olmayanlarla 35-60 milyon TL gelire sahip olanların toplamının yüzde 16.2 olması, yerlilerde de enformel sektörde çalışanlarla, işsizlerin oransal toplamıyla düzenli bir gelire sahip olmayanların aynı (yüzde 16.7) olması da bu durumun kanıtı. 

Mahalledeki gelir durumunun zamana bağlı olarak değişimi ve mekândaki yansımalarını ortaya koymak açısından Çizelge 1de 
1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge'de oturanlarla H. 
Bölge'de oturanların gelir düzeyleri karşılaştırılıyor. Göçmenler içinde düzenli geliri olmayanların yüzde 21.5'ini 1990 öncesi gelenler, yüzde 9.9'unu ise 1990 sonrası gelenler oluşturuyor. 


ÇİZELGE 11: Hane Reislerinin Gelir Yayin a aşılması 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diliminde yer alanların yüzde 29.2'si 1990 öncesi gelenlerden, yüzde 5.8'i 1990 sonrası gelenlerden oluşuyor. Grupların kendi 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içinde bir değerlendirme yapıldığında ise 1990 öncesi gelenlerde düzenli bir gelire sahip olmayanların oranının 1990 sonrası gelenler grubundan daha düşük olduğu ve düzenli geliri olanlar içinde ise çoğunluğu 35-60 milyon TL arasında gelire sahip olanların oluşturduğu ortaya çıkıyor. 1990 sonrası gelenlerde düzenli bir geliri olmayanların oranı bu grubun neredeyse yarısı kadardır. Düzenli bir gelire sahip olanların en yoğun olarak bulundukları gelir dilimi ise 35-60 milyon TL'dir. Daha üst gelir diliminde yer alan hane reisleri, grubun yalnızca yüzde 20”sini oluşturuyor. I. ve II. 
Bölge karşılaştırıldığında ise, 1. Bölge'de oturanların, hem düzenli bir gelire sahip olmama hem de gelir dilimleri arasındaki dağılım açısından I. Bölge'den daha olumsuz koşullara sahip oldukları görülüyor. Buna bağlı olarak, mahalle içinde görece düşük gelirli olanların II. Bölge'ye yerleşmiş oldukları söylenebilir. Bu durum mahalle içinde yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaştığının önemli göstergesi. 

Eğitim 

Çizelge 12'de göçmen ve yerli hane reislerinin eğitim durumları yer alıyor. Hem göçmenler hem de yerliler içinde en büyük yüzdeyi ilkokul mezunları oluştururken, okur yazar olmayanların oranı yüzde 22.1. Okur-yazar olmayanların oranının göçmenlerde 23.3, yerlilerde ise 13.3 düzeyinde olduğu görülüyor. Yerlilerde hem ilkokul mezunlarının hem de ilkokula gitmemiş fakat okur-yazar olanların oranı göçmenlerden daha yüksek. Diğer yandan, yerliler içinde lise sonrası eğitimine devam eden hane reisi bulunmazken, göçmenler içinde oldukça düşük bir yüzdeye (2.4) sahip olsa da, bu özellikteki hane reisine rastlamak mümkün. 


127 


ÇİZELGE 12: Hane Reislerinin Eğitim Düzeylerinin Karşılaştırılması (Göçmenler ve Yerliler) 
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Göçmenlerin coğrafi kökenleri bağlamındaki ayrım üzerinden bu çizelge incelendiğinde, kente uyum açısından diğer göstergelerin ortaya koyduğu durumun, eğitim konusunda da geçerli olduğu gözleniyor. Okur-yazar olmayanların ve hiç okula gitmeyenlerin oranı Güneydoğulularda en yüksek ve bu durum, Güneydoğuluların formel işgücü piyasasında iş bulma şanslarını da azaltan bir faktör. Çünkü kentin yarışmacı işgücü piyasasında iş arayanlar içinde, eğitimli olanların iş bulma ve böylece kentteki konumlarını sağlamlaştırma olasılığı daha yüksek. Bunun yanı sıra, hem diğer üç bölgeden gelen göçmenlerin, hem de yerlilerin eğitim düzeyleri de yüksek olmadığından, mahalledeki hane reislerinin yüzde 85'i ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitimlidir. Mahallenin eğitim düzeyi, İçel Valiliği'nin Mersin'le ilgili yapmış olduğu araştırma sonuçlarına da paraleldir. Söz konusu araştırmanın bulgularına göre, formel eğitime ulaşabilen nüfus içinde en yüksek payı (yüzde 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38.7) ilkokul mezunları oluşturuyor, bu olanağı yakalayamayanların oranı ise yüzde 11.8 (POLAR, 1997:7). 

Çizelge 13”ten izleneceği üzere, göçmenler arasında yüzde 23.3 
oranındaki okur-yazar olmayan hane reislerinin yüzde 15.7'sini 
1990 öncesi gelenler, yüzde 7.6'sını 1990 sonrası gelenler oluşturuyor. Oysa, 1990 sonrası gelenler kendi içinde değerlendirildiğinde, üçte ikisinden fazlasının okuma yazma bilmeyen, okuryazar ve ilkokul mezunu olduğu gözleniyor. 


ÇİZELGE 13: Hane Reislerinin Eğitim Düzeylerinin Karşılaştırılması 
1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge ile H. Bölg e 
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Aynı çizelgeden I. ve I. Bölge arasındaki eğitim durumlarının karşılaştırılmasından elde edilen sonuç ise, IT. Bölge'de yoğunlaşan nüfusun daha eğitimsiz olduğudur. I. Bölge'de yaşayanlar arasında ortaokul sonrası eğitim almış olan hane reisi bulunmadığı gibi, bu bölgedeki okur-yazar olmayanlar ile ilkokul mezunu olanların oranı da I. Bölge'nin üzerindedir. Eğitim düzeyinin bireyin toplumsal konumunu belirleyen önemli bir sosyo-ekonomik statü degişkeni olduğu yinelenirse, II. Bölgedeki yoksulluk koşullarının ortaya çıkmasında, göç süreci kadar, düşük eğitim olgusunun da etkili olduğu söylenebilir. Nitekim, yalnızca sinin ortaokul ve 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üstü eğitim almış olduğu 1990 sonrası gelenlerin formel sektörde daha düşük düzeyde istihdam olanağı yakaladıkları veya daha düşük gelirli işlerde çalıştıkları görülüyor. Aynı durum yalnızca 2 hane reisinin ortaokul mezunu olduğu, daha yüksek eğitimli kimsenin bulunmadığı II. Bölge için daha büyük oranda geçerlidir. Eğitim düzeylerinin 1990 sonrası gelenlerde ve özellikle II. Bölge'de yaşayan hane reisleri arasında bu denli düşük olması, hane reislerinin kentsel işgücü piyasasındaki şimdiki konumlarını olumsuz yönde etkilerken aynı zamanda onların gelecekteki iş bulma ve kentteki konumlarını sağlamlaştırma şanslarını da azaltıyor. Bu durum, söz konusu grupların kent yaşamındaki geleceklerine ilişkin umut beslemelerini de engellerken, daha kalıcı ve şiddetli olma özelliği ile tanımlanan “yeni kentsel yoksulluğu” ortaya çıkaran koşulları hazırlıyor. 


Aile Bilgileri 

Ankete katılan hane reislerinin yüzde 22.9'u, okuma çağına geldiği halde okula gönderemediği çocuğu olduğunu belirtti. Çizelge 14’ten de görüleceği gibi, yerli hane reislerinin yüzde 83.3'ü, göçmen hane reislerinin ise ancak yüzde 73.6'sı çocuğunu okula gönderebiliyor. Çocuğunu okula gönderemeyen göçmenler içinde Güneydoğuluların en büyük yüzdeye sahip olduğu, bu gruptaki hane reislerinin ancak yüzde 60.O'ının çocuğunu okula gönderdiğini gözleniyor. Çocuğunu okula gönderemediğini belirten göçmen hane reislerinin üçte ikisini Güneydoğulular oluşturuyor. 


ÇİZELGE 14: Okuma Çağındaki Çocuğunu Okula Gönderememe Durumu öçmenler ve Yerliler 
GÖÇMENLER 


Okuma çağındaki çocuğunu çalıştıran ailelerin olup olmadığı araştırıldığında ise, göçmen hane reislerinin yüzde 19.3 ünden, yerli hane reislerinin ise yüzde 13.3 ünden “evet” yanıtı alındı. Buradan, çocuğunu okula gönderemediğini belirten yüzde 13.3 düzeyindeki yerli hane reislerinin tamamının çocuğunu çalıştırdığı anlaşılıyor. 
Göçmenler içinde çocuğunu çalıştırdığını belirten hane reisleri arasında yine Güneydoğulular en önde geliyor. Yukarıdaki iki çizelge karşılaştırıldığında, çocuğunu okula gönderemeyen toplam hane reislerinin oranı yüzde 22.9 iken, çocuğunu çalıştıranların oranı yüzde 18.6'dır. Bu yüzde 4.3'lük bir kesimin çocuğunu okutmadığı gibi çalıştırmadığını ortaya çıkarıyor. Yakından incelendiğinde ise, söz konusu çocukların göçmen ailelere ait olduğu anlaşılıyor. 
Bu durum, göçmen hane reislerinin okuma çağındaki çocuklarını çalıştırdıklarını gizleme eğilimini gösterebileceği gibi, günümüz metropollerinde kentsel yoksulluğun bir sonucu olarak sayısı her geçen gün artan “sokak çocukları”nın üretilme sürecinin işaretleri olarak da yorumlanabilir. 


ÇİZELGE 15: Okuma Çağındaki Çocuğunu Çalıştırma Durumu 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Çizelge 16, göçmen ve yerli ailelerde, hane reisi dışında çalışanların oranının birbirine oldukça yakın olduğunu gösteriyor. 
Göçmen hane reislerinin yüzde 40.8'i yerli hane reislerinin ise yüzde 36.7'si hanede kendisi dışında çalışan(lar)ın bulunduğunu 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belirtti. Hem göçmenlerin hem de yerlilerin, hanede birden çok ki- 
_ şinin çalışmasını, hane gelirindeki dalgalanmaları azaltıcı işleviyle, önemli bir geçim stratejisi olarak benimsedikleri anlaşılıyor. Göçmen ve yerli aileler arasındaki farklılaşma, söz konusu çalışan(lar)ın kim(ler) olduğu konusunda ortaya çıkıyor. Hanede kendisi dışında çalışan(lar)ın olduğunu belirten göçmen hane reislerinin (91) yarısından fazlası (50) kendisi dışında çalışanın “oğlu” yaklaşık 1/5°i (17) “eşi” olduğunu söylerken, hanede kendisi dışında çalışan(lar)ın olup olmadığı sorusuna “evet” yanıtını veren 11 
yerli hane reisinden, 5'i bu kişinin “oğlu”, 3'ü ise “eşi” olduğunu belirtti. 
ÇİZELGE 16: Hanede Hane Reisi Dışında Çalışan(lar)ın Durumu Göçmenler ve Yerliler 
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Çizelge 17 ise, göçmen ve yerli ailelerden evlendiği halde kendileriyle birlikte yaşamaya devam eden çocuğu olanların oranını gösteriyor. Bu oran göçmen ailelerde yüzde 17.5 iken yerlilerde yüzde 3.3 düzeyindedir. Özellikle Güneydoğulu ve Akdenizli göçmen ailelerde rastlanabilirliği daha yüksek olan bu olgu, göçmenler arasında geleneksel yaşam tarzının sürdürüldüğünün bir işareti olmakla birlikte, aynı zamanda bir yoksulluk göstergesi olarak da yorumlanabilir. Göçmenlerin kısıtlı ekonomik koşullarının, evlenen çocuğun haneden ayrılarak yeni bir birim kurmasına yetmemesi sonucunda ortaya çıkan bu durum, çok çalışanlı hanelerin oluşturularak, geçinme sorunlarının azaltmasını amaçlayan bir yaşama stratejisinin uzantısıdır. 


ÇİZELGE 17: Evlendiği Halde Haneden Ayrılmayan Çocuk Durumu öçmenler ve Yerliler 
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Haneye ait tüm bu izi incelenmesi, kente geliş zamanına ve 1990 sonrası yaşanan göçün değişik boyutlarına ve bunun yanında oturulan konut alanına bağlı olarak yaşanan farklılaşmalar ortaya koymak açısından da anlamlı bilgiler sunuyor. 1990 öncesi- 
1990 sonrası gelenler arasında okuma çağındaki çocuğunu okula 
göndermeyen ailelerin karşılaştırılmasının yapıldığı Çizelge 18'e göre, göçmenler genelinde yüzde 24.2 düzeyinde olan çocuğunu okula gönderemeyen ailelerin yüzde 17”sini 1990 öncesi gelenler, yüzde 7.2'sini 1990 sonrası gelenler oluşturuyor. 1990 öncesi gelenlerin yüzde 21.3 ü, 1990 sonrası gelenlerin ise yüzde 35.5'i çocuğunu okula gönderemiyor. Bu oranın 1990 sonrası gelenlerde oldukça yüksek çıkması, hane reislerinin eğitim düzeyleri ve gelir durumları ile paralellik taşıyor. Ayrıca, söz konusu gruptaki göçmenlerin büyük çoğunluğunun geldiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki olağanüstü yaşam koşullarının da etkisi olduğu söylenebilir. 

Aynı çizelgeden (Çizelge 18), I. ve II. Bölge'ye ait bulgular incelendiğinde, birinci grubun mahalle toplamında yüzde 22.9'u bulan çocuğunu okula gönderemeyen aileler içinde yüzde 19'luk bir paya sahip olduğu, ikinci grubun payının ise yüzde 3.9 olduğu iz-İeniyor. Gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, okuma çağındaki çocuğunu okula göndermeyen hane reislerinin oranının, Doğu ve Güneydoğuluların toplam nüfus içindeki payının daha yüksek olduğu H. Bölge'de daha yüksek çıkmakla beraber, iki bölge arasında büyük bir farka rastlanmadığı belirtilmelidir. 


ÇİZELGE 18: Okuma Çağındaki Çocuğunu Okula pönderememe Durumu 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Okuma çağındaki çocuğunu çalıştıran aileler araştırıldığında ise, Çizelge 19*un sunduğu bulgulara ulaşılıyor. 1990 öncesi gelen göçmenler mahallede çocuğunu çalıştırdığını belirten göçmen hane reislerinin yüzde 12.6'sını, 1990 sonrası göç eden hane reisleri ise bu oranın yüzde 6.7’sini oluşturuyor. Toplam göçmen hane reisleri içindeki ağırlıkları dikkate alındığında, 1990 sonrası gelenler içinde çocuğunu çalıştırdığını belirten hane reislerinin 1/3 düzeyinde olduğu söylenebilir. Aynı konuda, I. Bölge ile II. Bölge bulguları karşılaştırıldığında, II. Bölge'de yaşayan hane reislerinin, 1/3”inin okuma çağındaki çocuğunu çalıştırdığı göze çarpıyor. I. Bölge'de yaşayanlar arasına çocuğunu çalıştırdığını söyleyen hane reislerinin oranı yüzde 15.9 iken II. Bölge'de bu oran yüzde 32.5'e ulaşıyor. 
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ÇİZELGE 19: Okuma Çağındaki Çocuğunu Çalıştırma Durumu 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Göçmenler ile yerliler karşılaştırılırken önemli bir geçim stratejisi olarak tanımlanan “çok çalışanlı hane” olgusuna, geliş tarihi ve göç süreci ile mahallede oturdukları bölge temel alınarak yapılan karşılaştırmalar açısından da anlamlı bir gösterge olarak bakılabilir. 
Demirtaş”ta, hanede birden çok kişinin çalışması olgusu; genel olarak hane reisinin gelirinin tek başına yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Çizelge 20'ye göre, hane içinde, hane reisi dışında çalışanların oranının en yüksek rakamının, daha olumsuz ekonomik koşullara sahip olan, 1990 sonrası gelenler ve II. Bölge'de yaşayanlar içinden çıkması, bu olgunun yoksullukla ilişkisini açıkça ortaya koyuyor. Gerek 1990 öncesi gelenler-1990 sonrası gelenler, gerekse de I. Bölge-T1. Bölge karşılaştırmasında gruplar arasında ortaya çıkan farklılaşmalar, bu çalışan(lar)ın kim(ler) olduğu konusunda. 
1990 sonrası gelenler ile II. Bölge gruplarında yer alan hane reislerinin neredeyse hiçbiri kendisi dışında çalışanın “eşi” olduğunu belirtmedi. Bu gruplarda çalışan kişiler genellikle hane reisinin “oğlu” iken, 1990 öncesi gelenler ile I. Bölge'de oturanlarda eşinin çalıştığını belirtenler önemli bir paya sahip. Yine kendisi dışında çalışanın “kızı” olduğunu belirten hane reislerinin 1990 sonrası gelenlerde 1 kişi ve H. Bölge'de oturanlarda 2 kişi olduğu görülürken, diğer her iki grupta da 7'şer hane reisinin kızının çalıştığı bilgisine ulaşıldı. 
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ÇİZELGE 20: Hanede Hane Reisi Dışında Çalışan(lar)ın Durumu 
1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge ile I. Bölge için 
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Hane reisi dışında çalışanların kim olduğuna ilişkin olarak, 
1990 öncesi gelenler ile I. Bölge’de oturanlar-1990 sonrası gelenler ile II. Bölge’de oturanlar arasında ortaya çıkan bu farklılaşma, temel olarak, ortalama kentte kalış süresinin ataerkil tutumlara ilişkin bazı değişimlere yol açtığı anlamına geliyor. Ayrıca, mahallede yapılan görüşmelere ve anketler sırasındaki gözlemlere dayanılarak mahalledeki “çalışan kadın” oranının anketlerin ortaya çıkardığından daha yüksek olabileceği belirtilmelidir. Evlere temizlik işi- ne gitmenin “onur kırıcı” nitelikte bir iş olarak algılanması nedeniyle, kimi durumlarda eşi bu işte çalışan hane reislerinin bu durumu açıklamaktan kaçınmış olabileceği düşünülüyor. 


Refah Göstergeleri ve Yaşam Tarzları 


Konut Bilgileri 

Demirtaş'ta üç değişik tipte konuta rastlanmıştır. Bunlar, tek katlı evler, iki ya da üç katlı, her kattaki dairenin diğeriyle bağlantısının binanın dışından sağlandığı evler ve az sayıda apartman türü 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binalardır. Görüşülen hane rcislerinden sadece yüzde 25'i apartman dairesinde oturuyor. Daha rahat ve kullanışlı gözüken bu apartmanlar dışındaki evlerin hemen hepsi hem yapım hem de kullanım koşulları açısından “gecekondu” tanımlamasına uymakta. 
Oldukça düşük standartlara sahip bu evlerin pek çoğu, tapu ve imar durumu bakımından da sorunludur. 

Evler, yığma, tuğla, briket ya da betonarme olarak yapılmış. 
Göçmenlerin yaşadıkları evlerin yüzde 63.7”si, yerlilerin evlerinin yüzde 53.3'ü yığma tuğladan. Mahalledeki az sayıdaki betonarme yapılar ise apartmanlar. İki ya da daha fazla kata sahip olan evler, zamanında tek katlı olarak yapılmış olan evlerin üzerine yeni katlar eklenmesi yoluyla üretilmiş. Bu nedenle, katlar arasındaki merdiven bağlantısı, bu yapıya dışsal kalıyor. Bu tür evler mahalledeki en yaygın konut tipini oluşturuyor. Genellikle göçmenlerin yaşadıkları bu evlerde, her katta bir kardeşin yaşaması biçiminde bir oturma düzenine sıkça rastlanıyor. 


ÇİZELGE 21: Evin Mülkiyet Durumunun Karşılaştırılması (Göçmenler ve Yerliler 


GÖÇMENLER YERLİ- 


LER eş OPAM 
Şulular lulular ler 
İri ek 

İİ İİ 


PEPEE epee m ar har b hh 


Oturulan konutun mülkiyet durumları incelendiğinde (Çizelge 21), göçmenlerle (yüzde 69.5) yerlilerin (yüzde 70) aynı oranda ev sahibi olduğu anlaşılıyor. Mahallede “lojman” niteliğinde herhangi bir kamusal bina bulunmuyor; kirada oturan ailelerin ise göçmenlerde daha yüksek (yüzde 21.5) olduğu görülüyor. Oturdukları konutta ev sahibi olmadıkları halde, kira ödemediklerini belirtenlerin oranı yerlilerde yüzde 16.7, göçmenlerde ise yüzde 8.5. Bu, kent-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Ev sahibi 
Ev sahibi değil, fakat kira ödemiyor 
Cevapsız 


teki barınma ihtiyacının karşılanmasında, enformel ilişkilerden yararlanma olgusunun göçmenler kadar yerliler için de geçerli oldu- 


gunu gösteriyor. | 
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Çizelge 22'den mülkiyetin nasıl elde edildiğine ilişkin veriler 


incelendiğinde, mahallede yaşayanların yüzde 72.7'sinin oturduğu evi kendisinin yapmış olduğu görülüyor. Göçmenlerin yüzde 76’sı, yerlilerin ise yüzde 47.6'sı evini kendisinin yaptığını belirtti. Göçmenler ve aynı zamanda yerliler içinde, evini kendisinin yaptığını aktaranların bu yüksek oranı, mahalledeki evlerin gecekondu niteliğini açığa çıkarıyor. Çünkü, Demirtaş'ta hisseli parseller üzerinde, düşük standartlarda, ruhsatsız biçimde yapılan konutlarda yüksek oranda gözlemlenen ev sahibi-kullanıcı-yapımcı özdeşliği, kuramsal bölümde de işlendiği üzere, Türkiye gecekondulaşmasının en tipik özelliğidir ve bu özdeşlik daha çok göçmenler için geçerlidir. Nitekim, yerlilerde “Yaptırdık” diyenlerin oranının yüzde 33.3'ü bulduğu görülüyor. Ayrıca, göçmenlerden farklı olarak, yerlilerde evini miras yoluyla devraldığını belirten hane reislerine rast-İanıyor. 

Çizelge 22, göçmenler arasında Güneydoğuluların, “Yapan kişiden satın aldık” seçeneğini, diğer göçmen gruplardan daha yüksek biçimde işaretlediğini göstermektedir. Ayrıca, göçmen gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, bunlar arasında oturduğu evi kendisinin yaptığını belirtenlerin en düşük oranına da, 70 haneden 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ancak 4$'inin (yüzde 68.6) “kendimiz yaptık” yanıtını verdiği Güneydoğulular içinde rastlanıyor. Bu durum, Güneydoğuluların mahallenin en yeni göçmenleri olmasının ve gecekonduların artık barınma amacı dışında rant getirici bir işlev yüklendiğinin kanıtı olabilir. Çünkü zaman içinde özellikle I. Bölge'deki konut piyasası esnekliğini yitirmiş. Nitekim konut piyasasının henüz bir doygunluğa ulaşmamış olduğu dönemlerde mahalleye gelen ilk göçmenler olan İç Anadolulularda evini kendisinin yaptığını söyleyen hane reislerinin oranı en yüksek, “yapan kişiden satın aldık” diyenlerin oranı ise en düşük çıkıyor. 


Evlerin oturma koşullarının karşılaştırıldığı Çizelge 23'ün ortaya koyduğu bulgulara göre, göçmen hane reislerinin yüzde 53'ü, yerlilerin yüzde 66.7'si oturduğu konutun inşaat ruhsatı olduğunu belirtiyor. Konutunun oturma ruhsatının olduğunu söyleyenler ise, göçmenler içinde yüzde 63.2 ve yerlilerde yüzde 70 düzeyinde. 
Evin tapusu olup olmadığı sorusuna göçmen hane reislerinin yüzde 72.T'si, yerli hane reislerinin ise yüzde 83.3'ü “evet” yanıtını veriyor. Belediyede çalışan mimar ve kent plancılarına göre, mahalledeki yapılaşmanın yaklaşık yüzde 80'i yasal değil. Tapulu evlerin oranının böyle yüksek çıkmasının nedeni ise, belediyenin belli dönemlerde gerçekleştirdiği Islah Planları. 

Yine Çizelge 23'ten izleneceği üzere, göçmenlerin oturdukları konutların yüzde 22'sinin dış sıvası, yüzde 10'unun iç sıvası yokken, yerlilerde iç sıvası olmayan konuta rastlanmadığı gibi dış s1- vası olmayan konutlar da yüzde 3.3 düzeyinde kalıyor. 


139 


ÇİZELGE 24: Evin Kullanma Koşullarının Karşılaştırması 


{Göçmenler ve Yerliler) 
GÖÇMENLER (223-100) 


YERLİLER (30-100) | TOPLAM (253-100) 


İçme Suyu |212 
Elektrik 219 
Kanalizasyon | 199 


Foseptik | 10 


Çizelge 24, oturulan konutların kullanma koşullarına ait verileri içeriyor. Bu verilere göre, göçmenlerin yaşadıkları evlerin yüzde 12.6'sında banyo, yüzde 8'inde tuvalet ve yüzde 9.4'ünde mutfak yok. Mahalledeki içme suyundan yoksun, elektriği olmayan ve kanalizasyon bağlantısı yapılmamış olan evlerin hepsi göçmenlere ait. Ayrıca yine hepsini göçmenlerin oluşturduğu yüzde Wlük bir kesimin evinde foseptik bağlantısı bulunuyor. Yerlilerin evlerinin ise, yüzde 10u banyo, yüzde 6,7'si tuvalet ve yüzde 3,3'ü mutfaktan yoksun. 

Mahalledeki konutların oturma ve kullanma koşullarının olumsuzluklarına paralel olarak, evini değiştirmek isteyenlerin oranı da Çizelge 25'ten görülebileceği gibi yüksek. Mahalledeki hane reislerinin toplam yüzde 48,6'sı, yani yaklaşık yarısı, oturduğu konutu değiştirmek istiyor. 

İZELGE 25: Oturulan Evden Memnun Olma Durumu (Göçmenler ve Yerliler) 


GÖÇMENLER YER- TOPLAM | 
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Toplam hane reisleri içinde evini değiştirmek isteyenlerin yüzde 37.9i bunun nedeni olarak, “evin kullanma koşullarının kötüleşmesi” ve “daha rahat bir evde oturma isteği”ni saydı. Göçmen hane reisleri içinde, yüzde 50.2 oranındaki evini değiştirmek istemeyenlerin yüzde 55.7'si, gerçekte değiştirmeyi istediğini, ancak buna gücünün yetmeyeceğini düşündüğü için “değiştirmek istemiyorum” yanıtını seçtiğini belirtti. Yüzde 26.1 ise, mahalledeki toplumsal çevresini terk edemeyeceği için evini değiştirmek istemediğini dile getirdi. Göçmen grupların kendi içindeki dağılım dikkate alındığında ise, evini değiştirmek isteyenlerin en büyük yüzdesine (29/49), diğer göçmen gruplardan görece iyi bir toplumsal konuma sahip olan İç Anadolulular grubunda ulaştığı görülüyor. Bu grup içinde evini, istese de değiştiremeyeceğini söyleyenlerin oranı da tüm gruplar (göçmenler ve yerliler) içinde en düşük düzeye sahip. 
Yerli hane reisleri içinde aynı oran yüzde 40 düzeyinde. Yüzde 33.3 mahalledeki toplumsal çevresini terk edemeyeceğini söylerken, yüzde 26.7 ise, “buradaki huzuru başka yerde bulamam” yanıtını veriyor. 

Konutla ilgili bilgiler, geliş tarihi ve göç süreci ile mahalle sakinlerinin oturdukları konut bölgesi açısından değerlendirildiğinde, ilk olarak göze çarpan durum, yapımı hala süren evlerin oranının H. Bölge'de ve 1990 sonrası gelenler grubunda daha yüksek olması. 1989 yılından sonra imara açılmış olması nedeniyle, yeni bir konut alanı olan II. Bölgede bu oranın daha yüksek çıkmasında (yüzde 25) I. Bölge'nin (yüzde 14.5) konut yapımı açısından belli bir doygunluğa ulaşmış olmasının etkisi bulunuyor. Bu durum, mahalleye yeni gelen göçmenlerin yerleşmek üzere daha çok TI. 
Bölgeyi seçmesinin hem nedeni hem de sonucudur. Nitekim, yukarıda da belirtildiği gibi 1990 sonrası gelen göçmenlerde oturduğu konutun yapımı hala sürenlerin oranı (yüzde 24.4), 1990 öncesi gelenlerin oranından (yüzde 16.9) daha yüksek çıkıyor. 

II. Bölge'deki evler, yapı malzemesi ve konut tipi açısından, mahallenin genel özelliklerini taşımakla birlikte, I. Bölge'den farklı olarak, evlerin yüzde S'inin yapımında çinko ve naylona rastlanıyor. Mahalledeki çalışmalar sırasında, bu tip evlerde oturanların 
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1990 sonrası göç edenlerden oluştuğu gözlendi. Bu durum, yeni 
göçmenlerin, ekonomik koşullarının klasik anlamda gecekondu yapmaya bile elvermeyen grupları barındırdığını gösteriyor. 
Çizelge 26'dan oturulan konutun mülkiyet durumuna bakıldığında, mahalle genelinde yüzde 69.6 olan ev sahipliği oranının yüzde 56'sını I. Bölge'de oturanların, yüzde 13.5'ini ise II. Böl- 
. ge'de oturanların oluşturduğu görülüyor. Grupların kendi içindeki dağılım incelendiğinde, I. Bölge'de oturan hane reisleri içinde ev sahibi olanların oranı yüzde 66.4 iken, II. Bölge'de oturanlar içinde bu oran yüzde 85'e ulaşıyor. 


ÇİZELGE 26: Evin Mülkiyet ge iy aşarılması (1990 öncesi - 
1990 sonrası gelenler ve I. Bölge ile FE Bölge için) 
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İki konut bölgesi arasındaki bu farklılık, temel olarak, Ni. Bölge'nin yeni bir konut alanı olarak henüz kurumsallaşmamış ve kentsel rantlara konu olmamış özelliğinden kaynaklanıyor. Bu durum, çalışmanın kuramsal kısmındaki Türkiye kentleşmesinin incelendiği bölümde sözü edilen, gecekonduların birinci dönem özelliği olan “ev sahibi-kullanıcı özdeşliğinin, II. Bölge için hala geçerli bir olgu olduğunu gösteriyor. Bu çıkarsamayı destekleyen bir gösterge de, I. Bölge'deki “kiracılar”ın I. Bölge'den daha düşük olması. Bu, I. Bölge'deki gecekondu niteliğindeki evlerin, artık, kente gelen göçmenlerin barınma sorununu çözen bir mekânizma olmaktan, para kazandıran, ticari bir mala dönüştüğüne işaret ediyor. Nitekim, 1990 sonrası mahalleye gelen göçmenlerden I. Bölge'ye yerleşenlerin yüzde 51.6'sının “kiracı”, yüzde 45.2'sinin “ev 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sahibi” olduğu görülürken, TI. Bölge'ye yerleşenler arasında “kiracılık” oranı yüzde 7.1'de kalırken, “ev sahipliği yüzde 78.6'ya ulaşıyor. 

I. Bölge'ye yerleşen yeni göçmenler içinde kiracılık oranının daha yüksek, ev sahipliği oranının daha düşük çıkmasının nedeni ise, söz konusu göçmenlerin, yapılaşmanın ve mekânsal yayılmanın sınırlarına vurduğu ve gecekonduların ticarileştiği bir yerleşim alanına gelmeleri. Bunun sonucunda söz konusu göçmenler, yeni gecekondu yapımına kalkışmıyor ve kentin başka bir mahallesine taşınan eski göçmenlerin ya da mahallenin eski sakinlerinin boşalttığı konutlara “kiracı” olarak yerleşiyor. ~ 


ÇİZELGE 27: Evin Mülkiyetinin Elde Ediliş Biçimi (1990 öncesi-1990 sonrası Gelenler ve I. Bölge ile TE. Bölge 
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Konut sahipliği dışında, I. ve II. Bölge'deki konut piyasası farklılaşmasının izlenebileceği bir diğer ölçüt ise yapım koşulları. Çizelge 27'den de görülebileceği gibi TI. Bölge'de ev sahibi olan 34 
hane reisinden 3'i (yüzde 91.2) oturduğu konutu kendisinin yaptığını belirtiyor. Bu durum, sözü edilen bölgede “yapımcı-kullanıcı özdeşliği” durumunun hala devam ettiğini gösteriyor. I. Bölge'de ise, 142'si ev sahibi olan hane reislerinin 97 tanesi (yüzde 68.3) 
konutunu kendisinin yaptığını belirtti. 

1990 sonrası gelenlerde “ev sahibi” olabilenlerin büyük çoğunluğu 
II. Bölge'ye yerleşmiş olduğundan ve bu bölgedeki “yapımcı-ev 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sahibi-kullanıcı özdeşliği” devam ettiğinden dolayı evini kendisi yapanların oranı da yüksek çıkıyor. I. Bölge ve H. Bölge'deki konut piyasasının özelliklerine ilişkin yukarıdaki değerlendirmeler doğrultusunda, 1990 sonrası gelenler içinde oturduğu konuta, “başkasından satın almak” yoluyla sahip olanların daha çok I. Bölge'ye yerleşmiş olanlar olduğu söylenebilir. Aşağıdaki çizelgeler, 
1990 öncesi gelenler ve 1990 sonrası gelenler ile I. ve II. Bölge 
arasında oturulan evin kullanma ve oturma koşullarının karşılaştırılması yapıyor. 


ÇİZELGE 28: Evin Oturma Koşullarının Karşılaştırılması 
1990 öncesi - 1990 sonrası gelenler ile 1. Bölge ile TI. Bölge için) 
GÖÇMENLER 223-100 DEMİRTAŞ 
253-100 


re I. Bölge Bölge | TOPLAM 
Öncesi Sonrası 
Gelenler Geleer 
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Oturma ruhsatı olanlar pa fr 6321142 [56.1 [20 H 162 
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Tapusu olanlar arte brlar 72171162 64325 99 187 739 


ÇİZELGE 29: Evin Kullanma Koşullarının Karşılaştırılması (1990 öncesi 

gelenler ve 1990 sonrası gelenler ile I. Bölge ile H. Bölge için) 

GÖÇMENLER 223-100 DEMİRTAŞ 253-100 | 
Sonrası 
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Çizelge 28 ve 29'dan, hem oturma hem de kullanma koşullan bakımından II. Bölge'deki evlerin daha olumsuz özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor. Oturma koşulları açısından iki bölge arasında gözlemlenen farklılaşma, I. Bölge'nin daha eski bir yerleşim yeri olmasından kaynaklanıyor. Zaman içinde, belediyenin ıslah planları yaparak, kaçak yapılara tapu vermesi ve ardından, bu yapıların yasal mülkiyetini ele geçirenlerin ruhsat alabilmeleri sonucunda, bu bölgedeki evlerin büyük çoğunluğu oturma koşullan açısından sorunsuz bir görünüme ulaşmış, Kullanma koşullan açısından doğan farklılaşma ise, I. Bölge'de yaşayanların çoğunluğunun gelir ortalamasının H. Bölge'de yaşayanlardan görece yüksek olmasıyla ilgili. 1990 öncesi-1990 sonrası gelenler arasında oturulan konutun kullanma ve oturma koşulları açısından doğan farklılaşma ise, ikinci grup aleyhine. Ancak, 1990 sonrası gelenlerin önemli bir kısmının da I. Bölge'ye yerleşmiş olması nedeniyle söz konusu farklılaşmalar ciddi boyutlara ulaşmıyor. 

Konut bilgileri açısından önem taşıyan bir konu da, konutun bulunduğu yere göre konumunun, başka bir deyişle, hangi kamusal ve ticari mekânlara sahip ya da yakın olduğunun tespit edilmesi. 
Bu açıdan bakıldığında, 11. Bölge'nin çok sayıda ruhsatsız ve daha düşük standartlı konutlara sahip olmanın yanı sıra, yeterli kamusal ve ticari mekânlardan da yoksun durumda bulunduğu görülüyor. 
Mahallede çalışılan süre içinde, bu bölgede bir kaç “bakkal” dışında kamusal ya da ticari faaliyetler gösteren herhangi bir yapıya rastlanmadı. Ayrıca, alan araştırmasının yürütüldüğü dönemde bu bölgeye dolmuş ya da otobüs gibi toplu taşıma araçlarının da çalışmadığı gözlendi. Ankette oturulan konutun, birtakım kamusal ve ticari mekânlara yakın olup olmadığına dair sorunun bulguları da bu durumu yansıtıyor. H. Bölge'de oturan hane reisleri arasında bu sorunun bazı seçeneklerine “evet” yanıtı verildi. Ancak bu yanıtın I. Bölge'ye nispeten daha yakın olan hanelerden çıktığı ya da “yakın” kavramının göreliliğinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
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ÇİZELGE 30: Bazı Sosyal ve Ticari Mekânların Oturulan Eve Yakınlığı 


DEMİRTAŞ 
I. Bölge (213-100) I. Bölge (40-100) 
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Sağlık Göstergeleri 
Sağlık durumuna ilişkin veriler, Demirtaş'taki kötü yaşam koşullarının önemli bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Sağlık ile ilgili olumsuzlukları yaratan iki önemli neden bulunur. Bunlardan birincisi, mahallede yaşayanların büyük çoğunluğunun herhangi © bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaması. Bu durum, mahallede devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyini 


düşürüyor. 
ÇİZELGE 31: Sağlık Sorunlarında Başvurulan Yerler (Göçmenler ve Yerliler) 
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Çizelge 31'de sunulan bulgulardan da izleneceği üzere, herhangi bir sağlık sorunu olduğunda devlet ya da SSK. Hastanesi'ne başvuranların oranı yüzde 69.2'de kalıyor ve bu oranı düşüren de daha çok göçmenler, çünkü göçmenler içinde yüzde 66.3 olan Devlet ya da SSK Hastanesi'ne gidenlerin oranı, yerlilerde yüzde 90'a varıyor. Özel doktora ya da hastaneye gidenlerin göçmenlerde yüzde 7.2, yerlilerde yüzde 3.3 olarak gerçekleşmesinde ise gelir düzeyinin yüksekliğinden çok, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamanın etkisinin de olduğu düşünülmelidir. Çünkü, anket yapıldığı sırada, sahip oldukları gelir açısından bir özel doktora ya da hastaneye gitmeye elverecek durumdaki hane reislerinin (150 milyon üstü geliri olanların) oranı, mahalle genelinde düşüktür. 
Bunun yanında, göçmen hanelerin yüzde 5.4 ünün bir sağlık sorunuyla karşılaştığında hiçbir yere başvurmadığını belirtmesi, yerlilerde böylesi bir durumla karşılaşılmaması da, göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yetersiz düzeyde yararlandığının bir başka göstergesidir. 

ÇİZELGE 32: Aile Üyelerinden Herhangi Birinde İzlenmesi Gereken Bir 


ÇİZELGE 33: Gerekli Tedaviyi Sağlayabilme Durumu (Göçmenler ve Yerliler 
GÖÇMENLER 111-100 YERLİLER 13-100 TOPLAM 124-100 


Sayı e Sayı e Sayı Ye 
Sağlayabiliyor 39 35.1 7 53.8 46 37.1 
Sağlayamıyor 71 64 6 46.2 77 62.1 
Cevapsız 1 0.9 - - 1 0.8 
TOPLAM 111 100 13 100 124 100 


Diğer yandan, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabileceği sağlık kuruluşlarına başvurabilse bile, hane reislerinin büyük çoğunluğu, ilaç alma ve tedaviyi sürdürmede yeterli olanaklara sahip olmadığını belirtti. Göçmen hane reislerinin yüzde 49.81, yerli hane reislerinin yüzde 43.3'ü ailesinde tedavi edilmesi gereken hastalığa sahip olanların bulunduğunu aktardı; ancak, bunlar arasında söz konusu hastalık için gerekli tedaviyi sağlayabilenlerin oranı, göçmenlerde yüzde 35.1, yerlilerde ise yüzde 53.8 düzeyinde kalıyor. 

Mahallede yaşayanların sağlığı konusunda ikinci olumsuzluk, yaşanan konutun kötü oturma ve kullanma koşulları ile yetersiz beslenmedir. Genel olarak, mahallenin düşük gelirli haneleri barındırması, kimi durumlarda, aynı hanede birden çok ailenin yaşamasına, temizlik için yeterli özenin gösterilememesine, bazı evlerde kışın ısınma sorununu çözen bir tek ısıtma aracının dahi bulunmamasına, et, tavuk, balık gibi ürünlerin oldukça düşük düzeyde tüketilmesi ve bitkisel gıdaya dayalı beslenme biçimine neden oluyor ve bu durum Demirtaş'ta yaşayanların sağlık durumunu olum- 


suz yönde etkileyen doğrudan sonuçlar yaratıyor. 
ÇİZELGE 34: Farklı Yiyecek Gruplarını Tüketme Sıklığı 


(Göçmenler ve Yerliler) 
GÖÇMENLER (223-100) YERLİLER (30-100) 
Neredeyse | Haftada | Seyrek | Hiç | Cevapsız | Neredeyse | Haftada | Seyrek | Hiç hergün |birkez olarak hergün |birkez Jolarak 
Süt, 78.7 12.9 3.1 44 (09 83.3 13.3 |(33 - 


. 1233 10 33 
26.7 | 10 3 
26.7 


vi 


. . . 167 126.7 
Sebze 92 53 09 09 10.9 100 - - 
Bakliyat İ 83.6 10.2 13 3.6 (13 90.0 10 | - - 


—— — 

Göçmenler ve yerlilerde bazı besin maddelerinin tüketim düzeylerinin karşılaştırıldığında, yerlilerin, göçmenlerden görece iyi beslendiği görülüyor. Ancak, göçmenlerde olduğu gibi, yerli hane reislerinde de büyük bir çoğunluk, geçmişe göre daha kötü beslendiği düşüncesini taşıyor. Çizelge 35'e göre, bu oran göçmenlerde yüzde 61, yerlilerde ise yüzde 56.7'dir. 


İZELGE 35: Geçmişe Göre Beslenme Durumu (Göçmenler ve Yerliler GÖÇMENLER YERLİLER TOPLAM 
Sayı 


e e 


1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge'de yaşayan 
Demirtaşlılar ile II. Bölgede yaşayan Demirtaşlılar'a ait sağlık ile ilgili verilerinin çözümlenmesinde, göçmenler ile yerliler arasında yapılan karşılaştırmada kullanılan göstergelere başvuracağız. Bu göstergeler, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyi ve oturulan konutun olumsuz koşulları ile kötü beslenme olgusudur. Hem geliş tarihleri hem de yaşadıkları bölge açısından Demirtaşlılar'ın kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyleri araştırıldığında, sosyal güvencesi olup da, devlet ya da SSK hastanesine giden toplam yüzde 66.3 düzeyindeki göçmen hane reislerinin yüzde 56.1'i 1990 öncesi gelenler içinde, geriye kalan yüzde 10.2'si ise 1990 sonrası gelenler içinde yer alıyor. 

Grupların kendi içindeki dağılımları karşılaştırıldığında, 1990 
öncesi gelenler içinde devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlandığını belirtenlerin oranı yüzde 70.2 düzeyindedir. Ancak, bu grup içinde herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanların 
yüzde 38.8 olduğu hatırlanırsa, sosyal güvencesi olmasa da 1990 
öncesi gelenlerin bir kısmının devlet hastanesinden paralı olarak yararlandığı anlaşılıyor. Aynı durum 1990 sonrasında gelenler için de geçerlidir. Devlet hastanesi ve SSK hastanesine gidenlerin oranının sosyal güvenceye sahip hane reislerinin oranından (yüzde 44.5) yüksek bir yüzdeye ulaşması (yüzde 51.1), bu grupta da sosyal güvencesi olmayan bazı hane reislerinin devletin sağlık kurumlarından paralı biçimde yararlandığını gösteriyor. 
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ÇİZELGE 36: Sağlık Sorunları Yaşandığında Başvurulan Yerler 
1990 öncesi-1990 sonrası g elenler ve I. Bölge ile II. Bölge için 


Üye Olunan Derek 
Parti / Cemaate 
Hocaya/Kırıkçı- 
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Mahalle genelinde yüzde 69.1 olan devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanma oranının yüzde 59.7’sini I. Bölge'de oturanlar, yüzde 9.4'ünü ise II. Bölge'de oturanlar oluşturuyor. Çizelgeden izlenebileceği gibi II. Bölge'de oturanların yaklaşık yarısı, I. Bölge'de oturanların ise yüzde 70.8'i bu hizmetlerden yararlanıyor. Bu arada sosyal güvencesi olmadığı halde devlet hastanesine giden hane reislerine her iki grup içinde de rastlanıyor. 

Tüm gruplar açısından, sağlık sorunlarıyla karşılaşılan durumlarda, devlet ve SSK hastanesinden sonra en fazla başvurulduğu belirtilen kurum, sağlık ocağıdır. Ancak, sağlık ocağına gidenlerin yalnızca koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanabildiklerini belirtmeleri, bu grubun “devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilenler” olarak sınıflandırılmasını güçleştiriyor. 


150 


ÇİZELGE 37: Aile Üyelerinin Herhangi Birinde İzlenmesi Gereken Bir Hastalığı Olanlar (1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve 1. Bölge ile TI. Bölge için 
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1990 Öncesi Gelen- ! 1990 TOPLAM |I.Bölge 'ILBölge | TOPLAM 
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ÇİZELGE 38: Gerekli Tedaviyi Sağlayabilme Durumu (1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge ile II. Bölge için 


gi“ GÖÇMENLER 111-100 DEMİRTAŞ 124-100 
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1990 TOPLAM |LBölge (O |H.Bölg: TOPLAM 
Sonrası 
Gelenler 


ii 


5.7 


Sağlayabiliyor 30.6 


Sağlayamıyor |52 e 17 62 
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Mahalledeki tüm gruplar içinde, hanedeki aile üyelerinden en az birinde izlenmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten hane . 
reislerinin oranları birbirine yakın olmakla birlikte, 1990 sonrası gelenler (yüzde 55.5) ve II. Bölge'de oturanlarda (yüzde 57.5) bu oranların daha yüksek olduğu görülüyor. Ne var ki, bu iki grup içindeki hane reislerinin, söz konusu hastalığın gerektirdiği tedaviyi sağlayabilme gücü ve olanağı daha düşük. 

Hem sürekli sağlık sorunları yaşayanların hem de bu sorunların tedavisini sağlayamayanların en yüksek olduğu TI. Bölge'de otu- 

151 


21177 162.1 


ELİ 


yu 

© 

p „N n 

P 


ranlar ile 1990 sonrası gelenlerin sağlıkla ilgili diğer göstergeleri de aynı durumu yansıtıyor. Düşük standartlı bir konut çevresine sahip olan TI. Bölge'de, yoksulluk ve altyapı yetersizlikleri, sağlık sorunlarının yaşanma olasılığını yükseltiyor. İçme suyunun yetersiz olması, hanelerin ortalama nüfusunun büyüklüğü ve kanalizasyon hattının yetersizliği gibi nedenler, bu bölgedeki yaşam kalitesini düşürmekte ve bulaşıcı hastalıkların oluşma riskini arttırıyor. 


ÇİZELGE 39: Geçmişe bi Beslenme Durumu (1990 öncesi-1990 sonrası e icin 


EE iz 
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Çizelge 39'un ortaya koyduğu kötü beslenme koşulları da dikkate alındığında, bulaşıcı hastalıkların oluşma riskinin daha da yükseldiği söylenebilir. Nitekim, II. Bölge'de yaşayan 40 hane reisinden 25'i geçmişe göre daha kötü beslendiğini belirtti. Aynı şekilde, 1990 sonrası gelenlerde de buna yakın sonuçlara ulaşıldı. 
Kötü beslenmenin bir göstergesi olarak kabul edilen, ekmek tüke- . 
timindeki artış eğilimine tüm gruplarda rastlandı. Ekmek tüketiminde bir artış olduğunu söyleyenler, I. Bölge'de yüzde 38.3 iken, IL Bölge'de yüzde 42.5 ve 1990 öncesi gelenlerde yüzde 39.3 
iken, 1990 sonrası gelenlerde yüzde 46.7 düzeyindedir. Farklı yiyecek gruplarını tüketme sıklığının karşılaştırıldığı Çizelge 40 ve Çizelge 41 de, mahallede en kötü beslenenlerin, yine I. Bölge'de yaşayanlar ile 1990 sonrası gelenler olduğunu ortaya koyuyor. 
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ÇİZELGE 40: Farklı Yiyecek Gruplarını Tüketme Sıklığı 


eredeyse | Haftada | Seyrek aftada | Seyrel Cehergün |birkez |olarak olarak vapsız 


Süt, 820 


I. Bölge (213-100) 
Neredeyse | Haftada | Seyrek hergün İbirkez |olarak 


Gündelik Yaşam ve Toplumsal İlişki Ağları 


Anketlerden elde edilen bazı veriler, mahalledeki yaşam tarzının kültürel özelliklerine ait bazı açılımlar yapmaya olanak tanıyor. 
Çizelge 42, tüm hane reisleri için en yaygın boş zaman değerlendirme etkinliğinin “televizyon izleme” olduğunu ortaya koyuyor. 
Kitap okuyanların göçmen ve yerli hane reisleri içindeki oranı birbirine çok yakın. Ancak, gazete ve dergi okuyanların oranı ile kahveye gidenlerin oranı yerlilerde daha yüksek. Buna karşılık, kent yaşamına ait pratikler olarak kabul edilebilecek siyasal parti, dernek, sendika gibi formel örgütlerde zaman geçirme etkinliğine katılan göçmen hane reislerinin yüzdesi, yerlilerden daha yüksek düzeyde. 


İZELGE 42: Boş Zaman Etkinlikleri (Göçmenler ve Yerliler) 


GÖÇMENLER YERLİLER TOPLAM 
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Not: Hane reisleri tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Zamanını ailesiyle birlikte geçirdiğini belirtenlerin yüksek oranına karşılık, göçmen hane reislerinin yüzde 72.6's1, yerli hane reislerinin yüzde 50'si eşiyle birlikte kamusal alanlarda yer almadığını ve eğlence yerlerine gitmediğini belirtti. (Çizelge 43). Gittiğini söyleyen hane reislerine son altı ay içinde nerelere gittikleri sorulduğunda ise, Çizelge 44'ün sunduğu bulgulara ulaşıldı. 


ÇİZELGE 43: Eşiyle Birlikte Eğlence Yerlerine Gidip Gitmediği öçmenler ve Yerliler 
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ÇİZELGE 44: Eşiyle Birlikte Dışarı Çıkanların Gittikleri Yerler (Göçmenler ve Yerliler) 
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Hem göçmen hem de yerli hane rcislerinden eşiyle birlikte dışarı çıkanların son altı ay içinde gittikleri yerler arasında piknik yeri, deniz ve çarşı/pazar en yüksek oranlara sahip. Yerli hane reislerinin, sinema/tiyatroya ve restoran/lokanta vb. yerlere gitme oranlarının göçmenlerden yüksek olduğu görülüyor. Ancak mahallede genel olarak eşlerin beraberce eğlence ve sosyo-kültürel mekânlara katılma yüzdeleri düşük. Göçmenlerin kendi içinde eşiyle birlikte bu tür mekânlara gitmeyenlerin en yüksek oranlarına Doğulu ve Güneydoğulularda rastlanıyor. Doğulularda bu oran, yüzde 80, Güneydoğulularda ise yüzde 75'dir. Bu, söz konusu gruplarda, yeni ve dolayısıyla kırsal özelliklerini henüz atamamış olan göçmenlerin sayıca daha çok olmasından kaynaklanıyor. Nitekim bu durum, ankette yer alan “geleneklerinizi, örf ve adetlerinizi yaşatabiliyor musunuz?” sorusuna “evet” diyenlerin en büyük yüzdesine Doğulu ve Güneydoğulular içinde ulaşmasını da açıklamaktadır (Çizelge 45). Aynı soruya yerlilerin yüksek oranda “evet” yanıtı vermesi ise ilginç bir bulgudur. Göçmenlerde geleneklerini, örf ve adetlerini koruduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55.2 iken, yerliler-. 
de yüzde 66.7'dir. Ancak, yerliler içinde yüzde 20'lik bir kesimin, söz konusu değerlerin sürdürülmesini ve yaşatılmasını önemsemediği belirtilmelidir. Göçmenler içinde yüzde 8.5 olan bu oranın ise, daha çok İç Anadolulu ve Akdenizli grupların görüşünü yansıttığı görülüyor. 
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İZELCE 45: Celeneklerini Yaşatılabilme Durumu i GÖÇMENLER eni TOPLAM eni 
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Anketin ortaya çıkardığı şaşırtıcı bulgulardan biri de, mahallede yaşayanların müzik zevkleri ile ilgili. Şöyle ki, Çizelge 46'dan da görülebileceği gibi, Türkiye kentleşmesinin özgül niteliklerinin göçmenler arasında ortaya çıkardığı bir olgu olan ve kentleşme yazımnında göçmenlik konumu ile bağlantılı olarak tartışılan arabesk müziğin Demirtaş'taki dinleyicileri araştırıldığında yerlilerin oranının göçmenlerden yüksek çıktığı görülüyor. 


Göçmenlerin kentte yaşadığı uyum sorunlarına ve kültürel alt üst oluşlara bir tepki olarak ortaya çıkan bir tutunum mekanizması niteliğindeki arabesk müziğin yerlilerin yaşamında daha fazla yaygınlık kazanması, bu grubun yaşamında kente uyumla ilgili birtakım sorunların yaşandığının işareti olarak değerlendirilebilir. Nitekim, Çizelge 47, Türkiye kentleşme yazınında göçmenlikle ilgili olarak gündeme getirilen, “kente uyum” ve “kentle bütünleşme” ile ilgili sorunların yerlilerin yaşamında da geçerli olduğunu gösteriyor. Şöyle ki, göçmen ve yerli hane reislerinden bu kentte yaşadıkları en önemli üç sorunu saymaları istendiğinde, her iki grup da “geçim sıkıntısı ve işsizlik”i ilk sıraya koyarken, “diğer insanlar tarafından aşağılanmak, dışlanmak” yerliler tarafından üçüncü en 


önemli sorun olarak tanımlandı. 
ÇİZELGE 47: Kentte Yaşanan En Önemli Üç Sorunun Karşılaştırılması (Göçmenler ve Yerliler 


| GÖÇMENLER YERLİLER 


Geçim sıkıntısı ve işsiz- | Geçim sıkıntısı ve işsizlik lik 
Sağlık, beslenme sorun-| Eğitim sorunları 

ları 


İçel Valiliği'nin POLAR araştırma şirketine yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre de, Mersin'de yaşayanların en önemli sorunu, “işsizlik ve ekonomik sorunlar”dır. Bunun arkasından ise s1- rayla, kentleşme. sorunları (gecekondulaşma, altyapı ve belediye hizmetlerinin yetersizliği) ve göçün yarattığı sorunlar (asayiş, güvenlik, karışıklık, huzursuzluk vb.) sayılıyor (POLAR, 1997:21). 

Demirtaşlı göçmenlerin “diğer insanlar tarafından dışlanmak” biçiminde bir sorun tanımlamamalarının ardındaki nedenin, kendi aralarında kurmuş oldukları yaygın toplumsal ilişkiler ağı olduğu düşünülebilir. Nitekim, mahalledeki toplumsal yaşamın niteliği incelendiğinde, göçmenler arasında kırsal nitelikli ilişki ve dayanışma ağlarının güçlü biçimde varlığını sürdürdüğü görülüyor. 
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Çizelge 48'den izleneceği üzere, yerleşmek için Demirtaş'ın seçilmesinde bile, buradaki toplumsal çevre önemli bir nedendir. 
Göçmenlerin yüzde 48.4'ü söz konusu nedenle mahalleyi seçtiğini belirtmiştir. Bu konuda göçmenlerin kendi aralarında da önemli farklar saptanmamıştır. Aynı çizelge, göçmenler içindeki dört grup açısından da, söz konusu nedenin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada mahalleyi seçme nedenleri arasında bu toplumsal çevre kadar önemli bir etken ise, Demirtaş'ın hem göçmenler hem de yerliler tarafindan bir “yoksul mekânı” olarak görülmesidir. Bir “sığınma” tavrıyla Demirtaş'ın seçilmesi, yoksulluk gerçeğinin kabul edilmesi, fark edilmesi anlamına geliyor. 

Toplumsal çevreyle çoğunlukla kastedilen, kökene/kan bağına dayalı akrabalık ve hemşerilik ilişkileridir. Göçmenlerin kente yerleşirken bu türden bir çevrenin hazır bulunduğu bir mekânı seçme- si, hem iş bulma hem de yerleşme sorunlarını kolaylaştıran etkiler yaratıyor. Çizelge 49, göçmenlerin kentteki iş bulma mücadelelerinde bu ilişkilerin ne kadar yaygın biçimde kullanıldığını ortaya koyuyor. Mahalledeki dört göçmen grup için de, akrabalık, hemşerilik gibi köken ilişkileri, kentteki iş piyasasına girmede önemli bir kanal niteliğinde. 
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Mahallede, akrabalarla aynı binada oturma olgusuna sıkça rastladık. Komşular ise, akraba olmasalar bile, genellikle, hemşeriler- den oluşmakta. Nitekim, anketlerin uygulanacağı örnekleme ait pusulalar hazırlanırken, özellikle I. Bölge'de, sokakların kökene dayalı biçimde ayrıştığı saptandı. Öyle ki, mahallede Vartolular'ın, Sürtliler'in, Yozgatlıların vs. ayrı ayrı sokakları oluşmuş. Kamusal yaşamın önemli bir unsuru olan kahvehanelerin de bu temelde ayrıştığı gözlemlendi. Örneğin, mahallede çalışılan süre içinde kullanılan iki kahvehaneden biri “Sivaslıların Kahvehanesi”, diğeri ise “Siirtlilerin Kahvehanesi” olarak tanımlanmaktaydı. Bu manzara karşısında, mahallede “en kimsesiz ve mevzisiz” konumda bulunanların yerliler olduğu bile düşünülebilir. Ancak, akrabalığın yerliler içinde de, önemli bir dayanışma unsuru olduğu anketin içerdiği bazı sorular sayesinde ortaya çıktı. 

Anket uygulanan hane reislerine “günlük yaşamınızda bir sorunla karşılaştığınızda ilk kime başvuruyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde, hem göçmenler hem de yerliler içinde “akrabalarımıza” yanıtını verenlerin en büyük yüzdeye sahip olduğu görüldü. Bu arada “hiç kimseye” yanıtını verenlerin, yerlilerde, göçmenlerden daha yüksek olduğu belirtilmelidir (Çizelge 50). 
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ÇİZELGE 50; Günlük Yaşamda Sorunla Karşılaşıldığında İlk Yardım İster (Göçmenler ve Yerliler) 


Demirtaş'tan başka bir mahalleye taşınmak istenip istenmediği sorusuna verilen yanıtlar (Çizelge 51) da, mahalledeki, hem göçmenlerin hem de yerlilerin içinde bulunduğu güçlü toplumsal ilişki ağını ortaya çıkarıyor. Ankete katılan hane reislerinden yüzde 56'si mahalleden taşınmak istemediğini söylerken, bunun nedenleri arasında, “buradaki toplumsal çevreyi terk edememe”yi en başta sayıyor. Yerlilerin yüzde 46.7”si, göçmenlerin ise yüzde 23.6'sı, mahalleden ayrılmama nedeni olarak bunu gösterdi. Kent yaşamında, göçmenlere özgü, kırsal nitelikli bir dayanışma biçimi olduğu varsayılan, kökene dayalı ilişkilerin, kentli yerli nüfus içindeki bu önemi ve yaygınlığı ilgi çekici. Çizelge 52, mahalleden taşınmak istemediğini söyleyen, göçmen ve yerli, toplam 142 hane reisinin 

- bunun için saydıkları nedenlerin bir dökümünü veriyor. Yerlilerde daha yüksek çıkmakla beraber her iki grupta da “buradaki çevremi terk etmem” ve “ekonomik olanaklarım yeterli değil” yanıtları en büyük yüzdelere sahip. Bu durum, göçmen ya da yerli, kent yoksullarının yoksulluğa karşı koyma, kentin sorunlarına göğüs gerebilme açısından toplumsal bir dayanışmaya duyduğu gereksinimi yansıtıyor ve kentin mekânsal ve toplumsal ayrımlaşmasını açıkça ortaya koyuyor. Bir başka boyutu ile, bir ileri aşama olan cemaatleşmenin maddi koşulları bu yanıtlarla tanımlanıyor. 
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1990 sonrası gelenler ile II. Bölge'de yaşayanlar üzerinde, değişik göç sürecinin ve yoksulluğun izlerine rastlamak, bu gruplar içinde yer alanların, yaşam standartlarını ve dünya görüşlerini yansıtan gündelik yaşam pratikleri incelendiğinde de mümkün oluyor. 
Bu inceleme, aynı zamanda, kentte daha uzun kalmanın göçmenlerin kentli yaşam tarzını benimsemeleri üzerinde etkisi olup olmadığını sınamaya da olanak verecektir. Bu nedenle, gündelik yaşam ve toplumsal ilişki ağları konusunda göçmenler ve yerliler gruplandırması üzerinden yapılan karşılaştırmaların, 1990 öncesi ve 
1990 sonrası gelenler ile 1. Bölge ve H. Bölge'de yaşayanlar arasında da yapılması yararlı görüldü. 
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ÇİZELGE 53: Boş Zaman Etkinlikleri (1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve 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Not: Hane reisleri tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 


Söz konusu gruplar içinde yer alan hane reislerinin iş dışındaki zamanlarını nasıl geçirdiklerinin karşılaştırılması (Çizelge 53), 
1990 öncesinde gelenlerle 1990 sonrasında gelenlerin gündelik yaşamlarında kitap ve dergi/gazete okuma, sendika veya derneğe gitme konularında önemli farklılaşmalar olmadığını gösteriyor. 
Grupların kendi içindeki dağılımları karşılaştırıldığında, iki grup arasında yalnızca, kahveye gitme, televizyon izleme ve siyasal partiye gitme konularında farklılıklar olduğu göze çarpıyor. Aynı çizelgeden, I. Bölge ile TI. Bölge'de yaşayan hane reislerinin gündelik yaşamları karşılaştırıldığında ise, öncelikle kitap, dergi ve gazete okuma yüzdelerinin farklılığı dikkat çekiyor. Söz konusu etkinliklerin TI. Bölge'de daha düşük çıkması, bu bölgenin eğitim düzeyinin daha düşük olmasıyla ilgili. Kahvehaneye gidenlerin oranı da, II. Bölge'de daha az. Bu, kahvehaneye gitme etkinliğinin belli bir maliyetinin olmasının ve II. Bölge'de hiç kahvehane bulunmamasının bir sonucu olabilir. Bir gündelik yaşam pratiği olarak televizyon izleme, her iki grupta da en yüksek orana sahip. Diğer yandan sendika, dernek ya da siyasal partilerde zaman geçirme yüzdeleri ise her iki grupta da düşük. 
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ÇİZELGE 54: Eşiyle Eğlence Yerlerine Gitme (1990 öncesi-1990 sonrası gelenler ve I. Bölge-Ti. Bölge 
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Eşiyle hiçbir yere gitmediğini belirtenlerin mahalle genelindeki oranı yüzde 69.9°dur. Bu yönde bilgi veren hane reislerinin her iki bölgedeki oranı da birbirinin hemen hemen aynıdır. Bu konuda, 
1990 öncesi gelenlerle 1990 sonrası gelenler arasında da önemli bir 
farklılaşma göze çarpmıyor. Mahalle genelinde eşiyle ve ailesiyle kamusal yaşamı paylaşan ya da eğlence yerlerine giden hane reislerinin çok düşük olan oranı (yüzde 25), Çizelge 53'te oldukça yüksek bir yüzdeye sahip, “zamanımı ailemle birlikte geçiririm” seçeneğinin, aslında hiçbir etkinlikte bulunmayıp, evinde oturanlarca işaretlendiğini düşündürüyor. Eşiyle dışarı çıkanların son altı ay içinde gittikleri yerler Çizelge 395”te gösteriliyor. 


ÇİZELGE 55: Eşiyle Birlikte Dışarı Çıkanların Gittikleri Yerler (1990 önce-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Kentte kalış süresine bağlı olarak göçmenlerin yaşam biçimlerinde ortaya çıkan: değişimin boyutlarını karşılaştırmak üzere Çizelge 53, 54 ve 55 bir arada değerlendirildiğinde, ne 1990 öncesi, ne de 1990 sonrasında gelen göçmenlerin kültürel yaşamında kentli alışkanlıkların ve pratiklerin egemen olduğu görülüyor. Çizelge 53'ten kitap, dergi ve gazete okuma, formel örgütlerle ilişkide olma ve genel olarak kentin kültürel olanaklarından yararlanma açısından hem 1990 öncesinde hem de 1990 sonrasında gelenlerin oldukça düşük oranlara sahip olduğu görülüyor. Çizelge 54 ise, 1990 
öncesi gelen 178 haneden yalnızca 41'inin, 1990 sonrası gelen 45 
haneden yalnızca 10'unun eşiyle birlikte dışarı çıktığını ortaya koyuyor. Kentlileşme olarak kabul edilen sosyal değişimin bir göstergesi olarak hane reislerinin eşleriyle birlikte sinema/tiyatroya, gazino-bar-konsere, restoran, lokanta, vb. mekânlara gitme yüzdelerinin her iki grupta da düşük olduğu ise Çizelge 55'ten izleniyor. 


ÇİZELGE 56: Geleneklerin Yaşatılabilmesi (1990 öncesi-1990 sonrası gelen-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Bunun yanında, “geleneklerinizi, örf ve adetlerinizi yaşatabiliyor musunuz?” biçimindeki bir soruya, Çizelge 56'dan izlenebileceği gibi, 1990 öncesi gelenlerle, 1990 sonrası gelenlerin birbirine yakın oranlarda “evet” demesi ve hatta, bu soruya “hayır” yanıtını verenlerin az bir farkla da olsa yeni göçmenler içinde daha fazla olması, kentte kaldıkça, göçmenlerin kültürel yaşamındaki kırsal unsurların giderek yok olacağı biçimindeki modemleşmeci anlayış ve beklentiye uygun olmayan bulgulardır. Bu sonuçlar, göçmenlerin kentte yaşasalar bile kentsel pratiklerde bulunmayacakları ya da kentin sunduğu eğitim ve kültür olanaklarından yararlanmayacakları anlamına gelmese bile, bunun gerçekleşmesine, göçmenlerin içinde bulundukları ekonomik koşulların yani yoksulluğun önemli bir engel oluşturduğunu ortaya koyuyor. Benzer ekonomik koşullara sahip eski ve yeni göçmen hane reislerinin kentte sürdürdükleri gündelik yaşamın niteliği de birbirine benziyor. Ayrıca, gelenek, örf, adet gibi kırsal değerlerin sürdürülmesi, kuramsal bölümde aktarıldığı üzere, son yıllarda Türkiye kentlerinde ortaya çıkan “cemaatleşme” yönelişinin belirtileri olarak da düşünülebilir. 

Yine kentli yaşama ait bir pratik olan “formel örgütlenme düzeyi”nin yeni göçmenlerde (1990 sonrası gelenler) daha yüksek çıktığı görülmüştür. Çizelge 57'den görülebileceği gibi, toplam göçmen hane reisleri içinde yüzde 8.9 olan siyasal parti üyeliği, 
1990 öncesi gelen göçmenler içinde yüzde 7.3 iken, 1990 sonrası 
gelen göçmenler içinde ise yüzde 15.6'ya çıkmaktadır. Nitekim, Çizelge 53*e göre, iş dışındaki zamanını, herhangi bir siyasal parti- de geçirenlerin yüzdesi de 1990 sonrası gelenler içinde daha yüksektir. Bu, 1990 sonrası göç sürecinin siyasallaşma dinamiklerini taşıyan niteliği ile ilgilidir. 

ÇİZELGE 57: Formel ve Enformel Örgütlenme Düzeylerinin Karşılaştırılması (1990 öncesi-1990 sonrası gelenler 
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Diğer bir formel örgütlenme biçimi olan ve göçmenler genelinde yüzde 10.3 düzeyindeki dernek üyeliği açısından iki göçmen grup arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Bu oran 1990 öncesi gelenlerde yüzde 11.8 iken, 1990 sonrası gelenlerde yüzde 
4 tür. Mahallede bu dernekler üzerinden örgütlenenlerin daha 
çok İç Anadolulu ve Akdenizli göçmenler olduğu ve bu iki bölgeden gelenlerin 1990 sonrası gelen “yeni” göçmenler içindeki payının düşük olduğu hatırlandığında, bu grup içinde neden bu oranın çok düşük çıktığı anlaşılıyor. Bunun yanında, kırsal alandan kente taşınan bir örgütlenme biçimi olan ve göçmenlerin kente uyumunu olumsuz yönde etkileyen “bir aşirete üye olma” durumunun her iki grupta da en yüksek oranı oluşturduğu görülüyor. 1990 öncesi gelenlerde aşiret üyeliği yüzde 20.8, 1990 sonrası gelenlerde ise yüzde 22.2 düzeyindedir. 


ÇİZELGE 58: Günlük Yaşamda Sorunla Karşılaşıldığında İlk Yardım İste-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Mahallede yaşayanların gündelik yaşamının önemli bir boyutunu da kurulan toplumsal ilişki ağları oluşturuyor. Çizelge 58, “günlük yaşamda bir sorunla karşılaştığınızda, ilk olarak kimden yardım istiyorsunuz?” biçimindeki bir soruya verilen yanıtlar doğrultusunda, bu grupların içinde bulunduğu toplumsal ilişkiler hakkında fikir verebilecek bulgular sunuyor. Bu çizelgeden yola çıkarak, 
1990 öncesi gelen göçmenlerde olduğu gibi, 1990 sonrası göç 
edenlerde de akrabalık ilişkilerinin önemini koruduğu söylenebilir. 
Nitekim her iki göçmen grup açısından da aşiret üyeliği en yaygın örgütlenme tarzıdır. Çizelge 58, toplumsal ilişki ağları açısından 1. 
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ve II. Bölge'ye ait ipuçları da vermektedir. Çizelgenin sunduğu verilere göre, II. Bölge'de toplumsal dayanışmayı beslemede komşuluk az bir farkla da olsa akrabalık olgusunun önünde. “Aynı yaşama çevresini paylaşma”nın, H. Bölge'de yaşayanlar arasında bir ortaklık bilinci yaratan en önemli tema olduğu düşünülebilir. Bu eğilim, son yıllarda kentlerde yaygın olarak gözlemlenen yerel topluluk oluşumu olgusuna (Erder, 1997:31) uygundur. Mekân üzerinden yaratılan bu ortaklığın temelinde aynı gelir grubu içinde yer alma olgusu yatıyor. Bu, kentte yerleşmek üzere yer seçimi yaparken aynı gelir düzeyine sahip kesimlerin aynı mekânları seçme eğilimi göstermesinin bir sonucu. Nitekim, daha önce de değinildiği gibi, Demirtaş'ta yaşayanlara yöneltilen “yerleşmek için neden bu mahalleyi seçtiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, bu eğilimi destekleyen bulgular ortaya koyuyor. Çizelge 59'dan görüleceği gibi Demirtaş'ı seçenlerin yüzde 47.4'ü, neden olarak “yoksul bölgesi olduğu için” yanıtını verdi. Bu bulgular, I. ve II. Bölge ayrımı temelinde karşılaştırıldığında, aynı neden, II. Bölge'yi seçenler arasında daha büyük bir yüzdeye çıkıyor. Bu bulgular, çalışmanın kuramsal kısmında sözü edilen “yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaşması” olgusunun önemli göstergeleri olarak kabul edilebilir. Yine, bu çizelgede “hiç kimseye” seçeneğinin II. Bölge'de oldukça yüksek çıkan oranından hareketle, bu bölgede bir “yalnızlaşma” ve “içe kapanma” eğiliminin varlığından da söz edilebilir. 


Merkezi bir yer olduğu için 
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Not: Hane reisleri tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 


Göç Süreci ve Göç Nedenleri 
Anketlerin göç sürecine ait sunduğu verilerin analizi 1990 
öncesi gelenler ve 1990 sonrası gelenler gruplandırması esas alınarak yapılacaktır. Demirtaş'ın 1980'lerin sonlarına doğru 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gündeme gelen ve 1990'larla birlikte yoğun olarak yaşanan zorunlu göçün varış noktalarından biri olup olmadığı, bu göçün normal göç sürecinden farklılaşan özelliklerinin neler olduğunu görebilmek açısından en uygun karşılaştırmaların bu iki grup üzerinden yapılabileceği düşünülmektedir. 

Çizelge 60'tan görüldüğü gibi, ankete katılan hane reislerinin yüzde 67.3'ü “geçim sıkıntısı ve işsizlik” nedeniyle göç ettiğini belirtmektedir. Gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, söz konusu nedenle göç edenler 1990 öncesi gelenlerin yüzde 71.9'unu, 1990 sonrası gelenlerin yüzde 48.9'unu oluşturmaktadır. 1990 öncesi gelenler içinde “geçim sıkıntısı ve işsizlik”in arkasından gelen göç etme nedeni “eğitim, sağlık ve kent yaşamının çekiciliği”dir. 1990 sonrası göç eden hane reislerinin saydıkları göç nedenleri arasında “bölgemizdeki olayların can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesi” yüzde 28.9 ve “köyümüzün boşaltılması/korucu olmak istemediğimiz için” diyenler yüzde 26.7 düzeyindedir. 1990 öncesi gelenler içinde de. bu nedenle göç ettiğini belirten hane reislerine rastlanmıştır. Söz konusu hanelerin 1980'lerin sonlarına doğru gelen göçmenler olduğu düşünülebilir. 


GÖÇMENLER 
1990 Öncesi Gelen- |1990 Son- | TOPLAM 
ler (78=100) rası (223=100) 


Eğitim-sağlık-kent çekiciliği nedeniyle 


elinen bölgedeki olaylar can ve mal|10 


gu 


e E İZ aa İz 
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1990 sonrası dönemde göç etme nedenleri içinde Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'ne ait özel koşulların öne çıkmış olması, bu dönemde söz konusu bölgelerden Demirtaş'a olan göçleri arttırdı. Bu nedenle mahallenin yeni göçmenlerinin daha çok Doğu ve Güneydoğululardan oluştuğu görülüyor. 1990 öncesi gerçekleşen göçlerin kalkış noktasında, ağırlıklı olarak, Sivas, Yozgat, Malatya gibi iller yer alırken, 1990 sonrası gelenler Siirt, Şırnak, Van ve Mardin gibi illerden kaynaklanıyor. 

İçel Valiliği'nin yaptırdığı araştırma da, bu araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlara benzer bulgular ortaya koyuyor. Buna göre, Mersin'e göç edenler arasında "ekonomik nedenler, işsizlik, geçim sıkıntısı vb." nedenlerle göç edenler, yüzde 51 ile ilk sırada geliyor. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olaylar nedeniyle göç eden toplam yüzde 18.6 düzeyindeki nüfus, gelme nedenini, "köy boşaltılması nedeniyle zorunlu kaldık" (yüzde 12), "terör olayları, terör örgütlerinin bakısından kurtulma" (yüzde 4.3) ve "devlet baskısından kurtulma" (yüzde 2.3) olarak belirtti. Geri kalanlar içinde, "tayin, görev nedeniyle" geldiğini belirtenler yüzde 9.9, "kendi isteğiyle yerleşmek amacıyla" gelenler yüzde 6.9 düzeyinde (POLAR, 1997: 41). 


Göç Etme Biçimleri ve Kırsal Bağlantılar 

Göç biçimleriyle ilgili özet bilgiler (Çizelge 61), mahallenin 
1990 öncesi ve 1990 sonrası aldığı göçün değişen niteliğine ilişkin 
bazı ipuçları sunuyor. Buna göre, mahallede yaşayanların yüzde 18.4'ü tek başına, yüzde 74.5'i ailesiyle, yüzde 7.1'i diğer hanelerle toplu biçimde göç etmişler. Göç etme biçimine ilişkin olarak sıralanan bu oranlar, göçmen nüfusun yüzde 79.8'ini oluşturan 1990 
öncesi gelenlerin özelliklerini ağırlıkla yansıtıyor. Bu nedenle, iki grup arasındaki farklılıkları daha iyi yansıtacağı düşüncesiyle, grupların kendi içindeki dağılımlar dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılacaktır. 1990 öncesi gelenlerin yüzde 20.8'i, Mersin'e, "ailesiyle birlikte", yüzde 74.2'si, "tek başına" ve yüzde 5'i de, "köyündeki diğer hanelerle toplu halde" geldiğini aktardı. Tek başına göçün bu yüksek yüzdesine karşılık, mahalledeki ağırlıklı göç türünün “zincirleme göç” olduğu söylenebilir. Çünkü, Çizelge 63'ten de görüleceği gibi, Mersin'e göç etmede, daha önceden buraya yerleşmiş bir yakının varlığı önemli bir etken. Mersin'e göç edenlerin 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yüzde 40.6'sı akrabalarının burada olması nedeniyle bu kenti seçtiğini belirtti. Bu nedenle, buradaki tek başına göçü, bireysel göçten 


Gelenler 
(178-100) 


Malını bırakıp kaçanlar lı göç edenler 


İZELGE 61: Göç Biçimleri 
Tek başına gelenler 7 
Diğer hanelerle toplu gelenler 
Malını satıp gelenler 
Aşamalı gö edenler | 


amda 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çe/kasabadan gelenler 
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Not: Hane reisleri tarafindan birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 


Diğer hanelerle toplu biçimde göç edenlerin oranı, 1990 öncesi gelenlerde yüzde 5 iken, 1990 sonrası gelenlerde tek başına göç edenleri (yüzde 8.9) de geride bırakarak yüzde 15.6'ya çıkıyor. 
Toplu biçimde göç ettiğini belirten hane reislerinin, Doğu ve Güneydoğuluların çoğunluğunu oluşturduğu 1990 sonrası gelenler içinden çıktığı dikkate alınırsa, bu göç etme biçiminin söz konusu bölgelerdeki olaylardan kaynaklanan göçe özgü olduğu söylenebilir. Yine malını mülkünü bırakarak kaçanların, 1990 sonrası gelenler içindeki ağırlığı, bu göç biçiminin değişik niteliğine işaret ediyor. Malını mülkünü paraya çevirip gelenlerin azlığı, Demirtaş'a yerleşen tüm göçmenlerin kente oldukça düşük bir sermaye birikimiyle geldiğini gösteriyor. 

Mahallenin tamamı göz önüne alındığında, ilçeden göçlerin hem 1990 öncesi hem de 1990 sonrası göçlerde en yaygın göç türü olduğu gözleniyor. 1990 öncesi dönemde, onu kentten göçler izliyor. Ancak, 1990 sonrasında köyden gerçekleşen göçler, kentten göçleri az bir farkla geride bırakarak ikinci sırayı alıyor. Köyden göçlerin 1990 sonrasında gelenler içinde yüksek bir orana ulaşmasında, köy boşaltmaları sonucu artan köylü göçünün etkisi olduğu söylenebilir. 


un 


~ Yi emi U =| me 


v3 


Akrabalık ilişkileri sürüyor 


Parasal destek, giyecek, yiyecek) 12 


Göç etme biçimleri üzerinde etkili olan süreçler aynı zamanda, göçmenlerin geldikleri yerle (genel olarak kırla) bağlantıları üzerinde de etkili oluyor. Çizelge 62'den izleneceği üzere, göçmenler 
içinde geldikleri yerle en düşük düzeyde bağlantısı olanlar 1990 
sonrası gelenlerdir. Mahallenin bütün göçmen nüfusu içinde, gelinen yerle bağlantılar ağırlıklı olarak, akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi biçiminde yürüyor. Buna karşılık, parasal destek ya da giyecek-yiyecek alışverişini içeren ilişkiler, 1990 öncesi grupta hiç gözlenmezken, 1990 sonrası grupta ise yok denecek kadar az. 

Kırsal bağlantıların bu zayıflığı, 1990 öncesi gelenlerde kentte kalış süresinin bu ilişkileri çözmesi ile açıklanabilir. Buna karşılık, 
1990 sonrası gelenlerde bu durum, yaşanan göç sürecinin özgül 
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koşulları sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü, Doğu ve Güneydoğuluların çoğunlukta olduğu bu gruba mensup hane reislerinden yüzde 13.3'ü köyü yakıldığı için, yüzde 6.7'si köyü boşaltıldığı için geldikleri yerle ilişkisini sürdüremediğini açıkladı. Yine bu grubun, Çizelge 61'de "malımızı mülkümüzü bırakıp kaçtık" cevabının ulaştığı yüzdeyi doğrular biçimde, Çizelge 62'den görüleceği üzere, "gelirken arkamızda mal-mülk bırakmamıştık" seçeneğini neredeyse hiç işaretlememiş olmaları da, bu göçün önceki yıllardan farklılaşan boyutlara sahip olduğunu gösteriyor. 

Göçmenlerin kırla olan bağlantıların en yaygın türü durumundaki akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi aynı zamanda, göçe kalkışanların göç edecekleri yeri (kenti) belirlemelerinde de etkili oluyor. Nitekim, Çizelge 63 de, göçmen hane reislerinin geneli açısından Mersin'i seçmedeki en önemli nedenin göçmenlerin bu kentteki akrabalarının varlığı olduğunu ortaya koyuyor. Yüzde 46.2 Mersin'i akrabaları burada olduğu için seçtiğini belirtirken, bu oranın yüzde 34.1'ini 1990 öncesi gelenler, yüzde 12.1'ini ise 1990 sonrası gelenler oluşturuyor. Bu bulgular aynı zamanda, 1990 öncesi gelenlerin yüzde 42.7'sinin, 1990 sonrası gelenlerin ise yüzde 60'ının, Mersin'i, akrabaları burada olduğu için tercih ettiği biçiminde de okunabilir. 1990 sonrası göç dalgasının Mersin'e yönelmesinde, Mersin'in bu göçte ağırlığı oluşturan Doğulu ve Güneydoğulu nüfus tarafından "güvenli bir kent" olarak algılanmasının da etkisi olduğu anlaşılıyor. Çizelgeye göre, "güvende olacağımızı düşündügümüz için" yanıtını verenler, 1990 öncesi gelenlerde yüzde 3.9 
iken, 1990 sonrası gelenlerde yüzde 15.6'ya yükseliyor. Kentin şiddet kıskacındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer almaması, fakat bu bölgelere yakın olması, Mersin'i, söz konusu ortamdan kaçan ya da göç etmeye zorlanan nüfus için uygun bir varış noktası kılıyor. 
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Göç etme biçimi ve nedenleri, kırla süregelen bağlantılar ve Mersin'i seçme nedenleri gibi faktörler göçmenlerin şimdiki yaşam koşullarından hoşnut olup olmama durumlarını da etkiliyor. Göçmenlerden şu anki yaşam düzeylerini geldikleri yerle karşılaştırmaları istendiğinde, 1990 öncesi gelenlerde "daha iyi" diyenler birinci sırayı alırken, 1990 sonrası gelenlerde "daha kötü" diyenler öne çıkıyor (Çizelge 64). 


ÇİZELGE 64: Şu Anki Yaşam Düzeyinin Gelinen Yerdekiyle Karşılaştırı!- 


GÖÇMENLER 
1990 Öncesi 1990 Sonrası TOPLAM 
Gelenler GE 8-1 Kia Gelenler Si 100) ((223-100) 


il 
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Bu duruma paralel biçimde, Çizelge 65'te görüldüğü gibi, 1990 
sonrası gelenler arasında geldikleri yerlere dönmek isteyenlerin oranı yüzde 53.3 gibi oldukça yüksek bir düzeyde. Mahalledeki göçmenler içinde geldikleri yere geri dönmek istemediğini belirten 
yüzde 64.2 düzeyindeki hane reisinin yüzde 55.6'lık kısmını 1990 
öncesi gelenler oluşturuyor. 


İZELGE 65: Geri Dönüşün İstenmesi 


a zomm 


1990 Öncesi 1990 Sonrası TOPLAM 
Gelenler Gelenler (223=100) 
(45=100) 


Çizelge 66 ise göç etme nedenine göre geri dönme isteğini gösteriyor. Çizelgenin sunduğu bulgulara göre, geri dönme isteğini en çok taşıyanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden zorunlu biçimde göç etmek zorunda kalanlardır. "Geçim sıkıntısı ve işsizlik", "aile içi sorunlar", "kan davası", "eğitim, sağlık ve kent yaşamının çekiciliği" gibi nedenlerle göç etmiş olanların üçte biri geri dönmek istediğini belirtmezken, göç etme nedeni olarak, "bölgemizdeki olayların can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesi" ya da "köyümüzün boşaltılması/korucu olmak istememe" gibi ifadeler 
kullananlarda geri dönme isteği yüzde 80'in üzerine çıkıyor. 1990 
sonrası gelenler içinde, bu nedenle göç etmiş olanların çoğunlukta olmasından dolayı, bu grubun geri dönme eğilimi de 1990 öncesi gelen göçmenlerden daha yüksek çıkıyor. 
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öç Etme Nedenine Göre, Geldiği Yere Geri Dönme İsteği GERİ DÖNME İSTEĞİ 
Evet Hayır Fark TOPLAM etmez 


Gelinen bölgedeki olaylar can ve mal güvenliğini tehdit ettiği için 


Köyü boşaltıldığı/korucu olmak istemediği . . 
için 
Önceden anne-baba/çocuklan buraya gelmiş |1 [9.1 11 1100 
olduğu için 
' pm 


Siyasal Katılım Düzeyleri 


Formel Örgütlenme Düzeyleri 


Kent yaşamına katılımın önemli göstergelerinden biri olan siyasete katılımın, "göçmenlik" ve "yerlilik" konumuna bağlı olarak ne tür farklılaşmalar içerdiği inceleneceğinden, Demirtaş'ta yaşayanların siyasete katılma düzeyleri ve siyasal davranışlarının açıklanmasına yönelik tartışmalar göçmenler ve yerliler gruplandırı!- ması üzerinden yürütülecektir. Bu konuda öncelikle, mahallede yaşayanların formel ya da enformel örgütlülük derecesini saptayabilmek için, örneklemde yer alan hane reislerine ne tür örgütlenmeler içinde yer aldıkları soruldu. Aşağıdaki çizelge bu soruların ortaya çıkardığı bulguları sunuyor. 
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İZELGE 67: Formel ve Enformel Örgütlenme Düzeyinin Karşılaştırması 


YERLİLER | TOPLAM 
(30-100)  1(253=100) 
Güneydoğulu İç Ana- | dolu 


sa — 


FTR mensup 
İG TT cemaatin üyesi 
İL Lİ 


2.7)2 17 .|67 


6.7 |22 


Görüldüğü gibi, Demirtaş'ta yaşayan göçmenlerin örgütlenme biçimi ağırlıklı olarak, bir aşirete ve/veya dinsel bir cemaate üyelik biçiminde gerçekleştiği için enformel bir nitelik taşıyor. Yerlilerde ise, bu tür bir enformel örgütlenme biçimine rastlanmıyor. Formel örgütler içinde yer alma olgusu ise, hem göçmenler hem de yerliler içinde oldukça düşük düzeyde. 

Göçmenler genelinde, "bir aşirete mensup" olduğunu belirtenler yüzde 21.1 düzeyinde. Bu hane reislerinin yüzde 16.6'sını Dogulu ve Güneydoğulular oluşturuyor. Bu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki toplumsal yapıya ilişkin bilinenler doğrultusunda şaşırtıcı olmayan bir sonuç. Ancak, İç Anadolulu ve Akdenizli göçmenlerde bu yanıtın ulaştığı yüzde de dikkat çekici. 
Akdenizlilerin bu özelliği, "dini bir cemaatin üyesi olanlar"ın yüzdesine de yansıyor. Göçmenler içinde dinsel bir cemaate üye olanların yüzdesi 8.5 olarak gözlemlenirken, bu olgunun daha çok Gü- 


176 


neydoğulu ve Akdenizli göçmenler içinde geçerli olduğu Çizelge 67'den izleniyor. 

Çizelgenin ortaya koyduğu çarpıcı bir durum da mahalle genelinde düşük olan formel örgütlenme düzeyinin, göçmenlerde yerlilere oranla daha yüksek çıkması. Mahallede, sendikalı işçilerin dagılımına bakıldığında, bu işçilerin yüzde 94.İ'inin göçmen, geri kalanının ise yerli olduğu görülüyor. Yüzde 9.9 olan dernek üyeliği oranının ise, yüzde 92'sini göçmenler oluşturuyor. Yine, mahalle genelinde yüzde 8.7 düzeyindeki bir siyasal partiye üye olanların yüzde 90.9'u göçmen. 

Dernek üyeliği formel bir örgütlenme tarzı olarak kabul edilmekle birlikte, Demirtaş'ta bu olgunun temelinde enformel ilişki ve örgütlenmeler yer alıyor. Bu derneklerin çoğunluğu hemşeri dernekleri. Anket çalışması sırasında yapılan görüşmelerden mahallede, özellikle, Sivaslı, Yozgatlı ve Maraşlıların başını çektiği İç Anadolulu ve Akdenizli göçmenlerin çok sayıda hemşeri derneği kurdukları ya da kent genelinde kurulan bu türden derneklere katıldıkları bilgisine de ulaşıldı. 

Siyasal parti üyeliğinin, İç Anadolu ve Akdenizliler arasında diğer iki göçmen gruptan az bir farkla da olsa daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Oysa, anketler öncesi mahallede gerçekleştirilen görüşmeler sırasında, Doğulu ve Güneydoğulularda siyasal parti üyeliğinin, bu grupların formel düzlemdeki örgütlenme biçiminin esasını oluşturduğu ve söz konusu partinin de Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) olduğuna ilişkin bilgiler elde edilmişti. Bu bilgiler akılda tutularak, Doğulu ve Güneydoğulularda "söylemek istemiyorum" yanıtının ulaştığı yüksek oran göz önüne alınırsa, bu gruplar içinde "HADEP üyeliğini gizleme" yönünde bir eğilimin varlığından söz edilebilir ve bu eğilimin, her iki göçmen gruptaki siyasal parti üyeliğinin yüzdesini olduğundan daha düşük gösterdiği biçiminde bir önerme yapılabilir. 

Son olarak, mahalledeki sendikalılaşma oranına bakıldığında, bu oranın, daha önce de belirtildiği gibi, göçmenlerde görece yüksek, ancak, genel olarak hem göçmenlerde hem de yerlilerde oldukça düşük olduğu görülüyor. İstihdam durumları dikkate alındığında, sendikalılaşma olgusunun, formel sektörde çalışma düzeyine paralel biçimde ortaya çıkmadığı anlaşılıyor. Şöyle ki, formel sektörde çalışan işçilerin yüzdesinin 16.7 olduğu yerlilerde, sendikalılaşma oranı yüzde 3.3 iken, formel sektör çalışan işçilerin yüzde 5.8 olduğu göçmenlerde sendikalılaşma oranı yüzde 7.2'ye çıkıyor (Çizelge 6 ve Çizelge 67'den). Ancak, sendikalı işçi sayısının en yüksek olduğu Akdenizli göçmenlerde bu olgu, formel sektörde çalışma oranı ile doğru orantılı olarak gerçekleşiyor. Nitekim, göçmenler arasında formel sektörde çalışan işçi sayısının en yüksek olduğu grup İç Anadolulular. 


Yerel ve Yerel-üstü Siyasete Katılım 

Mahalledeki yerel ve yerel-üstü siyasete katılımı incelemek üzere, sınırlı sayıda gösterge kullanıldı. Yerel düzeyde aktif siyasete katılım, yerel politikacılarla ilişkiler, yerel-üstü siyasete katılım ise, genel seçimlerde oy kullanma tavrı üzerinden incelendi. Zaten mahalledeki siyasal parti üyeliği ve sendikalılaşma oranı dikkate alındığında, mahalle genelinde siyasete katılmanın seçimlerde oy kullanma pratiği ile sınırlı kaldığı anlaşıldı. 

Çizelge 68, Demirtaş'ta yaşayanların yüzde 31.2'sinin muhtarı, yüzde 3.6'sının Belediye Meclis üyelerinden bir ya da birkaçını, yüzde 19.8'inin Toroslar Belediye Başkanı'nı ve yüzde 33.2'sinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıdığını gösteriyor. Aynı çizelgeden yola çıkılarak, göçmenlerin yüzde 73.1'inin muhtarı, yüzde 96'sının herhangi bir Belediye Meclis üyesini, yüzde 79.8'nin Toroslar Belediye Başkanı'nı ve yüzde 68.2'sinin ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanımadığı sonucuna ulaşılıyor. Göçmenler arasında mahallenin en eski göçmenleri olan İç Anadolulu ve Akdenizlilerde yerel politikacıları tanıma oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Göçmenlerle yerliler karşılaştırıldığında ise genel olarak yerli hane reislerinin yerel politikacıları tanıma oranları daha yüksek çıkıyor. 
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İZELGE 68: Yerel Politikacıları Tanıma Durumu 


GÖÇMENLER RLİLER| TOPLAM 
(223-100) 0-100) (053-100) 
güneydoğu -| Doğulu (İç Ana- mizlil TOPLAM 

dolu lid 
Beld. Meclis 31 j1 0.5 
Üyeleri 


Toroslar l 4.9 0.4|20 2.2145 120.215 16.7 150 
Başka 

Ni 22 18 j8.1)23 36171 [3L8 |13 
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Yerel politikacılarla ilişkiler açısından hem göçmen hem de yerli nüfus arasında, en çok ilişkide bulunulan kişi "muhtar"dır. Bir sorunları olduğunda muhtara başvurduklarını söyleyenlerin yüzdesi her iki grupta da en büyük paya sahip. Ancak, bugüne kadar muhtara hiç başvurmadığını belirtenlerin oranı, göçmen hane reisleri içinde yüzde 17, yerli hane reisleri içinde ise 23.3 düzeyinde. 
Çizelge 69, göçmenler arasında bugüne kadar muhtara hiç başvurmadığını söyleyenler içinde Doğulu ve Güneydoğuluların ço-Şunluğu oluşturduğunu gösteriyor. 
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ÇİZELGE 69: Muhtar İle İlişkide Olma Durumu 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Demirbaşlıların siyasi eğilimleri araştırılırken, hane reislerine, 
anketin yapıldığı dönemde en son yapılmış olan 24 Aralık 1995 
Genel Seçiminde oy kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, göçmenlerin yüzde 86.1'i, yerlilerin ise yüzde 83.3'ü "evet" yanıtını verdi. Mahalle genelinde seçimlere katılım düzeyi yüzde 85.8. 
Mahalle genelinde oy kullanmadığını belirten yüzde 13.4 düzeyindeki hane reisleri oranının yüzde 6.3'ünü Güneydoğulular, yüzde 4.5'ini ise Doğulular grubu oluşturuyor (Çizelge 70). 
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ÇİZELGE 70: En Son Yapılan Genel Seçimde (24 Aralık 1995) Oy Kullanma Durumu 


GÖÇMENLER YERLİLER | TOPLAM 
(223-100) (30-100)  |(253=100) 
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ÇİZELGE 71: Kullanılan Oyların Partilere Göre Dağı 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Çizelge 71'in ortaya koyduğu sonuç, Demirtaş'ta sol seçmenin ağırlıkta olduğudur. Partiler arasındaki oy dağılımına bakıldığında, mahalle genelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin birinci parti olduğu görülüyor. Ancak, ankete katılan hane reislerinin yüzde 21.7'si tercihini açıklamaktan kaçındı. Yerlilerin yüzde 40'ı, göçmenlerin ise yüzde 19.2'si tercihini gizleme eğiliminde. Göçmenler içinde HADEP ikinci parti; ancak göçmenlerin kendi aralarındaki farklılaşmalar araştırıldığında, Doğulu, İç Anadolulu ve Akdenizlilerde birinci partinin CHP, Güneydoğulularda i ise HADEP olduğu ortaya çıkmaktadır. 


İZELGE 72: Bu Tercihin Nedenleri 
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Araştırmaya katılan göçmen ve yerli hane reislerine oy kullanma sırasında, tercihlerini yönlendiren etmenin ne olduğu sorulduğunda, alınan yanıtlar arasında "savunduğu siyaset ve çizgi" ifadesi göçmenlerde yüzde 45.3, yerlilerde yüzde 32 ile ilk sırada geliyor. 
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Bu soruya, göçmenlerin yüzde 12.5'inden "tanıdık ve akrabaların etkisi" biçiminde bir yanıtın alınması, dikkat çekici. Yerliler arasında bu yanıtı veren tek bir hane reisine bile rastlanmadı. Bu durum, mahalledeki enformel ilişki ağlarının, özellikle göçmen gruplar içinde, oldukça güçlü olduğu yönündeki araştırma bulgularını destekliyor. Üstelik kırsal nitelikli olarak tanımlanabilecek bu tavır, mahallenin en eski göçmenleri olan İç Anadolulu ve Akdenizlilerde daha yüksek biçimde gözlemleniyor. Bu durum, daha önceki bulgulardan elde edilen, bu iki grup içinde hemşeri derneklerinin daha yaygın olduğu bulgusu ile de uyum içinde. Söz konusu derneklerin bu türden ilişkileri kurumsallaştıran varlığı, gündelik yaşamdan, siyasal tavır belirlemeye kadar kırsal nitelikli ilişkilerin yeniden üretilmesine aracı oluyor. 


İZELGE 73: Gelecek Seçimler İçin Belirtilen Tercihler 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Çizelge 73, Demirtaşlılar'ın, anketin yapıldığı dönemdeki, güncel siyasal yönelimlerine ilişkin ipuçlarına ulaşabilmek üzere yöneltilen, "önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?" 
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sorusuna verilen yanıtları içeriyor. Buna göre 24 Aralık 1995'ten bu yana geçen sürede, Refah Partisi (RP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) mahalledeki sınırlı seçmenini kaybederken, CHP de hem göçmenler hem de yerliler içinde önemli bir oy kaybına uğradı. CHP, bu oy kaybına rağmen, göçmenler için "birinci parti olma" özelliğini sürdürürken, yerliler içinde birinciliği Demokratik Sol Parti (DSP)'ye kaptırmış gözüküyor. Ancak, her iki grupta da, kararsızların oldukça yüksek olan oranı, bu tablonun değişebilirliğini arttırıyor. 

Demirtaş Mahallesi'nin 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri'ne ait resmi seçim sonuçlan incelendiğinde ise, Çizelge 74'te sunulan, anketin yapıldığı dönemde mahallede yaşayanların siyasal eğilimlerine ilişkin verilere uygun bir tablonun ortaya çıkmış olduğu görülüyor. 


ÇİZELGE 74: 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimi Demirtaş Mahallesi Sonuçları 
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Not: Seçmen listesinde sayılı olan seçmen sayısı 8723 olmakla beraber, 1607 
kişi oy kullanmamış. 7116 kişi oy kullanırken 397 oy pusulası geçersiz çıkmıştır. 
Kaynak: İçel İl Seçim Kurulu Kayıtları 
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Bulguların Değerlendirilmesi 
Mersinin en eski gecekondu mahallelerinden biri olan Demirtaş, kentin coğrafyası içinde alt-gelir grubuna ait toplumsal sımıflan içeren özelliği ile tanımlanıyor. Başka bir deyişle, Demirtaş'ı, kentin geri kalanından ayırmada belirleyici olan “sınıf” 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faktörüdür. Ancak, dışarıdan bakıldığında görülen tek bir Demirtaş imajının tersine, mahallenin kendi içindeki toplumsal yapı sınıfsal olmayan birtakım farklılaşmalar içermekte ve bu farklılaşmalar mahallede karmaşık bir tabakalaşmaya neden oluyor. Göç, etnik ve dinsel kimlikler ve oturulan konut alanı bu tabakalaşmanın kurucu öğeleridir. 

© Bu araştırmaya başlarken, göçmenlik ve yerlilik ayrımının Demirtaş'taki temel farklılaşma olduğu varsayılıyor. Ancak mahallede sürdürülen gözlemler ile yapılan görüşme ve anketler bu ilk izlenimin yanlış olmasa bile eksik olduğunu ortaya koydu. Nitekim araştırmanın ilerleyen evrelerinde, göçmen nüfusun kendi içinde, göç etme biçimine, kentte kalış süresine, geldikleri bölge üzerinden kurdukları ilişki ve örgütlenmelere bağlı, önemli tabakalaşma dinamiklerini barındırdığı anlaşılıyor. Bu arada, mahallede yaşayanlar arasında bir diğer tabakalaşma dinamiğinin ise, oturulan konut alanının özelliği olduğu bilgisine de ulaşıldı. Böylece, Demirtaş'ın, bir ucu göç olgusuna diğer ucu ise kentteki yerleşme özelliklerine dayanan bir eşitsizlik sarmalında, günümüz kent yaşamına ait belli görünümler sunduğu ortaya çıktı. 

Mahallede yaşayanların sosyo-ekonomik durumlarından gündelik yaşam pratiklerine kadar ilk karşılaştırmalar, göçmenlik ve yerlilik durumları üzerinden yapıldı ve önemli farklılaşmalar saptandı. Mahallenin ekonomik açıdan aktif olan nüfusunun çoğunlugunu göçmenler oluşturmakta ancak, hem işsizlik hem de enformel sektörde çalışanların oranı açısından en yüksek rakamlara yine bu grup içinde rastlandı. Enformel sektör çalışanlarının ve işsizlerin sayısının yüksek olması sonucunda, göçmenler içinde sosyal güvenlik kapsamında olmayanların oranı da daha yüksek çıktı. Gelir durumları incelendiğinde göçmenlerin hem düzenli bir gelire sahip olma hem de gelir düzeyi açısından yerlilerden daha olumsuz ko- 

- şullara sahip oldukları görüldü. Eğitim düzeyi mahallede genel olarak düşük olmakla birlikte, göçmenler okur yazarlık oranı açısından yerlilerin gerisinde kalıyor. Göçmen aileler içinde, çocuğunu okula gönderemeyen ve okuma çağındaki çocuğunu çalıştıran ailelerle karşılaşma oranının yerlilerinkinden fazla olması da olumsuz 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gelir koşullarının bir uzantısı. Yine bu ailelerde, hane reisi dışında çalışanların bulunduğu ailelerin oranı da yerlilerde olduğundan daha yüksek. Yerlilerden farklı olarak, göçmenler içerisinde çok çalışanlı hanelerin oranını arttıran önemli bir etmen ise, evlenen çocukların bir işte çalışsalar bile, yetersiz ekonomik koşulları nedeniyle ayrılmayıp, aynı evde yaşamaya devam etmesi. 

Refah düzeylerini karşılaştırmak bakımından, göçmenlerle yerlilerin oturdukları konuta ve sağlık durumlarına ait bazı göstergeler incelendiğinde, konutun oturma ve kullanma koşulları ile ilgili olarak yerlilerin görece iyi durumda olduğu anlaşılıyor. Mülkiyetin ele geçirilmesinde, iki grup arasında anlamlı farklılaşmalar gözlendi. Evin mülkiyetini miras yoluyla devralanlara sadece yerlilerde rastlandı ve yine bu grupta evini yaptırdığını söyleyenler daha yüksek çıktı. Göçmenlerin ise büyük çoğunluğu evini kendisinin yaptığını belirtti. Bu göçmenlerin kentteki konut edinme mücadelesin- de yasal olmayan süreçlerin baskın olduğunu gösteriyor. Sağlıkla ilgili göstergeler de, sosyal güvenlik kapsamında olanların daha yüksek olmasına bağlı olarak, yerlilerde daha olumlu bir görünüm sunuyor. Hem devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanma hem de yaşanan konutun kullanım koşulları ve beslenme biçimleri açısından yerliler, göçmenlerden daha iyi koşullara sahip. 

Ne var ki, göçmenler ile yerliler arasındaki bu karşılaştırmaların vardığı sonuç, Demirtaş'ta yaşayan yerli nüfusun yüksek yaşam standartlarına sahip olduğu değil. Çünkü istihdam, gelir, eğitim ve diğer sosyo-ekonomik değişkenler bağlamında, Demirtaş'ın yerlilerinin içinde bulunduğu koşullar, göçmenlerden görece iyi olmakla birlikte, çok büyük bir farklılık göstermiyor. Refah düzeyleri ve yaşam tarzlarının ortaya koyduğu göstergeler de göçmenlerinkine benzer biçimde olumsuzluklar sunuyor. Nitekim araştırma, bu olumsuz koşullar altında yaşama stratejileri geliştiren yerlilerle ilgili ilginç bulgular ortaya çıkardı. Göçmenlerin kente eklemlenme ve kentteki yaşamlarını sürdürebilme ile ilgili bazı mekanizmalarının, yerlilerin de yaşamına sızmış olduğu yönünde bulgular elde edildi. Örneğin, Demirtaş' ta enformel sektörde çalışma olgusunun sadece göçmenlere özgü olduğunu söylemek güç. Çünkü, yerli hane rcisleri içinde de bu sektörde çalışanlara rastlandı. Yine, kökene dayalı kırsal nitelikli dayanışma ilişkilerinin, yerlilerin toplumsal yaşamında da önemli bir yeri olduğu gözlendi. Bunların yanında, "kentten dışlanma" olgusunun göçmenler değil, yerliler tarafından, yaşamlarındaki önemli bir sorun olarak dile getirilmesi, gündelik yaşamında herhangi bir sorunla karşılaştığında hiç kimseden yardım almadığını belirtenlerin yerliler içindeki yüzdesinin daha büyük olması ve kent yaşamına yabancılık çeken gecekondulu göçmenlerin müziği olarak ortaya çıkan arabesk müziği dinleyenlerin, yerlilerde göçmenlerden daha yüksek orana ulaşması da oldukça dikkat çekici. Kuramsal bölümde, örtük bir biçimde, kentte kalmak, kente eklemlenmek isteyen bir deneyime işaret ettiği belirtilen arabesk müziğin yerliler grubunda daha yaygın biçimde dinleyici bulması, kenti ve olanaklarını daha iyi bilen, ancak onunla bütünleşme şansı kalmadığını daha iyi gözleyen yerlilerin, dünün göçmenlerinin yerini aldığının ve bugünün göçmenlerinin ise henüz kentten beklentilerinin yoğunlaşmadığının ifadesi olabilir. 
Bunların yanında yerlilerde de, göçmenlerde olduğu gibi, hanede birden çok kişinin çalışması olgusu önemli bir geçinme stratejisi olarak uygulanıyor. 

Demirtaş'ta göçmenlerin kendi içinde de, göçmenlerle yerliler arasındaki eşitsizlikleri aratacak düzeyde farklılaşmalar yaşanıyor. 
Göçmenlerin kendi içindeki etnik ve dinsel kimliklere ve göç etme biçimine bağlı olarak ortaya çıkan farklılaşmalar, mahalledeki eşitsizlikleri daha karmaşık ve çok boyutlu bir hale getiriyor. Görünüşte, coğrafi köken ayrımına dayanan bu gruplaşmalar, gerçekte, etnik ve dinsel düzlemde ortaya çıkan daha derin kimlik farklılaşmalarına ve kentte kalış sürelerine dayanıyor. 

Doğulu ve Güneydoğulular (Kürtler), İç Anadolulular (Türk-Alevi) ve Akdenizliler (Arap-Alevi) yaptıkları iş, aile içi ilişkileri, enformel ve formel örgütlenme biçimleri ve siyasal eğilimleri bakımından önemli farklılaşmalar gösteriyor. 

Sigortalı ve güvenceli işlerde çalışma ve gelir düzeyi açısından en iyi durumda olan göçmenler İç Anadolulular. Onları Akdenizliler grubu izliyor. Bu durum, her iki grubun da mahallenin en eski 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göçmenleri olmaları yani, iş bulma ve yerleşme açısından kent ekonomisinin daha geniş olanaklar sunduğu dönemlerde kente gelmiş olmaları ile açıklanabilir. Bu grupların Alevi ve Arap kimlikleri, daha çok gündelik yaşam, toplumsal örgütlenme ve siyasal tavır alışları üzerinde etkili oluyor. Kentte kalış süresinin daha yüksek olmasının yanında, bu grupların İslam'ın Ortodoks yorumunu kabul etmeyen Alevilik inançlarına dayalı, laik ve değişime açık toplumsal yapıları, diğer gruplara oranla görece yüksek bir kentlileşme düzeyine ulaşmalarında etkili oluyor. Örneğin, "geleneklerinizi, örf ve adetlerinizi yaşatabiliyor musunuz?" sorusuna en yüksek "bunu önemsemiyorum" yanıtı bu gruptaki göçmenlerden geldi. Yerel politikacıları tanıma, muhtarla ilişkide bulunma ve genel seçimlerde oy kullanma gibi siyasete katılım göstergelerine ait en yüksek yüzdelere İç Anadolulular grubunda rastlandı. Akdenizli göçmenlerde aşiret üyeliği, dinsel bir cemaate üyelik ile örf ve adetleri yaşatma yüzdelerinin yüksek çıkmasında Arap kimliği önemli bir etken. Arap göçmenlerin mahalledeki azınlık konumları ve Nusayrilik olarak adlandırılan, Türk-Alevilerine göre daha güçlü bir İslam inancına sahip olmaları, bu kimliğe sahip olanlar arasında daha cemaatçi ve kapalı bir yapının gelişmesine neden oldu. 
Bu nedenle, Arap Alevisi olan Akdenizli göçmenlerin gündelik yaşam ve toplumsal ilişkilerinde yaşanan dönüşümler dahâ sınırlı oldu. Fakat, ekonomik koşulların olumsuzluğuna bağlı olarak tüm göçmen grupların gündelik yaşamlarında, kentli pratikleri sürdürme ve kentin kültürel olanaklarından yararlanma anlamında oldukça düşük bir sosyal değişim geçirdikleri belirtilmelidir. 

Doğulu ve Güneydoğulular, Demirtaş'ta yaşayan göçmenler içinde kente eklemlenme konusunda en zayıf durumda olanlar. 
Güneydoğulular önde gelmek üzere, enformel sektörde çalışma ve sosyal güvenceden yoksun olma, gelir, eğitim ve işsizlik düzeyleri, çocuğunu okula gönderememe ve okuma çağındaki çocuğunu çalıştırma, oturulan konutun kullanma koşulları ve sağlıkla ilgili göstergeler incelendiğinde bu iki grubun yoksulluk koşullarının daha ileri boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Bu iki grupla ilgili sosyo- ekonomik göstergelerin ve refah düzeylerinin daha olumsuz olması, Doğulu ve Güneydoğulu göçmenlerin, mahalleye son dönemde göç edenler içinde çoğunluğu oluşturması ile ilgili. Son yıllarda kentlerde yaşanan ekonomik dönüşümler ve göç sürecinin değişen niteliği bu olumsuzluğu yaratan iki önemli faktör. 1980 sonrası gündeme gelen ekonomik politikaların, kente gelen göçmenler açısından istihdam ve kentle eklemlenme olanaklarını ciddi biçimde daraltması ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşanan şiddet olaylarına bağlı olarak ortaya çıkan ve isteğe bağlı olmaksızın gerçekleşen "zorunlu göç" olgusu, 1990 sonrası gelen göçmenlerin uyum sorunlarına yeni boyutlar kattı. Doğulu ve Güneydoğulu göçmenlerin durumlarını analiz etmede, mahalleye 1990 sonrası dönemde gerçekleşen göçün bu niteliğini kavramak önemli. 

Zorunlu göç, mahallenin uzun yıllar karşı karşıya kaldığı "zincirleme göç" türünden farklı bir yapıya sahip. Araştırma sırasında elde edilen çok sayıda bulgu bu olgunun varlığını ispatlıyor. En başta, 1990 sonrası gelenler içinde, göç etme nedenleri olarak, "bölgedeki olaylar" ve "köyümüzün boşaltılması" seçeneklerini işaretleyenlerin dikkat çekici bir yüzdeye ulaşması, bu olgunun en önemli göstergesi. Mersin'i seçme nedeni olarak, "güvende olacağımızı düşündüğümüz için" açıklamasını yapanların, 1990 sonrası gelenlerde 1990 öncesi gelenlerden çok daha fazla olması, zorunlu göç olgusunun en önemli belirtisi olan kitlesel biçimde ("diğer hanelerle toplu biçimde") göç etme biçimine, 1990 sonrası gelenler içinde daha sık rastlanması, güvenlik gerekçesi ile köy boşaltmalara bağlı olarak, bu dönemde köyden gerçekleşen göçteki artış ve malını mülkünü bırakıp kaçtığını söyleyenlerin, 1990 sonrası gelenlerde oldukça büyük bir yüzdeye sahip olması, Demirtaş'a 1990 
sonrasında gerçekleşen göçler içinde zorunlu göç olgusunun önemli bir yer tuttuğunu açıkça ortaya koyuyor. 

Çalışmanın kuramsal bölümünde işlendiği gibi, hem zorunlu göç olgusunun hem de 1980 sonrası uygulanan, kentlerde istihdam olanaklarını daraltan, işsizliği çoğaltan böylece gelir dağılımı adaletsizliğini daha da arttırarak yoksulluğu toplumsallaştıran neoliberal ekonomik politikalar, Demirtaş'a 1990 sonrası gelen göçmenler için, kentte iş bulma ve yerleşme mücadelesini daha da 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zora soktu. Hem bu zor koşullar hem de kentte kalış sürelerinin daha kısa olması nedeniyle, mahalledeki enformel sektörde çalışanlar ve işsizlerin büyük bir kısmını bu göçmenler oluşturuyor. 
Oldukça düşük orandaki "küçük esnaflık" dışında, bu göçmenlerin formel iş piyasasında yakaladıkları istihdam olanaklarının yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Oysa göçten önceki konumları incelendiğinde, bu grubun yarıdan fazlasının "çiftçilik ve hayvancılık" ile uğraştığı ve içlerinde işsiz olduğunu söyleyen tek bir hane reisinin bile bulunmadığı görülüyor. 

İstihdam özelliklerine paralel olarak, 1990 sonrası gelenlerin sosyal güvenlik ve gelir durumları da olumsuz bir görünüm sunuyor. Bu grupta yer alan hane reislerinin yarısı, sosyal güvenceden yoksun biçimde ve düzenli bir gelire sahip olmaksızın yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Okuma çağındaki çocuğunu okutamayan ve çalıştıran ailelerle, hanede hane reisi dışında çalışan(lar)ın bulunduğu ailelerin en yüksek oranı, oturulan konut ve sağlıkla ilgili en olumsuz göstergeler 1990 sonrası gelenler içinde saptandı. Mahalledeki eşitsizlikler ve yoksulluk olgusu en dramatik boyutlarına bu grup içinde ulaşıyor. Yoksulluğu en fazla hisseden ve mekânsal olarak da yerel hizmetlere en fazla ihtiyaç duyan 1990 sonrası gelenlerin, yerel politikacılarla ilişki düzeylerinin mahalledeki gruplar içinde en düşük olması ise bu grubun yaşam koşullarını ağırlaştiran paradoksal bir durum. 

1990 sonrası gerçekleşen göçlerle birlikte, mahallede baskın 
olan siyasal eğilimler de değişti. Alevi nüfusun ağırlığına bağlı olarak önceleri "CHP'nin kalesi" olarak anılan mahallede, 1990 sonrası gelenler içindeki zorunlu göç grubunun da etkisiyle HADEP'in ağırlığı arttı. Nitekim, 18 Nisan 1999 genel seçimlerinin ortaya koyduğu sonuçlar da bu gidişatı doğruluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan şiddet olaylarının belli ölçüde politik bir boyu- ta sahip olması ve bu olaylar nedeniyle zorunlu biçimde göç etmiş olanlar içinde bir siyasallaşma olgusunu gündeme getirmektedir. 
Bu durum, kentlerde en çok yalnızlaşan ve yoksullaşan bu grubun kent ortamında kendini ifade edecek araçlar bulma arayışları çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Siyasal parti üyeliği ve siyasal partilerle ilişkide olma oranlarının 1990 sonrası gelenler içinde en yüksek çıkması bu siyasallaşma olgusunun göstergeleri olarak kabul edilebilir. 

Demirtaş'ta gözlemlenen bir başka tabakalaşma eğilimi ise, mahalle içi mekânsal farklılaşma olgusundan kaynaklanıyor. Mahallede bu olgunun ortaya çıkışı 1980'li yılların sonlarına rastlıyor. 
Mahallenin güneyindeki ilk yerleşim alanı ile, kuzeyinde yer alan ve 1989 yılında imara açılan yeni yerleşim alanı arasında alt-yapı hizmetleri, oturulan konutların özellikleri, kamusal ve ticari faaliyetlerin yaygınlığı açısından gözlemlenen farklılaşma, aslında, mahalleye son on - on beş yılda gelen göçmenlerin yaşadıkları olumsuzlukların mekâna yansımasıdır. Bu bölgede yaşayanların gelir düzeylerinin I. Bölge'de yaşayanlardan daha düşük olduğu saptandı. 1990 sonrası dönemde zorunlu göçle gelmiş olanların bu bölge nüfusu içindeki ağırlığının I. Bölge'den fazla olması da bu bölgedeki yoksulluğu arttıran bir etmen oldu. Yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaştığı bu bölgede, işsizlik, enformel sektörde çalışma, gelir düzeyinin düşüklüğü, sosyal güvenceden yoksun olma ve Yeşil Kart sahipliği, çocuğunu okula gönderememe ve bir işte çalıştırma, hane reisi dışındaki aile üyelerinin çalışma oranları I. 
Bölge'den önde. Bu bölgede ortaokuldan yüksek eğitim alabilmiş olan hane reisine rastlanmadı. Bu durum, hem bu bölgedeki, eğitim düzeyini ilerletecek kentsel deneyime ulaşamamış yeni göçmenlerin oranının yüksek olması, hem de, çoğunluğu köyden göç eden zorunlu göç grubunun bu bölge nüfusu içinde daha yüksek bir orana sahip olması ile açıklanabilir. Eğitim düzeyinin bu derece düşük olması, burada yaşayanların yaşam koşullarının gelecekte iyileşebileceği olasılığını da azaltıyor. I. Bölge'de çocuğunu okula gönderemeyen hane reislerinin oranının yüksekliği de, burada, bu yönde umutların yeşeremeyeceğini ortaya koyuyor. 

Hem sosyo-ekonomik göstergeler hem de konut alanının niteliği ve çevre koşulları açısından II. Bölge'nin bu olumsuz koşullan, bu bölgede oturan Demirtaşlılar'ın yaşam standartlarını oldukça düşürüyor. Esas olarak gelir eşitsizliğinin bir sonucu olan bu mekânsal farklılaşma, iş bulma, kentle ilişkiye geçme, kentsel hizmetlerden yararlanma, ve kentte yerleşikleşme açısından mahallede yaşayan göçmenler arasında yeni bir eşitsizlik kaynağı yaratıyor. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, mikro düzeydeki bu alan araştırmasından, çalışmanın kuramsal kısmında, günümüz kentleri açısından tartışılan belli eğilimleri ve bu eğilimlere yön veren olguların varlığını destekleyen nitelikte bulgular elde edildi. 
Demirtaş'ta, göçmenlerin mahallenin "ötekileri" olarak yaşadıkları 
geleneksel uyum sorunları devam etmekle beraber, özellikle 1980 
sonrasının işsizlik, gelir eşitsizliği ve toplumsal adaletsizliği arttıran ekonomik politikalarının etkisiyle, mahalledeki düşük gelirli olan yerli nüfusun da birtakım uyum sorunları yaşadığı gözlendi. 
Mahallede göçmenlik konumundan kaynaklanan eşitsizliklerin, göçmenlerin değişik etnik ve dinsel kimlikleri, göç etme tarihi ve göç türü farklılaşmalara bağlı olarak daha farklı boyutlara ulaştığı da belirtilmeli. 

Göçle kurulmuş olan Demirtaş, 35 yıllık geçmişine rağmen, hala göçle bağlantılı ilişki ve mekanizmaların varlığını sürdürdüğü bir mekân durumunda, Mahalle, oturulan konutların niteliği, çalışan nüfusun kentsel iş piyasasındaki konumu, toplumsal ilişkiler ve örgütlenme biçimleri açısından modernist anlamda "kentli” bir görünüm sunmuyor. Yeni göçler almaya devam eden mahallede, hem göç hem de yoksulluk olgusu, enformel nitelikte bir kentsel ortam yaratıyor. Bunda kamunun, göç, yerleşme ve uyum süreçlerine müdahalesinin eksik kalmasının da etkisi bulunuyor. 

Sonuç olarak, araştırma bulguları, bir bütün halinde göçmeni ve yerlisi ile Demirtaş'ın kentin "ötekilerini" barındırdığını, bu "ötekileşmenin" ise, daha önceki dönemlerde tartışılan yerli-göçmen ayrımının ötesine geçerek, postmodern kimlik politikalarının savunduğu, parçalanmışlık ve patlayıcı bir çoğulculukla şekillenen "postmodern bir kent" görüntüsü sunduğunu ortaya çıkarıyor. 
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SONUÇ 


Nüfusun, bireylerin ve toplumların yaşamında zaman içinde ortaya çıkan değişmeler nedeniyle, yer değiştirmesi olan göç, toplumsal yapının ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarında meydana gelen dönüşümlerin belirleyiciliği altında gelişen bir harekettir. 
Bu hareket böylesi bir mantık içinde geliştiği için toplumsal yapıyı etkileyen belli dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde daha biçimde olarak gündeme gelir. Göçün yoğun olarak yaşanması ise çoğu zaman varılan yerdeki sosyo-mekânsal yapıyı olumsuz yönde etkileyen bir faktör olmuştur. 

Bu durumu, toplumların yaşamında köklü yapısal dönüşümlere yol açan sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan kentleşme sürecinde somut olarak gözlemeyebiliriz. Kır ve kent arasındaki bölüşüm ilişkilerinde ve işbölümünde değişiklikler yaratarak, kırsal alanlarda çeşitli dönüşümlere yol açan sanayi devrimini, yoğun biçimde gerçekleşen kırdan kente göçler izlemişti. Sanayileşmenin ve kentsel etkinliklerin artmasına bağlı olarak hızlanan bu göçlerle birlikte, kentlerde çeşitli sorunların ortaya çıktığı görülüyordu. Göç eden kitlelerin kentlerde neden olduğu bu sorunlar, göçün vardığı toplumun genel niteliklerine bağlı olarak farklılıklar gösteriyordu. 
Özellikle, göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde iş, konut ve diğer kentsel hizmetlerin sağlanamadığı azgelişmiş ülkelerin kentleşme deneyiminde, göçle bağlantılı olarak yaşanan sorunlar daha yoğun bir biçimde gündeme geldi. Nüfusun önemli bir bölümünün kırdan koparak kentlerde yaşamaya başlaması, kentlerdeki diğer kesimlerin de yaşamlarında önemli değişikliklere yol açtı. 

Sanayileşme ile birlikte yaşanan modern kapitalist kentleşme sürecinde tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörlerine, kırdan kente geçişi sağlayan bu göçler, temel olarak işgücünün sektörler ve mekânlar arasında yer değiştirmesi anlamına geliyordu. 
İşgücünün yer değiştirmesi anlamında yoğun göçlerin yaşanmasına neden olan modem kapitalist kentleşme sürecinin, aynı zamanda, yeni bir kentlilik anlayışının ve bu anlayıştan türeyen bir göçmenlik algısının doğuşuna neden olduğu görülür. Bu yeni kentlilik anlayışı, kapitalist üretim tarzını tanımlayan ilişki ve değerler üzerinden kurulmuştur. Söz konusu anlayışta, geleneksel toplumdaki cemaatleşmenin yerini atomize bireyciliğin, bahşedilmiş statülerin yerini kazanılmış statülerin, yüz yüze ilişkilerin yerini kişisel olmayan ilişkilerin, gelenekler ve normların yerini yazılı hukuk kurallarının aldığı bir toplum yaşamının çerçevesi çizilir. 

Kentliliğin bu içeriği, aynı süreçte ortaya çıkan modernist düşünüş biçiminin etkisiyle şekillenmişti. Kentleşmenin yönünü "ekonomik gelişme" hedefini gerçekleştirmenin ya da toplumu bu hedefe yöneltmenin belirlediği bu süreçte, modernist çerçevede evrensel ve eşit bireylerden oluşan bir bütünün yaratılması projesi, "kentsel bütünleşme" kavramını da beraberinde getiriyordu. Modernleşmeyi görece erken tarihlerde yaşayan gelişmiş Batı ülkelerinde göçmenlerin kent ortamına uyumunun (veya eklemlenmesi- nin) birtakım kurumsal düzenleme ve mekanizmalarla sağlanmaya çalışıldığı görülür. 

1950'lerde ABD menşeli bir ürün olarak gündeme gelen Modemleşme yaklaşımı, azgelişmiş ülkelerin sanayileşme ve kentleşme deneyimleri açısından vizyon sağlayan bir paradigma oldu. 
Bu paradigma, kente gelişin göçmenlerin yaşamında yaratacağı toplumsal değişimi "modern olmayan/geleneksel" durumdan "modern" denilen aşamaya doğru bir geçiş olarak betimliyordu. Gelişmiş ülkelerden farklı olarak, azgelişmiş ülkelerde "kentlileşme" tartışmalarını gündeme getiren bu yaklaşım, göçmenlerin kentte oluşturulan kültürel kodlar ve davranış biçimlerini benimseyerek zaman içinde bu mekânla bütünleşeceklerini öngörüyordu. Bu bağlamda, söz konusu değişimi gerçekleştiremeyen göçmenlerin, "kentlileşemeyen köylüler" veya "sahte kentliler" diye nitelendirildiği görülür. Buna göre söz konusu göçmenler, kent toplumunda 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örgütsüzlüğe neden olan marjinal bir kesimdir. Ancak zaman içinde bu değerlendirmenin, bütünleşme kavramının içeriğine ilişkin tanımlama hatalarından dolayı yüzeysel ve yetersiz kaldığı görülecektir. 

1970'li yılardan itibaren yapılan araştırmalar, kent ile bütünleşmenin, göçmenlerin, kentin toplumsal formasyonunda egemen olan kesimlerin değer ve davranışlarını benimseme düzeyinden çok, kentin sunduğu ekonomik ve toplumsal fırsatlar içinde yer alabilme düzeyi üzerinden tanımlanmasının daha anlamlı olacağını ortaya koydu. Dolayısıyla göçmenlerin kent yaşamına katılımında belirleyici olan, söz konusu kesimlerin kentteki toplumsal sınıf konumlarıdır. i 

Göç ederek kente gelenler, genellikle, işgücü kitlesine dahil olur ve eşitsiz (çoğu zaman da olumsuz) ekonomik koşullarda yaşamını sürdürmek durumunda kalır. Dolayısıyla, göçmenlerin kentlerde yaşadıkları uzun dönemli uyum sorunları, "kentlileşememek"ten değil, onları çevreleyen yoksulluktan kaynaklanır. 
Türkiye gibi pek çok azgelişmiş ülke örneğinde görüldüğü gibi, göç eden kitlelerin yoksulluklarını giderecek kamusal önlemlerin alınmamış olması, bu kesimlerin kentsel yaşama katılımının önündeki en önemli engeldir. 

1950'li yıllarda gündeme gelen ve 1960'larda sosyoloji yazınının gündeminde ilk sırasına yükselen, “göçmenlerin toplumsal ola- 
- rak bütünleştirilmesi” çabasının arkasında, kırdan koparak kente gelen kitlelerin kentlerde -ekonomik büyümeyi gerçekleştireceksanayinin "işgücü" ihtiyacını karşılamasının da payı vardır. Sovyetler Birliği varlığı, II. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan sosyalist ülkeler bloğu ve İtalya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde güçlü işçi sınıfı partisi ve sendikalarının basıncıyla birleşen bu çaba "sosyal devlet" olgusunu gündeme getirmişti. Sosyal devlet modelinin pek çok Avrupa ülkesinde kentsel hizmetlerin artmasına neden olduğu ve bunun göçmenlerin ve genel olarak işçi sınıfının yaşam koşullarını olumlu yönde etkilediği görülür. Örneğin, sosyal konut yapımı, kent içi toplu ulaşım sisteminin gelişmesi, ekonomik ve toplumsal amaçlı kent planlarının yapılması, parasız eğitim olanaklarının arttırılması gibi kentsel hizmetlerdeki gelişmeler, aynı zamanda bu yıllardaki toplumsal güç yapısından ve ekonomik büyümenin sağladığı olanaklardan kaynaklanmıştı. Bu dönemde, Fordist ve Keynesçi ulusal kalkınma modeliyle yaşanan hızlı ekonomik büyüme, toplumda geniş bir orta sınıf yaratmış, bunlar kentli kültürün taşıyıcıları ve toplumsal uzlaşmanın önemli bir figürü olmuştu. Ancak 1970'lerde dünya ekonomisinde yaşanan büyük boyutlu krizle birlikte başvurulan ekonomik politikalarla sözü edilen toplumsal ortamın altındaki toprak kaymaya başladı. 

1970'li yılların sonlarından başlayarak, krize neden olarak görülen büyüme modeli ve sosyal devlet uygulamalarının yerine, krizden çıkışın tek yolu olarak görülen bir ekonomik ve politik yapılanmaya geçildi. Uluslararası sermayenin geliştirdiği finanssal ve ticari serbestleşme, esnek üretim tekniklerinin denenmesi, ekonomide devlet müdahaleciliğinin ve sosyal devlet uygulamalarının azaltılması, sözü edilen yeniden yapılanma hamlesinin temel adımları oldu. Söz konusu gelişmelerle başlayan ve günümüz toplumlarını etkilemeye devam eden bu yeniden yapılanış, önceki dönemdeki büyük sermaye, işçi sendikaları ve müdahaleci devlet arasındaki toplumsal uzlaşıyı yok etmiştir; bu politikalar, "neoliberal politikalar" diye anılır. Özel sermaye ve kapitalist piyasayı dünyanın merkezine alıp, ekonomi-siyaset ayrımını uç noktalara götüren, hayatın her alanını ve doğayı metalaştıran neoliberal politikalar, sermayenin artan uluslar arası-laşmasına dayalı olarak kendisini bir . 
kaçınılmazlıkmış gibi dayatmaktadır. Her neoliberal açılıma, bir diğer ifadeyle “reforma” gerekçe gösterilen bu uluslararasılaşma - “küreselleşme” diye anılır. Dolayısıyla “neoliberal globalleşme” kavram çifti geçerli, hâkim eğilimleri anlatmak için uygun bir araç gibi gözükmektedir. 

Krizi aşmak üzere dünya ölçeğinde sosyal, ekonomik, siyasal pek çok alanda neoliberal anlayışın yön verdiği değişimler yeni eşitsizlik ve dışlanma biçimlerini barındıran yeni bir kentsel gerçeklik yarattı. Kırların boşalmasını hızlandıran “neoliberal globalleşme”nin etkisiyle 2000 yılından beri Dünya nüfusunun yarısından fazlası, eşitsizliklerin keskinleştiği, toplumsal gerilimlerin kutuplaşmaya dönüştüğü, mekânsal parçalarının birbirinden koptuğu ve yeni tür bir yoksulluk olgusunun ortaya çıktığı bir kentsel ortamda yaşamını sürdürüyor. Günümüz kentlerinde geçerli olan yoksulluk olgusunun yeniliği, hem daha kalıcı bir niteliğe sahip olması hem de daha geniş toplumsal kesimleri kapsamasından kaynaklanır, 

Fordist dönemde gelişen sanayinin niteliksiz işgücü ihtiyacını karşılayan göçmenler, işgücü piyasasında farklılaşmaların yaşandığı ve ekonominin kilit sektörlerinde (otomotiv, biyo-kimya, silah gibi) nitelikli işgücünün istihdam edildiği bu dönemde, geçici ve sigortasız biçimde, düşük ücretli işlerde çalışmak durumunda kaldı. Eskiden "geçici" ve azgelişmiş ülkelere özgü olarak görülen enformel sektörün, esnek üretim tekniklerinin alt-sözleşme ilişkilerini geliştirmesiyle birlikte, sanayi üretiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiği görülüyor. Bu nedenle, enformel sektör hem göçmenler hem de kentte yaşayan diğer niteliksiz işgücü açısından neredeyse istihdam olanağı yaratan tek kanal haline geldiği söylenebilir. İşgücü piyasasındaki bu farklılaşmaların, işçi sınıfı örgütlülüğünü zayıflatarak, onun pazarlık gücünü düşürücü, kapitalist toplumlarda mevcut bulunan gelir dağılımı adaletsizliğini daha da bozan etkileri oldu. Bunun yanında ekonomik krizle birlikte gündeme gelen yüksek işsizlik oranının gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde süreklilik kazanması da, kentlerdeki gelir dağılımı adaletsizliğini arttıran etkiler yarattı. 

Kentsel mekândaki eşitsizlikleri arttıran önemli bir etmen ise yeniden yapılanmayla kapitalist devletin sosyal yanlarının budanması yönündeki politikalardı. Eğitim, sağlık ve diğer alanlarda gerçekleşen özelleştirmeler, sosyal güvenlik kapsamının daraltılması gibi bu minvaldeki uygulamaların dolaylı sonuçlarından biri, toplumsal çelişkileri uzlaştırmaya, alt gelir düzeyindeki kesimleri gözetmeye dönük bütüncül ve savunmacı kent planlaması anlayışının terk edilmesiydi. Sözü edilen politikalar, bugün kentlerde, göçmenlerin de içinde yer aldığı alt sınıflar ve küçük burjuva kesimlerin önemli bir bölümünü, iş, gelir, konut ve diğer kentsel hizmetlerden yararlanma yani sosyal haklar noktasında olumsuz biçimde etkile- 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a d Kent içindeki toplumsal gruplar arasındaki eşitsizliklerin arttığı 


bu süreçte, "toplumsal adalet" ve "kamu yararı" gibi kavramların da ülke ve yerel yönetimlerin gündeminden düştüğü görüldü. 

Ekonomik yeniden yapılanmanın kentsel eşitsizlikleri arttıran sonuçlarının yaşandığı bu dönemde farklılıkların giderilmesi ve toplumsal adaletin gerçekleştirilmesine dönük çabaların gündemdışı kalmasında; farklılıkları, tikellikleri, sosyal sınıf dışı kimlikleri öne çıkaran farklı türden liberal anlayışlarının ve "postmodern" felsefi duruşun hatırı sayılır bir rolü oldu. 1980”lere ve daha da önemlisi 1990'lara damgasını vuran bu anlayışlar, kentteki her parçanın kendi özgüllüğünde anlamı olduğuna inandığı ve bu parçaların bir bütüne ait olmadığını iddia ettiği için kentin tek bir kültür etrafında birleştirilmesi gerektiğini savlayan modernist-devletçi mekân düzenleme anlayışını da reddediyordu. Bu nedenle kentlerde bütünleştirici bir homojen kültürün yaratılmasına karşı çıkan bu yaklaşım, modernizmin kente göç eden bireylerin zaman içinde "kentlileşeceği" söylemini de benimsemiyor ve göçmenlerin kentle bütünleşmesi türünden bir sorunsala sahip bulunmuyordu. Ne var ki, farklılaşmaları, parçalanmayı savunan postmodernizm, modernizmin bütünlükçü tavrına karşı çıkarken, evrensel ilkelerden kopuk olan bu sınırsız farklılıklara dayanan özgürlük ortamının nasıl kurulacağını ise formüle edemiyordu. 

Kent mekânındaki farklılaşmalar, parçalanmaları ve eşitsizlikleri "normalleştirme" işlevi görmeye soyunan bu yaklaşım, esasın- da, kapitalizmin, kitlesel üretim yapan büyük fabrikalardan çok çeşitli ürünler çıkaran küçük firmalara geçişin yaşandığı, oldukça farklı tüketici grupların oluştuğu, kişiye özel kalite ve tasarıma ilginin arttığı günümüz eğilimlerinin gereksindiği kültürel mantığı sunuyordu. Farklılığı kutsayan postmodem kimlik politikalarının en makro düzeyde, etnik, dinsel ve cinsiyete dayalı cemaatleşmeyi teşvik ederek, zenginlerin daha zengin, yoksulların ise daha yoksul olduğu bu süreçte ortaya çıkabilecek direnci azaltıcı, uyumu ve kaynaşmayı sağlayıcı psikolojik toplumsal ortamlar yaratıcı ve sosyal-sınıfsal konumlara dayalı mücadele ve örgütlenmelerin önüne yeni engeller çıkarıcı etkiler yarattığı görülmektedir. 
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Kentleri eşitsizliklerin derinleştiği mekânlara dönüştüren 1970” lerden beri gündemde bulunan yeni süreç, dinamik ve anlayışlar - belli kırılmalarla, farklılaşmalara uğramakla birlikte- Türkiye'de de etkili oldu. Türkiye kentlerinde 1980 sonrasında gözlemlenen değişimleri belirleyen dinamiklerin pek çoğunun, dünya ölçeğinde girişilen ekonomik yeniden yapılanma sürecine bağlı olarak geliştiği rahatlıkla söylenebilir. 24 Ocak 1980 tarihinden beri yürürlükte bulunan istikrar ve yapısal uyum programları, neoliberal politikaların Türkiye'de de yaşama geçirilmesinde kritik önemde pay sahibidir. Özellikle, TÜSİAD'da, MESSte örgütlü tekelci sermayenin talepleri ve Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kredi kuruluşlarının yönlendirmeleriyle şekillenen 24 Ocak Kararları'nın yaşama geçmesinde 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri darbenin oynadığı rolü de hatırda tutmak gerekir. 

Neoliberal politikalar, Türkiye'de 1980'lere kadar geçerli olan ithal ikamesine, dolayısıyla iç (ulusal) pazara dayalı kalkınma modelinden iç pazarı daraltıcı, dış satıma ağırlık veren ihracata dayalı bir kalkınma modeline geçilmesine neden oldu. Gelir dağılımı adaletsizliğini ücretli kesimler aleyhine daha da bozan bu politikalardan en olumsuz biçimde etkilenen kesimler; kentsel işgücüne yeni katılan göçmenler, genel olarak işçi sınıfı ve orta sınıfın alt tabakaları oldu. . 

Neoliberal politikalar Türkiye'de 1980'lerden bu yana; ücretli kesimlerin örgütlerinin ve ücretlerindeki artışların baskı altında tutulmasını, yüksek enflasyon ve işsizliği, özelleştirmeleri, sosyal devlet politikalarının geriletilmesini, enformel sektörün istihdamdaki payının artmasına paralel olarak geçici ve sigortasız olarak çalışanların çoğalmasını gündeme getirdi. Söz konusu gelişmelere yol açan neoliberal politikalar, dünyanın başka pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye kentlerinde de, 1990'lı yıllardan bu yana toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki ayrışmaları daha belirgin ve - sürekli hale getirdi ve yoksulluğun boyutlarını genişletti. 

, Günümüz Türkiye kentlerinin durumunu tanımlayan en önemli olgulardan biri, yoksulluğun derinleşmesi, yaygınlaşması ve mekânsal yoğunlaşmasıdır. Yoksulluğun yaygınlaşması -aynı zaman- 


199 


da, ona karşı geliştirilen bir yaşam stratejisi olarak- kentlerde etnik köken ya da mezhep gibi geleneksel kimlikler üzerinden kurulan çemaatleşme eğilimlerinin güçlendirdi. Bunun yanında, kent mekânının toplumsal tabakalaşmayı yansıtacak biçimde katmanlaşmasının da bu mekânlarda kendi içine kapalı yerel toplulukların oluşma dinamiklerini beslediği görülüyordu. 

1990'lı yıllarda Türkiye kentlerinde yoksullaşma ve toplumsal kutuplaşma süreçlerinin yaygınlık ve yoğunluğunu besleyen en önemli olgulardan biri de zorunlu göç olgusu oldu. Büyük ölçüde askeri kaygılarla köy boşaltma ve koruculuğa zorlama uygulamalarıyla gerçekleşen zorunlu göç hareketiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kırlarından bölge içindeki kentlerle, batı ve güneyindeki metropollere doğru üç-beş yıl gibi kısa sayılabilecek süre içinde kimi rakamlara göre 3, kimilerine göreyse 1,5 milyon gibi büyük bir insan kitlesinin yaşam alanlarını değiştirmek zorunda kaldığı görüldü. 

Askeri ve siyasal anlamda sakıncalı hatta kimi durumlarda suçlu görülen bir nüfus kesiminin, göçün yaratabileceği maddi ve manevi sorunlara karşı gereksinimlerini karşılamaya dönük devlet desteği ve korumasından tamamen mahrum biçimde gerçekleştirdiği travmatik bir deneyimdi söz konusuydu. Yüzbinlerce insanın devletin destek sağlaması bir yana yakılıp-yıkılan veya geride bıraktıkları mallarından kaynaklı kayıplarını tazmin edecek bir katkısı bile -2000'li yılların ortasına kadar- göremeden gerçekleştirmek zorunda kaldığı bu göç hareketinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilmiş zorunlu göç veya “iskan” uygulamalarından da olumsuz koşullarda bir göç süreci olduğunu belirtmek gerekir. Zorunlu göç mağduru yüzbinlerce kişinin kendilerini buna zorlayan “kamu” tarafından daha önce olmadığı kadar ihmal edildikleri, yok sayıldıkları, gittikleri yerlerde kolluk güçleri ve yerli nüfus tarafından itilip kakıldıkları görüldü. Bu durumun yaşanmasında bölgede bugün (2009'da) bile süregelen çatışmaların yanı sıra, söz konusu göç hareketinin, devletin -zaten az gelişmiş bulunan- sosyal adaletçi, kalkınmacı, bütünleştirici yanlarını ortadan kaldıran, onu neredeyse bir “gece bekçisi” haline getiren neoliberal politikalar ve anlayışın 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hakim olduğu bir dönemde yaşanmış olmasının rolü vardır. Uzun lafın kısası, 1990”ların zorunlu göçünün nedenleri ve biçimi söz konusu göçü gerçekleştiren göçmenlerin, kentteki iş ve yaşanabilir konut bulma mücadelelerini ve dolayısıyla uyum süreçlerini de zorlaştırdı. Zorunlu göç mağdurları, göç ettikleri kentlerin en yoksulları, işgücü piyasasında en güvencesiz işlerde, en kötü koşullarda ve en düşük ücretle çalışmayı kabul etmek zorunda olan kesimi oldular. Bugün de bu durumun pek fazla değiştiği söylenemez. 
Bölgedeki çatışmalar ve bu çatışmalarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların yükselttiği milliyetçi duygular, neoliberal piyasacı ve özel sermaye yanlısı zihniyetin toplumdaki hegemonyasıyla birleşerek, yoksulluk batağına atılmış zorunlu göç mağdurlarının işçi sınıfının diğer kesimlerinin gözünde işlerini çalan ve ücretlerini düşüren kişiler gibi görünmesine yol açtığı da söylenebilir. Bu nedenle, çalışmamızda "yeni kentsel yoksulluk" diye tanımlanan olgunun, Türkiye kentlerindeki farklı ve en önemli iki dinamiğini zorunlu göçle neoliberalizmin hegemonyasının oluşturduğu ortadadır. l 

Sonuç olarak, hem isteğe bağlı olmaksızın gerçekleşen bu göçlerin, normal göç sürecinin içerdiği uyumu kolaylaştıran aşama ve mekanizmalardan yoksun olması, hem de neoliberal politikaların kentlerdeki istihdam olanaklarını daraltmış ve sosyal devlet uygulamalarını geriletmiş olması, son dönemde Türkiye kentleri arasında gerçekleşen göç hareketleriyle bağlantılı sorunlara, bu sorunları daha da ağırlaştıran yeni boyutlar kattı. 

Nüfusunun büyük çoğunluğunu neoliberalizmden ve 1990'ların zorunlu göçünden en olumsuz biçimde etkilenen kentli grupların yerleştiği Demirtaş Mahallesi Mersin'in göçle oluşmuş ilk mahallelerindendir. Bu özellikleri nedeniyle Demirtaş, hem geçmişteki göç akımlarıyla kente gelenlerin bir kısmının bugünkü sosyo- ekonomik, kültürel, siyasal ve psikolojik durumlarının, hem de 1990'lı yıllarda Türkiye kentlerinde egemen olan olgu ve süreçlerin sonuçlarının belli ölçülerde de olsa gözlemlenmesine olanak veren bir mahalledir. 
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Araştırmanın tasarımı aşamasında Demirtaş'a özgü bir olgu olarak araştırmaya katılan göçmenlerin coğrafi kökenleri bağlamında gruplaşmalarının, aslında, Türkiye kentleşmesinin en yaygın özelliklerinden biri olduğunu belirtmek mümkündür. Yanı sıra, Unat'in (1994:83), Türkiye'deki iç göç olgusunda etnik ve dinsel kimliklerin önemli etkenler olduğuna ilişkin saptamasının, Demirtaş için de geçerli olduğu görülmüştür. Demirtaş'ta yaşayan göçmenlerin göç etmesinde, ekonomik nedenler öncelikli olmakla birlikte, bu nedenleri ortaya çıkaran koşullarda etnik ve dinsel kimlik sorunlarının önemli rol oynadığı belirtilebilir. Mahallede, Arap, Alevi ve Kürt kökenlilerin kitlesel varlığı bu temelde açıklanabilir. 

Mikro bir çalışma olmakla birlikte, Türkiye kentleşmesine ait genel olgu ve süreçlerin Demirtaş'taki toplumsal yaşamın niteliği üzerindeki izlerine rastlanması, Demirtaş'ın tümüyle kendine özgü ilişki ve mekanizmaların mekânı olmadığını görmek bakımından anlamlıdır. Farklı etnik ve dinsel kökenden insanları barındıran yapısıyla, çok kültürlülük anlamında Mersin kentinin de en tipik özelliğini yansıtan Demirtaş Mahallesi'nde yürütülen araştırmanın, esas olarak, kentteki yoksulların ve özellikle de göçmenlerin yaşam tarzları ve koşullarının niteliğine ilişkin önemli ipuçları verdigi söylenebilir. 

Araştırmanın bulgularına göre, göç, göç etme biçimi, mahallede yerleşilen konut alanı, coğrafi köken ve bunun da derininde yatan 

“etnik ve dinsel kimliklerin mahallede karmaşık bir tabakalaşmaya neden olduğu görülüyor. Göçmenler arasında göç etme biçimi, coğrafi köken ve mahallede yerleşilen konut alanına dayalı olarak ortaya çıkan farklılaşmaların, göçmenlik ve yerlilik konumları arasındaki farklılaşma ve eşitsizliklerden daha şiddetli olması dikkat çekicidir. Örneğin, kimi durumlarda, eski göçmenler yerlilerden daha olumlu koşullara sahiptirler. 

Göçmenler arasında farklılaşmalar doğuran nedenlerden biri "göç etme biçimi"dir. Mahallede isteğe bağlı göç etmiş olanların yanı sıra önemli oranda 1990'ların zorunlu göç mağdurları da yaşamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden gelen bu 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grup, sosyo-ekonomik durumları ve refah düzeyleri açısından en olumsuz göstergelere sahiptir. 

Göçmenler arasındaki bir kısım farklılaşmalar ise "kente geliş tarihi" ve "etnik ve dinsel kimlikler" arasındaki ayrımlardan kaynaklanır. Mahallenin en eski göçmenleri olan İç Anadolulular (Türk-Alevi), kentteki konumları açısından tüm göçmenler içinde en iyi durumda olan kesimdir. Bu grubu Akdenizliler izler. Akdenizlilerin (Arap-Alevi) etnik ve dinsel kimliklerinin gündelik ve toplumsal yaşamları üzerinde etkili olduğu görülür. Mahallenin eski göçmenleri arasında yer almalarına karşın bu grubun İç Anadolululara göre daha kırsal nitelikli, geleneksel ve kapalı bir yaşam tarzı sürdürdüğü söylenebilir. 

Mahalledeki en büyük topluluk olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen Kürtler kendi içinde ayrışmış bir gruptur. Kürt kökenli göçmenler içlerinde mahalleye eskiden gelmiş olanlar da bulunmakla birlikte, bunların önemli bir kısmının mahallenin en son göçmenleri olduğu görülür. Zorunlu göç sürecini yaşayan göçmenlerin bu grup içinde yer alması söz konusu göçmen grubunun kentteki konumları ve kent ortamına uyum konusundaki göstergelerini ` olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim, araştırmamız Kürt kökenli göçmenlerin, işsizlik, düşük gelir, sosyal güvenceden yoksun olma, çocuğunu okutamama ve okuma çağındaki çocuğunu çalıştırma, düşük standartlı konutlarda yaşamını sürdürme ve devletin sunduğu parasız sağlık hizmetlerinden yararlanamama açısından en yüksek yüzdelere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Göçmenler arasında göze çarpan bir diğer farklılaşmanın mahallede son yıllarda ortaya çıkan mekânsal ayrışmadan kaynaklandığı görülmektedir. Mahallenin kuzeybatısında 1980'lerin sonlarına doğru imara açılan bölge iş, gelir, eğitim düzeyi ve diğer sosyo- ekonomik özellikleri açısından görece olumsuz durumda olanların yerleştiği bir konut alanıdır. Kamusal alanın niteliği ve konut standartları açısından mahallenin diğer bölgesinin gerisinde olan bu bölgenin koşulları, bu bölgeye yerleşenlerin iş bulma, eğitim olanaklarını yakalama konusundaki yaşam şansları ve sağlıklı bir çevreye sahip olma ve kentsel hizmetlerden yararlanma anlamında yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bölgede yoksulluğun yoğunlaşmasına yol açan etmenlerden biri de, zorunlu biçimde göç etmiş olanların bu bölge nüfusu içindeki ağırlığının mahallenin ilk yerleşim alanında (I. Bölge) olduğundan fazla olmasıdır. . 

Ortaya koymaya çalıştığımız çok kimlikli ve tabakalı yapısına karşın, Demirtaş Mahallesinde farklı gruplar arasında bir gerilim ya da çatışma söz konusu değildir. Bu durum, yerleşmek üzere mahallenin seçilmesinde etkili olan iki nedene bağlıdır. Araştırma bulgularına göre, yerleşmek için bu mahallenin seçilmesinde, önceden kente/mahalleye gelmiş akraba ve tanıdıkların varlığının yanı sıra, bu mahallenin genel olarak düşük gelirli kesimleri barındırıyor olmasının da etkisi büyüktür. Dayanışma ilişkileri ve cemaat tarzı ilişkilerin yanında, mahallede yaratılan yaşam kültürünün sınıfsal niteliği Demirtaş'ta bütünlüğü sağlayan önemli bir unsurdur. 
Aynı sınıfsal konumu paylaşma mahallede yaşayanların kentteki yaşam mücadelelerinin de ortak olması anlamına gelir. Buna karşın, yine de eski ve yeni göç edenler, I. Bölge ve I. Bölge'de yaşayanlar, zorunlu göç mağdurları ve diğerleri arasında gözlemledigimiz farklılıklar ve eşitsizliklerin insanları ayrıştırıcı etkiler yaptığini, sosyal gerilimlere zemin oluşturduğunu da şimdiden görmek gereklidir. 

Bu araştırmanın bulguları, günümüz kentlerinde alt ve orta gelir grupları açısından belirgin bir yoksullaşma sürecinin yaşandığını, kentte mekânsal ayrımlaşmaların gitgide güçlenerek kendini hissettirdiğini ve zorunlu göçlerin kentteki yoksullaşan kitlelerin büyümesi ve yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaşması üzerinde doğrudan sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. 

Neoliberal politikalar kapsamında sosyal adaleti sağlayıcı kamusal düzenlemelerin kısılması ve bu doğrultuda kentsel alanlardaki sorunların çözümünün büyük ölçüde kamu hizmeti niteliğinden çıkarılmasının, kentlerdeki eşitsizlik ve gerilimleri arttırıcı etkileri olduğu yaygın biçimde yazılıp çiziliyor. Bu durumun cemaat tarzı örgütlerin yaygın biçimde düzenleyici bir güç haline gelmesine neden olduğu da ortadadır. Her ne kadar, alan araştırması yaptığımız Mersin Demirtaş”ta mahallenin sosyal tarihinden gelen birikimlerin etkisiyle bugün söz konusu olmasa da neoliberal politikaların tırmandırdığı, toplumsal kutuplaşma ve kentsel eşitsizliklerin uzun vadede, Mersin'i ve anılan mahalleyi son derece patlayıcı bir kalabalığa dönüştüreceği söylenebilir. Çünkü, daha makro ölçekte bakıldığında -kentlerde neoliberal politikalarla derinleşen sosyo- mekânsal ayrışmalar karşısında sosyal-kamusal müdahalelerin yetersiz kalmasının, gettolaşma, cemaatleşme, dışlanma ve içe kapanmanın arttığı bir kentleşme sürecini beraberinde getirdiği 1990” lardan beri pek çok kent bilimcinin ortaya koyduğu bir eğilimdir. 
Daha da ötesi, toplumsal sınıf ve grupları, yaşam alanları ve yaşam tarzları açısından birbirinden olabildiğince kopuk hale getiren günümüz kentleşme eğilimlerinin kentin geleceğini belirsiz hale getirdiği de söylenebilir. Kenti bir bütün olarak ele almanın gereksiz bir çaba olduğunu öne süren, eşitsizlikleri ve mekânsal ayrışmaları, "çok kültürlülük", "farklılık", "çoğulculuk" söylemleriyle meşrulaştıran postmodern kent planlaması ve kimlik politikalarının yaygınlık kazanması da kentin bu parçalanma ve/veya kopma eğilimlerini daha da arttıran bir işlev görmektedir. 

Sonuç olarak, kentlerde bir arada yaşamanın koşulları ancak, eşitsizliklerin giderilerek, kentin ortaklaşa üretilen anlamlar etrafında siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve tarihsel boyutlarda bir yaşam örgüsünün kurulacağı bir mekân haline getirilmesine - bağlıdır. Bu, öncelikle kentteki mekânsal ayrumlaşma ve toplumsal kutuplaşmaların, toplumsal adaleti gözeten kamusal politikalarla ortadan kaldırılması ya da en azından hafifletilmesi ile gerçekleştirilebilir. Kent yaşamındaki parçalanmalar ve gerilimleri çözmek üzere devletin, her şeyden önce kentsel mekânda uyum ve bütünlüğü sağlayacak bir kent planlamasını kararlı biçimde sürdürmesi- ne ve konut alanları arasındaki eşitsizlikleri giderici kentsel hizmet ve olanakları yaratmasına gerek vardır. Ayrıca, kentlerde ortak bir yaşam kültürünün yaratılmasında, kentsel sistem içinde yer alan tüm grupların sosyo-kültürel özelliklerinin bir zenginlik olarak görülüp desteklenmesi, birbiriyle buluşu kaynaşmasını sağlayacak ve 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evrensel kültürün bir parçası haline getirecek etkinliklere önem verilmesi ilk elden söylenebilecek önlemler olarak kaydedilmelidir. 
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